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ŞAHAP ÇAK NETLOG'U 15 YILDA, 
LOJİSTİK GİBİ GELENEKSEL 
BİR SEKTÖRÜN EN İNOVATİF 

ŞİRKETİNE DÖNÜŞTÜRDÜ. 


ŞİMDİ KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ 
YATIRIMLARI VE ÜRETECEĞİ 
ELEKTRİKLİ ARAÇLA 
2 MİLYAR DOLAR 
CİROYA KOŞUYOR. 
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FORBES 
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|Editör 


| Öngörü | Elon Musk ve Gaudi | 
Bülent Topbaş 


| Gerçek & Yorum | Geleneksel İşler İçin İleri 
Teknoloji | Steve Forbes 


|Yeni Normal | Seçimlere Girsem Ne Vaat 
Ederdim? | Ümit Özlale 


İLOJİSTİĞİN İLK DEVİ 


NETLOG 2,5 MİLYAR LİRALIK CİROSUNU BU YIL 3,5 

MİLYAR LİRAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR. BU KÜÇÜK BİR 
BAŞLANGIÇ... ŞİRKET AVRUPA'DAKİ OPERASYONLARINI 
İNGİLTERE VE ABD'DE YENİ DEPO YATIRIMLARI VE 

SATIN ALMALARLA BÜYÜTECEK. BÖLGESEL BİR DEV 
OLMALARINDA KİLİT ÖNEM TAŞIYAN SUUDİ ARABİSTAN 
PAZARINDA DA İŞLER PLANLADIKLARI GİBİ GİDERSE 
GİROLARI BİRKAÇ YIL İÇİNDE 2 MİLYAR DOLARI BULABİLİR. 


| Stratejik Kurgu 
Kayı Holding, taahhüt cirosunun yüzde 50'sini tek bir alanın 
oluşturacağı yeni bir stratejiyle yol alıyor. 


FOCUS 


Dünyanın En Güçlü İnsanları 
Yeryüzünde yaklaşık 7,55 milyar insan var ama en büyük farkı 
bu 75 erkek ve kadının eylemleri yaratıyor. 


| Amiralin Dönüşü 
Son iki yılda FORBES 100'de liste dışı kalan Karamehmet 
sessizliğini 176 milyon dolar değerinde dört gemi sipariş 
ederek bozdu. 


| Sağlık Karnesi 
Sağlıkta yapılan iyileştirmelere rağmen Türkiye'nin 
81 kenti hekim, hemşire, hastane ve hastane yatak sayısı 
kıstaslarına göre alarm veriyor. 


| Milyarlık Hesaplar 
Murat Ülker için 2018'in ilk yarısı bir hayli hareketli geçti. 


| Simbiyoz 


Polyak Eynez'in yüzde 70'ini Hüsnü Özyeğin'e devrederek 
kurduğu ortaklık, Muzaffer Polat'ı ulusal iş ligine taşıyacak. 
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PARA & YATIRIM 


|En Güçlü 50 Özel Sermaye Fonu 
Eski Tadı Yok 
Son bir yıllık dönem özel sermaye fonları ve girişim 
sermayesi için oldukça zorlu geçti. Girişim sermayesi 
tarafındaysa büyük holdinglerin ve şirketlerin kurumsal 
fonları sahne almaya başladı. 


| Kuşku Mevsimi 
Dünya ekonomisi 2018'e iyi başlamadı. Ancak ekonomistlere 
göre bu mevsimsel bir hız kesme, daha canlı bir büyüme 
yeniden başlayacak. 


Makro Finans | Kur Nasıl Toparlar? | 
Burak Saltoğlu 


| Sınırları Kaldırmak 
45 milyon lira ciroya sahip Matriks, 15'inci yılında 
büyük bir dönüşümün içine girdi. 
| Uluslararası Yatırım | Faktör Yatırımı: Smart 


Beta ve Ötesi | Gökhan Kula 


| Fırtına Geri Döndü 
Geçen yıl 100 yıl vadeli tahvil satmayı başaran 
Arjantin bir anda krize girdi. 


| Jeopolitik Fırtına 
Petrol fiyatları 100 dolar ile ört ediyor. 
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) | Direkt Temas | Ve Şimdi... | Burçin Mavituna 


TEKNOLOJİ 


102 | Güneş Satrancı 
Berk ve Mert Uçuran Çiller kardeşler güneş işinde 
pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. 


Net Balaş | Masadaki Casus | Kanbolat Uz 


112 | Yerli Motor Bir Hayalin Ötesine Geçebilir mi? 


GİRİŞİM 


114 | Dijital Muhasebeci 
İki Türk, bir Çinli girişimci 2013'te KOBİ'lere online ön 
muhasebe hizmeti vermek için biraraya geldi. 


118 | Şipşak 


“Miops” fotoğrafçılık dünyasını altüst etmiş durumda. 


123 | Kuponlu Günlere Dönüş 
Kuponsa eski gelenekleri yeniden canlandırmak istiyor. 


124 | Profesyonel Dönüşüm 
Bulut Bağcı'nın radarında Çinli bir teknoloji firmasıyla 
ortaklık kurmak var. 


; İNişi Bulmak 
İbrahim Yılmaz, güvenlik işinde kimsenin bakmadığı 
alanlarda büyüdü. Şimdi gayrimenkulde de aynısını yapıyor. 


127 | Pamuk Kutusu 
Birkaç büyük, yüzlerce merdivenaltı üretici ve ülkelerarası 
rekabetten yararlanan acımasız büyük alıcıların arasında 
boğulmaktan çıkışı markalaşma sağlayabilir. 


140 | Buz Gibi Macera 
74'üncü enlemdeki tatilden bir ömür yetecek 
anılarla döneceksiniz. 


(44 | Doğanın Senfonisi 
İda Costa'nın önü deniz, arkası orman, içi ise 
muhteşem kokulu bir bahçe. 


147 | İşin Ehlinden 
Setur Select'in yeni güzergahların eklendiği 2018 programı 
yeni rotalar ve sıra dışı keşifler vaat ediyor. 


148 | Tadın Hası 
Kristal, “Meraklısına Özel Hatay Saurani Natürel Sızma 
Zeytinyağı”ndan bu yıl sadece iki ton şişeledi. 


52 | Taze Egeliler 
Yunan Adaları müdavimlerine beş yeni seçenek... 


158 | Önce Godard Vardı 
Kendi deyimiyle sinemanın Habil televizyonun ise Kabil 
olduğu bir çağ bu. O ise 87 yaşında ve hala film çekiyor. 


? | Rüya Üçlü 
Fairline 50'nci yılını İngiliz el işçiliği, İtalyan dış 
tasarımı ve Hollanda mühendislik kalitesi ile ürettiği 
Sguadron 53 ile kutluyor. 


166 | Seyir Postası 


178 | Düşünceler | Mizah 


İ DÜZELTME VE ÖZÜR 


Forbes'un Mayıs sayısında 50'nci sayfada yer alan “Yeniden Doğuş” başlıklı 
haberde, Doğuş Holding'in “Kahve Dünyası'nın yüzde 50 ortağı olduğu" bilgisine 
yer verilmişti. Kahve Dünyası, 2012'de Doğuş Grubu ortaklığı için masaya 


i oturmuş fakat bu ortaklık gerçekleşmemişti. Şu anda Altınkılıç Ailesi'nin sahibi 
olduğu Kahve Dünyası, Altınmarka Grup Şirketleri üyesi olarak faaliyetlerine 
i devam ediyor. Düzeltir, özür dileriz. 


SORUMSUZLUK BEYANI: Bu dergide yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu ei alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 


Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercil 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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erinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dergide yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 


Private Banking 


Kaybolmayan 
değerler için m 


en iyi 
özel bankacılık 
Bizim için varlık, kuşaktan kuşağa aktarılan bir emanettir. hizmeti* 


“EUROMONEY 


Akbank Private Banking'in uzmanlık ve deneyimiyle, 2006, 2008, 2010, 2014, 2012, 


2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 


yatırımlarınız ve varlıklarınız nesiller boyunca korunur, değer kazanır. 
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label sert ifikası alabilmek için, kağıt üretimi sürecinde, doğal kaynakların ve kimyasalların kullanımı, ene! 


BURÇAK GÜVEN 


Bumerang Etkisi 


Bu ay ekonomi ve siyasette inanılmaz yoğun ve sancılı bir 

gündem var; döviz piyasaları, faiz tartışması, erken seçim. 

Krizler, dalgalar, iniş-çıkışlar, siyasi gündem... Her biri başlı 

başına önemli ve derin meseleler ki zaten bu ayki Forbes'da 

bunlarla ilgili epey haber, analiz, yorum, köşe yazısı bulacaksınız. Ancak ben bunlara odaklanmak yerine adı, Türk iş dünyasının en bü 
krizleriyle anılan bir iş insanının, yeniden dalganın üzerine doğru çıkışına dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Zira onun hikayesindeki akıl almaz zig-zaglar, adeta her tünelin 
ışıkla son bulduğunu, Çinlilerin “her kriz bir fırsattır” desturunun doğruluğunu ve 
meselenin bir bakış açısı konusu olduğunu kanıtlar nitelikte, 

Uzun lafın kısası, Mehmet Emin Karamehmet'in sahalara dönüşünden ve konuda 
hazırladığımız tek sayfalık (ama çok şey anlatan) grafik haberden bahsediyorum. 
Malumunuz kendisi, Yapı Kredi Bankası'nın, Pamukbank'ın, İnterbank'ın, Turkcell'in 
Çukurova Medya Grubu gibi dev ve öncü şirketlerin eski sahibi, hissedarı, kurucusu, 
batıranı, borçlananı, uluslararası boyutta borç-alacak ihtilaf davalarının tarafı bir isim. 
Forbes Zenginler Listesi'nin zirvesini de gördü, liste dışı kalıp büyük düşüşleri de. 
Sahip olduklarını neredeyse tamamen kaybetmeye yüz tuttuğu, milyarlarca dolarlık 
inişler yaşadığı da oldu, belini doğrultup yeniden toparlandığı da. 

Bugünlerde -ki Türkiye'nin belki de ekonomik ve siyasi olarak en zorlu zamanları- 
Karamehmet yine küllerinden doğuyor. 2014 yılında kendisi hakkında yayımladığımız 
bir haberde “Hacı Yatmaz” başlığı kullanmıştık. Altimo'ya borcunu kapamak için Ziraat Bankası ile imzaladığı 1,6 milyar dolarlık kredi anlaşmasıyla Turkcell'deki hisselerini elinde tutmayı başarmasını konu alan haberimizin spotu, şu ifadeyle son buluyordu: 
“Bu, uçurumun kenarından ilk dönüşü değil!” Ancak bu dönüşün bedeli ağır oldu; bir 
zamanların parlayan yıldızı Genel Enerji'deki ve amiral şirketi Genel Denizcilik'teki 
hisselerinin bir kısmını rehin vermek zorunda kaldı. 

Karamehmet bundan sonra beklendiği üzere Forbes Zenginler Listesi'nden de 
düştü. Borçlarını ve elindeki varlıkların değerini tam olarak hesaplamak mümkün 
olmadığından ve buzdağının görünen yüzü hiç de parlak durmadığından, adının 
karşısına güvenle bir servet rakamı yazmak mümkün değildi zira. Birkaç yıla yayılan 
derin sessizliğin ardından yine kendisinden bekleneni yaptı ve başını suyun üzerine 
tekrar çıkarıverdi. 

Tüm bu çalkantılı iş hayatına rağmen -görünen o ki- Karamehmet, şu anda 
Türkiye'nin en büyük armatörü. Son yıllarda Kore tersanelerine -özellikle de piyasalarda büyük yangınlar varken- verdiği taşıma gemisi siparişlerinden ciddi paralar 
kazanıyor. Piyasalar biraz toparlanıp yeniden gemi siparişleri furyası başlayınca onun 
gemileri, büyük prim yapıyor. Haliyle o da bırakın suya inmeyi henüz yapımı bile başlamayan bazı gemilerini, kontrat aşamasında büyük karlarla satıveriyor. 

Son dönemde dikkatimizi, 176 milyon dolarlık dört yeni gemi siparişiyle üzerine 
yeniden çekmeyi başardı. Karamehmet denizcilikte 28 gemi ve 2 bin 489 DWT taşım 
kapasitesiyle ilk sırada. Yalçın Sabancı'nın Ya-Sa'sı ise 26 gemi ve 2 bin 472 DWT ile 
onu takip ediyor. Bu iki isim, toplamı 30 DWT olan Türk armatörlerin toplam kapasitesinin altıda birini elinde bulunduruyorlar. 

Elindeki 28 gemiye eklenecek yeni siparişleriyle filosu, 32'ye çıkacak olsa da 
Karamehmet'in hesabı hala karışıklığını ve belirsizliğini koruyor. Bunların ne kadarının Turkcell borcu için ipotekli olduğunu kamuyu olarak bilmiyoruz. Ama kaba 
ve muhafazakar bir hesapla, 10 tanesinin kendisinde olduğunu varsaysak... Her bir 
geminin piyasa değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu gerçeğinden hareketle, 
Mehmet Emin Karamehmet'in milyarderler ligine dönüşünü müjdelemek sanırım 
yanlış olmaz... 


suya karışan emi 


ibi konulara yönelik katı kriterlerin karşılanması gerekir. Aynı zamanda kağıt, yalnızca, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen geri dönüştürülmüş elyaf ve/ 
taze elyaf içermelidir. Bu kağıt, UPM tarafından EU Eco-label reg.nr FL/1/) sertifikalı olarak üretilmiştir. 


18 | FORBES 100. YIL | HAZİRAN, 2018 


4 


rr. 
— 


ç e 


ROTAP 


Montegrappa Boutigue: Zorlu Center Avm Tel: 0212 353 68 15 
Emaar Sguare: Ayazma Caddesi Kadıköy/İstanbul Tel : (0216) 547 17 30 
İstanbul,ZORLU Center, Raffles Arcade, Levent,TEL: 490 212 353 65 25 rotapzorluGrotapsaat.com.tr 
Ankara, Arjantin Caddesi; 16/A Çankaya , TEL: «90 312 466 11 08 baskentrotapförotapsaat.com.tr 
İzmir, Dr. Mustafa Enver bey Cad No: 1/A Alsancak, TEL: 490 232 501 18 19 izmirrotapGrotapsaat.com.tr 
www.rotapsaat.com 


ANTHONY CRAGG 


İSTANBUL 
“<< İ MODERN 
Kol 


İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ o 

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 99 Dol 

Beyoğlu, İstanbul T *90 (212) 334 7300 

www.istanbulmodern.org > 2 


SERGİ SPONSORU 


FERKO 


Koşumdan Çıkar, 2008 


KURUCU SPONSOR ANASPONSOR o0o0o0O0O0O0O0O((((( KATKILARIYLA 


1 çil! m 
Bilgili CÖUNÜİL 


> - 
«5 Eczacıbaşı D5GUŞ 


ÖNGÖRÜ 


BÜLENT TOPBAŞ 


Elon Musk ve Gaudi 


esla bugünlerde açıkladığı finansal raporlar, 
teslim edilemeyen siparişler ve sürücüsüz 
modundaki elektrikli 
otomobillerle gerçekleşen ölümlü 
kazalarla ilgili olarak dış basının 
gündeminde. Tam da bugünlerde 
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon 
Musk'ın yatırımcı bilgilendirme 
konferansında analistlerle polemiğe 
girip onlara hakaret etmesi şirketin 
daha da mercek altına girmesine yol 
açtı. Toplantıda Bernstein Yatırım'ın 
analisti, şirketin negatif nakit akışı 
ile ilgili bir soru sorarken Musk, “Bir 
sonraki” diyerek analistin sorusunu 
tamamlamasına bile izin vermedi. 
RBC Capital'den bir analistin sipariş 
teslimatı yapılamayan kişi sayısı hakındaki sorusuna da “Böyle aptalca 
sorularla canımı sıkmayın!” diyerek 
estirip attı. Hızını alamayan Musk, 
analistleri “odun kafalılar” diye niteleyerek sosyal medyada tartışmayı 
devam ettirdi. Sonrasında yaptıkları 
için “Bu analistler açığa satış anaistleriydi ve soruları da alakasız ve 
maksatlıydı” diye bir açıklama getirse de eleştirilerin odağında kaldı. 
Nihayetinde hisselerinin yüzde 6V'i 
kurumsal yatırımcılara ait olan halka 
açık bir şirketten bahsediyoruz. Nitekim CEO'sunun bu agresifliği, ertesi 
gün şirketin piyasa değerinin 2 milyar 
dolar düşmesiyle sonuçlandı. Her ne 
kadar ertesi gün kendisi piyasadan 
10 milyon dolara yakın ilave Tesla 
hissesi alarak mesaj vermek istese de, 
yatırımcılar negatif nakit akışı olan ve 
hedeflerinin gerisinde kalan bir şirketi 
fiyatlarken olumsuz haber akışına 
daha duyarlı oldu. 
İşin kötüsü bugünlerde Tesla'nın 


sadece hisse değeri düşmüyor. Beklentiler karşılanamayınca borçlanma 
maliyeti de artıyor. Moody's “Model 
3” teslimatındaki sıkıntıya işaret ederek kredi notunu durağandan negatife 
düşürdü. Moody's analistine göre 
Tesla, 2018'de tahmin edilen operasyonel negatif nakit akışını fonlamak 
ve bu yıl içinde itfa olacak tahvilleri 
için 2 milyar dolara yakın yeni kaynak 
sağlamak zorunda. Hesaplara göre 
Tesla her dakika 7 bin 430 dolar nakit 
kaybediyor. Her ne kadar Elon Musk, 
“ilave kaynağa ihtiyacımız yok” dese 
de, analistler, Tesla'nın yeni kaynak 
arayışına çıkacağı konusunda hemfikir. Tesla'nın Ağustos 2017'de yüzde 
5,3 ile ihraç ettiği tahvillerin şu andaki 
getirisi yüzde 7,5'i aşmış durumda. 
Şirket yönetimi faaliyetlerinin devamı 
için bu sene ya kredi ya da sermaye 
yoluyla kaynak yaratmak durumunda. 

Şirketin yönetim sıkıntılarının 
olduğu, üst yönetimin sık değişmesinden de kendini belli ediyor. Son 
yedi ayda, dokuz üst düzey değişiklik 
oldu ve olmaya devam ediyor. Yapılan 
açıklamalar ve değişimler, en önemli sorunun üretim hattında olduğu 
izlenimini veriyor. Zaten Musk'ın 
kendisinden de, “Bu kadar otomasyon 
ve robotlaşma hata olmuş olabilir” 
özeleştirisi geldi. 

Tesla hiç şüphe yok ki pırıltısı 
güçlü bir şirket. Yine şüphe yok ki 
Musk da inanılmaz bir vizyoner ve 
teknoloji dehası. Geçenlerde Warren 
Buffet ile sosyal medya üzerinden 
girdiği atışmada şirket değerini belirleyenin, değer yatırımcılarının öne 
sürdüğü gibi “güvenlik marjı değil, 
innovasyon” olduğunu söyledi. Elbette günümüz paylaşım ekonomisinin, 
blok zinciri teknolojilerinin ve yapay 


zekanın dünyası. Bu yüzden kısmen 
haklı sayılabilir. Ve piyasada Musk'a 
bu krediyi zaten verdi. Şirket halka 
açıldığında 17 dolardı şimdi ise fiyatı 
düşmüş haliyle bile 276 dolar. Şirket 
pozitif nakit akışına geçemese de, hala 
herşey elektrikli otomobillerin lehine 
gelişiyor. Ama piyasa Tesla'ya açtığı 
kredide sona gelmiş gibi. Yatırımcılar 
artık projenin uygulama sonuçlarını 
görmek istiyor. 

Tesla piyasada en çok açığa satılan 
şirketlerin başında geliyor. Üretimde 
yaşanan sıkıntılar ve Tesla'nın hala 
nakit öğüten bir şirket olması, Ford 
ve General Motors'un üzerinde bir 
piyasa değeriyle işlem gören Tesla'da 
açığa satanları güçlendiriyor. Hatta 
Elon'un isminden yola çıkıp bugünlerde Tesla'yı Enron ile benzeştirenler bile var. 

Musk'ın karbonsuz bir dünya için 
katkıları belki ileride Steve Jobs'un 
yaptıkları kadar değerli olacak ama 
onun durumu biraz yaratıcı mimarların durumunu çağrıştırıyor. Sanatsal 
anlamda yeni açılımlar ve yaratıcı 
tasarımlar geliştiren mimarlar bazen 
uygulamada çok iyi sonuçlar üretemeyebiliyor. Sanatsal yaratıcılığı çok iyi 
olan bir mimari tasarım, uygulamada 
kötü bir proje olabiliyor. Bunun en 
popüler örneği İspanyol ve Katalan 
modernizminin sembolü Gaudi. “Düz 
hatlar insan ürünü yuvarlak ve amorf 
hatlar ise Tanrı'nın ürünüdür” diyerek tasarladığı La Sagrada Familia, 
Casa Mila, Park Güell gibi binalar 
bugün İspanya'nın sembolü ve UNES- 
CO Dünya Kültürel Mirası listesinde 
olsa da, o zamanki işverenine zarar 
ettirmişti. Gaudi'nin hem dostu hem 
de işvereni Eusebi Güell ne yazık ki 
Gaudi'nin uygulaması pahalı ve yapımı uzun süren eserleri neticesinde 
iflas etmişti. 

Musk'ın da yaratıcılığına laf yok 
ancak işin içine üretim girince hayat 
daha geleneksel şekilde dönüyor ve 
başka meziyetlerin devreye girmesi 


gerekiyor. Evet, yaratıcılık çok önemli ama en az uygulaması da o kadar 
önemli. Elon bunu yapabilecek mi? 
Bugüne kadar edindiğim izlenim 
Elon Musk'ın girişimcilik, yaratıcılık 
ve vizyoner tarafı güçlü olmasına 


rağmen otomotiv üretimi gibi seri 
üretime dayalı bir sürecin altından 
kalkamayabileceği yönünde. Böyle 
bir şirketin bazen bir noktadan sonra 
kurucusundan ayrılması herkes için 
iyi sonuçlar verebilir. 


Dünyada Ne Oluyor? 


eutsche Bank analistleri 
2006'dan beri enflasyon sözcüğünün Fed tutanaklarında 


kaç defa geçtiğinin bir analizini yapmış. Bu rakam 40'lardan en son tutanaklarda 120'lere çıkmış. Yani Fed'in 
enflasyon konusunda kaygısı artmış ve 
niyetini belli etmiş. Bu da şimdi piyasalara yansıyor. ABD Hazinesi'nin 10 yıllık faizleri son yedi senenin en yüksek 
seviyesi olan yüzde 3,10'a çıkarken iki 
yıllık faizleri yüzde 2,5'i geçti. İki yıllık 
faizlerin geldiği bu seviye kritik çünkü 
yüzde 2,5 getiri aynı zamanda şirketlerin ortalama temettü verimlilik oranı. 
Bu seviyeler, ucuz ve bol likidite günlerinin geride kaldığı ve tasarrufların her 
türlü riski görmezden gelerek riskli 
varlıklara aktığı günlerin sonuna gelindiği anlamına gelebilir. Normalleşme 
yolunda belki daha çok yol olabilir ama 


paranın artık risk almadan gidecek bir 
yeri var gibi duruyor. 

Ekonomileri iyi yönetilen bazı gelişen ülkeler bu bol likidite dönemini 
iyi değerlendirdi. Ucuz para döneminde enflasyonlarını aşağıya çekti. Sağladıkları güven ve kredibilite ile uzun 
vadeli doğrudan yabancı sermayeyi 
çekerek üretim güçlerini artırdı. Yapısal reformlarla kazanımlarını kalıcı 
hale getirdiler. Türkiye ise ne yazık 
ki, uzun süreli ve istikrarlı bir siyasi 
iktidara rağmen ödevini iyi yapmayan 
ve ekonomisini iyi yönetemeyenler 
safında yer aldı. Şimdi ise Türkiye için 
hayat daha da zorlaşıyor. İşte bu sermaye akımlarının azaldığı dönemde 
beklenti ve güveni yönetecek bir ekonomi yönetimi çok önem kazanıyor. 
Ama Türkiye tam bu noktada yerli ve 
yabancı yatırımcıların güvenini kay- 


betmiş durumda. Bu da reel anlamda 
tarihi düşük seviyelerine gelen şirket 
fiyatlamaları, 2002'den beri en düşük 
seviyesine gelen reel Türk Lirası seviyesi ve benzer ülkelere göre artan 
şirket ve Hazine eurobond faizleri 
olarak kendini gösteriyor. Bu güven 
kaybı zaman zaman TL'de atakları da 
beraberinde getiriyor. 

Bu zorlaşan dönemin iyi yönetilebilmesi ve Türk varlıklarının daha 
fazla değersizleşmemesi için dümen- 
de olanların komplo teorilerini bir 
kenara bırakıp uluslararası sermaye 
hareketlerinin doğasının anlaşılması 
lazım. Risk iştahı iyi ve siz de iyiyseniz, 2003'ten sonraki Türkiye gibi 
bu atak pozitif yönde, eğer risk iştahı 
zayıf ve siz de kötüyseniz bu atak 
negatif yönde olur. Ne yazık ki portföy 
yatırımlarının doğası budur. 


Üç Puanlık Artış Yetecek mi? 


e yazık ki uzun süredir biraz 
piyasa tecrübesi olan herkesin öngördüğü gibi faiz artı- 


rımının geç gelmesinin sonucu daha 
yüksek TL faizi, daha düşük bir TL ve 
iyice bozulan enflasyon beklentileri 
oldu. Bu adım piyasayla inatlaşmadan 
ekonominin dinamiklerine uygun 
olarak zamanında atılsaydı, şu an 
sağlanan dengelerden çok daha iyi bir 
yerde olunurdu. TCMB'nin doların 
5lira seviyesine yaklaşması üzerine 
atmak zorunda kaldığı üç puanlık 
yangın söndürme adımı tek başına, 
kaybettiği piyasa güvenini tekrar sağlamaya yetmeyebilir. 

Öncelikle dünyadaki fon akışlarında yön belli oldu. Bu nedenle para 
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otoritesinin öngörülebilirliği zor olan 
koridorlu politikasını sadeleştirmesi 
ve geç likidite penceresiyle sağladığı 
faiz politikasını değiştirmesi gerekecek. Ama olay artık sadece para politikası olmaktan çıkıp bir güven sorununa dönüşmüş durumda. Mali disiplin 
başta olmak üzere daha dengeli 
ekonomi politikalarıyla para politikasının desteklenmesi şart. TCMB'nin 
adımları ancak topyekun bir tutum, 
söylem ve duruş değişimiyle gelirse 
etkili olabilir. 

Türkiye bir süredir hem istediğimi 
yiyeyim, hem zayıf kalayım, hem de 
sağlıklı besleneyim kandırmacasının 
ve dilinin bedelini ödüyor aslında. 
Daha doğrusu vatandaş ve işadamları 


olarak hep birlikte ödüyoruz. Kurdaki 
son yıllardaki hızlı değer kaybından 
sonra 1 litre benzin almak için daha 
çok çalışmak zorundayız. Bir Avrupalı 
ise kendi ülkesindeki kahve fiyatına 
Marmaris'te kahvaltı dahil deniz 
manzaralı odada kalabilecek. 

Gerçeklik körlüğünden, faizin ve 
dövizin talimatla belirleneceği yanılsamasından kurtulmak lazım. Eğer 
herşey tüm gerçekliğiyle ele alınıp kararlı bir şekilde ve piyasa rasyonalitesi 
çerçevesinde yapılırsa rüzgarın arkamuzdan estiği zamanlarda alınamayan 
yol, rüzgarın karşıdan esmesine rağmen alınabilir. Yeter ki donanımımız 
iyi olsun ve yelkenlerimizi de doğru 
trim edebilelim. 


BÜLENT TOPBAŞ, BTOPBAS©STRATEJL.COM.TR TWITTER:€BULENTTOPBAS 
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Yeni Audi A6 3.0 TDI motor seçeneğinin ortalama CO, emisyonu 142-150 g/km, 
ortalama yakıt tüketimi 5,5-5,8 (/100 km değerleri arasındadır. 


Audi'nin tercihi 


Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır o Audi info 444 28 34 | audi.com.tr | facebook.com/Auditurkiye 


GERÇEK & YORUM 


STEVE FORBES 


Geleneksel İşler İçin 
Ileri Teknoloji 


ni teknolojinin en 

hayret verici yanların- 

dan biri, geleneksel 

“mevcut” sektörlere 

uygulandığında muhteşem sonuçlar verebilmesi. 1960'ların 
başlarında Arkansas'ın kuzeybatısın- 
da küçük bir perakendeci olan Sam 
Walton, Walmart'ın stoklarını ve tedarik zincirini daha iyi yönetmek için 
dahice bir fikirle anabilgisayarlardan 
ve yazılımlardan faydalandı, çok daha 
büyük rakiplerinin yapmadığı şekilde. 
Bu, kurduğu zinciri geleneksel perakendeciliğin hakim devi haline getiren kritik faktördü. 

Benzer bir hikaye tarımda yaşanıyor - pastoral, pek değişmeyen bir 
faaliyet olarak gördüğümüz bu işi, 
yüksek teknoloji verimlilikte muazzam artışlar kaydedilen bir sektör 
haline getiriyor. Nüfus artsa bile gıda 
hasadı ondan çok daha hızlı artıyor. 

Daha da baş döndürücü bir dönüşüm petrol ve doğalgazda yaşanıyor; 
bunun jeopolitik etkileri daha yeni 
yeni kavramaya başladık. Petrol üretiminin zirvesine dair haberlere boğulduğumuz günlerin üzerinden çok 
zaman geçmedi -keşfedilecek devasa 
petrol yatakları kalmadığına göre 
dünya, ikame edildiğinden çok daha 
hızlı bir şekilde petrol tüketecekti, ta 
ki tamamen bitene kadar. 

Bugünkü duruma bakın! Yatay 
sondaj ve hidrolik kırma gibi dudak 
uçuklatan teknolojik atılımlar sayesinde özellikle şistten doğalgaz ve 
petrol üretimi patlama yaptı. ABD bir 
kez daha enerji ihraç ediyor. 

Daha da şaşırtıcı olan Amerikan 
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petrol üretiminin hiç olmadığı kadar 
yüksek seyretmesi. Toplam petrol, 
doğalgaz ve diğer petrol kökenli 
sıvıların toplam üretiminde ABD 
hem Rusya'yı hem Suudi Arabistan'ı 
geride bıraktı; bu 10 yıl önce hiç bir 
şekilde tasavvur edilemeyecek bir 
şeydi. Büyük ölçüde Teksas sınırları 
içinde yer alan Permian Havzası'ndaki rezervler, Suudi Arabistan'ın 
tüm rezervlerini aşıyor. Bu yeterince 
şaşırtıcı gelmediyse bir de şunu düşünün: Önümüzdeki 10 yılda ABD 
dünyanın hem petrol hem doğalgazda en düşük maliyetli üreticisi 
olacak. Evet, doğru duydunuz: Bu 
hidrokarbonları Suudi Arabistan'dan 
bile ucuza üretebilecek. 

Petrol ve doğalgaz talebi Çin, 
Hindistan ve diğer ülkelerin gelişen 
orta sınıfları on milyonlarca yeni taşıt 
satın alması ve kullanmasıyla daha 
da artacak. Tanınmış enerji uzmanı 
Mark Mills'in dediği gibi: “Teknoloji 
sadece şu ana dek çok pahalı olan 
şist kaynakların uzun süredir bilinen 
bolluğunu açığa çıkarmakla kalmadı, 
teknolojinin bu karakteri de şu an 
itibarıyla dönüşüm halinde. Gelecek 
tümüyle dijital bir devrim ve yapay 
zeka devriminden ibaret. Bunun etkisi, şistin başa baş maliyetlerinde çıta- 
nın çok aşağı çekilmesi olacak. 


Maalesef, Bitcoin Destekçileri: 
Henüz Para Değil! 

Kripto para patlamasıyla ilgili şaşırtıcı bir nokta, yaratıcılarının temel 
bir gerçeği göz ardı etmesi: Para, 
değer olarak dalgalanıyorsa varlığını 
sürdüremez özellikle bu sektöre has 


delişmen iniş çıkışlarla birlikte, Birçok 
alıcı, hızlı para kazanmak istiyor; Bitcoin ve diğer paralara eski zamanların 
düşük değerli hisse senetleri gibi yaklaşıyor. Devlet eliyle üretilmiş paranın 
istikrarsızlığının, daha en başta, kripto paranın yaratılmasındaki iki kritik 
nedenden biri olduğunu unutuyorlar 
(diğer de gizlilik). 2013'te Bitcoin 
cinsinden 250 bin dolarlık bir ipotek 
kredisi alsaydınız bugün bankaya borcunuz yaklaşık 18 milyon dolardı. 

Bu dijital paralardan biri kendini 
etkin bir şekilde altına, bir ticari mal 
sepetine ya da belli başlı paralardan 
oluşan bir desteye bağlayana dek 
asla şu an itibarıyla başımıza kalmış 
görünen arızalı ve geleneksel merkez 
bankası paralarının yerini almayacak. 
Gerçek bir alternatif olabilmesi için 
kripto paranın günlük işlemlerde 
de kolaylıkla kullanılabilmesi lazım. 
Ayrıca arzı yapay bir şekilde sınırlandırılamamalı. Mamul kıtlık değer 
yaratmaz; fayda ve güvenilirlik yaratır. İsviçre Frankı'na bakın. Arzı muazzam. Ama uzun vadeli istikrarı son 
100 yılda dünyadaki diğer bütün para 
birimlerinden açık ara farkla daha iyi 
olduğu için insanlar bu para birimini 
fazlasıyla cazip buluyor. 

Nathan Lewis ve John Tamny gibi 
bilge para gurularının belirttiği gibi 
Bitcoin'in delişmen iniş çıkışları, parasal güvensizliğin neden bu kadar 
yıkıcı olduğunun altını net bir şekilde 
çiziyor. 1970'lerin başlarında altın 
standardını terk etmemizden bu yana 
doların sergilediği istikrarsızlık, kripto paraların şu anda başına gelenlerin 
yavaş çekim bir versiyonu. © 
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YENİ NORMAL 


ÜMİT ÖZLALE 


Seçimlere Girsem Ne Vaat Ederdim? 


Bu yazı Haziran ayında yayımlanacağı için 
siyaset dışında birşey 
yazmak olmazdı. Ben de 
siyasetçilerin 1990'ların 
ruhunu geri çağırdıkları seçim vaatlerini görünce önerilerimi yazmaya 
karar verdim. Birkaç saatliğine kendimi siyasetçi olarak düşünerek -ve 
hiç de iyi hissetmeyerek- önemli olduğunu düşündüğüm birkaç konuda 
yapılabilecekleri yazdım. 

Artan Vergi Bilinci ve Hesap 
Verebilir Bir Kamu Maliyesi: Son 
yıllarda hiç sektirmeden çıkartılan 
düzenlemelerle vergisini düzenli 
ödeyenler mağdur oluyor. Vergisini 
kaçırana “gel barışalım, helalleşelim” 
denip bu kavramların içi boşaltılırken toplumsal mutabakat da zedeleniyor. Bunu engellemek için vergi affı 
düzenlemelerini olanak dışı bırakan 
bir “mali kural” getirerek keyfi kamu 
harcamalarına ve affedilen gelirlere 
bir kısıt getirilebilir. Ayrıca vergi bilincini artırmak için her ayın başında 
çalışanların banka hesaplarına brüt 
maaşları yatırılarak ödedikleri gelir 
vergisi ve SGK primlerini görmeleri 
(hissetmeleri) sağlandıktan sonra bu 
kesintiler yine banka hesabından yapılabilir. Ne kadar vergi verip karşılığında da hangi tür ve kalitede kamu 
hizmeti aldığını gören vatandaşlar da 
devleti daha fazla denetleme ihtiyacı 
hissederler. 

Bürokratik Hantallığı Azaltma: 
Kamu ve özel kuruluşlarda üst yönetim tarafından atanacak bir çalışan 
aynı zamanda noter görevi görerek 
bürokratik hantallığı azaltıcı etki yapabilir. Ayrıca Türkiye'de iş dünyasının sorunlarını çözüme kavuşturmak 
için kurulan ticaret ve sanayi odaları 
çok uzun zamandır -birkaç istisna 
dışında- bu kurumların başındaki 
kişilerin siyasi gelecekleri için kullanılmakta. Bu meslek örgütlerinin 

iş dünyasının sorunlarını ve çözüm 
önerilerini herhangi bir siyasi beklenti içinde olmadan ve yeri geldiğinde 
siyasetçilere direnerek yansıtmaları- 
nın bir yolu ticaret ve sanayi odalarına 
ya da benzeri kurumlara üyeliğin gönüllülük esasına göre yapılması. 

Tasarruf Açığı: Temel makroekonomik problemlerden biri, tasarruf 
açığı (cari açık). Bu amaçla bireysel 
emeklilikte devletin verdiği katkı 
payının dar gelirli vatandaş için daha 
yüksek olması ve gelir seviyesi arttıkça bu oranın kademeli olarak düşürülmesi düşünülebilir. Ayrıca Otomatik 
Katılım Sistemi'nde (OKS) kurumlar- 
dan çalışanlarının bireysel emeklilik 
fonlarına katkı vermesi durumunda 
verdikleri miktarın (belli bir üst sınır 
tutmak kaydıyla) kurumlar vergisin- 
den düşmesi sağlanabilir. 

Gıda Fiyatları: Enflasyona en fazla etki eden ve toplumsal huzursuzluklara da yol açma potansiyeli bulunan faktörlerin başında gıda fiyatları 
geliyor. Gıda fiyatlarının artmasında- 
ki en önemli sebeplerden biri dolaylı 
pazarlama kanallarının baskın olması. Gıda tedarik zincirinde en çok 
kimin kazandığına dair yapılan bir 
ankette, katılımcı üreticilerin yüzde 
30'unun komisyoncu, yüzde 50'sinin 
de hal içi tüccar cevabını vermesi 
problemin kaynağını gösteriyor. 
Türkiye'de üretici örgütlenmeleri- 
nin sebze meyve ticaretindeki payı 


sadece yüzde 0,4. Bu gözlemlerden 
yola çıkarak kooperatiflere belli bir 
büyüklüğe ve etki ağına ulaştıkları 
anda soğuk hava deposu ve sera gibi 
destekler hibe olarak sağlanabilir. Bu 
kooperatiflerin aynı zamanda büyük 
perakende zincirlerine ulaşması için 
gerekli düzenlemeler yapılabilir. 
Böylece üretici ve tüketici fiyatları 
arasındaki büyük farkı yaratan aracılar azalacağı gibi yüzde 35 civarında 
olan zayiat oranı da düşürülür. 

Kadının İşgücüne Katılımı ve 
Okul Öncesi Eğitim: Yerel yönetimlere, ilgili bakanlıklara işbirliği 
yaparak hizmet götürdükleri her 
mahalleye kreş açma ve okul öncesi 
eğitim verme zorunluluğu getirilebilir. Böylece isteyen kadının işgücüne 
tam ya da yarı zamanlı destek vermesinin önü açılırken çocukların da, 
gelir durumundan bağımsız olarak 
eşit şartlarda okul öncesi eğitim görmesi sağlanabilir. 

Yükseköğrenim: İşgücü ile şirketler arasında beceri uyumsuzluğu 
problemini aşmak için sanayi faaliyetlerinin yüksek olduğu pilot bölgelerde bölgedeki sanayi kuruluşları ve 
temsilcileriyle işbirliği yapılarak “öğreten fabrikalar” (teaching factory) 
modeline geçilebilir. Bu modelde eğitimlerin önemli bir kısmı kurulacak 
olan üretim tesislerinde gerçekleşerek 
Türkiye'nin ihtiyacı olan ara elemanların bu “öğreten fabrikalarda” özel 
programlar çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanabilir. Böylece zaman içinde 
Türkiye daha az işsiz üniversite mezununa ve daha çok nitelikli ve ekonomiye katkı sağlayacak ara elemana 
kavuşabilir. © 
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BİR MACERA ÖYKÜSÜ 


Ailem ve bew yıllardır Six Senses hayramıyız amcak Six Sewses Kaplankaya bambaşka. 


Bodrum körfezi boyunca uzaman otelim özenle koruwaw doğası, iksamı geçmişe doğru bir yolculuğa götürüyor. 
Burası; gümeş altımda keyifli vakit geçivebileceğimiz, Akdewiz'iw kewdiwe has Lezzetleriwi tadabileceğiwiz ve 


aywı zamanda dilediğiwiz aktiviteleri yapabileceğimiz gözlerdem uzak mükemmel bir kaçış woktası. 


Sunduğu bütünsel wellwess hizmetleri ve geviş files imkamları şimdiye kadar gördüğümüzüm ew iyisi. 


Burada deneyimlenecek o kadar çok şey var ki ... Efes Antik Kenz ve Apollo Tapıwağı'wın 
kalımılarımı keşfederkew kendimizi zamanda geri gidiyormuşuz gibi hissettik. 


Six Senses Kaplamkaya'ya ve Ege Dewizi'wiw turkuaz sularıwa geri döwnek içiw sabırsızlamıyoruz. 


Bodrum körfezi boyunca konumlanan Six Senses Kaplar 
tekne, helikopter veya kara yoluyla ulaşım mümkün. Ü 
iki bara sahip Six Senses Kaplankaya, modern mimarisi ve yüksek 
teknolojisi ile misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi 
sunuyor. 10.000 m”lik alana yayılan, Avrupa'nın en büyük wellness 
komplekslerinden Six Senses Spa'da misafirler bütünsel terapileri 
keşfedebilir ve otelin üç farklı koyda yer kum plajlarında eşsiz 
doğanın tadını çıkarabilirler. Daha fazla bilgi için www.sixsenses.com 
adresini ziyaret edebilir ve 490 252 511 00 51 numaralı telefondan 
rezervasyon yaptırabilirsiniz. 


Zacavy Hawsew 
Seattle, Washiwgtow 
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANLARI 


Fransa'nın 


Yetkili ve özel sektör geçmişi bulunan 
merkezci bir başkanı alın, ülkenin en 
zengin teknoloji milyarderlerini dünyanın 
en iyi kuluçka merkezine katın; ortaya 
gayet cazip bir potansiyel çıkacak: Bunlar 
Avrupa'nın ekonomik performansı daimi 
olarak zayıf ülkesini vergileri azaltan, 
yeni iş yaratan bir girişimcilik yuvasına 
dönüştürebilir mi? 


ünyanın en büyük kuluçka merkezi, yaklaşık 100 yıllık eski bir yük istasyonunun 

derinliklerinde kurulu; 3 bin girişimci 34 

bin metrekarelik bu mekanda paraya aç 

karıncalar gibi oradan oraya koşuşturuyor. 
Accel Partners'dan Index Ventures'a kadar 30'u aşkın risk 
sermayesi şirketi yerinde yatırım yapma imtiyazı için yılda 
6 bin 100 dolar üyelik aidatı ödüyor; Facebook ve Microsoft satın alabilecekleri şirketleri denemek için programlar 
yürütüyor; Amazon ve Google yeni yetenekler keşfetmeye 
odaklanıyor. 

Etrafta dolaşırken Jeff Koons'a ait 20 milyon dolarlık 
bir enstalasyon görüyorsunuz; sonra karşınıza aşırı yorgun 
programcıların ayakkabılarını dışarıda bırakarak içeri girdiği karartılmış “dinlenme alanı” çıkıyor. “İnsanlar bazen 
burada uyuyor” diyen kuluçka merkezinin yöneticisi Kali- 
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Lider: Fransa'nın ilk 
girişimci cumhurbaşkanı 
atalet güçlerinin üstesinden 
gelebilecek mi? 


forniyalı Roxanne Varza'nın bir perdeyi aralamasıyla tam 
da o söylediği şeyi yapan genç bir kadın görüyoruz. 

Ancak en etkileyici unsur, bu kompleksin altında yer 
alan, İstasyon F olarak bilinen zemin kat. Bu Fransa'nın 
Psi -projenin yürütüldüğü yer Paris; Eyfel Kulesi ve tarte 
tatin kadar sürekli grevleriyle, zorunlu 35 saatlik haftalık 
çalışma süresiyle ve pahalı işgücüyle tanınan bir ülkenin 
başkenti. Fransa'da maaşlardan kesilen verginin oranı yüzde 42; işgücü yasaları o kadar karmaşık ki Code du Travail” 


adı verilen 3 bin sayfalık kırmızı ciltli bir kitap hazırlanmış. 


Batılı demokrasileri arasında girişimciliğe ve büyümeye 
yıllardır bu kadar soğuk bakan ikinci bir ülke bulma ihtimaliniz düşük. 

Bir yıl önce açılan İstasyon F, tam bir karşı-anlatı teşkil 
ediyor. “Fransa'da değişime karşı 30-40 yıldır klasikleşen 
tepki, değişikliğe direneceğimizi iddia etmek” diyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Forbes'a verdiği 
özel mülakatta. Macron geçen yıl 39 yaşında Fransa'nın 
gelmiş geçmiş en genç cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyanın gözleri bu ülkeye döndü. Ama Macron'un özgeçmişi 
yaşından daha önemli: Politikaya atılmadan önce Macron 
üç yılı aşkın bir süre boyunca Rothschild'da yatırım bankacılığı yaptı ve eğitim alanında yeni bir girişim hayata geçirmeyi denedi. Fransız politikacılar, Chirac'tan Hollande'a 
kadar yıllardır reformdan bahsedip duruyor ama sonunda 
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değişime karşı emekliler ve miyop sendikalardan gelen 
baskıya teslim oluyor. Macron durumun farkında ve başkanlığını bu alanda başarılı olmak için tehlikeye atmaya 
hazır: “Belki bazıları haftalarca, aylarca greve gitmek isteyecek. Kendimizi buna göre organize etmeliyiz” diyor 
cumhurbaşkanı ve ekliyor: “Ama reform hedefinden vazgeçmeyeceğim ya da geri adım atlayacağım çünkü başka 
çare yok.” 

Macron, başkanlık kararnamelerini kullanarak işçi 
almayı ve çıkarmayı kolaylaştıran bir dizi yeni istihdam 
yasasını hızla geçirdi. Acı ilacı biraz olsun tatlandırmak 
için önümüzdeki beş yıl boyunca mesleki yeniden eğitime 
18 milyar dolar ayırdı ve Fransa'da sayıları hızla artan serbest meslek ve küçük işletme sahiplerine yönelik işsizlik 
sigortasının kapsamını tartışmalara yol açsa da genişletti. 
Macron ayrıca servet, sermaye kazançları ve işçi sigortasından alınan vergileri düşürüyor, kendi ifadesiyle “her 
şeyi basitleştiriyor”. 

Macron ne kadar ileri gitmeye hazır? Cumhurbaşkanı 
FORBES'a, gelecek yıl Fransa'nın ülkeden para çıkarmaya 
çalışan girişimcilere uyguladığı kötü şöhretli yüzde 30'luk 
“çıkış vergisi”ni temelli sonlandırmak niyetinde olduğunu 
söylüyor. Çıkış vergisi, Fransa'da iş kurmak isteyen yabancılar açısından inanılmaz caydırıcı, Fransız vatandaşlarını 
da başka yerde iş kurmaya kuvvetle özendiren bir uygula- 


DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 
İNSANLARI 


Yeryüzünde yaklaşık 7,5 milyar insan 
var ama en büyük farkı, bu 75 erkek ve 
kadının eylemleri yaratıyor. “Dünyanın 
En Güçlü İnsanları” sıralamamızı yaparken yüzlerce adayı inceliyor ve dört 
temel alanda değerlendiriyoruz: ne 
kadar insanın üzerinde güçleri var; Ne 
kadar parayı kontrol ediyorlar; güçleri 
farklı bölge, sektör ve alanları kapsıyor 
mu; sahip oldukları gücü ne kadar 
aktif bir şekilde kullanıyorlar. FORBES 
editörlerinden oluşan bir jüri, oylarıyla 
75 kişilik son listeye kimin gireceğini 
belirliyor -yeryüzündeki her 100 milyon 


insana bir üye düşüyor. 
EDİTÖRLER: DAVID M. EWALT & İGOR BOSILKOVSKI 
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ma. Macron bunu yaparak yurtdışında büyümek isteyen 
Amerikan şirketlerini neşeyle tehdit eden ve ülkede kalanlara teşvikler vaateden Başkan Trump'ın tam aksi yönünde 
ilerliyor. “İnsanlar istediği yere yatırım yapmakta serbest” 
diyor Macron, “Evlenmek istediğinde partnerine “benimle 
evlenirsen boşanmakta özgür olmayacaksın açıklamasını 
yapmak zorunda kalmamalısın. Bunun gerçekten seven bir 
kadın ya da bir erkekle birlikteliğin en iyi yolu olduğundan 
pek emin değilim. O yüzden evlenmek kadar boşanmanın 
da özgür olmasından yanayım.” 

Bu açık fikirli politikaların tam zamanı. Fransa demografik açıdan, bu nesille birlikte Almanya'yı geride 
bırakarak Avrupa'nın en yüksek nüfusa sahip ülkesi haline gelecek ve söz konusu nüfus eğitim düzeyi kıtanın 
en iyileri arasında, bir dizi elit mühendislik okulu da 
cabası. “Fransa, büyüme perspektifi açısından çok iyi 
konumlanmış durumda” diyor ManpowerGroup Genel 
Müdürü Jonas Prising. Aynı zamanda rakipleri de yanlış 
yönde gidiyor. Britanya, düşe kalka Brexit'e doğru ilerlerken modern ekonomi tarihinde bir ülkenin kendinde 
kasten açtığı en ağır yarayı daha da derinleştiriyor. Merkel güç kaybeden koalisyonu nedeniyle politik olarak 
aksamaya devam ediyor. Ve Trump, güçlü ABD ekonomisiyle böbürlenirken uyguladığı korumacı ticaret politikaları Reagan ve Clinton'dan ziyade Smoot ve Hawley 
ile benzerlikler taşıyor. 

Makroekonomi daha şimdiden etkisini gösteriyor. Ocak 
ayında Macron'un işgücü reformları geçer geçmez, Fransız 
perakende devi Carrefour ve otomobil üreticisi Groupe 
PSA, 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bunu 
doğal olarak grevler izledi. Ama aynı dönemde yabancı 
şirketler 12,2 milyar dolarlık yeni yatırım açıklamasında 
bulundu, Macron'un ekonomik danışmanlarının verdiği 
bilgiye göre. Disney, Disneyland Paris'i büyütmek için 2,4 
milyar dolarlık bir bütçe belirledi; Alman SAP ar-ge merkezlerine ve girişim hızlandırıcılarına 2,4 milyar dolar yatırım yapıyor; Facebook ve Google yapay zeka alanında işe 
almayı planladığı 150 yeni uzman için Fransız başkentini 
didik didik ediyor. 


Carlyle Group'un eski ortağı, şubat 
ayında Trump'ın Janet Yellen'ın görev süresini 
uzatmamasının ardından, dünyanın bir numaralı 
merkez bankacısı oldu. 


y. 0 


Fransa'da yeni şirketlerin hayatında da iyileşmeler var. 
Brexit ile ilgili belirsizlikler, Londra risk sermayesinin 
altını oyarken Fransız fonları, piyasa istihbaratı firması 
Dealroom'un son verilerine göre tarihte ilk kez geçen yıl, 
Avrupa'nın geri kalanından daha fazla kaynak yaratmayı 
başardı. Ocak ayında Fransız girişimleri, Las Vegas'daki 
Tüketici Elektroniği Fuarı'nda en kalabalık temsile sahip 
yabancı katılımcılardı; sayıları ABD toplamının sadece altı 
şirket gerisindeydi. 

Perspektif önemini koruyor. 2017'de Fransa'da değeri 
1 milyar doların üzerinde sadece üç girişim vardı; buna 
karşılık Birleşik Krallık'ta 22, ABD'de 105 tek boynuzlu at 
bulunuyordu. Onlarca yıldır süregelen kültürel anti-girişimciliğin hemen yok olması beklenemez. Ama değişimin 
nüveleri mevcut. “Çok yavaş olduğunu düşündüğümüz 
ülkeler şu anda bizden on kat hızlı hareket ediyor” diyor 
Cisco'nun eski genel müdürü John Chambers. 2015'te 
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bu görevinden ayrılmadan önce 
Cisco'nun Fransız yeni şirketlerine 
200 milyon dolar yatırım yapmasına 
önayak olan Chambers, Fransa'nın şu 
anda “doğru zamanda doğru lidere 
sahip olduğunu” sözlerine ekliyor. 
Teknoloji çağında, Fransa bir dizi 
kayıp nesle tahammül etmek zorunda kaldı. Gates, Jobs ve Ellison'dan 
Musk, Bezos ve Zuckerberg doğarken 
Fransa'nın en iyi girişimci zihinleri 
kendi ülkelerindeki fırsatlara baktı ve 
sonra Amerikalılar için çalışmak üzere 
Kaliforniya'ya uçak bileti satın aldı. Şu 
anda Silikon Vadisi'nde 60 bin kadar 
Fransız vatandaşı çalışıyor; bu rakam 


Katalizör: | Britanya, Almanya ya da diğer Avrupa 
Milyarder Xavier ülkelerind lenlerin üzerinde 
Niel dışlanmış | ülkelerinden gelenlerin üzerinde, 
bir isimken fareli Tek bir büyük istisna var: 8,1 milyar 
köyün kavalcısına ; ( dolarlık tahmini servetiyle Fransa'nın 
dönüştü. 


en zengin sekizinci insanı olan Xavier 
Niel, Ülkenin 40 milyarderinin iki 
temel zenginlik kaynağı var: Lüks/perakende ya da miras 
(veya birçoğunda her ikisi birden). Niel kökleri İnternet 
olan tek isim. Burası Fransa olduğu için Niel'in başlangıçtaki projesi amour idi. Ya da İnternet diliyle söylersek, 
porno. Niel, 1980'lerde, 17 yaşında bir hacker olarak babasının imzasını taklit edip ikinci bir telefon hattı satın 
aldı, takma adla sekse odaklı bir sohbet odası geliştirdi. 
24 yaşına geldiğinde bir online yayıncılık şirketini 300 bin 
doların üzerinde bir bedele satmıştı. 1994'te World Wide 
Web ortaya çıkarken Niel, Fransa'nın ilk ana akım İnternet 
hizmeti olan Worldnet'i kurdu ve milyonlarca bağlantı 
kitini, ABD'de Steve Case'in AOL için yaptığı gibi dergiler 
vasıtasıyla promosyon olarak dağıttı. Aynen Case gibi zamanlaması da mükemmeldi: Worldnet'i 2000 yılında, dot- 
com çöküşünden hemen önce 50 milyon doların üzerinde 
bir paraya sattı. 

Böylesi bir hikaye Niel'i Silikon Vadisi'nde kahraman 


Apple, ocak ayında 1,3 milyar kurulu cihaza ulaşarak rekor 
kırdı ve şu anda dünyanın en değerli şirketi olarak trilyon 
dolarlık değerlemeye doğru ilerliyor. 
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yapardı ama orta sınıf geçmişi ve formel eğitim eksikliği 
nedeniyle Fransız iş seçkinleri kendisinden uzak durdu. 
“İnsanlar girişimcileri pek sevmezdi” diyor LeWeb konferansının kurucusu ve Silikon Vadisi'ne kaçmadan önce 
Fransa'da çok sayıda teknoloji şirketi kuran Loic Le Meur, 
“Başarı kazanmanız halinde övülmezdiniz. Daha ziyade bir 
sorundunuz” diye de ekliyor. Niel'e Fransa'da “pornokrat” 
dediler ve üst düzey şirket yöneticileri kendisiyle toplum 
içinde birlikte görünmeyi reddetti. Niel'in hakkında konuşmayı sevmediği bir konu bu. “Kötü şeylerin hepsini 
unuttum” diyor o günlere ilişkin olarak. Ama o dönemde 
Niel korsan rolünü benimsedi -yarı fiyatlı sözleşmeleriyle 
telekom şirketi Tliad'dan milyarlar kazandı ve Fransa'nın 
taşlaşmış mobil sektörüne son 10 yılda adını yazdırdı. 

Olağanüstü zengin olan Niel, 2013'te Iliad'ın yüzde 3 
hissesini 400 milyon dolara sattı ve bu parayla kendisi gibi 
yeni Fransız girişimciler yetiştirmeye başladı. Fransa'da 
gerçek değişim, politik liderlik olmadan imkansız ama aynı 
şekilde, özel sektörün karşılık vermeye istekli olmaması 
halinde hükümet politikalarının kayda değer bir gelişme 
sağlaması da mümkün değil. 

Macron, Niel'de hazır bir ortak buldu. Niel'in ilk büyük 
harcaması 57 milyon dolara “42”yi kurmak oldu -ücretsiz 
ve kar amaçsız bu okul, yüzde 40'ı liseyi hiç bitirmemiş 
3 bin 500 öğrenciye kod yazmayı öğretti. “42 hayatımda 
gördüğüm en etkileyici şeylerden biriydi” diyor üretkenlik 
uygulaması Evernote'un kurucularından Phil Libin (bu 
başarıdan cesaret alan Niel, 2016'da San Francisco'nun 
hemen dışında Fremont'ta 42'nin çok daha büyük bir keşif 

olunu kurdu. 

Bu noktada Niel yeni şirketleri desteklemek amacıyla 
Kima Ventures” kurdu ve Fransa'ya odaklanan şirketin 
başına eski satın alma ve birleşme danışmanı Jean de La 
Rochebrochard'ı getirdi. De La Rochebrochard hemen 
daha az sayıda girişime daha çok yatırım yapmayı ve kazanan şirketlerdeki yatırımı ikiye katlamayı önerdi; Niel de 
bu yaklaşımı hiç düşünmeden reddetti: “Daha fazla paraya 
ihtiyacım yok. Bunu sadece heyecan verici olduğu, yarar 
sağladığı ve kimse yapmadığı için yapıyorum.” Kima şu 


İnternet devi Tencent'in hisseleri geçen yıl 
yüzde 65 değerlendi ve bu durum Ma'yı 
Asya'nın en zengin insanı yaptı. 
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anda dünyanın en etkin melek fonu olduğunu iddia ediyor 
-Pitchbook'a göre son sekiz yılda yaptığı 518 yatırımla. 

De La Rochebrochard, Niel'i yılda bir iki kez gördüğünü 
ama sürekli haberleştiklerini anlatıyor; bazen işletme 
okullarındaki izleyicilerinden iki saat içinde yanıt verip 
vermeyeceğini görmek amacıyla Niel'e e-posta atmalarını 
istediğini ifade eden De La Rochebrochard, “Her seferinde 
yanıtlıyor” diyor. 

Fransa'ya yüzlerce yatırım ihtimali, geçmişte, tembellere hizmet eden aşırı korumacı yasalarla dolu bir ülkede 
abes olurdu. Acıklı denebilecek derecede katı gayrimenkul 
kuralları yüzünden Paris'te bir daire kiralamak bile ciddi 
bir mücadele gerektiriyor. Girişimciler ve yeni kurulmuş 
şirketlerin çalışanları, Fransa'da 
kutsal sayılan o tam zamanlı istihdam sözleşmelerinden birine 
sahip olduğunu ispatlayan kağıt 
parçasını gösteremediği için genelde kendini konut sırasının en 
arkasında buluyor. Çalışanların 
işten ayrılacağını iki ay önceden 
bildirmesi gerekiyor ve işverenin 
de bu süre boyunca onlara katlanması gerekiyor. Macron'un göreve 
başlamasından birkaç ay önce 
Fransa'da “bağlantıyı kesme hakkı” yasası uygulamaya kondu. Bu 
kanun, çalışanlara gece geç saatte 
gelen e-postaları görmezden 
gelme yetkisi tanıyor dolayısıyla 
buna teşvik ediyor. 

Ayrıca ülkede girişimcilik faaliyetleri için hiçbir üs 
yoktu. Paris'te buna en yakın şey Sentier bölgesiydi; burası 
bir moda merkezi ve perakendede işlerin kötüleşmesi kısa 
vadeli kira sözleşmelerine imkan tanıyordu. 

Niel, o günlerde Microsoft'un girişim programı 
Bizspark'ın Fransa'daki yöneticiliğini yürüten genç Kaliforniyalı Varza ile tanıştı. Temmuz 2013'te “Bonjour Roxanne” başlığıyla gönderdiği e-postada, Niel Varza'ya dün- 


Trump ona “küçük roket adam” dedi ama Kim'in kıtalararası 


füze denemeleri başarılı oldu. Şimdi Güney Kore 
arış görüşmeleri yapıyor ve “akıl hastası ABD moruğu” olarak 
nitelendirdiği ABD başkanıyla bizzat tanışması muhtemel, 


BN 


36 KIM JONG- 
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MACRON RESMEN BUNUN 
ÜZERİNE ATLADI VE ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 

ÇALIŞAN GİRİŞİMCİLERİ, 
AKADEMİSYENLERİ 
FRANSA'YA DAVET EDERKEN 
ESPRİLİ BİR ŞEKİLDE 
“GEZEGENİMİZİ TEKRAR 
MUHTEŞEM YAPALIM” 
SLOGANINI KULLANDI. 


yanın en iyi girişim merkezlerimi araştırması halinde tüm 
masrafları üstlenmeyi teklif etti. Varza elindeki fotoğrafları 
ve notları Neile yolladı; o da bunları mimarı Jean-Michel 
Wilmotte'a iletti, yapıların en iyi özelliklerini daha da ileri 
taşıması talimatıyla birlikte. 

Niel bu işin tek finansörü. İstasyon F'nin ve 600 girişimciyi barındırabilecek yakındaki üç apartman bloğunun 
inşası için 300 milyon dolardan fazla para harcadı; yan tarafta yapımı süren beş yıldızlı ve ekonomik otellere “birkaç 
yüz milyon dolar daha” gidiyor. “Bu tamamen hayırseverlik” diyor Koons'un yerleşik girişimcilerin “tek boynuzlu at 
kakası” adını taktığı rengarenk eserinin yanında dururken 
“Bu bir hediye” İstasyon F'ye giriş hakkı için yeni şirketlerin 32 temalı programdan 
birine başvurması gerekiyor. 
Microsoft YZ alanına 10 girişimi, 
Facebook veri alanına 15 girişimi 
kabul ediyor. “Onlar girişimlere 
erişim imkanı kazanırken biz de 
veriye erişim sağlıyoruz” diyor 
dijital sağlık sigortası girişimcisi 
Jean-Charles Samuelian. İstasyon F'nin kurum içi programına 
geçen yıl 50 ülkeden 4 bin yeni 
şirket başvurdu; 200'ü kabul 
edildi. 

Bütün bu hareketliliğin ortasında yatırımcılar etrafta dolaşıyor, hizmet sağlayıcılar nakliye- 
den 3D baskıya kadar her imkanı 
sunuyor ve Fransız hükümeti 
de bir danışma alanı kurmuş; girişimciler bu sayede iş izni 
ve vergi formlarını tek bir yerden alarak bürokrasiyle uğraşmak zorunda kalmıyor. “Burası otomobile servis yapan 
Amerikan restoranlarına benziyor” diyor iPod'un icadına 
katkıda bulunan efsanevi Apple yöneticisi Tony Fadell. 
Sonrasında termostat şirketi Nest'i kuran ve (3,2 milyar 
dolara) satan Fadell, 2016'da ailesiyle birlikte Paris'e taşındı. İstasyon F'de üslenen Fadell girişimlere yatırım yapıyor 


Schwarzman'ın özel sermaye şirketinin. 
varlıkları son bir yılda yüzde 22 artarak 450 
milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. 
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çocuğu Tony 
yuvası İstasi 


ve Fransızca bilmemesi işlerini hiçbir şekilde aksatmıyor. 
Evernote'tan Libin de Avrupa'daki girişim stüdyosunu 
İstasyon F'de kurmaya karar verdi: “Kültürde gerçekten 
sıradışı bireyler ortaya çıkaran birşey var.” 

İstasyon P'nin açılış töreni sırasında, Macron Fransa'nın 
en yeni ve en başarılı girişimcileri arasında yer alan Antoine Martin'e, 213 milyon dolara Snap'e sattığı konum takip 
uygulaması Zenly'yi nasıl yarattığını sordu. “Kolay değildi” 
dedi Martin Fransızca olarak ve bir noktada tüm işletmeye 


dönüştürmesi (pivot) gerektiğini ifade etti. 
Cumhurbaşkanı, “pivot” kelimesi Fransızca'da sadece 
fiziksel hareket anlamına geldiği ve iş stratejisinde bir 
değişimi işaret etmediği için söyleneni tam olarak anlayamadı. Neil yakınlardaydı ve durumu açıkladı. Yarım saat 
sonra İstasyon F'deki yüzlerce yeni şirket kurucusu ve 
yazılım mühendisinin önüne çıkan Macron, eşine üç yıl 
önce girişimci olmaya söz verdiğini anlattı. Ama aradan 
geçen zamanda işlerin değiştiğini söyledi ve “Je pivote 
e business model” diye ekledi, tüm salonun kahkaha ve 
alkışları arasında. 
Macron'un çabuk öğrendiği kesin ve dönüştürmeyi de 
biliyor; bu da ona seleflerinin yapamadığını yapma şansı 
veriyor. İki doktorun oğlu ve Fransa'nın yönetici seçkinlerini yetiştiren üniversitelerin ürünü olan Macron, 
Niel'in asla sahip olmadığı türden bir müesses nizam iti 
barına sahip. Meslek hayatının başlarında hayatı boyunca 
eserlerinde aşırı zıt görüşler arasında bir denge bulmaya 
çalışan Fransız filozof Paul Ricoeur'ün asistanlığını yapan 
Macron, öğrendiklerini Rothschild'da bankacılık yapar- 
en uygulamaya koydu ve henüz 34 yaşında, İsviçreli 
tüketim ürünleri devi Nestle'ye, Pfizer'ın bebek maması 
birimi için yaptığı 11,8 milyar dolarlık teklifte danışmanık hizmeti vererek 3 milyon dolardan fazla para kazandı. 
Hatta bu süreçte söz konusu birimi, Fransız Danone'nin 
almasını da engelledi. Sonrasında François Hollande liderliğindeki sosyalist hükümetin liderlik ekibine katıldı. 
Başlangıçta özel kalem yardımcısıydı ama Ağustos 
201'te ekonomi bakanlığına getirildi ve görevi, şu anda 
uygulamaya çalıştığı reformların erken versiyonlarını 
hayata geçirmekti. Bu arada eğitim sektöründe faaliyet 
gösterecek yeni bir şirkete dair fikirler geliştirmeye başladı. “Sanırım girişimcileri ve risk üstlenenleri gayet iyi 
anlıyorum” diyor cumhurbaşkanı. Macron hükümette 
görev yaptığı kısa süreyi çok etkin bir şekilde kullandı. 
“Silikon Vadisi'ni başarılı kılan şeyin ne olduğunu soruyordu” diye anlatıyor Chambers, Macron'u ve diğer Fransız yeni şirket kurucularını Palo Alto'da ağırladığı akşam 
yemeği sırasında anlatırken. O gece Boston'daki Route 


Disney, Iger'in liderliğinde Pixar, Marvel, Lucas 
Film ve son olarak da 52 milyar dolarlık bir megaanlaşmayla 2ist Century Fox'u yuttu. 
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DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜ İNSANLARI 


bolsilel 


DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANLARI 


128'in teknoloji üssü unvanını, neden Körfez Bölgesi'ne 
kaptırdığını da tartıştılar. “Öğreniyordu. Kavramaya 
çalışıyordu” diyor Chambers. Macron, siyasi parti En 
Marche'ı, Fransa'nın geri kalmasına neden olan tıkanıklıkları aşmak için kurdu. Oluşturduğu merkezci platform, sol-sağ politik felcini kısmen çözerek Macron'un 
bir yandan işgücü piyasası reformu yaparken aynı anda 
savunmasız durumda olanları desteklemesine imkan tanıyor. Macron'un görev süresi ve yasamadaki çoğunluğu 
2022'ye kadar devam edeceği için Batılı bir kapitalistin 
demokratik, serbest piyasa idealleri doğrultusunda uzun 
vadeli kararlar alma imkanı var. 

Bu durum Washington'a düzenlediği son resmi ziyaret sırasında birçok insanın fark ettiği üzere Macron'un, 
Başkan Trump ile doğal bir samimiyet kurmasını sağlıyor. “Bu tür 
bir insanı çok kolay anlıyorum” 
diyor Macron, “Onu iş bitiren biri 
olarak gördüğünüzde, her şey çok 
tutarlı. Bu yüzden onu seviyorum. 
İş hayatı geçmişim bu noktada 
bana çok yardımcı oldu.” 

Ama ikisinin iş hayatındaki 
geçmişleri çok farklı. Trump'ın gayrimenkuldeki iş bitiriciliği her zaman “ben kazanırım, sen kaybedersin” tarzı 
bir kültüre sahipken bankacı Macron'un koalisyonlar 
oluşturması gerekiyordu. “Mevcut küreselleşmeye ilişkin 
farklı felsefe ve anlayışlara sahibiz” diyor Macron ve bunu 
kendi avantajı için kullanıyor. Trump geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarına sırt dönmeye başladığında Macron resmen bunun üzerine atladı ve çevre teknolojileri 
alanında çalışan girişimcileri, akademisyenleri Fransa'ya 
davet ederken esprili bir şekilde “Gezegenimizi Tekrar 
Muhteşem Yapalım” sloganını kullandı. Bunu izleyen 
bin 822 devlet yardımı başvurusunun üçte ikisi ABD'den 
geldi. “İklim değişikliğine dair stratejisi belli olmayan bir 
ülkedeyseniz, birçok girişim için bu büyük bir sorun teşkil 
edecektir” diyor Macron, bir yandan da Britanyalı finans 


Dünyanın en önemli moda üreticisi (ve 83 milyar dolarlık 
bir servete sahip insanı) moda evi Louis Vuitton'un 
gelirlerindeki artış sayesinde listeye geri döndü. 
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“BAŞARI KAZANMANIZ 
HALİNDE ÖVÜLMEZDİNİZ. 
DAHA ZİYADE BİR 
SORUNDUNUZ.” 


kuruluşlarını Fransa'ya çekmeye çalışırken. Ancak kültürel 
ve devlet alışkanlıklarından kolay vazgeçilmiyor. Anton 
Soulier, geçen yıl Paris'te Mission Food'u kurduğunda ilk 
başta herşey iyi gidiyordu. Derken bir fatura geldi; yemek 
siparişi alanında faaliyet gösteren girişimin yaklaşık 2 bin 
dolar istihdam vergisi ödemesi gerekiyordu -henüz tek bir 
kişiyi bile işe almamış olmasına karşın. “Delilik” diyor Soulier. Ayrıca Fransa'da 'de facto' bir adli vergi de söz konusu 
-yeni kurulmuş her şirketin yasal düzenlemeler arasında 
yolunu bulabilmesi için iyi bir avukata ihtiyacı var ve bunun yıllık maliyeti 30 bin doları aşıyor. Girişimler personel 
aldığında her çalışanın ücret maliyeti, ödenmesi gereken 
muhtelif katkı paylarından ötürü ikiye katlanıyor. Ayrıca 
25 satırı kesinti ve rakamlardan oluşan bordroda ne yazdığını çözmek için hakikaten şansa 
ihtiyacınız var. 

Cumhurbaşkanı Macron bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. “Girişimcilerimizin ödemek 
zorunda olduğu çok sayıda küçük 
vergiyi kaldırıyoruz” diyor. Ama 
bazı girişimciler bu değişiklikler 
yapılana dek heyecanın sönüp 
gideceği endişesini taşıyor. Macron'un reformları Mission 
Food'u etkilemedi; hatta Soulier işgücü yasasında 2002'de 
yapılan bazı değişikliklerin daha yeni -15 yılı aşkın bir sürenin ardından- uygulamaya konduğunu anlatıyor. 

“Macron henüz söylediklerini yapmış değil” diyor 
Uber'in rakibi Chauffeur Prive'nin kurucularından Yan 
Hascoet, hayal kırıklığına uğramış bir Macron destekçisi 
olarak. 2017'de yasal düzenleyiciler protesto amacıyla Paris 
trafiğini tıkamakta olan eski taksi sürücülerini korumak 
için olağanüstü zor bir teorik sınav getirdiğinde Hascoet'in 
şirketi 15 bin sürücüsünün üçte birini kaybetti. “Macron bu 
meseleye dokunmamayı tercih etti” diye ekliyor. 

Macron'un daha genel sorunu, hükümetinin geri kalanını, değişikliklerden etkilenecek kesimleri ve onları 
destekleyenleri ikna etmek. Macron için bile olsa oy 


Çinli gayrimenkul geliştirici Evergrande'nin geçen yıl net karı yüzde 110 
arttı, hisseleri de yüzde 170 değerlendi. Yeni projesi, Güney Çin Denizi'nde 
inşa edeceği 25 milyar dolarlık yapay “Okyanus Çiçeği Adası", 
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Fransa kendi Apple ya da Google'ını 3 miyr $ OMİMES SON DEĞERLEME 1 miyr $ 
yaratamadı ama doğru reform İNER ,3 miyr Ş 14 miyr $ 2017 SATIŞLARI 
kültü şim sayesinde a 3 miyr O Al 2017 SATIŞLARI 495 miyn 
öncü girişimler bu durumu değiştirebilir. 2 miyr Ş 149 miyn $ yı ş 


YENİ ÇOCUKLAR 


Actility Believe Ledger Mano Mano O Vestiaire Algolia BlaBlaCar 
Nesnelerin İnterneti Digital Kriptopara güvenlik (o Kendin yap ürünleri Collective Hosted arama Araç paylaşımı 
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kullanmadığını söyleyen kuşkucu Niel, gerçek reformun 
girişimcilerden geleceğine inanıyor. Ama reform gürültü 
gerektiriyor ve Fransız girişimciler gürültü çıkarmaktan 
pek hoşlanmıyor. Zenly'den Martin, “paranın burada hala 
negatif bir anlamı olduğunu” söylüyor ve Snap satışından sonra kendisi ve ortaklarının “gün ışığından uzakta” 
durmayı tercih ettiğini belirtiyor. Son üç yılda Nicolas 
Steegmann Stupeflix'i GoPro'ya, Pierre Valade Sunrise 
Microsoft'a sattı. “Bunların hiç biri kamuoyu tarafından 
bilinmiyor” diyor Martin, “Üstelik hepsi dokuz haneli satış 
anlaşmalarına imza attı.” 

Yabancılar ise gösterilen ilgiden memnun ve ilerleme 
kaydedildiğini düşünüyor. Silikon Vadisi'nin bir güç haline 
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FBI'ın eski direktörü, daha şimdiden başkanın çok sayıda 
çalışma arkadaşı hakkında iddianame hazırladı ve şahsi avukatına 
düzenlenen baskına yol açan ipucunu temin etti. Sonraki aşamada 
olup bitecekler Trump yönetiminin kaderini belirleyebilir. 


Si 


geldiğini çünkü bu okuldan mezun olanların yeni nesillerin gelişmesini yardımcı olduğunu söyleyen Fadell, “İstasyon F ve Paris de aynı çapran etkisini deneyimleyecek” 
diyor. 2013'te halka açılan ve şu anda 1,9 milyar dolar değeri sahip Criteo ve hala özel olmakla birlikte 1,4 milyar dolar 
değer biçilen araç paylaşım uygulaması BlaBlaCar'ın yıldız 
kurucuları, şimdiden Paris'in gelecek nesil şirketleri için 
melek yatırımcı rolüne soyundu. Yenileri de yolda. “Çoğu 
zaman liderler görev sürelerinin sonunda reform yapmaya 
karar verir” diyor Macron. Kendisi ise ilk günden büyük 
girişimlerini başlattı. “Bugün yapmamız gerekeni yarına 
bırakamayız” diyor Macron, “Çünkü gecikirsek artık çok 
geç olacak” G 


Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesinin liderinin 
ciddi bir halk desteği ve az sayıda muhalifi var: Ocak 
ayında bir genç, Facebook'ta Widodo'ya hakaret ettiği 
gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
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MİLYARDERLER | 


Amiralin Dönüşü 


Mehmet Emin Karamehmet'in 52 yıllık iş hayatı hep çalkantılarla 
geçti: İnovasyon getirdi, şirket kurdu, battı, sattı, davalık oldu... 
Adı daha çok Turkcell ile özdeşleşse de, en gözde yatırım 
alanlarından biri her zaman denizcilikti. Son iki yılda FORBES 
100'de liste dışı kalan Karamehmet, sessizliğini 176 milyon dolar 
değerinde dört gemi sipariş ederek bozdu. BÜŞRA BOZOK AKKURT 


Kaldığı Yerden 
Uzun süren sessizliğini geçen ay yeni bir 
gemi siparişiyle bozdu. Karamehmet, Geden 
Line için tersanecilik şirketi Güney Koreli 
Samkang M&T'ye 176 milyon dolar değerinde 
dört gemi siparişi verdi. Gemiler 2020'den 
itibaren Geden Line'a teslim edilecek. 


Hala Lider 


TURKCELL 


2018 verilerine göre Karamehmet hala Türkiye'nin en 
büyük armatörü. Karamehmet'in 28 gemilik filosunun 
Turkcell İpoteği toplamda 2,49 milyon DWT taşıma kapasitesine 


Rus Alfa'ya olan 1,6 milyar dolarlık 
borcuna krediyi 2014'te Ziraat 
Bankası'ndan bulan Karamehmet, 
ipotek olarak Kuzey Irak'taki şirketi 
Genel Enerji'nin yanı sıra Geden 
Line'i da ipotek ettirdi. 


sahip. Türkiye bandralı gemilerin toplam kapasitesi 
ise 30,4 milyon DWT. Karamehmet'in ardından en 
büyük armatör ise 26 gemi ve 2,4 DTW ton kapasite 
ile Yalçın Sabancı'nın sahibi olduğu YA-SA. 


İlk Yıllar 
Karamehmet'in armatörlük geçmişi 
43 yıl öncesine dayanıyor. 1975'te 
armatörlük, gemi kiralama ve 
acente servisi verme amacıyla 
“Geden Line” şirketini kurdu. 
1990'da strateji değişikliğine 
giderek liner (düzenli sefer) 
alanından çekildi ve daha karlı 
gördüğü kuru dökme yük 
taşımacılığına ağırlık verdi. Filodaki 
küçük tonajlı gemileri satıp modern 
ve yüksek tonajlı kuru dökme yük 
gemileri almaya ve inşa ettirmeye 
başladı. 


Sürekli Al-Sat 
2014'te iki hampetrol 
tankerini Norwegian isimli 
şirkete 102 milyon dolara 
sattı. Kızı Gülsün Nazlı 
Karamehmet Williams'ın 
yönetim kurulu 
başkanlığını yaptığı 
Advantage Tankers 
şirketi, 2017'de beş tanker 
satın aldı. Kimyasal 
tankerlere toplamda 61 
milyon dolar ödendi. 


Hay Aksi 

2010'da Venezuela'da, 
Karamehmet'e ait olan 
“Agua” isimli petrol 
tankerinde 100 paket 
kokain ele geçirildi. Türk 
Büyükelçiliği tarafından 


“Uyuşturucunun 
kaçakçılar tarafından 
. konduğunu 

Ticari Akıl düşünüyoruz” açıklaması 
2000'lerin ilk yıllarında piyasanın yapıldı. 2011'de “MT 
durgun olduğu dönemde G. Kore'de Cotton” adlı gemisi 
Hyundai ve Samsung gibi tersanelere Gabon'a 20 mil mesafede 
siparişini verdiği 61 yük gemisi ve korsanlar tarafından 
tankerin 39'unu, talebin yeniden kaçırıldı fakat daha sonra 
yükselmesini fırsat bilerek daha bırakıldı. 


Kaptan-ı Derya 
Yaptığı satışlara 
rağmen 2010'da hala 
Türkiye'nin en büyük 
armatörlerindendi. O 
dönem 34 gemiye ulaşan 
filosu, Türkiye bandralı 
gemilerin toplam taşıma 
kapasitesinin üçte birini 
elinde tutuyordu. 


kızaktan denize inmeden sattı. 


Kaddafi'ye Satış 

2009'da yaşanan mali sıkıntılar 
nedeniyle mevcut filosundaki 
dört tankeri Libya'nın kamu 
şirketi General National Maritime 
Transport'a, 67'şer milyon dolara 
sattı. Muammer Kaddafi o dönem 
hala Libya'nın başındaydı. 


Mehmet Emin Karamehmet 
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bandını geçebilmiş sadece sekiz kent var. 


Sağlık Karnesi 


Yeni yapılan şehir hastaneleri, artan SGK harcamaları, sağlık 
personeline yönelik yatırımlar... Sağlıkta yapılan iyileştirmelere 
rağmen Türkiye'nin 81 kenti hekim, hemşire, hastane ve hastane 
yatak sayısı kıstaslarına göre alarm veriyor. Türkiye genelinde 
bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2,7 iken OECD ülkeleri 
ortalaması 4,4 ve yine OECD ülkelerinde bin kişiye 7,45 hemşire 
düşerken bu sayı Türkiye'de sadece 2. Üstelik Türkiye'nin doğusu 
ile batısı arasındaki uçurumda sağlıkta daha belirginleşiyor. 
Tehlike sınırında olan altı kentin tamamı Doğu'dan, 60 puan 
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0,05 | 
Toplamda dokuz 
hastanesi ve 186 
bin 74 kişilik nüt 
suyla Çankırı, bi 
kişi başına düşen 
hastane sayısında 
ikinci kent konu- 


Bin kişi başına düşen hekim sayısı en yüksek 
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MİLYARDERLER 


Milyarlık Hesaplar 


4,8 milyar dolarlık kişisel servetiyle bu yıl üst üste beşinci kez Türkiye'nin en zengini 
unvanını alan Murat Ülker için 2018'in ilk yarısı bir hayli hareketli geçti. Grup şirketlerinin 
toplamı 6 milyar doları bulan ve yaklaşık 400 kalemden oluşan dağınık kredi yapısını 
tek kalemde yeniden finanse etmek için bankalarla anlaştı. Son yıllardaki önemli 
yatırımlarından Şok Marketler Zinciri'ni borsaya açtı. Penta Teknoloji ile yapılmak 


istenen bir diğer halka arz hamlesi ise son anda ertelendi. ÖZER TURAN 


Refinansman Tamam 

Yıldız Holding'in toplamı 6 milyar 
doları bulan ve yaklaşık 400 kalemden 
oluşan kredilerinin tek bir kredi altında 
birleştirilmesi için bankalarla masaya 
oturuldu. Yıldız Holding, işlem için lider 
düzenleyici banka olarak seçilen Yapı 
Kredi ile kredilerin refinansmanı için 
anlaşmaya vardı. 500 milyon dolarlık 
ara ödemesi de yapılan borçların 

5,5 milyar doları dört yıl vadeyle 
yeniden kredilendirildi. Anlaşmanın 
bütün bankaların onay süreçlerini 
tamamlamasıyla yürürlüğe girmesi 
bekleniyor. 


Murat Ülker 
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Tmilyar $) 


SERVET TAKİBİ 
Yayımlanan son 10 
FORBES 100 listesinin o 3 7 
tamamında dolar 
milyarderi unvanını 
koruyan Murat Ülker, 
son beş yıldır da listenin 
zirvesinde. 


Yüksek Hedef 
Yıldız Holding, bir önceki yıla göre yüzde 
22'lik bir artışla, 2017 cirosunu 42,3 milyar 
liraya çıkardı. 2018 içinse yüzde 19'luk bir 
büyüme hedefi açıklandı. Hedefin tutması 
durumunda bu yıl Yıldız Holding'in cirosu 
50 milyar liranın üzerine çıkacak. 


Borsanın Yeni Zinciri 

Halihazırda halka açık altı şirketiyle Borsa 
İstanbul'un en aktif gruplarından Yıldız Holding, 
Şok Marketler Zinciri'ni de halka arz etti. Mağaza 
sayısı 5 binin üzerinde olan Şok, 21 Mayıs 2018 
itibarıyla 1 milyar 355 milyon dolar piyasa değeri 
üzerinden işlem görüyor. Şirketin yüzde 23'ü grup 
şirketlerinden Gözde Girişim'e, yüzde 5,46'sı ise 
doğrudan Yıldız Holding'e ait. 


2008 2009 2010 201 2012 2015 2014 2015 2016 2017 2018 


GÖZDE 


İskontolu Gözde 


Şok ve Penta halka arzlarının Borsa İstanbul'da 
iskontolu işlem gören Gözde Girişim'in piyasa 


değerini de yukarı çekmesi bekleniyordu. 


Ancak şirketin piyasa değeri 2 Ocak-21 Mayıs 


tarihleri arasında dolar bazında yüzde 47,8 


oranında geriledi ve 292 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Oysa şirketin sadece borsada 1,35 
milyar dolar değer biçilen Şok'taki yüzde 23 


oranındaki hissesinin değeri bile 311 milyon 
doları buluyor. 


a 


Penta “ 


Teknolojik Erteleme 
Yıldız Holding'in halka arz etme 
kararı aldığı bir diğer iştiraki Penta 
Teknoloji'ydi. Yüzde 54,9'u Gözde 
Girişim'e ait olan Penta'nın halka 
arzı yeterli talebin toplanamaması 
nedeniyle ertelendi. Şirket için 
9,5-11,4 lira aralığında hisse fiyatı 
oluşması öngörülüyordu. 


FORBES 


FOCUS i 


YATIRIM 


Simbiyoz 
Yatırım tutarı 1 milyar doları bulacak madencilik ve enerji projesi Polyak 
Eynez'in yüzde 70'ini Hüsnü Özyeğin'e devrederek kurduğu ortaklık, 


Ermenekli Muzaffer Polat'ı ulusal iş ligine taşıyacak. 
ÖZER TURAN 


onya, Ermenekli Muzaffer Polat, Etiler'deki 
bir restoranda oturmuş, küçük bir yerel şirket olarak başladıkları yolda ulusal iş ligine 
yükselmenin arifesinde olduklarını anlatıyor 
hararetle. Sahibi olduğu ve kendi adını taşıyan Muzaffer Polat Group'un geçen yılki cirosu 250 milyon 
lira olsa da, bu iddiasını gerçeğe dönüştürecek ve toplamı 
1 milyar doları bulacak madencilik ve enerji yatırımından 
söz ediyor büyük bir güvenle. Sahip olduğu bu güvenin arkasındaysa yanına aldığı dev bir ortak var: Hüsnü Özyeğin. 

Muzaffer Polat, doğup büyüdüğü Ermenek'i “Torosların 
eteklerinde kartal yuvası gibi bir ilçe” olarak tanımlıyor. 
Yaşadığı yerin bu izole yapısı bölge insanlarına da gözden 
uzak ve kendi kendine yeten bir yaşam biçimi dayatmış. 
Polat'ın iş hayatı da 40 yıl önce bölgede gıda toptancılığı 
yaparak başlamış. İlçe merkezi ve köylerinin gıda ihtiyacını karşılayan Polat Ailesi, 80'lerde gıda işini bir kenara 
bırakarak yine bölgenin koşullarına uygun olarak kömür 
ticaretine adım atmış. Polat, “İlk günlerde 40 ton kömür 
satışı bizi mutlu ediyordu ama şimdi ticaretimiz yılda 700 
bin ton hacme ulaştı” sözleriyle özetliyor kömür işindeki 
gelişimlerini. 

Ermenek'te işletmeye başladıkları kömür ocaklarıyla 
madencilik işine adım atmaları, Muzaffer Polat Group'u 
Hüsnü Özyeğin ile ortaklılığa götüren yolun başlangıcı 
sayılabilir. Şirket, 2005'te Ermenek'teki kömür üretimini 
sonlandırıp bugün 250 bin ton (yıllık) kömür üretim kapasitesine sahip Amasya, Suluova ve Balıkesir, Kepsut'taki 
ocakları açtı. Ardından rotayı Türkiye'nin en kaliteli kömür rezervlerinin bulunduğu Soma ve Kınık bölgesine 
çevirdiler. Muzaffer Polat ilk etapta lisans topladıklarını 
söylüyor (şu anda topladıkları lisansların kapsadığı alan 
2 bin hektara ulaşıyor). Sonraki dört yıl ise rezerv tespiti 


42 | FORBES100. YIL | HAZİRAN, 2018 


için sondajlar ve sismik çalışmalarla geçti. Lisans aldıkları 
bölgeler halihazırda Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) 
üretim yaptığı sahaların hemen yanında olduğu için iyi bir 
rezerv tespit edecekleri konusunda hiç şüphesi yokmuş. 

“Sonuç öyle de oldu ve 100 milyon tonluk bir rezerv tespit 
ettik” diyor. 

Enerji Bakanlığı'nın yerli kömürle üretilen elektrik için 
alım garantileri ve teşvikler getirmesi ise Polat'ın hedefini 
ömür madenciliğinin ötesine taşıyarak bölgeye termik 
santral yapma fikrini doğurdu. Ancak bu çapta bir projenin 
yatırım bedeli 1 milyar dolara yaklaşıyordu ve tek başlarına 
bu büyüklükte bir finansmanı karşılayacak güçleri yoktu. 
'olat, ilk başlarda çareyi Çin'de aradı hatta 2011'de Çinliler 
ile ön anlaşmaya vardı. Çin'in Zhejeing eyaletinin devlet 
şirketi “Zhejiang Provincial Energy Group” ile kömürü 
üretmek ve her biri 350 megavatlık iki üniteden oluşacak 
termik santrali inşa etmek için 1 milyar dolarlık protokol 
bile imzaladı. Sonraki günler ise Muzaffer Polat'ın Çinli 
ortağı ile çok da uyumlu bir şekilde çalışamayacağını gösterdi. Polat'ın yıllardır üzerinde çalıştığı hayatının projesi 
riske girmişti. Tam bu noktada yolu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın uçağında Hüsnü Özyeğin ile kesişti. 

Muzaffer Polat, “ Çin'e gidiş yolculuğunda Tayyip Bey 
neden gittiğimizi sorunca durumu kendisine anlattım. 
Çinlilerle fiyat konusunda anlaşamadığımızı ilettim. “Taviz 
verme, olmazsa Türkiye'den bir grupla birlikte yaparsınız” 
dedi” diye anlatıyor. Bu güvenle Çinliler ile görüşmeleri 
sonlandıran Polat, dönüş yolunda (yine Cumhurbaşkanlığı 
uçağında) Hüsnü Özyeğin ile ilk görüşmeyi yapıyor. 

Sekiz ay süren görüşmelerin sonunda beklenen ortaklık 
gerçekleşti ve Hüsnü Özyeğin, Fina Enerji ile projenin 
finansman yükünü üzerine aldı. Proje için Polyak Eynez 
şirketini kuran Polat, şirketin yüzde 70'ini, 201te Fina 


GAKIRAN 
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Muzaffer Polat 
kuruculuğunu yaptığı 
Kömür Üreticileri 
Derneği'nin başkanlığını 
sürdürüyor. 


250 milyon $ 


Muzaffer Polat Group'un 
2017 cirosu. 


Enerji'ye sattı. Polat, Fiba Grubu ile yaptıkları 
ortaklığı “iki taraf için de çok iyi bir anlaşma” 
olarak tanımlıyor ve devam ediyor: “Biz sektörü çok iyi biliyoruz ve bu proje için de oldukça 
heyecanlıyız. Fiba Grubu'nun da önemli bir 
finansman gücü var. Hüsnü Bey tam bir çözüm adamı. Ondan çok şey öğreniyoruz. İyi ki 
böyle bir ortak bulduk.” 

Ortaklar ilk iş olarak maden sahasının 
bulunduğu arazi için bölgedeki köylülerle 
masaya oturdu ve bin 400 dönümü satın aldı. 
Sonrasında ise vakit kaybetmeden kömür üretimi için gerekli galeriler için yatırım başladı. 
Bir yandan ek sondaj ve araştırmalar yaparak 
sahalarındaki kömür rezervini 100 milyon 
tondan 250 milyon tona çıkardılar. Muzaffer Polat maden yatırımının yaklaşık yüzde 
9O'ının tamamlandığını söylüyor. Hedefse bu 
yıl bitmeden kömür üretimine başlamak. 

Proje için ön görülen yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 200 milyon dolarlık kısmını 
kömür madeni oluşturuyor. Polat, “bugüne 
kadar maden yatırımı için Hüsnü Bey cebin- 
den 170 milyon dolar harcadı” diyor. Amaçlarını ise maliyetinden kaçınmadan emek değil, 
teknoloji yoğun bir maden kurmak olarak 
belirlemişler. Alınan bu kararın nedeni hiç 
kuşkusuz Soma'da meydana gelen maden faciası, Muzaffer Polat, “Soma'daki kaza meydana 
geldikten sonra Hüsnü Bey ile biraraya gelerek projeyi revize ettik. İlk kurulum yatırımını 


BAŞKA İŞLER 


Muzaffer Polat'ın gündemindeki tek proje Fina Enerji ile hayata geçirdikleri 
Polyak Eynez değil. İş hayatına başladığı gıda işine de dönmeye hazırlanıyor. 
Ancak bu defa toptancı olarak değil, üretici olarak. Özel bir yöntemle 
içlerindeki suyun yüzde 90'ı çekilerek üretilen kurutulmuş atıştırmalık meyve 
işine girecek. 10 milyon 
euro yatırımla üretim 
tesisi kurulan atıştırmalık 
meyveler yılsonunda 
raflarda olacak. Bir diğer 
girişim ise ana maddesi 
üzüm olan Ermenek 
helvasını markalaştırarak 
ulusal pazara sunmak. 
Ayvalık Cunda'da satın alıp 
butik otele dönüştürdüğü 
“Despot'un Evi” ise bu yaz 
ilk misafirlerini ağırlamaya 
başlayacak. 
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çok daha yukarı çekerek makine ve teknoloji 
ağırlıklı bir projeye dönüştürdük” diyor 

Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin de, “Tam mekanize 
bir maden ocağını hayata geçirmek için 
çalışıyoruz. Maliyet noktasında çok geniş 
davrandık. Güvenli ve mekanize sistemlerle 
sektör için ortaya doğru bir örnek çıkarmak 
istiyoruz” diyor. 

Muzaffer Polat yatırımı tamamlanmak 
üzere olan kömür madenini “Klasik bir kömür 
madeninde altı bin kişiyle yapılan işi biz, makine ve teknoloji ağırlıklı yatırımızla 600 kişi 
ile yapacağız” sözleriyle tarif ediyor. Derinliği 
700 metre olan madende yıllık kömür üretimi 
6 milyon tonu bulacak. Bu üretimin 3,5 milyon tonu ortakların inşa edeceği toplamı 700 
megavat olan ve iki ünitede oluşacak termik 
santralde kullanılacak. Kalan 2,5 milyon ton 
ömür ise iç piyasaya satılacak. 

Ortakların sonraki adımı ise termik santralin kurulumunu gerçekleştirmek. Muzaffer 
Polat, santral için yapılacak yatırımın 700 
milyon dolar olacağını söylüyor. Tamamlandığında özel sektöre ait en büyük termik santralerden olacak projenin finansman çalışmaları 
ise devam ediyor. 
2018'in son aylarında kömür üretiminin 
başlamasıyla proje gelir üretmeye başlayacak. 
Ancak asıl gelir kaynağı 2020'de devreye alınması planlanan santral. Projenin tam kapasite 
devreye girmesiyle ortaklar yılda 2,5 milyon 
ton kömürü iç piyasaya satacak. Muzaffer 
Polat, bu miktarın 1,5 milyon ton ithal kömürü 
ikame edeceğini hesaplıyor. Dolayısıyla ortaklar sadece kömür satışından yaklaşık 150 
milyon dolar gelir elde edecek. 700 megavatlık 
termik santralin tüm yıl tam kapasiteyle çalışması durumunda yaratacağı gelir ise mevcut 
elektrik fiyatları üzerinden yılda yaklaşık 1,2 
milyar liraya kadar çıkıyor. Sonuç olarak ortakların kömür ve elektrik satışı ile elde edeceği yıllık gelir en kötü projeksiyona göre bile 
1,5 milyar lira civarında olacak. 

Rakamlar, Muzaffer Polat'ın projesini hayata geçirebilmek için yüzde 70'ini Hüsnü 
Özyeğin'e devrederek azınlık hissedar olmayı 
kabul etmesinin, 250 milyon lira cirolu şirketini en az üç kat büyütecek akıllıca bir strateji 
olduğunu gösteriyor. G 
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SAĞLIK YATIRIMLARI 


Stratejik Kurgu 


Kayı Holding, taahhüt cirosunun yüzde 50'sini tek bir alanın oluşturacağı 
yeni bir stratejiyle yol alıyor: Radyolojiden sterilizasyona kadar anahtar 


ünyanın en büyük 

250 müteahhitlik 

şirketi arasında yer 

alan Kayı Holding 

adını bundan sonra 
sağlık alanında daha çok duyacağız. 
Zira son yedi yıldır 10 hastane inşaatı yapan Kayı Holding, kullanılan 
tanı ve teşhis cihazlarından bunları 
kullanacak uzman personele kadar 
“anahtar teslim” çalışmaya başladı. 
Bu iş modeliyle diğer müteahhitlik şirketlerinden ayrışan Kayı 
Holding, uluslararası piyasada da 
“anahtar teslim” hastane işindeki 
ihtiyacı görerek beş yıl önce Kayı 
Medikal'i kurdu. Bu hamleyle holding, ana damarlarından olan enerji 
yatırımlarından sağlık sektörüne 
yönelmiş oldu. 

Holdingin şu anda 6 bin çalışanı bulunduğunu, bunların yüzde 
10'nun sağlık alanında faaliyet 
gösterdiğini anlatan CEO Alpaslan 
Korkmaz, “Birinci faaliyet alanımız 
taahhüt, ikincisi enerji. Ama altı yıl 
önce enerjide zorlanacağımızı gördük 
ve 'duralım? dedik. Enerjide yatırıma 
devam etmeyeceğiz. Üçüncü faaliyet 
alanımız otel yatırımları. Sadece şehir 
otelleri yapıyoruz. Sağlık dördüncü 
yatırım alanımız. Buna karşılık bizim 
için en stratejik olanı. Öyle ki gelecek 
beş yılda sağlık ile taahhüt ciromuz 
yüzde 50-50 olacak. Orta vadede sağlık alanında dünya çapında en büyük 
müteahhit, yatırımcı ve servis sağlayıcı firmalardan olacağız” diyor. 
Holding, radyoloji, radyoterapi, 

sterilizasyon, fizik tedavi rehabilitasyon, nükleer tıp ve laboratuvar hizmetleri alanında lider olmayı amaçlıyor. Türkiye'de aralarında Baltalimanı 
Kemik Hastalıkları Hastanesi, Tuzla 
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teslim hastane. HANDAN BAYINDIR 


' 


i,Holding CEO'su Alparslan Korkmaz 


Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Tokat Devlet Hastanesi'nin 
de bulunduğu 49 hastanede hizmet 
veren Kayı Medikal, 2017 itibarıyla bu 
hastanelerde 100'ün üzerinde ekipmanla yılda 3 milyon üzeri tetkik teşhis, 80 bin üzeri seans da radyoterapi 
tedavisi yaptı. 

Kayı Medikal, ilk yurtdışı yatırımını ise Kenya'da yaptı. Kenya'nın 
başkenti Nairobi ve Nyeri kentindeki 
iki hastanede (Consolata Hospital 
Mathari ve Avenue Hospital Parkands) iki ayrı radyoloji merkeziyle 
hizmet veriyor. Nyeri'deki bölgedeki 
ilk radyoloji merkezi olma özelliğini 
taşıyor ve diğer kentlerden de hasta 
alıyor. Bu yıl içinde yine Nairobi'de bir 
radyoterapi merkezini daha açacak 
olan Kayı, Tanzanya, Darüsselam ve 
Uganda, Masaka'da da radyoloji mer- 


kezleri işletiyor. 

Kayı Holding CEO'su Alpaslan 
Korkmaz, gelecek dört yılda klinik hizmetlerini en az 20 ülkeye 
yaymayı ve 50 civarında klinikte 
hizmet vermeyi amaçladıklarını 
söylüyor. “Beş yıl önce Cezayir'de 
Hollandalı ve dünyanın en büyük 
medikal teknoloji şirketlerinden 
Simed ile askeri hastane ihalesini 
kazandık. Bir yıl sonra Simed iflas 
etti. Biz de Simed'in üst düzey yöneticilerini Kayı'ya transfer ederek 
işe devam ettik. Bu yıl temmuz 
ayında bu hastaneyi teslim edecegiz. Buradaki deneyim sayesinde 
ikinci askeri hastane ihalesini de 
kazandık, onun da inşaatının yüzde 
50'si bitti. Şimdi ülkedeki üçüncü 
askeri hastane ihalesini de 17 şirket 
arasında kazandık” diyor. 

Korkmaz, Kayı Medikal'in gelecek dönemde Afrika'da Senegal 
ve Fildişi Sahili, Orta Asya'da Kazakistan, Güneydoğu Asya'da Vietnam, 
Balkanlar'da Bosna ve Hersek, Romanya ve Sırbistan'da hizmet vermeye başlayacak yeni merkezleriyle 
sağlık konusundaki hizmet ağını 
genişletmeyi hedeflediğini söylüyor. 
Holdingin ilk kamu özel ortaklığı 
projesi ise Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü olacak. 2 bine yakın 
yatak kapasitesine sahip hastanenin 


2020'de hizmete açılması planlanıyor. 


Kayı Holding, doktor ve hemşirelerin 
sağlanması hariç, tesisin yönetim 
hizmetlerini ve diğer klinik olan ve 
olmayan destek hizmetlerini 25 yıllık bir dönem boyunca sağlayacak. 
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 
inşaat ve yönetim yatırım maliyetleri 
açısından Türkiye'nin beşinci büyük 
yatırımı konumunda bulunuyor. G 


FOTOĞRAF: FORBES ARSİV 


İşte destek 
işte Turkcell 


İş yerinize ay boyunca hızı düşmeyen limitsiz 
fiber internet Turkcell'de 


- Esnaf Paketlerine 12 ay 2 GB - 24 ay taahhütlü 
İşte Limitsiz Fiber Kampanyası. 23.01.2018-3112.2018 tarihleri arasında yurt içinde, kurumsal yeni fiber müşterilerine 24 ay taahhütle, Turkcell Superonline fiber 


altyapısının bulunduğu illerde sunulur. Bir defaya mahsus Damga Vergisi yansıtılır. Taahhüt bitiminde www.superonline.net'teki tarifeleri geçerli olacaktır. 
Modemler stokla sınırlı, Superonline mülkiyetindedir, iptalde iade edilmezse faturalandırılır. Aykırılıkta cayma bedeli yansır. AKK yoktur. Kota aşımı sebebiyle hız 
düşmez, ancak bağlanılan yer, cihaz vb.'ye göre değişebilir. Kablolu bağlantı tavsiye edilir. Aylık 2 GB hediyeden Esnaf Paketlerinde 12 ay boyunca toplamda 
24 GB fayda sunulacak olup kampanyadan yararlananlar ESNAF2GB ve promosyon kodunu yazıp 2200'a SMS atarak yararlanabilir. Faydalar devredilmez. 
Kampanyada değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell.com.tr/kurumsal veya 0532 532 00 00, Katılım için 0532 752 52 20'ye FİBER yazıp SMS gönderilebilir. 


SMS'ler operatörünüzce ücretlendi 


Saint Benoit Lisesi'nde yatılı 
okuyan Şahap Çak iş hayatına 
henüz öğrenciyken atılmış. 
İlk tırını 16 yaşındayken 

satın almış. İş hayatındaki 

ilk önemli başarısı ise Petrol 
Ofisi'nin Haramidere'deki 
depolarından Atatürk 
Havalimanı'na jet gazı taşıma 
ihalesini almak... 
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MİLYARDERLİK YOLU 


ojistiğin 
ilk Devi 


Netlog, 2,5 milyar liralık konsolide cirosunu bu yıl 
3,5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Bu küçük 
bir başlangıç... Şirket, Avrupa'daki operasyonlarını, 
İngiltere ve ABD'de yeni depo yatırımları ve satın 
almalarla büyütecek. Bölgesel bir dev olmalarında 
kilit önem taşıyan Suudi Arabistan pazarında da işler 
planladıkları gibi giderse ciroları birkaç yıl içinde 
2 milyar doları bulabilir. 

NİLGÜN BALCI ÇAVDAR 


etlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak'ın anlatacak 
çok şeyi var. İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarında 
toplam 140 milyon dolar yatırımla iki ayrı büyük depo 
kurulması; Belçikalı Belspeed'in kalan hisselerinin de 
satın alınması; elektrikli araç üretimi gibi çok daha şaşırtıcı başka bazı yatırımlar ve Katar ve Dubai gibi diğer Körfez ülkelerinin kapısını açacak Suudi Arabistan pazarındaki projeleri gibi... 
Hepsini anlatmaya başlamadan önce ofisindeki Starbucks'ın kutu 
kahve içecekleri ile tıka basa dolu küçük buzdolabını işaret ederek 
soruyor? “Şekerli şekersiz, vanilyalı hangisinden içersiniz?”. Ünlü 
kahve zincirinin bu ürünleri Türkiye'deki mağazalarında satılmıyor 
ama tüm tedarikini üstlenen Netlog bunları da onlar için taşıyor. Büfenin üzerinde de Sırma ve Erikli suları dizili. Her iki markanın dağı- 
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Netlog'un 2018'in ikinci yarısında 
İstanbul'un iki yakasında temelini 


MİLYARDERLİK YOLU 


140 milyon $ 


atacağı iki büyük depo için 
yapacağı yatırım miktarı. 


tımını da yine Netlog Lojistik yapıyor. Shell, 
BP, Turkuvaz gibi benzin istasyonlarının 
marketlerinde satılan binlerce çeşit ürünün 
dağıtımını da onlar üstleniyor. “Bir benzin 
istasyonunda böyle bin 200 çeşit kadar ürün 
olur. Onlar için satın alıp onlara satıyoruz. 
Tüm tedarik zincirini yönetiyoruz. Tabii 
ürünü kaça satın aldığımız belli. Sadece lojistik tarafından para kazanıyoruz tedarikini 
sağladığımız mallardan değil.” Otomotivde 
ise Seat, Volkswagen, Scania, Seat, Skoda, 
Lamborghini ve Porsche marka otomobillerin taşımasını üstleniyorlar. Bu da ithal 
otomotiv yedek parça pazarının yüzde 35'ini 
taşıdıkları anlamına geliyor. 

“Dolayısıyla” diyor 64 yaşındaki Şahap 
Çak, “Ekonomik dalgalanmalara karşı bağışıklığımız yüksek. Diyelim ki işler kötü gi- 


BABA İLE ÇALIŞMAK 


Netlog'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Gökalp Çak, FORBES'a 

babasıyla verdiği söyleşide pek fazla ön plana çıkmak istemedi ancak şirketin 
büyümesindeki en önemli figürlerden. Liseyi İsviçre'deki Institude Le Rosey'de 
tamamlayan Gökalp Çak sonrasında Boston Üniversitesi'nde işletme okudu 
(okulu üç yılda tamamladı). Mezuniyet sonrası yatırım bankası Merill Lynch'de 
kısa bir süre çalıştıktan sonra “içine işlediğini” söylediği lojistik sektörüne geçiş 
yaptı. Dört yıl çeşitli kademelerde ABX Lojistics'te çalıştı. Ama babasının da 
isteğiyle Fransa'nın Lille kentine taşındı ve 2004'te babasıyla birlikte Netlog'u 
kurmak üzere Türkiye'ye dönene kadar ülkenin önemli nakliye şirketlerinden 
birinin Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti kara operasyonlar 
sorumlusu olarak görev yaptı. Gökalp Çak babasıyla geçirdiği 14 yıllık Netlog 
serüvenini anlatırken iş hayatında rastladığı pek çok olumsuz örneğe rağmen 
babasıyla çok uyumlu çalıştıklarını, bu açıdan kendisini çok şanslı gördüğünü 
söylüyor. Aynı fikirde olmadıkları çoğu zaman haklı çıkanın hep babası 
olduğunu da kahkaha atarak itiraf ediyor. 
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diyor. Bizim için çok fark etmiyor. Vatandaş 
belki çikolata yemeyi bırakıyor ama bu sefer 
makarnayı daha çok tüketiyor ya da bir market zincirini daha az tercih etmeye başlarsa 
bu sefer indirim marketlere yöneliyor. Gene 
biz taşıyoruz.” Çak özetle ticaret sürdüğü 
sürece kendilerinin daha yapacak çok işleri 
olduğunu anlatıyor. Hele ki Türkiye gibi 
lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında 
pazarın henüz küçük olduğu bir ülkede... 

Geçen temmuzda 2017 yılı konsolide 
cirosu 2,5 milyar lira olan Netlog'un yüzde 
21 hissesini satın alan The Abraaj Group 
da aynı fikirde. Özel sermaye fonunun ortaklarından Omer Syed, Türkiye'de lojistik 
işini yatırım için cazip bir sektör olarak 
gördüklerini, Netlog'un da bu cazip sektörde Türkiye'nin en büyük entegre lojistik 
hizmet sağlayıcısı olarak öne çıktığını düşünüyor. “Netlog birçok oyuncunun yer aldığı 
bölünmüş bir pazarda tüm lojistik servislerini sunabilen tek oyuncu” diyor ve ekliyor: 
“Türkiye'de soğuk zincir lojistiğinde pazar 
ideri. Avrupa ve Asya'daki güçlü ayak iziyle 
de bizim için ön plana çıktı.” 
Syed “Avrupa'daki ayak izi” derken 
Netlog'un toplamda 60 milyon euro yatırıma2014te yaptığı satın alma ve ortaklıklara 
dikkat çekiyor. Aynı yıl Belçika merkezli 
Belspeed'e yüzde 50 ortak olan Netlog, 
Belçikalı ortağıyla birlikte TNT Express'in 
sahibi olduğu Avrupa'nın en büyük tekstil 
ve moda lojistik firması TNT Fashion'u satın 
almıştı. Bugün “Bleckmann” adını verdikeri şirketle Abercrombie & Fitch, Calvin 
Klein, Donna Karan, Tory Burch gibi 60'ın 
üzerinde dünya markasının tüm Avrupa 
ve e-ticaret lojistiğini yönetiyorlar. Şahap 
Çak'ın “Lojistik sektöründe THY'den sonra 
en çok döviz getiren şirket biziz. Geçen yıl 
362 küsur milyon dolar getirdik Türkiye'ye” 
diyerek övündüğü döviz gelirleri içinde 
TNT Fashion en büyük dilimi oluşturuyor. 
Avrupa ve ABD'de yeni satın alma ve yatırımlarla bu konumu daha da sağlamlaştırmanın peşindeler. 

Fransa'nın büyük lojistik şirketlerinden birinde yöneticilik yaparken 2003'te 
babasıyla birlikte Netlog'u kurmak üzere 
Türkiye'ye dönen 40 yaşındaki Gökalp 


Sile ti G9 


Birlikte 
Hep lleri 


ABank'ın çeyrek asırlık tecrübesi 
The Commercial Bank'ın uluslararası gücüyle birleşti. 
Alternatif Bank oldu. 


The Commercial Bank (Katar) 
www.alternatifbank.com.tr - 444 00 55 / 0850 225 00 55 kuruluşudur. 
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800 milyon $ 


Netlog'un kurulduğundan 
bu yana yaptığı yatırımların 
toplam büyüklüğü. 


YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI MURAT 
ÜLKER, NETLOG'UN 
KURULUŞ SÜRECİNİ ŞU 
SÖZLERLE ANLATIYOR: 
ŞAHAP BEY O SIRADA AİLE 
ŞİRKETİNDEN AYRILMIŞTI, 
ORTAK OLMAYA KARAR 
VERDİK. HATTA NAKLİYE 
İŞLERİNİN YANISIRA 
ŞİRKETLERİMİZE AİT TAM 
OTOMATİK DEPO'LARDAKİ 
(TOD) ELLEÇLEME, 
TAHMİL TAHLİYE İŞLERİNİ 
DE BU ORTAKLIĞA 

DAHİL ETTİK. BİR ANDA 
ŞAHAP BEY'İN MEVCUT 
İŞLERİNE BİZİMKİLERİN 
DE İLAVESİYLE TÜRKİYE 
ÇAPINDA BİR LOJİSTİK 
ŞİRKET DOĞDU.” 


Çak “Her yıl ciro bazında dövizdeki artışın 
üzerine yüzde 15-20'lik büyüme daha gösteririz” diyor rahat ve kendinden emin bir 
ifadeyle. 

Bunun için gerekli yatırımlara çoktan 
başlamış durumdalar. Abraaj ortaklığının 
getirdiği finansman gücü ve Şahap Çak'ın 
vurgusuyla “kredibilite” ile birlikte bu yıl 
toplamda 200 milyon dolar yatırım yapacaklar. İngiltere'de 270 milyon sterlin cirosu 
olan ve Çak'ın “çok aktif” dediği bir şirketle 
yürüttükleri satın alma 
görüşmeleri sonuçlanırsa bu rakam daha da 
artacak. “Bu satın alma 
2018 yatırım planımızda 


“Aile işinden ayrılmamın 
hemen ertesi günü, uzun 


bozulabilecek taze ürünlerin taşımasında 
uzmanlaşan Stef'in 2017 cirosu 2,9 milyar, 
FAVÖK'ü ise 132,3 milyon euro. Netlog'un 
Türkiye'de yaptığı gibi ağırlıklı olarak benzin istasyonları olmak üzere Avusturya, 
Almanya, Hollanda, İspanya ve İsviçre'de 
toplam 90 bin 900 satış noktasına gıda, tütün ürünleri ve atıştırmalık gibi ürünlerin 
tedarik ve lojistiğini sağlayan Lekkerland'ın 
cirosu ise 12,7 milyar euro. 

Bu rakamlar Türkiye için henüz bir hayal 
olabilir. Ama pazarın ne 
kadar küçük dolayısıyla 
büyüme potansiyelinin de ne kadar yüksek 
olduğunu gösteriyor. 


yoktu. Geçen yıl eylül- zamandır satılık olan Abraaj'ın daha önce 
de teklif vermiştik ama Özgür Nakliyat'ı aradım farklı pazarlarda lojistik 
beğenmemişlerdi. Şimdi : ? sektörüne 12 yatırım 
yeniden görüşmelere ve2 milyon 750bin daha gerçekleştirdiğine 
başladık” diyor. dolara satın aldım.” (ki bu yatırımlar arasın- 


Netlog'un İngiltere'de 
halihazırda iki deposu 
bulunuyor ama bu iki küçük depoyu konsolide edip Londra ve Manchester'da depo 
açarak dağıtıma girmeyi planlıyorlar. “Biz 
de proje çok” diyor Çak “10 yıllık projelerimiz önümüzde hazır” diye ekliyor gözlerin- 
de biraz muzip bir ifadeyle gülümserken... 
10 yıl sonrası için neler planlayıp hayal ettiği sorusunu ise gülerek geçiştiriyor: “Çok 
abartılı gelir, bu adam ne 
diyor?” dersiniz.” Elleri 
büyük masanın üzerinde 
birbirinin üzerinde sakince 
dururken ekliyor: “Daha sırada birçok büyük projemiz 
var, Altı ay-bir sene içinde 
duyacaksınız. Onlar biraz 
gizli ama!” 

Yüzölçümü Türkiye'nin 
üçte ikisi kadar olan 
Fransa'da (tabii aynı kıyaslama kişi başına düşen milli 
gelir ve organize perakende pazarının büyüklüğü 
bakımından yapıldığında 
ortaya farklı bir tablo çıkıyor) özellikle eksi 23 artı 
25 derece aralığında çabuk 
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da Ortadoğu'nun önde 

gelen lojistik şirketi 
Aramex ve Güney Amerika'nın tanınmış 
hafif lojistik ve kurye şirketi Urbano da var) 
ve bu sektörü iyi bildiğine dikkat çeken 
Omer Syed, “İleriye dönük baktığımızda, 
bölünmüş lojistik pazarında, dış kaynak kulanımı trendinin artan bir şekilde devamını 
ve pazarda soğuk zincir gibi özelleşmiş hizmetlere talebin artmasını bekliyoruz” diyor. 
Bu şartlar altında doğal olarak Netlog'un 
da pazar payını artırmasını bekliyor ve şireti bu açıdan daha avantajlı görüyorlar. 
“Türkiye'de lojistik işi daha yolun çok başında. Büyüme potansiyeli çok yüksek” diyor 
Şahap Çak da. Özellikle ekonomik zorluklar- 
a boğuşulan zamanlarda şirketlerin maliyet 
düşürmenin yollarını daha çok aradığına da 
dikkat çekiyor. O zaman da lojistik ve tedarik zinciri yönetimini tek başına (ve doğal 
olarak bir lojistik şirketine göre çok daha 
verimsiz) yürütmek yerine Netlog gibi ortaklarla çalışmak daha rasyonel görünüyor. 
Tıpkı bundan 14 yıl önce Yıldız 

Holding'in lojistik işlerini o zaman kurulalı 
henüz bir yıl olan Netlog'a devreden Murat 
Ülker'e göründüğü gibi. Çak, Ülker ile yollarının kesişmesinin “başlarına bir değil birkaç talih kuşu konmasına denk olduğunu” 
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SKODA SUPERB: 
OTOMOBİLİNİZ 
KARTVİZİTİNİZ! Çe 
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tasarımı ve konforuyla çok kl SKODA Superb, işinde adından çok söz ettirenleri 
Sayenli ve prese bir yolculuğa çıkarıyor. Uygun filo yönetimi çözümleri, sınıfının en geniş iç ve 
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UN RO-RO, yatırım fonu KKR'ye 
satılmadan önce Şahap Çak ve iki | 
kardeşinin şirketteki hisse oranı. 


2018 


ALTINMARKA GRUBU 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI BİROL 
ALTINKILIÇ, “MURAT 
ÜLKER İLE ŞAHAP BEY'İ 
TANIŞTIRARAK NETLOG'UN 
YILDIZ HOLDİNG İLE 
ORTAKLIĞINA VESİLE 
OLMAKTAN MUTLUYUM. 
BİRARAYA GELMEK İKİ 
TARAF İÇİN DE KAZANÇLI 
OLDU. NETLOG ÖNEMLİ 
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ 
OLDU. BİR ŞEKİLDE 
TEMELİNDE OLMAKTAN 
GURUR DUYUYORUM" 


söylüyor. Bugün Netlog'un toplam cirosu 
içinde Yıldız Holding ve Şok gibi bağlı şirketlerinin payı sadece yüzde S'ler seviyesinde (hem Netlog cirosunu başka müşterilerle 
çok artırdığı hem de Yıldız Holding odaklanma stratejisi gereği Ak Gıda gibi bazı 
şirketlerini sattığı için). Ancak Netlog'un ilk 
yıllarında bu oran tam yüzde 95'ti -yani cirolarının neredeyse tamamı Yıldız Holding 
ve bağlı şirketlerinden geliyordu. 


biri... Çak, 1994'te UN RO-RO kurulurken 
şirketin ulaşacağı başarıyı pek kimsenin 
öngöremediğini kendisinin ise çok inandığını ve alabilecekleri maksimum hisseyi satın 
aldığını anlatıyor (şirketin büyük hissedarı 
olarak ilk akla gelen Ulusoy Ailesi'nin toplam hisse oranı da yüzde 25'ti). Sonuç olarak 
Gökbora'dan ayrıldığında Çak'ın elinde sadece bir miktar hisse, nakit ve üç yıllık alacak senetleri varmış. “Tüm kurulu iş düzeni 


Şahap Çak, 2003'te kardeşlerimde kaldı ama 
Netlog'u kurup 2004'de ii ” masadan helalleşerek 
de “başına talih kuşu Ilaç dağıtımında ayrıldık. Hiç de pişman 
e be m dahailk günden Suudi olmadım. rm 
ile ortak olmadan önce > ği ğ ozisyonundaydım. Kar- 
iki kardeşiyle büyüttüğü Arabistan'a 3 milyar bini e ve ba- 
Gökbora Lojistik'i yö- dolarlık tasarruf şarılı olması benim için 
netiyordu. “1983'de beş sağlayabiliriz. Bakanlıkta önemliydi” diyor. 
araçla işe başlamıştık. Böylece bir Cuma 
1990'da babam vefat etti. bunu anlattık.” günü Gökbora 
Kardeşlerim de ailenin Lojistik'ten ayrıldığın- 


büyüğü olarak beni gördüler. Büyümeye devam ettik. 2003'e geldigimizde İstanbul ve İzmir'de ikişer depomuz, 500 civarında personelimiz vardı” diye 
hatırlıyor. Kardeşlerin birlikte çalışmasının 
kolay olduğunu ama ikinci kuşakta kuzenlerin bunu sürdüremeyeceğini düşünen Çak 
işleri ayırma teklifinde bulunmuş. “O günlerde 50 yaşındaydım. Kardeşimin biri 48, 
biri 44” diyor, “Ayrılma kararını verince yedi 
şirket, depolar arsalar... Ne 
varsa listeledik. Üçümüz 
de kendine göre bir fiyat 
biçti, ortalamasını bulduk 
ve yazdık. Torbaya koyduk 
ve “herkes çeksin? dedim. 
Bunu yapmak istemedi kardeşlerim. Ben de, “istediklerinizi alın, istemedikleriniz 
de bana kalsın dedim.” 
Çak'ın “bana bir şey 
almadı” dediği bu ayrııktan payına bir miktar 
nakit para ve üç yıl vade ile 
ödenecek senetler düşmüş. 
Bir de 2007'de 1,2 milyar 
dolara KKR'ye satılan UN 
RO-RO'daki yüzde 18'lik 
toplam aile hissesinin üçte 
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da (ki bir daha da çok 

iyi karşılanacağından şüphesi olmamasına 
rağmen şirkete bunca yıl sonra bile bir 
daha hiç ayak basamamış) Pazartesi günü 
gidecek bir yeri olmadığını söylüyor. Ancak 
hemen ertesi gün uzun zamandır satılık olan 
Özgür Nakliyat'ı aramış ve Haramidere'de 
şimdi Netlog'un genel müdürlüğü olan yerde kurulu şirketi 2 milyon 750 bin dolara 
satın almış. Bu arada oğlu Gökalp Çak da 
birlikte çalışmak üzere Türkiye'ye dönmüş. 
“2003'ün Ağustos ayıydı. Şirketin 25 aracı 
40 da personeli vardı. İşleri pek iyi değildi. 
Sekiz ay boyunca hiçbir şey yapmadan sadece yeniden yapılandık. Ofisleri, depoları 
yenileyip kadroları eğittik. Satın aldığımız 
fiyatın üzerine 1 milyon dolar civarında 
daha yatırım yaptık” diyor. 
Oğluyla birlikte iyi bildikleri lojistik 
işinde tecrübeleri bir yana neredeyse sıfırdan başlayacakken kaderlerini değiştiren 
2004'ün sonlarına doğru Murat Ülker ile 
tanışmaları olmuş. Çak bu tanışmaya vesile 
olup kendisini Ülker'e önerenin yakın dostu 
Altınmarka'nın Yönetim kurulu Başkanı 
Birol Altınkılıç olduğunu söylüyor. 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Ülker, Çak ile nasıl bir ihtiyaç doğrultusunda çalışmaya başladıklarını anlatmaya 


İşletmeniz yurtdışına açılsın, 
Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, 
aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


Yeni 


İkoBi Dış Ticaret Destek Hattı | 
(0212) 348 34 44 


4 . 
SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank 


( - VW - O) (DenizBank | www.denizbank.com | 444 0 804 
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Ye 
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şirketlerinin Netlog'un bugünkü 
toplam cirosu içindeki payı. 


nakliye işlerinin kuruluşunun neredeyse ana 
işleri kadar eski olduğunu, vasıta, yedek parça 
ve hatta lastik yokluğu gibi olumsuz koşullar 
yüzünden kendi filolarını kurmak mecburiyetinde kaldıklarını söyleyerek başlıyor. Ancak 
ana işlerine odaklanmak ve “her iyi bağımsız 
ve düzgün bir şekilde yapmak” prensibi doğrultusunda da stratejik bir ortak arayışı içinde 
olduklarını ekliyor. İşte tam bu sıralarda Altınkılıç, Ülker'e “işine çok bağlı ve başarılı, o 
sıralarda da her şeyi sıfırdan kurmak zorunda 
kalan” Şahap Çak'tan söz etmiş. 

Murat Ülker de “Kendisi de (Şahap Çak) 
o sırada aile şirketinden ayrılmıştı, ortak 


NETLOG'UN ELEKTRİKLİ ARACI 


Netlog'un en şaşırtıcı projelerinden biri de elektrikli araç üretimi... Bu alanda 
Jan Nahum'un kurucusu olduğu Hexagon ile birlikte çalışıyorlar. Şahap 

Çak, “dört kişilik bir ekiple devletten bir kuruş almadan elektrikli otomobil 
yapıyoruz” diyor gururla. Bir prototip üretilip ilk test yapılmış, ikinci versiyon 
için de çalışmalara başlamışlar. Sekiz aydır üzerinde çalıştıkları bu proje için 
bugüne kadar 600 bin euro yatırım yapmışlar. 

Gökalp Çak, pizzadan suya her türlü dağıtımı çok daha ucuza yapabilecek, 
tek şarjla 100 km yol alabilecek araçlar üretmek üzere çalıştıklarını söylüyor. 
“En ucuz kamyonet 60 bin lira. Şoför maliyeti aylık 4 bin lira civarında. Kent 
içinde 100 km gitmek için 40 liralık mazot gerekiyor. Bizim aracımız 100 km'de 
3 liralık enerji kullanacak” diyor. 4 bin euro gibi bir fiyata satmayı planladıkları 
araçların, e-ticaretin giderek yaygınlaşıp siparişlerin ufaldığı bir pazarda 
önemli bir ihtiyacı karşılayacağını öngörüyorlar. Aracın donuk ve sıcak gıda 
dağıtımı ve e-ticaret olmak üzere üç versiyonu bulunacak. “Yakın bir gelecekte 

her yerde bu araçlardan 
görebilirsiniz” diyor 
İL Gökalp Çak. 

Hedefleri büyük: Beş 
yıl içinde bu araçlardan 
ayda 3 bin tane satacak 
noktaya gelebileceklerini 
düşünüyorlar. Söylediğine 
göre elektrikli otomobil 
gibi sırada başka projeleri 
de var. Hepsi bir şekilde 
lojistik ile alakalı bu işleri 
testleri daha bitmeden 
açıklamak istemediğini 


dokunmadığı yer yok ki. 
Onun her kanalında da biz 
varız. Lojistik biliyorsan 
birçok işi de yapabilir 
oluyorsun.” Böyle bakınca 
testlerini yaptıkları işlerin 
ne olduğunu tahmin 
etmeye çalışmak da 
boşuna. 


56 | FORBES100. YIL | HAZİRAN, 2018 


olmaya karar verdik. Hatta nakliye işlerinin 
yanısıra, şirketlerimize ait Tam Otomatik 
Depo'lardaki (TOD) elleçleme, tahmil tahliye işlerini de bu ortaklığa dahil ettik. Bir 
anda Şahap Bey'in mevcut işlerine bizimkilerin de ilavesiyle Türkiye çapında bir lojistik şirket doğdu” diye anlatıyor süreci. 

Netlog yüzde 45 Yıldız Holding, yüzde 
45 Çak Ailesi, yüzde 10 da Birol Altınkılıç'ın 
ortaklığıyla kuruldu. Zaman içinde önce Altınkılıç hisselerini Ülker'e devretti, 2009'da 
ise Murat Ülker hisselerinin tamamını Çak 
Ailesi'ne sattı. Murat Ülker ortaklığı yaparken en başından itibaren çalışma şartlarının 
piyasa koşullarına göre tespit ettiklerini ve 
Netlog'un halen yaptıkları ihaleleri kazanarak kendilerine hizmet vermeye devam ettiğini söylüyor. Ayrıca ana işlerine odaklanma stratejileri gereği en başından itibaren 
hisseleri için bir “put opsiyonu” koymuşlar. 
“Artık ortaklığımız kalmadı. Bu örnek vaka 
olarak alınabilecek başarılı bir ortaklık hikayesidir. Şahap Bey ve ailesini hayırla yad 
ediyoruz” diyor. 

Şahap Çak ise Ülker'in bir anda doğduğunu söylediği şirketi şöyle anlatıyor: “2005'in 
mayıs ayında depoları sayarak teslim aldık. 
Bizim 45 personelli şirket bir anda bin 
200 kişi oldu. Şirket uçtu... Bir ay sonra 1 
Haziran'da tekrar sayım yaptık. Bana “son 
yedi-sekiz yıldır ilk defa fiili stok ile kayıtlar 
birbiriyle örtüşüyor' dediler. Sonra karlılığımız sürekli arttı.” 

Çak 2009'da Murat Ülker ile ortaklıklarını bitirdiklerinde Netlog'un cirosu içinde Yıldız Holding'in payının halen yüzde 
70'lerde olduğunu söylüyor. Ancak artık 
kendileri de piyasaya daha fazla açılmak 
istediğinden hissedarlığın bitmesine üzülmemişler: “Ülker o kadar büyük ki nereye 
gitsen rekabetle karşılaşıyorsun. Kağıt 
sektörüne gidiyorsun Ülker var. Mama işine gidiyorsun Ülker var. Piyasa bizi Ülker 
şirketi gibi gördüğü için rakip sayıyordu. Bir 
yerden sonra Ülker'in bize getirdiği büyük 
gücü kullanamaz hale geldik. Ayrılınca bu 
sefer dışarıdan müşteri almaya başladık.” 

Ülker ile yollarının kesişmesi, Avrupa'daki şirket satın almaları ve son olarak 
Abraaj'la ortaklığın ardından şimdi yeni bir 
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Geçen temmuzda Netlog'a 


21 


ortak olan The Abraaj 
Group'un şirketteki payı. 


dönüm noktasının eşiğindeler. Çak lojistik 
alanında önemli bir bölgesel oyuncu olmalarını sağlayacak kilit pazarlardan gördüğü 
Suudi Arabistan'dan söz ederken canlanıyor 
ve adeta gözleri parlıyor. Suudi Arabistan 27 
milyonluk bir nüfusa sahip olsa da, etki alanı diğer Körfez ülkelerini de domine ettiği 
için bundan çok daha fazla. Ayrıca su dahil 


hemen herşeyin ithal edildiği bir ülke olarak 


lojistik şirketleri için rüya gibi bir pazar. 
Çak, Suudi Arabistan'da 1,5 yıldır bilfiil 
çalıştıklarını, bu sürede üç bakan değiştiğini 


anlatıyor. Bir yandan Sağlık Bakanlığı ile ilaç 


depolama alanında Türkiye'deki tecrübelerini Suudi Arabistan'a taşımayı görüşüyor, 
bir yandan da Suudi Arabistan'da Hyundai, 


ÖZELLİKLİ İŞ 

Şahap Çak'ın özellikle önem verdiği ve “ısı kontrollü lojistik” olarak adlandırdığı 
pazarda da Netlog, Polar Express (PolarXP) isimli şirketle lider konumunda. 
Çak, “ısı kontrolü” diye özellikle vurguluyor. Çünkü sadece Feast gibi market 
zincirlerine dağıtımını yaptıkları donmuş ürünleri değil, örneğin portakalı da 
kış koşullarında Erzurum'a dondurmadan ulaştırabildikleri bir iş bu. “O alanda 
açık ara lideriz. Arkamızdan gelen yüzde 10'umuz kadar ciro yapıyordur” diyor 
Şahap Çak 400 milyon lira cirolu şirketinden bahsederken... 

Abraaj'ın da yatırım yaparken en önemli artılardan biri olarak gördüğü bu 
şirket, Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak'ın da doğruladığı 
gibi henüz kar etmiyor ve bugüne kadar şirkete büyüme aşamasında 
üstlendikleri zararlar hariç 100 milyon dolar yatırım yaptılar. Ancak Gökalp 
Çak, yine bir THY kıyaslaması yaparak “Bazı hatlardan zarar da etseler, 
bayrak taşıyıcı olarak bu noktalara uçmayı sürdürürler. Ayrıca kar etmese 

bile değeri milyarlarca dolardır” diyor. Kendilerinin de Polar olarak pazar 
yapıcı konumunda olduklarını, bazı yerlere daha kimsenin ihtiyacı yokken 
depolar açtıklarını söylüyor: “Oralarda şirketler ancak öyle üretime geçebilirdi. 
Kurulduğumuzda bu alanda çalışıp Türkiye'de satış yapabilecek firma sayısı 
160 kadardı. Şimdi bin 200'ün üzerinde düzenli müşterimiz ve tüm Türkiye*ye 
24 saat içinde dağıtım yapılmasını destekleyen 23 şehirde 26 depomuz var. 
Polar gibi bir şirket olmasa bu markaların birçoğu olmazdı.” Çak, organik 
tavuk üretimi yapan Orvital ve meşhur çiğ köfte üreticisi Komogen'e gibi bazı 
tanınmış müşterilerini örnek vererek pazarın hızla büyüdüklerini anlatıyor. 
Yakın zamanda kara geçeceklerinden de şüphesi yok. 
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BMW ve Rolls Royce gibi otomobil markalarının yanı sıra Mars Çikolota ve kozmetik 
devi Loreal'in de distribütörlüğünü yapan 
güçlü bir yerel marka ile lojistik alanında ortaklık görüşmelerini sürdürüyorlar (Çak'ın 
bu tarifine uyan şirket Cidde merkezli The 
Mohamed Yousuf Naghi & Brothers Group. 
Arabian Business Rich List'e göre toplamda 
5 milyar dolarlık bir serveti yöneten Naghi 
Ailesi, otomotivden hızlı tüketim ve ilaca 
Suudi Arabistan'da biçok sektörde faaliyet 
gösteriyor ve global markaların da distribütörlüğünü yapıyor). 

Suudi Arabistan'da daha önce Ülker ile 
yaptıkları gibi yerel ortaklarının hem bütün 
lojistik işlerini üstlenip hem de hissedar olacağı bir yapı kurmak niyetindeler. 2016'ya 
kadar Suudi Arabistan'da iş yapabilmek için 
yüzde 51 çoğunluk hissesini vererek yerli bir 
ortakla çalışmak zorunluydu. Çak “Artık pazar liberalleşiyor, böyle bir zorunluluk yok 
ama hala yerli bir ortakla iş yapmak daha 
avantajlı” diyor. Büyük lojistik şirketlerinin 
yeterince liberalleşmemiş olduğu için çok 
cazip bulmadığı, şirketlerin kendi lojistik 
işlerini kendilerinin yürüttüğü bu açıdan da 
son derece verimsiz çalışılan bir yer Suudi 
Arabistan. “Yani bizim gibi bir şirket için 
yapacak çok iş var” diyor Çak. 

Ülkede gözlerini diktikleri asıl sektör ise 
ilaç. Netlog Türkiye'de ilaç lojistiği alanında 
iyi bir pazar payına ve deneyime sahip. Çak, 
Türkiye'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da 
da ilaç sektörünün en büyük alıcısının (yüzde 85 gibi bir oranla) devlet olduğunu anlatıyor. Üstelik 27 milyonluk nüfuslarına rağmen ilaç pazarının büyüklüğü 80 milyonluk 
Türkiye kadar -8 milyar dolar. Bunun nedeni büyük ölçüde verimsizlik. Depolamanın 
iyi yapılamaması ilaçların son kullanma 
tarihini takip etmeyi zorlaştırıyor ve her 
yıl 3 milyar dolarlık bir zarara yol açıyor. 
“Türkiye'de karekod gibi uygulamalarla ilaç 
takip sistemi mükemmel işliyor. Biz daha ilk 
günden onlara 3 milyar dolarlık bir tasarruf 
sağlayabiliriz. Bakanlıkta da bunu anlattık” 
diyor Çak. Sağladıkları tasarrufun sadece 
yüzde 5'i kadar bir kazanç elde etseler bu 
150 milyon dolar demek. “Böyle bir kar bize 
çağ atlatır” diyor Çak. © 


TAV Passport Kart'la 
aracınızı ücretsiz park edin, AĞ 
hayatta bir adım öne geçin! Passport , 


Xelusivet bankacılık müşterileri, TAV Passport Kartı'yla 
anlaşmalı havalimanlarının otopark alanını yılda 8 defa ücretsiz kullanıyor. 
Sizi de Xclusive* dünyasına bekleriz. 


Xclusive*t müşterilerimize sunduğumuz diğer ayrıcalıklar: 


Tüm restoran harcamalarında 9 15 indirim » Özel şoförlü araç hizmeti * Ücretsiz kuru temizleme hizmeti » Kişiye özel birçok avantaj sunan 
ücretsiz Xclusive Kredi Kartı * Xclusivet kütüphane * Kişiye özel müşteri ilişkileri temsilcisi ve Hizmet Hattı ve Concierge Hizmeti 


Selusiver dünyasına katılmakiçin Xclusivet müşterisi olabilmeniz için ONB Finansbank'ta değerlendirdiğiniz birikim toplamınızın 


XC 5152 ğ iğ 250.000 TL ve üzeri olması yeterlidir. 
yazın, ye SMS gönderin. *SMS gönderimi tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden bir SMS olarak ücretlendirilir. 


(0216) 522 49 59 xclusive.com.tr 


> 7 N N 
7 A Kolus ZAN Xclusive Hizmet Hattı 


ESKİ TADI YOK 


SON BİR YILLIK DÖNEM ÖZEL SERMAYE FONLARI VE GİRİŞİM SERMAYESİ 
İÇİN OLDUKÇA ZORLU GEÇTİ. TURKVEN ARKA ARKAYA HALKA ARZ 
YÖNTEMİYLE ÇIKIŞ YAPARAK, ACTERA GRATIS YATIRIMI VE ESAS 
HOLDİNG İLE BERABER GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BÜYÜK UN-RORO SATIŞIYLA, 
THE ABRAAJ GROUP İSE NETLOG VE KFC TÜRKİYE ALIMIYLA DİKKAT 
ÇEKTİ. GİRİŞİM SERMAYESİ TARAFINDAYSA BÜYÜK HOLDİNGLERİN VE 
ŞİRKETLERİN KURUMSAL FONLARI SAHNE ALMAYA BAŞLADI. 
HAZIRLAYANLAR: ADİL UÇAR - EYYÜP KARAGÜLLÜ 


zel sermaye şirketleri son üç yıldır köşeye 
sıkıştı. Son bir yıl içinde yapılan yeni yatırımların sayısı 15'i bile bulmazken alıcı 
olması beklenen büyük yabancı fonlar 
piyasadan elini eteğini çekmiş durumda. 
Her türlü tersliğe rağmen özel sermaye şirketleri son 
bir yıl içinde göz dolduran işlemlere imza attı. Ancak 
ne kadar para kazanabildikleri büyük bir soru işareti 
zira kurlardaki oynaklık gerçekleşen çıkış işlemlerinde- 
ki kazancı doğrudan etkiliyor. Özel sermaye şirketleri 
için artık yatırım yapmak kolay ancak çıkış stratejisini 
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gerçekleştirmek bir o kadar zor. Son işlemlerde halka 
arzların yoğun olarak kullanılmasının başlıca nedeni de 
piyasa yaşanan bu sıkışıklık. Endeksin geldiği seviyeleri 
iyi değerlendiren fonlar, halka arz yöntemiyle süresi 
dolan yatırımlarını tamamlama yolunu seçti. Halka açılan Mavi, Şok gibi değerli ve bilançoları sağlam şirketler 
fonların işini kolaylaştırdı. 

Özel sermaye şirketlerinin -başka bir deyişle büyüklerin- yaşadığı sıkıntıların yanında ekosistemin diğer 
bileşenlerinde yani girişim sermayesi ve erken aşama 
yatırımlarda yaşanan gelişmeler sistemin geleceği için 


umut veriyor. Evvelki yıllarda kurulan Vestel Ventures, Ft Ventures, Sankoonline, 
Öncü Girişim gibi şirketlere 2017'de “ventures” uzantılı Logo, TT ve Demirören eklendi. Şubat 2018'de de Hüsnü Özyeğin'in Fiba 
Holding'inin Finberg'i kuruldu. Kurumsal 
girişim sermayesi sınıfındaki bu şirketler, 
erken aşama yatırımlara ciddi bir hareketlilik getirmiş durumda. 

Bundan daha ötesi tüm ekosistemi derin- 
den etkileyecek yeni trend ilk meyvelerini 
vermeye başladı: Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonları (GSYP)... Portföy yönetim şirketleri 
çatısı altında kurulmaya başlanan GSYF'lerin 
öncüsü Ak Portföy oldu. Şu anda Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından 13 şirketin iznini 
aldığı 18 GSYF bulunuyor. Bunların sekizi 
aktif olarak yatırıma başladı. GSYF'lerde 500 
milyon liraya yakın fon bulunuyor. 

Çoğunlukla bankalar tarafından desteklenen bu trendin kendine has aktörleri de 
oluşmaya başladı bile. En güzel örnekler- 
den biri, Feronia Girişim Sermayesi Portöy 
Yönetim Şirketi. Bu işe inanan dört ortak 
tarafından Troya Portföy'ün satın alınarak 
isminin değiştirilmesiyle doğan Feronia, 
şu ana kadar 73 milyon liralık fon topladı 
bile. Önümüzdeki bir yıllık dönemde, GSYF 
fonlarının hızlı bir biçimde büyüdüğünü ve 
ekosistemin içinde özellikle erken aşama 
yatırımlardan çıkış işlemlerinde aktif rol 
alacağını göreceğiz. 

“Türkiye'nin En Güçlü Özel Sermaye 
Fonları” raporumuz, Mayıs 2017 - Mayıs 
2018 arasındaki bir yıllık dönemi kapsıyor. 


Bu dönemde yapılan toplam işlem sayısı 165. 


Geçen yıl bu rakam 135'ti. Yüzde 22'lik artış 
dikkat çekici ne var ki bu oran sadece melek 
ve erken aşama yatırımlardaki işlem sayısının fazlalığını gösteriyor. Girişim sermayesi, 
erken aşama ve melek yatırımlar dışarıda 
bırakıldığında bir yıllık dönemde sadece 
23 özel sermaye işlemi yapıldığı görülüyor. 
Geçen yıl yapılan 39 işleme göre yüzde 
4Vlik bir düşüş var. Üstelik 23 işlemin 1Wi 
“çıkış'tan oluşuyor. Rakamlar özel sermaye 
şirketlerinin hem çıkış hem de yatırım işlemlerinde iyice sıkıştığını gösteriyor. 
Yaşanan sıkışma elbette beklenen bir 
gelişme. Sonuçta gelişen ülkelerde başlayan 
tersine sermaye hareketleri ve Türkiye'nin 
jeopolitik riskleri son üç yıldır piyasaları 
etkiliyor. Kur savaşlarının yanında dünya 


ticaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 
fitilini ateşlediği korumacılık trendi özellikle gelişen ülkeleri olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Son iki yıldır özel sermaye 
şirketleri, yatırımlarından karlı çıkış fırsatı 
bulamadıkları için birçok yatırımın vadesini 
uzatmış durumda. Bu bekleme havası bu 

yıl da değişmeyecek ancak yatırım vadesi 
dolmaya başlayan şirketler önümüzdeki iki 
yılda fonları iyice köşeye sıkıştıracak. 

Her türlü olumsuzluğa rağmen son bir 
yıllık dönem özellikle halk arz yönteminin 
iyi kullanılması açısından önemliydi. Turkven, ikisi büyük olmak üzere dört halka arz 
gerçekleştirdi: Mavi, Medical Park, Doğtaş 
Kelebek ve Domino's. Üstelik Domino's 
Londra Borsası'nda arz edildi. Ayrıca Gözde 
Girişim, indirim market zinciri Şok'u halka 
açtı. Böylece genellikle hissedarlar tarafından tercih edilmeyen ve borsa endeksindeki 
aşırı dalgalanma nedeniyle özel sermaye 
fonunun getirisi açısından aşırı risk taşıyan 
halka arz ile çıkış yöntemi hatırlanmış oldu. 

Yılın en çok konuşulan çıkış işlemlerin- 
den biri de, Actera ve Esas Holding'in UN 
Ro-Ro çıkışıydı. Şirket Danimarkalı DFDS'ye 
950 milyon euro'ya satıldı. 2007'da 910 milyon euro'ya KKR'ye satılan UN Ro-Ro'yu, 
2014'te Actera ve Esas Holding satın almıştı. 
İşin ilginç kısmı, Danimarkalılara satış yapılmadan önce şirketin halka arz edileceği 
açıklanmış hatta halka arz izahnamesi bile 
yayınlanmıştı. Bir diğer önemli çıkış işlemi 
ise Katar merkezli Aabar Investment'tan 
geldi. Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden 
Brezilya merkezli BRF S.A., 915 milyon liraya 
Banvit'in yüzde 79'unu satın aldı. Beş yıl önce 
yaptığı yatırımla şirkette yüzde 16 payı bulunan Aabar'da çıkış işlemine imza attı. 

Yeni yatırımlara baktığımızdaysa 
Actera'nın Gratis'in yüzde 55'ine ortak olması, The Abraaj Group'un Netlog (Kapak 
haberimiz syf:48) ve KFC Türkiye ortaklıkları ile Turkven'in Vansan ve MNG Kargo 
yatırımları dikkat çekiciydi. Büyük ölçekli 
yatırımların bu kadar az oluşu, 
aslında şirketlerin elindeki fonların yetersizliğinden değil. Aksine 
özel sermaye şirketlerinde yatırım 
yapacak fazlasıyla para var. Sorun 
kurlardaki oynaklığa karşı kendini 
koruyabilecek yani gelir modelini 
ihracat üzerine kurmuş yatırım 


DEUTSCHE BANK VE 
GOLDMAN SACHS ESKİ 
YÖNETİCİSİ DALINÇ 
ARIBURNU'NUN 2016'DA 
KURDUĞU İNGİLTERE 
MERKEZLİ ALTERNATİF 
YATIRIM PLATFORMU 
CENTRICUS İLK YATIRIMINI 
2017'DE GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG'E (GYH) 
YAPMIŞTI. OCAK 2018'DE 
İSE ÜNLÜ MODACI 
HÜSEYİN ÇAĞLAYAN'IN 
MARKASI “CHALAYAN”"IN 
YÜZDE 20 HİSSESİNİ 
DEVRALDI. DİĞER 
TARAFTAN CENTRICUS'UN, 
GYH'NİN PATRONU 
MEHMET KUTMAN İLE 

T MİLYAR DOLARLIK BİR 
FON KURMA PLANI VAR. 
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122 milyon $ 
2017 yılı ve 2018 ilk çeyrekte 
girişimlere yönelik 179 işlemde 


yapılan yatırımın toplam miktarı. 


DÖRDÜ SON BİR 
YILDA OLMAK 
ÜZERE 23 İŞLEM 
GERÇEKLEŞTİREN 
ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 
VE CENK BAYRAKDAR 
ORTAKLIĞINDAKİ 
REVO CAPITAL 
PORTFÖYÜNDEKİ 
GİRİŞİM SAYISINI 

DA 14'E ÇIKARDI. 
PORTFÖYDEKİ 
FORIBA VE SINEMIA 
YATIRIMLARI HIZLA 
BÜYÜK BİR HİKAYEYE 
DÖNÜŞÜYOR. 


yapılmaya istekli şirket sayısındaki azlık. 

Bu tablonun bir benzeri risk sermayesi 
aşamasında da geçerli. 5-10 milyon dolar 
arasında yatırım yapan fonların özellikle 
yabancıların ilgisi giderek azalıyor. 
Türkiye'ye bakan mevcut risk sermayesi 
fonlarındaysa hala aktif kalmayı başaran 
üç fon var. Revo Capital, Hummingbird 
Ventures ve Earlybird. Geçmiş dönemin 
büyük oyuncusu 2121td ise bir durgunluğa 
girmiş görünüyor. Ama FORBES'un aldığı 
Mayıs 2017-Mayıs 2018 döneminde iyi 
haberler de yok değil. Aslında bu ölçekte 
yatırım sayısı fazla değil ama yatırımcıların 
büyüklüğü itibarıyla sektörün geleceği 
açısından “kilit? sayılabilecek işler çıktı. 
Örneğin ekosistem 


Bu sene işlem ve hacim bazında rekor kırıldı. 
Startups.watch verilerine göre 162 girişime 
103 milyon dolar yatırım yapıldı. 2018 ilk 
çeyrekte ise 17 işlemde 18,9 milyon dolarlık 
hacim oluştu. Melek yatırım ile erken aşama 
arasındaki bu bölgeye giren yatırımcı sayısı 
da “kurumsal girişim fonları” sayesinde hızla 
artmış durumda. Bu sahadaki temel değişim, 
yatırım yapılan girişimlerin faaliyet alanları. 
Birkaç sene öncenin popüler işleri e-ticaret, 
oyun hatta yazılım artık kimsenin ilgisini 
çekmiyor. Herkesin aradığı ileri teknoloji... 
Bu da üniversite spin off'larını bir anda 
popüler hale getirmiş durumda. 2015 civarında toplamda 60 milyon dolar fonla 
piyasaya dalan ACT ve DCP ile Mitsui&Co. 
ortaklığı sonrası daha 


içinde yıllardır bitmeyen Son bir yıl içinde 165 görünür hale gelen Koç 
“hala Seguoia Capital , , Holding bünyesindeki 
gelmedi” klişesi nihayet işlem gerçekleşti. N Inventram bu yeni tren- 
son buldu. “Monster Bunların sadece 23'ü din başını çekiyor. Bu 
fund” kategorisindeki > üçlünün dışındaki en 
7,8 milyar dolarlık fon özel oca ye Geçen yıla aktif yatırımcılar 500 
büyüklüğüne sahip göre düşüş yüzde 41. İstanbul, StartersHub, 
Seguoia Capital, dijital İstanbul Startup An- 


müşteri deneyim platformu Insider'a 10 
milyon doların üzerinde kaynak aktardı. 

Benzer bir hikaye Slack, Box ve Intercom 
gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı 
Palo Alto merkezli risk sermayesi Social 
Capital'in, Sinemia'ya ortak olması. Bir 
güzel haber de Dünya Bankası kuruluşu 
IFC'nin Endeavor Catalyst ile e-dönüşüm 
girişimi Foriba'nın yatırımcıları arasına girmesiydi. Tabii bu listeye Türkiye'nin en aktif 
özel sermaye şirketi The Abraaj Group'un 
Biletall'a ortak olması da eklenmeli. 
Yemeksepeti'ni satın alan Rocket 
Internet'in Sina Afra'nın yeni girişimi Evtiko'ya ortak olması da, 
Rocket'ın uzun bir aradan sonra 
dönmesi anlamında önemliydi. 
Aynı şekilde Türkiye'de pek umduğunu bulamayan Intel Capital 
de, 7 milyon dolarlık CY Vision 
yatırımıyla geri döndü. 

Risk sermayesinin bir alt bölgesinde yani 500 bin-5 milyon 
lira/dolar altı bölümünde ise 
hareketlilik almış başını gidiyor. 


62 | FORBES 100. YIL | HAZİRAN, 2018 


gels, Galata Business Angels, BIC Angels ve 
TRPE... Tabii yılın hikayesi Galata Business 
Angels'ın Insider'dan çıkışı. Şirketin Seguoia Capital'den aldığı 11 milyon dolarlık 
yatırımla girişimden çıkan GBA böylece 
yatırımcılarına, TL bazında 96 kat kazandırdı. Diğer taraftan başka bir hikayeyse ekosisteme son dört senede damga vuran Hasan 
Aslanoba'nın, ekosisteme aktardığı yaklaşık 
100 milyon doların ardından artık bir inzivaya çekilmiş görünmesi -son bir senede 
sadece tek işlem yaptı. 

Nihayetinde yatırım dünyasının üst 
katları tatsız, orta katları tuzsuz, alt katları 
ise hala iştah açıcı... Sermayenin gelişen 
ülkelerden uzaklaşmaya başlaması kuşkusuz 
orta ve büyük ölçekli yatırımlarda 2018-2019 
dönemi için pek olumlu sinyaller vermiyor. 
Yine de özel sermaye fonlarının cebi şu anda 
dolu ve sürpriz yatırımlar önümüzdeki bir 
yılda da devam edecek. Erken aşama girişim sermayesi tarafı ise GSYPler, kurumsal 
girişim sermayesi fonları ve mevcut melek 
ağları sayesinde hareketli kalmaya devam 
edecek gibi görünüyor. 


GELECEĞİ DÜŞÜNEN, HER ZAMAN KAZANIR. 


Mitsubishi Electric olarak 96 yıldır, 43 ülkede 120 binden fazla çalışanımızla klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, 


asansör sistemleri, ulaştırma sistemleri ve bina teknolojileri, enerji üretimi ve dağıtımı, uydu sistemleri, bilişim ve iletişim 
teknolojileri gibi pek çok alana imzamızı attık. 


Şimdi, sektörde kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz: 


Enerji verimli, çevreci ve yenilikçi ürünler ile tasarruf etmek, istihdam yaratmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, 
biz her zaman yanınızdayız. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 


Fabrika Otomasyon. Klima Asansör Ulaştırma tr.mitsubishielectric.com 
Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri 
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KAZANMAK İÇİN EKO-TEKNOLOJİ 


MITSUBISHI 
& fora grsenertomonem ELECTRİC 


Changes for the Better 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 


TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİ 


2005 İLE 2018'İN İLK YARISI ARASINDA YAPILAN ÖZEL SERMAYE İŞLEMLERİNE GÖRE 


HAZIRLANMIŞTIR. 
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TÜRKİYE'YE | 


ÖZEL FON 


Mayıs 2017-Haziran 2018 dönemini. 
kapsayan listemizin zirvesinde bu 

yıl yine Turkven var. Zirve yarışında 
son bir yılda yapılan dört halka arz 
ve dört yeni yatırım etkili oldu. Liste 
puanlamasında ağırlığı fazla olan 
“toplam işlem" ve 'çıkış' sayılarında 
Turkven'in ulaşılması zor seviyelere 
geldiği görülüyor. Üstelik oldukça 
yüksek hacimli olan bu işlemler 
toplamda Turvken'in ön plana 
çıkmasına neden oluyor. Turkven ve 
Actera Group'un tatlı çekişmesi ise 
son hızla devam ediyor. Actera liste 
dönemini boş geçirmedi. İki işlem 
gerçekleştirmesine rağmen Un Ro-Ro 
çıkışı bile tek başına etkileyici bir 
performansın ortaya çıkmasına neden 
olurken Gratis yatırımı dikkat çekti. 


Listede yer alan özel sermaye şirketlerini sıralamak için sekiz ayrı kriter 
kullanıldı. 

İşlem hacmi: İşlem hacimleri Merger 
Markt, Deloitte ve Ernst & Young'un 
hazırladığı raporlardan alındı. Ayrıca 
bazı şirketler yeni ve halihazırdaki 
yatırımlarının değerlerini bildirdi. Raporlardan ve derlenen bilgilerle azami 
şirket yatırım miktarına ulaşıldı. 

İşlem Adedi: 2005'ten itibaren şirketlerin açıklanan ortaklık ve ortaklıktan 
çıkış sayıları toplandı. 

Ofis: Şirketlerin Türkiye'ye ilgisi ve 
odaklanmasının ortaya çıkması için, 
yerleşik ofisleri olup olmadığına 
bakıldı. 

Çalışan Sayısı: Özel sermayeye odaklanan ekipler değerlendirildi. 

Çıkış: Yatırımın bitip özel sermaye 
fonunun işlevini yerine getirdiğinin en 
önemli göstergesi olarak kabul edilen 
'çıkış'lar, hesaplamalarımızda önemli 
yer tuttu. 

Yıl: Şirketlerin yaptıkları ilk yatırımlar 
-bazıları için ofis kuruluş tarihleri- baz 
alınarak Türkiye'de kaç yıldır faaliyette 
oldukları hesaplamalara dahil edildi. 
Türkiye Fonu: Sadece Türkiye için 
kurulmuş bir özel sermaye fonu olup 
olmadığına bakıldı. 

Büyüklük: Şirketlerin yatırımları büyük, 
orta ve küçük ölçek olarak ayrıldı ve 
her bir ölçek için ayrı puanlama yapıldı. 
Yöntem: Sekiz kriter 100 baz puan 
üzerinden değerlendirildi ve puanlama yapıldı. Daha sonra yedi kriter 
için ağırlık belirlendi. Şirketlerin ilk 
değerlendirmede topladıkları her bir 
kriter puanları, bu ağırlıklandırmaya 
göre yeniden hesaplandı ve reyting 
rakamına ulaşıldı. 


Sizin geleceğiniz, 
bizim de 
geleceğimizdir. 


Yeniliklerimiz, şehirlerin daha az enerji 
kullanmasına, soluduğumuz havanın daha 
temiz olmasına ve elektrikli taşımacılığı 
yaygınlaştırmaya yardım eder. 

İşte bu yüzden, BASF'de, > 
gelecek konusunda iyimseriz. j > 


Daha fazla bilgi için: 
wecreatechemistry.com 


LI" BASF 


We create chemistry 
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Seymur Tarı 


TURKVEN 


Karınca Kararınca 


Turkven bir yıl boyunca hiç olmadığı kadar çok çalıştı ve ikisi son yılların 
en büyükleri arasında yer alan dört halka arz ile dört yeni şirkete yatırım 
yaparak özel sermaye fonları arasında rekor kırdı. 

ADİL UÇAR 


urkven'in kurucu ortağı ve CEO'su Seymur 
Tarı, “İnanmayacaksınız ama çok iyi bir dönem geçirdik” diyerek söze başlıyor ve şirketinin son bir yılda yaşadığı trafiği özetliyor: 
“Geçen yıl nisan ayından beri dört halka arz 
ve dört yeni yatırım yaptık” Tarı'nın tek cümlede özetledi- 
&i işlemler, özel sermaye sektöründe özellikle Türkiye'deki 
ekosistem içinde gerçekleştirilmesi son derece zor başarıların alçakgönüllü bir ifadesi aslında. Malum Türkiye'deki dalgalı piyasa koşulları ve ortakların halka arza sıcak 
bakmamaları nedeniyle özel sermaye şirketleri çok sınırlı 
sayıda işlemde çıkış yapabilmek yani yatırımlarının karşılığını alabilmek için bu yöntemi kullanabiliyor. Turkven'in 
arka arkaya dört arzı, kısıtlı bir zamanda gerçekleştirmesi 
bu açıdan büyük başarı. Kuşkusuz 10 yıllık Mavi Jeans yatırımlarını sonlandırmaları da ayrı bir hikaye. 
Önce Turkven'in baş döndüren trafiğine bir göz atalım. 
Geçen yıl nisan ayında Turkven, Mikro Yazılım'a ardından 
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bu şirket üzerinden Zirve Yazılım'a yatırım yaptı. Yaklaşık 
dört önce Logo Yazılım'a yatırım fırsatını kaçırmaları bu 
işlemlerde etkili oldu. Her iki şirket de e-fatura üzerine 
yazılım geliştiren şirketlerden Zirve'nin programları muhasebeciler tarafından tutulurken Mikro'nun programları 
KOBİ'ler tarafından daha çok benimseniyor. 10 milyon lira 
üzeri ciro üreten şirketlerin e-faturaya geçme zorunluluğu 
(sınır sürekli aşağı çekiliyor) Turkven'in bu alandaki iştahını kabartan sebeplerden. Tarı'ya göre iki şirketin yaratacağı sinerjiyle pazardan büyük pay alacaklar. 

Bu yatırımlar henüz tamamlanmışken haziran ayında 
Mavi Jeans'in halka arzı gerçekleştirildi. Arzda birim fiyat 
43 lira olurken toplam 27,3 milyon lira nominal değerli 
paylar satıldı. Mark Mobius'un yönetici olduğu Templeton, 
yüzde 10,1lik pay satın aldı. Kuşkusuz Mavi işlemi hem 
uzun bir süreden beri hisse senedi piyasasındaki en büyük 
arz olması hem de Turkven'in 10 yıllık yatırım macerasının 
son bulması açısından çok önemli. Peki Mavi Jeans yatı- 


rımı Turkven için başarılı mıydı? Rakam açıklamadıkları 
için net birşey söylemek mümkün değil ancak Mavi'nin arzının oldukça başarılı geçtiği, 2008'de şirketin 170 milyon 
lira olan cirosunun 1,5 milyar liranın üzerine çıkartıldığı 
da göz önünde bulundurmalı. Euro bazında şirketin dokuz 
katına, lira bazındaysa 20 katına çıkartıldığı ortada. Turkven açısından Mavi işleminin başarılı olup olmadığını ise 
Tarı şöyle yorumluyor: “Henüz ikinci fondan yaptığımız 
yatırımlardan bir kuruş kar payı almadık. Mavi hisselerini 
alırken euro 1,5 liraydı satarken ise 4 lira. Yatırımcılar her 
yıl minimum yüzde 8 getiri bekliyor.” Sonuçta Haziran 
2017'de Turkven Mavi'deki hisselerinin tamamını (yüzde 
54) arz yoluyla sattı. 

Temmuz ayında ise Turkven ekibi, Domino's 
Eurasia'nın halka arzını gerçekleştirdi. 2010'da Dominos 
Türkiye'ye yapılan yatırımdan sonra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan haklarını da satın alan Turkven bütün 
yapıyı Domino's Eurasia altında birleştirmişti. Londra 
Borsası'nda gerçekleşen bu arz için “Londra'da yapmayı 
tercih ettik çünkü Domino's'un hazır bir yatırımcı kitlesi 
var” diyor Tarı. Dominos İngiltere, Avustralya ve Polonya 
da Londra Borsası'na kote, Üstelik bu 
yatırımcılar Domino's hisselerinde son 
altı senede 21 kat değer artışına şahit 
olmuş durumda. Turkven'in şirketteki 


Turkven'in üçüncü fonu 
hala yatırım dönemini 


Yeni Vansan anlaşmasının açıklanmasından bir ay sonra kasımda, Turkven sahip olduğu yüzde 50 oranındaki 
Doğtaş Kelebek hisselerini ikincil halka arz piyasasında 
sattı. Hisselerin yüzde 89'unu yabancılar satın aldı. Böylece 2012'de yapılan yatırım beş yıl içinde sonlandırıldı. 
Ve bu yılın şubat ayında Turkven, Medical Park ve Liv 
Hospital'i bünyesinde barındıran ve yüzde 53'üne sahip 
olduğu MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) halka arzını gerçekleştirdi. Arzın büyüklüğü 1 milyar 384 milyon lira 
oldu. Şirketin yüzde 35'inin halka arz edilmesinden sonra 
Turkven'in halka açık olmayan hisselerdeki payı yaklaşık 
yüzde 34'e geriledi ancak büyük ortak olarak kalmaya 
devam etti. Arzdan elde edilen 600 milyon liralık gelir ile 
MLP Care'in kısa vadeli döviz borçları kapatıldı. Seymur 
Tarı, “MLP Care'in halka arzında hedefimiz daha fazla 
gelir elde etmekti ancak piyasalar bizi yakaladı. Arz penceresi kapanıyordu son anda geçtik” diyor. MLP'nin halka 
arzında oluşan fiyatlamanın “düşüklüğü” üzerine yapılan 
eleştirilere ise şöyle cevap veriyor: “Mavi ile uzun zamandır kapalı olan halka arz kapısını açtık, Medical Park'ın 
arzını erteleyerek bu kapıyı kapatan olmak istemedik.” 

Turkven 2002'den bugüne tam üç 
fon kurdu. 2002'de kurulan ilk fon 40 
milyon dolarlıktı. 2007'deki ikinci fon 
400 milyon dolar, 2012'deki üçüncü 


payı arzdan önce yüzde 90'dı. Arz son- tamamlanmadı. İki fon ise 840 milyon dolarlıktı. Üçüncü 
rasında pay oranı yüzde 43'e geriledi. : fonun parası bitmiş değil ve hala bu 
324 milyon dolar toplam değerle arz şır ketle daha anlaşma fondan yatırım yapılıyor. Yeni şirket 
edilen şirket Londra Borsası'nda 'pre- imza aşamasında. arayışları ise tüm hızıyla devam edi- 


mium class hisseler arasına girdi. 

Henüz Londra'daki arzın mürekkebi kurumadan ağustos ayında Turkven, Haydar ve 
Suat Sancak kardeşlerle birlikte MNG Kargo'nun yüzde 
100'ünü satın aldı. Ticaret ve kargo taşımacılığında büyüme yaşanacağı öngörüsü ve MNG'nin sektörde otomasyona en fazla yatırım yapan şirket olması Turkven'in 
yatırım kararında etkili olmuş. Ayrıca MNG'nin arkasında 
Mehmet Nazif Günal'ın sermaye desteğiyle kurucu genel 
müdür Aslan Kut'un bulunması da yatırım kararını kolaylaştırmış. Şirkette profesyonel bir yapının halihazırda 
bulunduğunu söyleyen Tarı, hissedarlara hesap verme 
kültürünün bulunmasının da önemli olduğunu belirtiyor. 

Eylülü pas geçen Turkven, ekimde yeni bir yatırım daha 
yaptı. Türkiye'nin en büyük pompa üreticisi Vansan'ın çogunluk hissesini satın aldı. 196te İzmir'de kurulan şirket 
60 ülkeye ihracat yapıyor. Yıllardır Vansan ile görüşme 
yaptıklarını söyleyen Tarı, şirkette ikinci kuşağın yönetime 
geçmesiyle birlikte ortaklığın gerçekleştiğini belirtiyor ve 
ekliyor: “Aynı Mavi Jeans'deki hikaye yaşanıyor. Birinci 
kuşak “benim fazlasında gözüm yok” diyor ve parasını alıp 
işleri ikinci kuşağa devrediyor. Bu çok sağlıklı bir geçiş. 
Çünkü şirketlerde pasif hissedar olması büyük bir engel 
oluşturuyor.” 


yor. Tarı iki önemli anlaşmanın arifesinde olduklarını, bu ay birinin önümüzdeki iki-üç ay içinde de ikinci anlaşmanın yapılmasını 
beklediklerini söylüyor. Elbette rakam telaffuz etmiyor 
ancak Turkven'in yatırımlarının ortalama 100 milyon dolar civarında gerçekleştiğini not edelim. 

Sektördeki durumu Tarı'nın şu sözlerinden özetlemek 
mümkün “Londra merkezli özel sermaye şirketleri son 
yıllarda Türkiye'ye gelmemeye başladı. Biz 'gelin' sayılırız. 
Ortalıkta damat adayı olmaması üzücü.” Tarı erken seçim- 
den sonra piyasalara denge geleceğini ve yatırım ortamı- 
nın iyileşeceğini düşünüyor. Dolayısıyla Turkven önümüzdeki dönemi son bir yıldaki kadar hızlı geçirmeyecek gibi 
görünüyor ancak üçüncü fondan ellerinde kalan parayla 
yatırımlara hız kesmeden devam edecekleri de bir gerçek. 
Şu andaki portföy de oldukça sağlam: Yılda yüzde 30'a 
varan büyüme ve gelirinin üçte birini ihracattan kazanan 
Koton, bu yıl 66 milyon çift ayakkabı üretmeyi hedefleyen 
Flo, sağlık turizminden ciddi bir döviz gelirine sahip, borçsuz Medical Park, döviz gideri olmayan Mikro ve Zirve 
Yazılım ile Türk Lirası bazında iş yapan MNG Kargo... Bu 
portföy ve üçüncü fondan geriye kalan yatırıma dönmesi 
gereken para, önümüzdeki dönem için Tarı ve ortaklarının 
piyasada ses getirecek işler yapmalarını sağlayacak. 
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'inventram CEO'su Cem Soysal, 
“Biz de batar mı çıkar mı diye bir 
bakış açısı yok. Prensip olarak 
Şirket batırmıyoruz, aldığımız 
girişimi büyütüyoruz” diyor. 


INVENTRAM 


Bilimin Işığında 
Koç Holding ve Mitsui&Co. ortaklığındaki yüksek teknoloji yatırım şirketi 
Inventram üniversite laboratuvarları ve teknoparklardan 41 patent ailesi, 
ikisi tamamlanmış beşi 2018 içinde şirketleşecek yedi yatırım ve iş ortağı 


statüsünde 26 girişim çıkardı. 
EYYÜP KARAGÜLLÜ 


oç Holding'in İstanbul, Libadiye'deki yerleşkesinde bulunan Inventram'ın ofisinde, 
sabahın çok erken bir saati olmamasına 
rağmen neredeyse kimseler yok. Ofisin 
kendisi de mevcut yatırım şirketlerinin 
debdebesinin uzağında ve görece küçük. Teknoloji alemi- 
nin efsanevi yöneticilerinden Inventram'ın CEO'su Cem 
Soysal'ın odası da... Sadece bir masa, iki koltuk ve küçük 
bir yuvarlak masa sığacak kadar... Bu gösterişten uzak 
ofisin aksine Inventram, toplamda 80 milyar dolarlık bir 
satış hacmine sahip Koç Holding ve Japon Mitsui&Co. 
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ile Koç Üniversitesi ortaklığındaki Türkiye'nin en aktif 
erken aşama yatırım şirketi. Kadrosu da ofisteki sessizligin aksine hayli gösterişli. 12 kişilik çekirdek kadro, akademik ve profesyonel dünyadaki yöneticilerin yer aldığı 
57 kişilik danışma kurulu, dört kişilik yatırım komitesi ve 
dokuz kişilik yönetim kurulu... Portföy de bu tabloya eşlik 
edecek büyüklükte... 41 patent ailesi, ikisi tamamlanmış, 
beşi 2018 içinde şirketleşecek yedi yatırım ve iş ortağı 
statüsünde 26 girişim... “Şu anda her bir yatırımımız 5-6 
milyon doları geçiyor” diyor Cem Soysal, Inventram'ın 
yatırım gücünü anlatırken ve ekliyor: “Hepsi dünya ça- 


pında korunan ve her birinin etrafına şirket 
kurulabilecek hale gelmiş patent yatırımlarımızı saymıyorum bile...” 

Nisan 2010'da duyurulan Inventram tüm 
odağı üniversite laboratuvarları ile teknoparklardan spin off'lar çıkartmak olan ve sadece 
ileri teknolojiye yatırım yapan, Türkiye'deki 
ilk erken aşama girişim sermayesi şirketi. 
Aslında bu tanım, şirketin faaliyet alanlarının 
kapsamını tam karşılamıyor. Çünkü hızlandırıcı, fon ve teknoloji transfer ofisi (TTO) fonksiyonlarını bünyesinde barındıran ilginç bir 
kurguya sahip. Zaten kendilerini “erken aşama 
teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları, 
yatırım, ticarileştirme ve danışmanlık şirketi” 
olarak tanımlıyorlar. Bu çerçevede de “erken 
aşama girişim, patent, teknoloji ticarileştirme 
ve preferred partner programı” (bkz. Seçilmiş 
Ortak kutusu) olmak üzere dört farklı şekilde 
yatırım yapıyorlar. “Bu hakikaten başka bir 
model” diyor 54 yaşındaki Cem Soysal, “Proje 
aşamasından alıyor, şekillendiriyor, büyütüyor 
ve ayağa kaldırıyoruz. Patenti ürüne, ürünü 
şirkete, şirketi de müşteriye taşıyoruz.” 

Özetle Inventram “sadece” üniversite laboratuvarlarından ve teknoparklardan çıkan 
“ileri teknolojileri* henüz proje aşamasında 
fonluyor; patent süreçlerini yönetiyor ve 
nihayetinde proje bir ürüne dönüşmeye hazır olduğunda şirketleşmelerini sağlıyor. Bu 
modeli Türkiye'de yapan yok. Sadece erken 
aşama girişim sermayesi şirketleri ACT ve 
DCP ile baktıkları alanlar ve mecralar itibarıyla kısmen benzeşiyorlar. Kadıköy Anadolu 
Lisesi mezunu Cem Soysal bu noktada özellikle “ileri teknoloji” vurgusunu tekrarlıyor. 
Zira Inventram oyun, e-ticaret hatta kısmen 
yazılım gibi kopyalanabilir ve popüler alanlara 
yatırım yapmıyor. İleri teknolojinin de “bozucu” (distruptive) olmasını istiyor. Üzerine 
mutlaka içinde gömülü sistemlerin, çok ciddi 
yazılımların, taklit edilmesi zor bir fonksiyonunun, büyük pazarları hedefleyecek ölçekte 
mümkünse alanında ilk olmasını bekliyor. 

Diğer taraftan yatırım kararı alırken 
projenin ya da girişimin Koç Holding ve 
Mitsui&Co'nun gelecekte girmek istedikleri 
ya da mevcut faaliyet kollarını destekleyecekleri yeni teknolojik alanları adreslemesini 
hedefliyorlar. Cem Soysal, bunun kuruluşta 
ortaya konan bir vizyon olduğunu söylüyor. 
“Başlangıçta “ileri teknoloji işleri bulacağız, 
büyüteceğiz aynı zamanda grubun geleceğin- 


de yer alabilecek birtakım işlerle ilgili yeni 
açılımlar ortaya koymanın yollarına bakacağız' diye yola çıktık. Yani bir anlamda Koç 
Holding'in girişim sermayesi bacağı rolünü 
üstlendik” diyor. 

Mevcut iki ve yoldaki beş şirket yatırımına 
baktığınızda bu strateji daha net anlaşılıyor. 
Örneğin Opet'in desteklediği ve Şubat 2014'te 
kurulan Çuantag, araçlarda ya da başka 
alanlarda kullanılan ticari sıvıların kuantum 
parçacıklarla etiketlenmesi üzerine faaliyet 
gösteriyor. Bir diğer şirket yatırımı ise optik 
ve mikro elektro-mekanik sistemler alanında 
dünya çapında bir biliminsanı olan Prof. Dr. 
Hakan Ürey ve ortaklarının kurduğu Koç Üniversitesi spinoff'u CY Vision. Eylül 2016'da 
ABD'de kurulan girişimin geliştirdiği holografik görüntü teknolojisi, gerçek dünyanın gözde 
yarattığı sahnenin aynısını sayısal olarak oluşturabiliyor. “Bunlar derin teknoloji” diyor İTÜ 
İnşaat Mühendisliği mezunu Soysal, “İçinde 
patent ve ciddi mühendislik olan, dünya genelinde patentlerle korunan, taklit edilmesi 
neredeyse imkansız işler.” 

Bu vizyonun fikir babası, Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç. 
Pace Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri 
alanında yüksek lisans yapan ve Columbia 
Üniversitesi'nden pazarlama yönetimi derecesi alan Cem Soysal, 2009'da Inventram fikri 
doğduğunda, Fujitsu Siemens Türkiye'nin 
CEO'suydu. 2000'in başındaki internet servis sağlayıcı (ISP) furyasında Vestel.Net ve 
VeezyGo efsanesinin mimarı, 2002'de Hitay 
Holding'e, 2005'te Doğan Online'a, 2007'de 
de Fujitsu Siemens'e geçmişti. En iyi bildiği 
işi yapıyordu ve finansallar da gayet parlaktı -marka yıllık 130-140 milyon dolar satışa 
ulaşmıştı. “Sağolsunlar, gelip başlatmam 
konusunda Ali Bey'den teklif geldi” diye hatırlıyor Şubat 2010'da Inventram'ın CEO'luk 
görevini üstlenişini: “O dönemde yine büyük 
bir Amerikan teknoloji firmasına geçmek 
üzereydim. Koç Ailesi'nin böyle bir vizyonla 
ortaya çıkması hem aileyi hem de topluluğu 
tanımam... Dolayısıyla böyle bir istek gelince 
“hayır” demek olamazdı, kesinlikle kıramayacağım insanlar...” Yine Ali Koç'a “yatırım işini 
bilmem, satmayı ve şirket büyütmeyi bilirim 
ama sabrınız varsa bu yola birlikte çıkabiliriz” 
dediğini anlatıyor. 

Koç Üniversitesi ve Koç Holding ortaklığında kurulan Inventramr'ın ilk yıllarına bakıl- 


INVENTRAM FİKRİNİN 
ARKASINDAKİ İSİM KOÇ 
HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN 
VEKİLİ ALİ KOÇ. CEM 
SOYSAL'A INVENTRAM 
PROJESİNİN BAŞINA 
GEÇMESİNİ DE YİNE 
ALİ KOÇ TEKLİF ETMİŞ. 
SOYSAL, TÜRKİYE'DE 


HENÜZ KAVRAM OLARAK 
BİLİNMEZKEN İLK MELEK 
YATIRIMI YAPAN KİŞİNİN 
ALİ KOÇ OLDUĞUNU 
VURGULUYOR. 
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6 milyon $ 
Inventram'ın maksimum 
yatırım miktarı. 


HİSSE STRATEJİSİ DE 
ZAMAN İÇİNDE EVRİLDİ. 
INVENTRAM İLK 
KURULDUĞU DÖNEMDE 
ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ 
ALMA ŞEKİLDE BİR 
STRATEJİ İZLİYORDU. BU, 
SOYSAL'IN DA SÖYLEDİĞİ 
GİBİ GÜNÜMÜZÜN YATIRIM 
DÜNYASININ GENEL 
TRENDLERİNE VE RUHUNA 
AYKIRI, ŞU ANDA AZINLIK 
HİSSEDAR OLMAYI TERCİH 
EDİYORLAR VE TALEPLERİ 
YÜZDE 20-40 BANDINDA. 


dığında ki bu süre 2014 sonuna kadar gidiyor 
ağırlıklı olarak patent odaklı bir iş modeli öne 
çıkıyor. Aslında bu strateji, onların uzun vadeli 
bakış açısının yansıması. Zaten şirketleşme 
aşamasında gelen beş girişimin tamamı bu 
patente odaklanma döneminin ürünü. “Patent 
hem zaman hem kaynak olarak yatırım. Her 
birini dünya çapında korumak ve 20 yıl hayat 
döngüsünü yönetmek birkaç yüz bin dolarlık 
girişim parası yiyor” diyor Soysal, “Ama artık 
bu patentlerin ait olduğu projeler olgunlaştı ve 
yatırım aşamasına geldik.” 

Şu anda Inventram'ın elinde 41 patent ailesi 
var (alt patentlerle beraber 70'i geçiyor). Bu 
patentler ağırlık Koç Üniversitesi olmak üzere 
projenin çıktığı üniversitelere ait. Lisanslama 
haklarını ise Inventram elinde tutuyor. Yani 
şirketleşme aşamasına gelindiğinde patenti 
geliştiren girişime lisanslıyor ya da tamamen 
satıyor. Girişime dönüşmeyen patentleri ise 
alt lisanslamayla başka şirketlere verebiliyor. “Bu model çok iyi işliyor” diyor Soysal, 
“Türkiye'nin önde gelen okulları patentlerini 
bize teslim ediyor. Çünkü patent yatırımı ve 
patenti şirketleştirme konusunda tekiz.” 

Inventram'ın patent konusuna bu ölçüde 
odaklanmasının arkasında Koç kültürünün 
etkisi büyük. Holding 9 bin adetle Türkiye'nin 
açık ara en büyük patent portföyüne sahip 
kurumu. Sosyal da Inventram'ın patent konusuna yaklaşımını şöyle özetliyor: “Patent artık 
koruma aracının ötesinde alınıp satılacak bir 
emtia. Bir alana giriş bariyeri ve bu da fiyat 
rekabetinin içine düşmemek, yüksek karlılık, 
bir segmentin/pazarın sahipliği demek. Dolayısıyla doğru kurgularsanız, dünya çapında 
korunan bir teknolojiye sahip, rekabette hiçbir 
yere çarpmayan, ürününü yüksek marjlarla 
fiyatlayabileceğiniz ve büyük pazarları hedefleyebileceğiniz şirketleriniz oluyor.” 

Zaten Kasım 2016'da gelen Mitsui&Co ortaklığının da arkasında bu inanç yatıyor. Nisan 
2017 itibarıyla 126,5 milyar dolarlık varlığa 
yön veren Mitsui&Co'nun yüzde 30'luk hisse 
karşılığı ödediği miktar açıklanmadı. Cem 
Soysal da sadece “ciddi bir sermaye girişi 
oldu” demekle yetiniyor. Ardından hemen 
ekliyor: “Bizim hiçbir zaman fon problemimiz 
olmadı. 80 milyar dolarlık büyüklüğün altında 
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yeşermiş bir teknoloji yatırım şirketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ortaklarımızı heyecanlandırabildiğimiz ve onların geleceğe yönelik 
ilgisini çekebildiğimiz sürece para sorunumuz 
olmayacaktır.” 

Heyecanlandırmayı da başarmış görünüyorlar. Zira ortaklık sonrası portföydeki 
projeler hızla görünür olmaya başladı. Bu 
sene başında Inventram mevcut iki yatırıma 
ek olarak yılsonuna kadar beş projenin daha 
şirketleşeceğini açıkladı. Yolda; FORBES'un 
Ocak sayısına da konuk olan Doç. Dr. Utku 
Büyükşahin'in robotik dokunma sensörü (Sensobright), kamera, projektör ve bilgisayardan 
oluşan akıllı bir başlık üreten “Augmency”, 
point-of-care kan teşhis sistemleri konusunda 
çalışan “Tarabios” ile henüz tabela ismi konmamış Parkinson semptomlarını azaltan giyilebilir cihaz ve iç organ kanamalarını azaltıcı 
bir teknoloji var. 

Yeni yatırım var mı? Şu anda portföyde 
teknoloji ticarileştirme ve patent yatırımı 
olarak yedi proje daha görünüyor. Bugüne 
kadar 5 bin 700 proje veya şirketi inceledikleri 
düşünüldüğünde bu sayı çok az gibi. “Ama” 
diyor Soysal, “Diğer girişim ve risk sermayesi 
şirketleri kadar hızlı hareket etmiyoruz, portföyümüzde de onlarınki kadar çok girişim 
olmuyor. Çünkü biz laboratuvar araştırması 
seviyesinden alıp şirkete kadar gidiyoruz. Dolayısıyla uzun sürüyor.” Ardından hemen ekliyor: “Gerçekten olgunlaşmış ve dört bileşenden oluşan yatırım kriterlerimizi tamamlayan 
projeler ancak şirketleşebiliyor.” 

Lisanslı bir melek yatırımcı ve Galata Business Angels üyesi olan Soysal'ın bahsettiği 
bu dört “taşıyıcı kolon”, girişimciler için erişilmesi gerçekten yüksek bir çıta. İlki çalışan 
bir prototip. İkincisi test verisi -klinik ya da 
fabrika, Üçüncüsü global patent koruması. 
Sonuncu ise eğer bir üniversite spin-off'u ise 
mutlaka dünya çapındaki muteber bir yayında 
teknolojisiyle ilgili makalesinin yayımlanması. 
“Bizim açımızdan makale tamamen teorik, 
rafa kaldırılacak birşey değil” diyor Cem Soysal, “Yeni teknolojinin dünyaya duyurulması 
açısından çok önemli görüyoruz. Şayet özellikle ABD'de kabul görmüş yayınlarda basıldığın- 
da, bu teknolojinin ABD pazarında da kabul 


Kiracılara da 
kaybetmek 
yok. 


Siz de Anadolu Sigorta'dan 
Konut Sigortası yaptırın, 
kirada oturduğunuz evdeki eşyaları 
ve sorumluluklarınızı tek poliçeyle 
güvence altına alın. 
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Kaybetmek yok. 


Türkiye İş Bankası kuruluşudur. 


TÜRKİYE ganmasi 


2016'da Inventram'a ortak olarak 


karşılığında şirketten aldığı pay. 


1630 


katılan Mitsui&Co'nun bu işlem 


görmeye aday olduğu şeklinde yorumluyoruz.” 
Teknolojinin ABD'de kabul görmesi kuşkusuz ölçek açısından çok önemli. Zaten 
Inventram'ın bu sene yapacağı beş şirketleşme 
yatırımından üçü, ABD'de kurulacak. Bunun 
bir nedeni de ülkedeki fonlardan yararlanabilmek. 2016'da ABD'de kurdukları CY Vision, 
bu stratejinin ilk başarılı örneği. Şirket geçen 
kasımda Intel Capital liderliğindeki yatırım 
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Teknoloji aleminde “küçük çaplı ve yerel” kelimeleri bir şirket için pek hayırlı 
sıfatlar değildir. Büyük alıcı konumundaki hiçbir şirket yüzlerine bakmaz 
hatta caddelerinden bile geçemezler. Bunun da geçerli sebepleri vardır. 
Büyük şirket kendine sorar: Ürünü alacağım şirket gelecekte olacak mı; 
büyüklüğümün getireceği ihtiyaçlara cevap verebilir mi? Haklıdır da zira 
girişimlerin en büyük sorunu sürdürülebilirliktir. Oysa benzer hatta daha 
alt bir teknoloji sunsa bile global şirketler büyüktür ve deneyimlidir. Bu da 
üründen daha önemlidir. Dolayısıyla girişimler açısından aslında yatırım 
bulmaktan daha kritiktir, büyük şirketlerle çalışabilmek... Inventram'ın bu 
kısırdöngüye cevabı 2013'te hayata geçirdikleri “preferred partner” (seçilmiş 
ortak) uygulaması. Cem Soysal, “Teknoparklarda ve ekosistem içinde çok 
kaliteli, hakikaten iyi ürünleri olan girişimler buluyoruz. Takdir edersiniz ki 
hepsine yatırım yapamıyoruz ama onları büyütecek bir model geliştirmek 
istedik ve 'preferred partner' doğdu” diye anlatıyor hikayenin başlangıcını. 
Inventram'ın bir köprü vazifesi gördüğü bu uygulamada 1,5 ile 20 
milyon dolar arasında ciro üretebilen girişimleri, yatırım yapacakmış gibi üç 
: aşamalı bir elekten -finansalları, teknolojisi ve iş yapış şekilleri- geçiriyorlar. 
i Soysal buradaki temel bakış açılarının hem finansal hem de yönetim 
£ olarak sürdürülebilirlik olduğunu vurguluyor. “Örneğin” diyor, “Arçelik'e 
: tavsiye ettiğimiz bir görüntü işleme teknoloji girişiminin, yarın batmasını 
i istemiyoruz. Çünkü Arçelik'e karşı ciddi sorumluluklarımız var. O firmayı 
: tanıttığımız zaman verdiği ürün, satış sonrası hizmet ve sonradan yapacağı 
: geliştirmelerden sorumluyuz.” Bu elekten geçmeyi başaran girişimleri ise 
i prefered partner (seçilmiş ortak) olarak kabul ediyorlar. Bu da şu anlama 
: geliyor: Seçilen girişime Koç Topluluğu'ndan başlamak üzere Türkiye'nin 
: en büyük şirketlerinin kapılarının açılması. “Çünkü” diyor Soysal, “Referansı 
i bir Koç Grubu şirketi. Bir girişim, Koç Grubu'nun eleğinden geçip hizmet 
i vermeye başladıysa zaten her şirkete ürün satabilir.” 
: Bugüne kadar programa başvuran 210 girişim içinden seçilen 26'si Koç 
Grubu bünyesindeki şirketlere 
ürün veya hizmet satmaya 
başlamış. Amaçları bu sene 
sonunda ortak sayısını 50'ye 
çıkarmak. Sosyal burada iki türlü 
bir kazanım olduğuna işaret 
ediyor. İlki girişimlere ciddi satış 
ve kontrat getirmesi. İkincisi ise 
Koç Topluluğu'nun şirketlerine 
de yurtdışından temin ettiği 
teknolojileri iç pazardan alma 
imkanı vermesi. “Tam anlamıyla 
doğru bir buluşma oldu” diyor 
Soysal. 


Programa 
dahil olan” 
girişimlerden 


Evren Özatay 
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turundan 7 milyon dolar kaynak bulmayı başardı. “Aslında yatırımlarımızın çok fazla dış 
kaynak arayışı yok” Soysal, “Çünkü Koç kültüründe tahmin yoktur. Üç-beş senelik ciddi iş 
planları yapıyoruz ve gereken sermaye neyse 
sonuna kadar aktarıyoruz. Ancak girişimlerimiz kamu ve bilim dünyası fonlarından faydalanabiliyorsa ne ala.” 

Bu “sonuna kadar” 1 milyondan başlayıp 6 
milyon dolara kadar çıkıyor. Peki küçük yatırımlar? Soysal geçmişte birkaç yüz bin dolarlık 
yatırımlar da yaptıklarını ama bir sonraki 
büyük işi yakalamak için biraz daha iş planı 
gelişmiş, büyük pazarlara hitap edebilecek, 
daha yüksek fonlamaya ihtiyaç duyan projelere baktıklarını söylüyor. Bu projeleri ise ağırlıklı olarak Koç, Bilkent, İTÜ, Yıldız Teknik ve 
ODTÜ gibi üniversitelerde arıyorlar. “Bu okullarda hakikaten konularında derinliği olan ve 
bir miktar girişimci ruhu da sahip hocalar var” 
diyor Soysal, “Bu girişimci ruhu, finansallarla, 
iş modeliyle, şirketleşmeyle ürünü ticarileştirme ve müşteriye ulaştırma süreçleriyle desteklediğiniz zaman uçtan uça bir şirket çıkabiliyor” diyor. Zaten Inventram'ın portföyünde 
iki tip girişimci profili var: Teknoparklardan 
çıkan genç girişimciler ve üniversitelerdeki 
akademisyenler... 

Kuşkusuz Inventram'ın değeri ve önemi, 
laboratuvarlarda ya da teknoparklarda bugüne 
kadar yüzüne bakılmayan, anlaşılmayan dolayısıyla para bulamadığı için kaybolup giden 
ileri teknoloji projelerini gün yüzüne çıkarması. Dünyada ilk emareleri görülen bilim devriminin Türkiye'de de tetiklenmesini sağlayan 
(son birkaç yıl içinde akademisyenlerin kuruduğu girişim sayısı 300'e yaklaştı) başat aktörlerden biri aynı zamanda. Tabii Türkiye'nin en 
büyük grubunun bu işin arkasında olmasının 
da diğer holdinglere verdiği bir mesaj var. 
“Türkiye'nin bugün hala kendi geliştirdiği tanı 
cihazı, protezi, belli hastalıkları semptomatik 
olarak düzeltebilen giyilebilir teknolojileri, 
Sanayi 4.0'da fabrika ortamında kullanılacak 
akıllı cihazları yok. Bunlar bizim portföyümüzde var ama bu sistemi sürdürülebilir hale 
getirirsek, sabredersek Türkiye için bir sonraki adım olabilecek işleri bulabiliriz” diyor Cem 
Soysal ve ekliyor: “Biz bunun peşindeyiz.” 


ihtiyacınız olduğunda 
anlık fiyatlarla döviz 
alıp satmanız, bizim için 
her şeyin üzerinde! 
Hafta içi 5 gün 24 saat döviz ve kıymetli maden 
alıp satabilmek için TAXTARGET! indirin, 
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GSYF 


Yeni Trend 


Girişim Sermayesi Yatırım Fonları nihayet sahneye çıktı. 13 şirket 18 fon kurdu. 
Henüz ihraç aşamasına geçmeyen fakat izinleri tamamlanan GSYF'lerin 
aktifleşmesi ile önümüzdeki dönemde ekosistem daha da büyüyecek. 
NUREFŞAN KUTLU 


irişimcilik 2Vinci yüzyılın kilit kelimesi 

haline gelirken bu hareketin fon dünyasına yansıması, Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonları'nın (GSYF) hayata geçmesiyle 

oldu. Öyle ki sadece GSYF kurmak için şirketler ortaya çıktı, halihazırdakiler dönüştürüldü hatta 
yenileri satın alındı. Feronia Girişim Sermayesi Portföy 
Yönetimi'nin kuruluşu da GSYF'lerin Türkiye'de geldiği 
noktanın en güzel yansımalarından... Bugün Feronia'nın 
başında olan finans ve enerji sektörlerinde kariyer yapmış 
dört ortak, 2016 sonunda biraraya gelerek yurtdışında 
“private eguity” (özel sermaye) olarak bilinen sistemin, 
Türkiye'de hangi yapı altında hayata geçirebileceği sorusunun cevabını aramaya başladı. Ortaklar, aradıkları cevabı Troya Portföy Yönetimi'nin yüzde 100'ünü satın alarak 
sadece GSYPlere yönelik bir portföy yönetim şirketi 
(Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi) kurmak- 
ta buldu. İlk GSYFlerini 2017'nin ikinci yarısında açan 
şirket, halihazırda 73 milyon liranın üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaştı. Tabii Feronia Girişim Sermayesi Portföy 
Yönetimi'nin hikayesi son yıllarda ortaya çıkan girişim 
sermayesi yatırım fonları furyasının sadece bir örneği. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 201W'te Gayrimenkul 
Yatırım Fonları (GMYF) ile GSYPlerin kuruluş şartlarını yayınlaması banka ve girişimci finansçıların bu alana 
odaklanmasına neden oldu. Emlak piyasasındaki hareket 
ve gayrimenkulün Türk yatırımcısı tarafından çok sevilmesi nedeniyle önce GMYPlere ağırlık verildi. GSYPler 
ile ilgili hazırlıklarsa ağır ağır ilerledi. 

Türkiye'de henüz dört yıllık bir geçmişi olmasına rağmen halihazırda SPK'dan ihraç belgesi onayı alan 18 GSYF 
bulunuyor. Bunların bir kısmı yatırımlara başlarken bir 
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kısmı ise stratejilerini belirleyip yatırım yapacakları şirketleri araştırma ve karar verme aşamasında. Öte yandan 
ihraç izni almamış fakat kurulma aşamasında olan birçok 
GSYF var, 

GSYF'ler kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlk model bankalar tarafından kurulan portföy yönetim şirketlerinin 
fonlarından oluşanlar, ikincisi ise bağımsız portföy 
yönetim şirketlerinin fonlarından. Bankalar tarafından 
kurulan GSYF'lerin başını Ak Portföy, İş Portföy ve KT 
Portföy çekiyor. Bağımsız şirketlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Actus, Gedik, İstanbul, Mükafat, Oyak 
ve invest... Adlarının arkasında portföy uzantısı olan 
bu şirketle SPK'dan ihraç belgesi onaylanan bağımsız 
GSYP'leri oluşturuyor. 

Diğer taraftan bazı bağımsız portföy yönetim şirketleri var ki onlar sadece GSYF ve GMYF üzerine odaklanıyor. Zaten bu şirketlerin isimleri de “portföy yönetim” 
yerine “Girişim Sermayesi veya Gayrimenkul Sermayesi 
Portföy Yönetimi” olarak geçiyor: “Arz”, “RE-PTE”, “Feronia” (eski ismi Troya Portföy) sadece GMYF ve GSYF 
üzerine çalışan bağımsızlar... 

Zaten SPK da “portföy yönetim” ve “girişim sermayesi portföy yönetim” şirketlerini hem sorumluluk hem de 
zorunluluk açısından ayırıyor. Girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerinin lisansı, portföy yönetiminkin- 
den farklı. Dolayısıyla bu şirketler GSYF dışında bir fon 
açamıyor. Sermaye yeterliliği gibi bazı zorunlulukları 
ise portföy yönetim şirketlerine nazaran daha esnek. 
Öte yandan tüm bu şirketlerden ayrı olarak Türkiye 


HAMDİ UĞUR | Feronia Girişim Sermayesi Portföy 


Yönetimi - GENEL MÜDÜR 


Troya Yenilenebilir Enerji 


2017'de Troya Capital'in satın alınması 

ile kurulan Feronia Girişim Sermayesi 

Portföy Yönetimi'nin “Troya Yenilenebilir 

Enerji GSYF” adlı fonu Ağustos 2017'de 

kuruldu. İlk fon katılım ihracı ise 16 Kasım — 
2017'de gerçekleşti. Yatırım yaptığı varlığın 

yönetimini de aktif olarak üstlenen şirket, gelecek nesillere temiz bir dünya birakmak misyonunu ilke edinmiş. 
Bu vizyonla yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji 
ve gayrimenkul sektörlerinde yatırım yapmayı amaçlıyorlar. Her bir varlık için ayrı bir fon kurmanın daha uygun 
olduğunu düşünen şirketin, Troya Yenilenebilir Enerji 
GSYF'si kapsamında jeotermal enerji üretimi alanında tek 
yatırımı var. 31 Mart 2018 itibarıyla toplam fon değeri ise 
73 milyon 365 bin 591 liraya ulaşan Feronia'nın gelecek 
hedefleri arasında gayrimenkul sermayesi yatırım fonu 
kurmak yer alıyor. 


SELİM KOCAOĞLU | İş Portföy - ALTERNATİF YATIRIM 
ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜRÜ 


İş Portföy Altyapı GSYF 

İş Portföy'ün Kasım 2017'de kurulan ve aralık itibarıyla fon katılma paylarının ihracı gerçekleştirilen 

“İş Portföy Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonu” adı adında bir GSYF'si bulunuyor. Altyapı 
yatırım ve hizmet şirketlerine yatırım yapmak 
amacıyla kurulan fonun, Tl Mayıs 2018 itibarıyla fon 
büyüklüğü 182,8 milyon liraya ulaştı. Fon öncelik yenilenebilir enerji olmak üzere potansiyel altyapı projelerine 
yoğunlaşacak. Yatırım süresi 10 yıl olan fonun ilk üç Yılı 
yatırım, takip eden beş yıllık dönem işletme ve son iki yılı 
ise tasfiye dönemi olarak belirlendi. 


KT Portföy Teknogirişim GSYF 
2015'de kurulan KT Portföy'ün halihazırda ihraç 

belgesi onaylanmış dört GSYEF'si bulunuyor. 

“Green Power Enerji GSYF” ve “Miraj Enerji 

GSYF” isimli enerji fonlarında enerji ve altyapı 
şirketlerine yatırım yapılıyor. Özellikle Uzakdoğu 

ve Körfez bölgesindeki yatırımcılar hedefleniyor. 4 
Mayıs'ta Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreni ile 
piyasaya sürülen ve 10 milyon liralık değeri olan Teknogirişim GSYF'si ise ölçeklenebilir, teknoloji ve yenilik odaklı 
girişimlere odaklı. KOBİ GSYF'sinde en az 100 milyon 
doların üzerinde fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. 
Son olarak sosyal sorumluluk projeleri ile girişimciliğin 
birleştirildiği ve “toplumsal girişimcilik fonu” adı verilen 
yeni bir GSYF de yeni dönemde piyasaya sürülecek. 


Mükafat Portföy Buket GSYF 
İslam Kalkınma Bankası iştiraki ICD ve Aktif Bank 
ortaklığıyla kurulan Mükafat Portföy Yönetimi'nin 

iki GSYF'si bulunuyor. 11 Aralık 2017'de kurulan 

“Buket GSYF”", Mayıs 2018 itibarıyla 50,5 milyon 

lira büyüklüğe ulaştı. “Birinci KOBİ GSYF” ise 
kuruluşunu 19 Ocak 2018'de tamamladı ve henüz 

talep toplama aşamasında. Buket GSYF enerji, bilişim, 
teknoloji ve hizmet sektörlerini, “Birinci KOBİ GSYF” ise 
enerji, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, hizmet ulaştırma, 
imalat ve perakende sektörlerindeki şirketleri hedefliyor. 
Buket GSYF'nin süresi tasfiye dönemi dahil 12 yıl. Birinci 
KOBİ GSYF'nin süresi ise tasfiye dönemi dahil yedi yıl. 
Buket GSYF'de 200 milyon liralık, Birinci KOBİ GSYF'de 
ise 250 milyon liralık fon büyüklüğü hedefleniyor. 
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Varlık Fonu'nun da “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” isimli bir fonu 
bulunuyor. 

GSYP'ler genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan ancak finansman sıkıntısı çeken 
işletmelere sermaye koyup ortak olma imkanı sağlıyor. 
Amaç, yatırım yapılan girişimleri büyümenin getireceği 
değer artışından getiri elde etmek. Türkiye'de fonlar 
genelde altyapı, enerji, teknoloji, bilişim, hizmet, tarım 
gibi sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. E-ticaret servisleri, finans teknolojileri, Nesnelerin 
İnterneti, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi yeni nesil 
teknolojileri sağlayan şirketler de oldukça revaçta. Yatırımcılar GSYPler sayesinde hem girişim aşamasındaki 
şirketlere destek olurken hem de uzun vadede büyük 
kazançlar elde etme fırsatı yakalıyor. 

Fakat GSYPlerin belirli bir getiri garantisi yok. Ne 
kadar getiri elde edeceği net olmayan bu fonlarda, yatırımcılar sadece nakit akışlarından getirileri tahmin 
edebiliyor. KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, 
GSYF'lere yapılan yatırımların oldukça yüksek getiriler 
sağlayabileceğini düşünüyor ve ekliyor: “Bire karşı 100 
kazanabilirsiniz” Bu mümkün zira Google, Apple ve 
Microsoft gibi şirketlerin de geçmişi GSYFlere dayanıyor. Şu anda tanınmış ve marka haline gelmiş bu şirketler zamanında erken aşama girişimlerken GSYPler 
tarafından fonlanarak büyüme fırsatı yakaladı. 

Öte yandan yüksek kar elde etme ihtimali her ne 
kadar fazla olsa da yatırım aracı olarak GSYP'ler elbette riskli. Katılım bankacılığı gibi kar-zarar prensibi 
üzerinden çalışan GSYFler karı olduğu gibi zararı da 
yatırımcılara yansıtıyor. Zaten bu yüzden faizsiz çalışan 
kurumlar da GSYF enstrümanına oldukça ilgi gösteriyor. Hatta büyüme hedefleri GSYPler üzerinden kuruluyor. Getirinin kar paylaşımı prensibine dayanması faiz 
hassasiyeti olan yatırımcılar için de uygun bir alternatif 
oluşturuyor. 

GSYPler özellikle sigorta şirketleri ve emeklilik 
fonları gibi kurumsal şirketler için de yeni bir yatırım 
alanı sağlıyor. Türkiye'de emeklilik fonları portföylerini 
çeşitlendirmek konusunda genelde yetersiz. Zira hemen 
hemen bütün emeklilik fonları devlet tahvillerine ve 
belli başlı hisselere yatırım yapıyor. Dolayısıyla yılsonunda farklı emeklilik fonları arasında getiri açısından 
büyük bir fark oluşmuyor. Tayfun Özkan, GSYPlerin 
bu farkı yaratmayı amaçladığını belirtiyor. Emeklilik 
fonları GSYPleri tercih ederek teknolojiden tarıma, 
enerjiden altyapıya kadar gelecek vaat eden alanlara 
yatırım yapabilecek. Yatırım yapılan şirketin başarılı 
olması, emeklilik fonunun getiride öne geçmesinde kilit 
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rol oynuyor. Ayrıca GSYPler yeni yeni pazara giren katılım emeklilik fonları için de önemli olacak. Zaten devlet de emeklilik fonlarının GSYPlere yatırım yapmasını 
destekliyor. Hatta öyle ki SPK tarafından yayınlanan 
yönetmeliğe göre otomatik katılım ile gelen emeklilik 


” VE GENEL MÜDÜR 


Actus Portföy-Logo Ventures 


Logo Ventures önümüzdeki dönemde 
sektöre öncülük edecek bir ortaklık 
kurarak GSYF pazarına girdi. Bir portföy 
yönetim şirketi kurmak yerine Actus 
Portföy ile ortaklık kuran Logo Ventures, 
teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmayı planlıyor. “Actus Portföy-Logo 
Ventures GSYF” isimli fona, Actus Portföy'ün de yüzde 20 
ortaklığı bulunuyor. 

Fon sermaye, borç-sermaye karması ve benzeri yollarla 
yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmanın yanı 
sıra, stratejik destek de sağlamayı hedefliyor. Yatırım 
periyodu üç yıl olarak belirlenen GSYF'nin çıkış işlemi 

için hedefi maksimum 10 yıl. Logo Ventures ilk aşama 

için 10 milyon lira portföy büyüklüğü belirledi. Bu rakama 
ulaştıktan sonra fon büyümeye devam edecek. 


Gedik Portföy Birinci 


Ocak sonunda SPK'dan ihraç izni alan 
Gedik Portföy Birinci GSYF, yaz aylarında ilk kapanışı yaparak yatırımlara 
başlayacak. Final kapanış ise 2019 ilk 
çeyreğinde. Fonun amacı asgari 120 milyon 
lira, maksimum ise 200 milyon liraya ulaşmak. 

Fikir aşamasını geçmiş, ana ekibi hazır ve az da olsa gelir 
üreterek iş modelini ispatlamış teknoloji girişimlerine 
yatırım yapan Gedik Portföy, fonun yönetiminde Boğaziçi 
Ventures ile birlikte hareket ediyor. Yatırım aralığı ise 

500 bin-5 milyon lira. İlk etapta maksimum 2 milyon lira 
kaynak aktarılacak girişimler başarılı oldukları takdirde 
ikinci tur yatırımla fonlanacak. Şu ana kadar bioteknoloji 
girişimi GENZ ve yüz tanıma teknolojisi geliştiren Eyedius 
yatırımlarını tamamladı. Önümüzdeki dört yılda ise 60'ın 
üzerinde girişime yatırım yapmayı planlıyorlar. 


4 MITSUBISHI 
47 ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishielectric.com.tr 


444 7 500 


fonlarının en az yüzde 1 oranında GSYPlere yatırım 
yapma zorunluluğu var. 

Fonların yatırım periyodları ise GSYFlerin özüne ve 
uzun vadede getiri sağlama hedefine uygun bir şekilde 
genelde beş ile 10 yıl arasında değişiyor. Fonlar bu süreç içinde yatırımcısına dönemsel getiri de verebiliyor. 
Temettüyü ise ortak olunan şirketin getirisi ya da projelerin nakit akışı belirliyor. Ancak elbette GSYFlerin 
asıl amacı ortak olunan şirketi büyütüp değer artışından 
getiri elde etmek. Bu nedenle genellikle temettü dagıtmak yerine elde edilen kar, fon fiyatına ekleniyor ve 
yatırımcılar fonun değer artışından para kazanıyor. 

Karını realize etmek isteyen yatırımcılar ise belirlenen sürenin sonunda, elindeki fon paylarını satarak 
bunu gerçekleştiriyor. Fondan erken çıkış yapmak isteyen yatırımcılar içinse her fon farklı bir yöntem izliyor. 
Ancak ana yöntem yatırımcıların paylarını başka nitelikli yatırımcılara satmasını sağlamak. Tayfun Özkan, 
yönettikleri fonlar içinde birtakım sınıflar yaratarak 
erken çıkma durumundaki likidite sıkıntısını çözmek 
istediklerini belirtiyor. “Kurumsal yatırımcılarımızla 
anlaşarak erken çıkış olması durumunda çıkış yapan 
yatırımcının payını satın almalarını sağlamaya çalışacagız. Çıkış yapan için nitelikli yatırımcıyı onların adına 
bularak isteyenlere belli periyodlarda çıkış imkanı sağlayacağız” diyor. 

Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel 
Müdürü Hamdi Uğur ise yatırımları yaparken getirinin 
yüzde 10'unun altına düşme riskinin çok az olduğu şir- 


, HASAN BAYHAN | RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim 
” Sermayesi Portföy Yönetimi - GENEL MÜDÜR 


Re-Pie Agristock Tech GSYF 
“Re-Pie Agristock Tech GSYF”, SPK'dan içtüzük onayını alarak 2018'in ilk çeyreğinde 
kuruldu. Yakın zamanda ihraç belgesinin 
onaylanmasıyla birlikte fona nitelikli | 
yatırımcılardan ve emeklilik fonlarından (özellikle otomatik katılım) yatırım T 
alınacak. Agristock Tech'in yatırım yapmayı 

hedeflediği sektörler tarım, gıda, sağlık, bilişim 

ve teknoloji. Öncelik ise tarım ve tarım teknolojileri. Henüz ihraç dönemi devam ettiği için şu anda herhangi bir 
yatırımı olmayan fon yakın zamanda bir tarım şirketi, büyük ölçekte bir meyve bahçesi ve tarım teknolojisi üreten 
bir firmaya yatırım yapmaya hazırlanıyor. Fonun büyüklük 
hedefi ise 2018 içinde 30 milyon lira seviyesine çıkmak, 
2019'da ise 80 ile 100 milyon lira aralığına ulaşmak. 
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ketleri tercih ettiklerini ve bu şekilde erken çıkış riskini 
en aza indirdiklerini söylüyor. 

GSYPlerin hem girişimcilik ekosistemine hem de 
fon dünyasına yeni bir soluk getirdiği su götürmez bir 
gerçek... Son bir yılda GSYF sayısında yaşanan artışa 
ve yakalanan ivmeye bakılırsa önümüzdeki dönemde 
GSYP'ler, özel sermaye ve erken aşama yatırım şirketlerinin oluşturduğu sektörde adından çok söz ettirecek. 
Zaten rakamlar da GSYP'lerin gelişiminin bu yönde 
olduğunu gösteriyor. GSYF ekosistemindeki 13 şirketin 
kurduğu 18 fon, henüz birçoğu yatırım aşamasına geçmemesine rağmen 2018 sonunda toplam değer olarak 
500 milyon liranın üzerine çıkacak... 


Oyak Portföy Birinci GSYF 
Henüz ihraç aşamasına geçmeyen Oyak 
Portföy Yönetimi Birinci GSYF'nin stratejisi iki aşamadan oluşuyor. İlk etapta 
nakit akışı öngörülebilir, istikrarlı getiri 
sağlayan projelerde yer almak hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar ve devlet-özel sektör işbirliği 

ile gerçekleştirilen altyapı yatırımları ise öncelikli yatırım 
alanları. İlerleyen süreçte daha yüksek getiri potansiyeli 
olan, penetrasyon oranı düşük, büyümeye açık sektörlerdeki KOBİ'lere yatırım yaparak getirinin artırılması planlanıyor. Bu çerçevede ilk etapta küçük ölçekteki yatırımlarla 
başlayacaklar. 


BURAK ÜSTAY | İstanbul Portföy - GENEL MÜDÜR 


Boshporist Teknoloji 


2007'de kurulan İstanbul Portföy, 

“İstanbul Portföy Boshporist Teknoloji di 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nda 

“Bosphorist Venture Capital” (BVC) ile « 

ortak olarak çalışıyor. SPK'dan ihraç belgesi 
onaylanmasına rağmen henüz yatırım aşamasına geçmediler. Fonun odağında ise e-ticaret servisleri, 
tarım teknolojileri, fintek, Nesnelerin İnterneti, biyoteknoloji ve yapay zeka var. Yatırım önceliği B2B iş modeline 
sahip, hizmet olarak yazılım ürünlerine sahip girişimlere 
verilecek, Öngörülen büyüklük hedefi ise 50 milyon lira 
olarak belirlendi. 


Düşük karbonlu ekonomiyi 
destekleyen banka 


Türkiye'nin ilk karbon nötr bankası TSKB, 
&. ” iklim değişikliğine çözüm üreten sürdürülebilir yatırım projelerine kaynak sağlıyor, 
gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyor. 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


TURKVEN 


SON BİR YILDA YAPILAN ÖZEL SERMAYE İŞLEMLERİ VE MELEK YATIRIMLAR 


YATIRIMCI ÜLKE HEDEF ŞİRKET SEKTÖR YIL 
Adphorus N | Teknoloji 2017 


| 
H Türkiye İl Fazla Gıda | Sosyal Girişim 2017 
fi Türkiye ! Spirohome | Sağlık Teknolojileri 2017 
i Türkiye | Vivoo | Biyoteknoloji 2017 
i N Türkiye | FineDine | Servis 2018 
i 5OOİstanbul 
Türkiye | BillionToOne | Sağlık Teknolojileri 2017 
li İl ; 
Türkiye | GlobeKeeper | Yazılım 2017 i Son bir yılda dört halka 
Türkiye | Rakam | Yazılım 2017 : arz ve dört yeni yatırım 
Türkiye İ App Samurai (2. Tur) | Mobil reklam 2017 ; gerçekleştiren Seymur Tarı 
İ İ yönetimindeki Turkven, 
Türkiye | Buy Buddy | Teknoloji 2017 küşküsüz bu döhemin'en 
Aabar Investments BAE | Banvit Gıda 2017 çok yorulan ekibi oldu. Yeni 
Türkiye | ARDIC (2. Tur) | Yazılım 2017 yatırımlar ise yılsonuna 
| kadar açıklanacak. 
Türkiye | Ambeent (2. Tur) Yazılım 2017 
Türkiye | BioCapSOL Sağlık Teknolojileri 2017 
İl , 
Türkiye | Botanalytics Yazılım 2017 'ACTERA GROUP 
Türkiye Picus Yazılım 2017 
Türkiye Flank Esports E-spor 2017 
Türkiye Spirohome (2. Tur) Sağlık Teknolojileri 2017 
Türkiye Skysens Enerji Teknolojileri 2017 
ACT Venture Partners - - — 
i Türkiye GlakoLens (2. Tur) Biyoteknoloji 2017 
Türkiye Teamsal (2. Tur) Bulut Bilişim 2017 
Türkiye App Samurai (2. Tur) Mobil reklam 2017 
Türkiye Monument (2. Tur) Teknoloji 2017 
Türkiye Segmentify (2. Tur) Yazılım 2017 
Türkiye RS Research (2. Tur) Sağlık Teknolojileri 2017 i 5 
Türkiye App Samurai (2. Tur) Mobil reklam 2017 i İsak Antika'nın liderliğin- 
Türkiye Falcon Al Yapay Zeka 2017 : Se A 2 e 
z z ileti nemi işlemle kapattı, 
Meter Türkiye Un Ro-Ro Lojistik 2018 Kasım 2017'de Gratis'in 
Türkiye Gratis Perakende 2017 yüzde 55'lik hissesini satın 
Ak Portföy Girişim Sermayesi Türkiye Turkuaz Sağlık Sağlık 2017 ei yi Dn 
şi 'deyse lolding 
Aslanoba Capital Türkiye l Mealbox (3. Tur) Gıda 2018 ile beraber 2014'te yatırım 
BC Partners Lüksemburg İ Migros Perakende 2017 yaptığı UN Ro-Ro'yu 
Bedminster Capital ABD Propak Ambalaj Ambalaj 2017 Danimarkalı DFDS'ye 950 
Türkiye | CEOtudent | Medya 2018 melezi 
Türkiye | iCake İl Pazaryeri 2017 
BIC Angels Türkiye | Hello7 Eğitim 2017 THE ABR, GROUP 
Türkiye | Local Guddy | Pazaryeri 2017 i 
; Türkiye | Evde Mimar | Servis 2017 İ par: | 
Bluestein & Associates ABD l Monument Teknoloji 2017 ; 
i ii Türkiye | GenzBio . Biyoteknoloji 2018 
; Boğaziçi Ventures li 
i Türkiye | Eyedius Yazılım 2018 
: btov Ventures Almanya .Ewik,,,,,,||(( Sevis, | 2017. . 
fi Capria Ventures ABD / Reengen İl Enerji Teknolojileri 2017 
ABD ! Chalayan | Moda 2018 
Centricus li İ 
m Ga İİ EDİZ 
Daal S.Arabistan | Paym.es | Yazılım 2018 Türkiye ve Orta Asya 
Demirören Ventures Türkiye ) Bilemezsin Mobil Servis 2017 EA Kioğl e 
İ li /organcıoğlu'nun Co-i 
Tükiye, ,Veont(2.Tur),,,,,,, LL. NN 207. olarak grubun başına 
Türkiye i Burgeon (2. Tur) Yazılım 2017 geçmesi, Abraaj'ın Türkiye 
İri Türkiye | MagSpin (2. Tur) | Teknoloji 2017 yatırımlarını etkilemedi. 
Diffusion Capital Partners erip li | j7 amm mi T EE Ni ii 7 Fon geçen bir yılda Lojistik 
Türkiye | Taziio | Yazılım 2017 şirketi Netlog, KEC Türkiye 
Türkiye | Apiheal (SBS) (2. Tur) | Gıda Teknolojisi 2017 ve Biletal şirketlerine 
i Türkiye o EpisomeBictech(2.Tur) ooo, Biyoteknoloji ||| elik 


80 | FORBES 100. YIL | HAZİRAN, 2018 


YATIRIMCI 


Diffusion Capital Partners 


Earlybird Ventures 


Eastgate Capital 
EGİAD Melekleri 
Endeavor Catalyst 
Esas Holding 

F* Ventures 
Fikrlon 


Finberg 


Founders Factory 


Galata Business Angels 


Global Founders Capital 
Gözde Girişim 


Howzat Partners 
Hummingbird Ventures 
IFC 

IFM İnvestors 

Intel Capital 


İstanbul Startup Angels 


Keiretsu Forum 


Logo Ventures 


ÜLKE 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Belçika 
Belçika 
Belçika 
Belçika 
BAE 
Türkiye 
ABD 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
İngiltere 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
İngiltere 
Türkiye 
Türkiye 
İngiltere 
Belçika 
ABD 
Avustralya 
ABD 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 


HEDEF ŞİRKET 
Tekkredi 

FU i 

ATAR Labs 
ViraSoft 

HMS 

Appsilon 
MicNo 
Lumos Laser 
AxolotlBio 
Dolap (2. Tur) 
oBilet 
Vivense 
Apsiyon 
Silk&Cashmere 
Temizlikyolda 
Foriba 

Un Ro-Ro 
Garajsepeti 
Coiny 
Bizimhesap 
Garajsepeti 
Alerga Digital 
NYmbi 

Start VR 
Insider 
Pubinno 
Insider 
Garajsepeti 
Evtiko 

Propak Ambalaj 
Şok 
Otelz.com 
ModaCruz 
Foriba 

Mersin Limanı 
CY Vision 
Sinemia 
Sports&Merits 
ACLteslim (2. Tur) 
Datapare 
Mobilmed 
LOKI 
Scoutium 
Park Kolay 
Anatolian Tech 
mSight 
Pubinno 
Jetract 

Olev 

Buy Buddy 
Sinemia 
Taglette 
Marketyo 
Pakolino 
1Sight 


Vispera 


SEKTÖR 
Fintek 
Servis 
Yazılım 
Sağlık Teknolojileri 
Sağlık Teknolojileri 
Üretim 
Teknoloji 
Teknoloji 
Teknoloji 
E-ticaret 
Pazaryeri 
E-ticaret 
Yazılım 
Tekstil 
Servis 
Yazılım 
Lojistik 
Servis 
Fintek 
Fintek 
Servis 
Yazılım 
Sağlık Teknolojileri 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Servis 
Servis 
Ambalaj 
Perakende 
Servis 
E-ticaret 
Yazılım 
Altyapı 
Yazılım 
Servis 
Hizmet 
Servis 
Yazılım 
Sağlık Teknolojileri 
Yazılım 
Spor 
Servis 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Servis 
Teknoloji 
Servis 
Yazılım 
Yazılım 
Eğitim 
Yazılım 
Servis 
Yazılım 


ACT 


Bu senenin yatırım 
şampiyonu 16 işlemle ACT. 
Gökhan Güner'in üç kurucu 
ortağı arasında yer aldığı 
fonun yatırımcıları arasında 
Kale Grubu Başkanı ve 
CEO'su Zeynep Bodur 
Okyay da bulunuyor. 


Ft VENTURES 


Ahu Serter'ir 

kurulu 

otomotin 

şirketi Farplas'ın 

otomotiv sektörüne yönelik 

nlere yatırım yapan 

es, beşinci 

yatırımını Garaj S: 

yaptı 


GBA 


Emre Kurttepeli'nin kurucusu olduğu GBA ilk çıkışıni yaptı. İnsider'a, Seauaio 
Capital'den gelen yatırımla 
şirketteki paylarını satan, 
GBA böylece TL bazında 
96 kat getiri sağladı. 
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YATIRIMCI ÜLKE 
: Mediterra Capital | Türkiye 
Middle East Venture Partners İB&E, 
Monkfish Eauity | Almanya 
| Türkiye 
Netaş Wesley Clover İ & 
e ŞA , Türkiye, | 
i Next Ventures | Ingiltere 
İ Nexus Ventures | Türkiye 
Öncü Girişim | Türkiye 
| Türkiye 
Pera Capltal Partners | Türkiye 
| Türkiye 
Gatar Investment Authority Katar 
Türkiye 
i Revo Capital yp 
j Türkiye 
: Türkiye 
: Rocket internet Almanya 
i Sankonline Tv 
: Türkiye 
i Seguola Capital ABD 
Soclal Capital ABD 
Türkiye 
Türkiye 
StartersHub Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Türkiye 
Sunvest Türkiye 
Şirket Ortağım 
Türkiye 
i Türkiye 
: Tarvenn Ventures ii 
j Türkiye 
i Taxim Capital Türkiye 
İ Telos Angels Türkiye 
i BAE 
İ The Abraaj Group BAE 
i BAE 
Türkiye 
TR Angels İ 
j | Türkiye 
Türkiye 
TRPE | Türkiye 
| Türkiye 
TT Ventures | Türkiye 
| Türkiye 
| Türkiye 
l Türkiye 
Turkven m Elma 
| Türkiye 
! Türkiye 
MN Türeye 
i Turn/River Capital | ABD 
i | Türkiye 
; | Türkiye 
İ Vestel Ventures | Türkiye 
Ürüniye 7 
i | Türkiye 
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) 
| Pisano 
İ 
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HEDEF ŞİRKET 
| GlassHouse 
| ModaCruz 
(kolaylik 
! English Ninjas 
| Pisano 
| Coiny Ş 
/ Pubinno 


| Düşyeri | 
| FU 

| PTS 

İl Bimser 
| Banvit 

| ACLteslim (2. Tur) 

| V-Count (2. Tur) 

| Logiwa (LA Software) 
İl Foriba 

Evtiko 

Otelz.com 

Sinemia 

Insider 

Sinemia 

Poltio 

Genz Bio 

Thread In Motion 
Paym.es 

Eyedius 

Kimola 

Sinemia 
BuradanGönder 
Ferge 
Kahvegibikahve 
Yollando 

| Ekofer Tekstil (Suwen) 
| DAPGenomics 

| Biletall 

| Netlog 

| KFC Türkiye 

| Nanomik 

| Porima 
| 
İ 
l 
| 
| 
i 
/ 
| 
| 
l 
) 
İ 


English Ninjas 
Netaş 
Segmetify 
, Doctor Turkey 
| Mavi ğ İ 


MedicalPark || | 


Netsparker 
| CY Vision | 


| Enwair | 


Ringpara | 


| Gida 
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SEKTÖR 
Teknoloji 
E-ticaret 
Yazılım 
Eğitim 
Mobil 
Fintek 
Yazılım 
Medya 
Servis 
Taşımacılık 
Yazılım 
Gıda 
Servis 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Servis 
Servis 
Servis 


Yazılım 
Servis 
Servis 
Sağlık Teknolojileri 
Tekstil 
Yazılım 
Yazılım 
Yazılım 
Servis 
Servis 
Üretim 
Üretim 
Servis 
Perakende 
Teknoloji 
Servis 
Lojistik 


Teknoloji 
Teknoloji 
Eğitim 
Teknoloji 
Yazılım 
Servis 
Perakende 
Gıda 
Mobilya 
Sağlık || 208 
Üretim 
Lojistik 
Yazım 
Yazılım 
Mobil 
Mobil 
Teknoloji 


Servis 


ASLANOBA 
CAPITAL 


Hasan Aslanoba beş sene 
içinde kişisel servetinden 
yaklaşık 100 milyon doları 
ekosisteme aktardı. Ama 
artık eski hızında değil. 
Bu sene sadece bir 
yatırım yaptı. 


TT VENTURES 


Türk Telekom CEO'su Paul 
Doany liderliğinde, Mart 
2018'de kurulan kurumsal 
girişim sermayesi şirketi 
TT Ventures'ın ilk yatırımı 
Doctor Turkey'e geldi. 


STARTERSHUB 


MV Holding ve Gedik 
Yatırım ortaklığında Ersin 
Pamuksüzer liderliğinde 
kurulan Startershub son bir. 
yıldaki altı işlemle toplamda 51 yatırıma ulaştı. 


SAMSUNG 
TOPLANTI ALIŞKANLIKLARI 


N i ! Pp İLE DİJİTALLEŞİYOR 


Şimdi, toplantı notlarınızı Flip'in dijital ekranı üzerinde alabilir; e-posta ile 
ekip arkadaşlarınızla anında paylaşabilirsiniz. Samsung Flip, kişisel 
cihazlardan veri aktarabilme teknolojisi*, sunum üzerinde değişiklik 
yapma seçeneği ve takım çalışmalarını hızlandıran daha birçok 
özelliğiyle, bulunduğunuz her ortamı toplantı salonuna 
dönüştürmeye hazırlanıyor. 


Türkiye İş Bankası 


Workup girişimcilik programı 
ikinci mezunlarını verdi 


Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programının ikinci dönem 
girişimleri 11 Mayıs'ta gerçekleşen Demo Day etkinliği ile mezun oldu. Girişimcilerin projelerini 
sunduğu Demo Day etkinliğinde, farklı sektörlerden profesyoneller, melek yatırımcılar, 
mentorlar ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri İş Kuleleri'nde bir araya geldi. 


tkinliğin açılışını yapan İş Bankası Genel 

Müdürü Adnan 

Bali, “İş Bankası 

olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
için esnafımızı, sanayicimizi 
nasıl destekliyorsak aynı 
sorumlulukla girişimlerin, 
startup'ların da yanındayız. 
Müteşebbis ve iş yapmak 
isteyenleri desteklemek, ülke 
ekonomisine hız kazandırmak 
zaten İş Bankası'nın kuruluş 
amaçlarından biri” dedi. Workup girişimcilik programı ile 
teknoloji odaklı girişimlerin 
iş fikirlerini geliştirmeleri ve 


işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun 
soluklu bir program yürütüldüğüne değinen Bali, sözlerine 
şöyle devam etti: “Fikirlerin 
geliştirilmesi ve hayata geçirilebilir hale gelmesi önemli. Bu 
fikirlerin tatbik kabiliyetinin 
olması, sahadan beslenmesi, 
sahada sınanması ve bu suretle 
de gerçekleştirilebilir olması 
gerekiyor. Kimse ham fikrine 
fazla güvenmemeli. Workup 
programı kapsamında fikirleri 
hayata geçirebilmek için adeta 
bir çocuğu yetiştirir gibi itinayla uğraşıyoruz. Bu basit bir 
hadise değil.” 


Girişimlere finansal 
destek de vereceğiz 


Sanıldığının aksine girişimcilikte 
ihtiyaç duyulan ya da eksikliği olan 
şeyin para olmadığını belirten Adnan 
Bali, “Girişimlere finansal destek de 
vereceğiz. Ama çoğu kez ham fikri 
olanlar *siz bana parayı verin ben 
gerisini hallederim" diyor. Bizim bankacı olarak hata da yaptırmamamız 
lazım. Kaynakların verimli kullanımı 
açısından da doğru yere doğru tahsisi yapmamız lazım. Burada ihtiyaç 
duyulan asıl şey mentorluk, eğitim 
ve işbirliklerinin geliştirilmesidir. 
Girişimleri hem İş Bankası'nın hem 
de iştiraklerimizin müşteri ağı ile buluşturuyoruz. Bir arayüz rolü görüyoruz. Müşteriyi bulmak, ona kendini 
tanıtmak ve onun üzerinden bu fikri 
realize edebilmenin çok kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. İş Bankası 
olarak girişimcilik ekosisteminde 
Workup programı da dahil yürüttügümüz tüm çalışmalar kapsamında 
bugüne kadar 230'u aşkın girişim ile 
birebir temas ettik, 50'nin üzerinde 
girişim ile ortak kampanyalardan 
teknolojik işbirliklerine kadar farklı 
alanlarda çalışmalar yaptık” dedi. 


” N 


Bir taraftan yurt içinde girişimciliği, yaratıcılığı desteklerken, diğer 
taraftan da yurt dışında 
startup ekosistemini ve 
teknolojik yenilikleri ilk 
elden takip ettiklerini belirten Adnan Bali konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Yurtdışında da teknoloji 
iştirakimiz SoftTech'e 
bağlı olarak Silikon 
Vadisi'nde kurduğumuz 
Maxitech şirketimiz 


Çin ve Londra'da inovasyon merkezleri açacağız 


Türkiye İş Bankası 


Startuplar'ın artık yeni ekonominin temeli ve dinamiklerinden birisi 
olduğunu vurgulayan Bali, sözlerine 
şöyle devam etti: “Biz startup'lara 
hiçbir zaman negatif bir anlayışla, 
tehdit olarak bakmadık. Elimizden 
işimizin alınacağı kompleksiyle yaklaşmadık. Fırsat olarak, yeni işbirliği 
imkanları olarak gördük. Çünkü ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. 
Biri ortaya çıkarken diğerinin kaybolması gerekmiyor. Birisi artarken 
diğerinin eksilmesi gerekmiyor. Eğer 
siz müşteri tabanını büyütüyorsanız, 
işi ve iş hacmini büyütüyorsanız, 
her iki tarafın birlikte kazanması 
mümkündür, Fikirleri çoğaltmanın 
imkanı paylaşmaktan, onun üzerine 
iş kurmaktan geçiyor.” 


aracılığı ile dünyanın 
en önemli girişimcilik 
ekosistemindeki yenilikleri takip ediyoruz, 
işbirliği fırsatlarını 
değerlendiriyoruz. 
Silikon Vadisi'nin 
ardından Çin'de ve 
Londra'da da yakın zamanda inovasyon merkezleri açacağız. Her 
ikisinin de bu alanda 
önemli yatırımlar olacağını düşünüyorum.” 


Workup ikinci dönem 


mezunları 


GLAMY 

Kullanıcıların birbirlerine kıyafet, ayakkabı veya aksesuar kiraladığı platform. 
http://heyglamy.com/ 


GLOCALZONE 

Diğer ülkelerden gezginler aracılığıyla 
ürün getirtmeyi sağlayan web uygulaması. 

http://www. glocalzone.com/home 


SMOPIN 

Benzer ilgi alanları ve konular hakkında konuşmak isteyen kullanıcıları 
buluşturan mobil uygulama. 
https://ww.smopin.com/ 


FLOWMAGIC 

Freelance çalışanlar için Kullanımı kolay iş izleme ve proje süreçlerini takip 
etme aracı. 
https://www.flowmagic.co/ 


TARLAMVAR.COM 

İnsanları ağaç sahibi yapan ve hasat 
zamanı kendi ağaçlarının sertifikalı, 
sağlıklı ürünleriyle buluşturan bunu yaparken çiftçinin gelirini artıran girişim. 
https://Www.tarlamvar.com/ 


PACER 

Şirketler için sosyal öğrenme platformu. 
http:/ANww.pacer.i0/ 


LEAFINBOX 

Şirketler için e-imza destekli elektronik 
belge yönetimi platformu. 
https://www.leafinbox.com. 


GLOTIE 

Kişisel stilistlerin tarzına uygun hazıradığı kombinleri evinde deneyerek 
sadece beğendiklerini satın almanı 
sağlayan web uygulaması. 
ttpS://WWw.clotie.com/ 


BAKKALDAN 

Bakkallardan sipariş vermeyi sağlayan 
mobil uygulama. 
http://www.bakkaldan.com/tr 


ADVERPORT 

Reklam verenlerin YouTube fenomenleriyle buluşmalarını sağlayan 
platform. 
http://www.adverport.com/ 


FORBES 


PARA & YATIRIM 


KÜRESEL EKONOMİ 


Kuşku Mevsimi 


Dünya ekonomisi 2018'e iyi başlamadı. ABD, Euro Bölgesi ve Japonya'nın 
vites düşürmesi kaygılandırdı. Ancak ekonomistlere göre bu mevsimsel bir 
hız kesme, daha canlı bir büyüme yeniden başlayacak. 

LEVENT GÜRSES 
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üresel ekonomi 
yavaşlıyor mu? 
Veriler şimdilik 
öyle diyor. Şubatta 
verilerde kaydedilen bu yavaşlama belirtilerinin bir 
soğuk algınlığı mı yoksa ciddi bir 
hastalık mı olduğu tartışılıyor. 

2017 küresel ekonominin son 
zamanlardaki en parlak yıllarından biriydi. Küresel büyüme 
2011'den bu yana en yükseği olan 
yüzde 3,8 oldu, küresel ticaret yüzde 4,9 büyüdü, gelişen 
ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı, enflasyon 
düşüktü, borsalar ise yükselişteydi. 

2018 ise pek parlak başlamadı. Küresel ekonominin 
dört büyük gücü; ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve Çin'den 
hiç de iyi haberler gelmiyor. Ancak uluslararası kurumlar, 
yatırım bankaları ve ekonomistler risklere dikkat çekse 
de küresel büyümeye ilişkin olumlu beklentilerini değiştirmediler ve ilk çeyrekteki olumsuzlukları kış aylarından 
kaynaklanan mevsimsel koşullar, tatil ve grevler gibi ülkelerin özel koşullarına bağladılar. İlk çeyrekteki yavaşlama 
eğiliminin sadece “kısa süreli bir görüntü” olduğunu ve 
iyi bir genişlemenin yakında yeniden başlayacağını vurguladılar. 

Önce dünya ekonomisiyle ilgili gelişen olumsuzluklara 
bakalım: ABD'de daha önceki altı ayda yüzde üçe yaklaşan ilk çeyrek büyümesi, yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi. 
Almanya'da birinci çeyrekte ekonomik büyüme zayıflayan ticarete ve azalan kamu harcamalarına bağlı olarak 
yarı yarıya azaldı. Alman ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğin yarısı olan yüzde 0,3 büyüme gösterdi. Euro 
Bölgesi'nde ilk çeyrek büyümesi yüzde 0,4 olurken bir 
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önceki çeyrek yıla göre 0,3 puan 
düşüş kaydedildi. 

Uluslararası Para Fonu 
(IMF), yüksek işsizliğin Avrupa 
Birliği'nin (AB) ekonomik canlanmasını tehdit ettiğini bildirdi. 
Britanya'nın ekonomisi Brexit'in 
de etkisiyle neredeyse durma 
noktasına geldi ve ilk çeyrekte 
yüzde O,l büyüdü. Japonya'da 
ise iki yıllık büyüme döneminin 
ardından ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı. 

Citigroup'un Euro Bölgesi için ekonomik sürpriz 
endeksi, aralık ayındaki zirvesinden en son olarak 2011 
yılındaki bankacılık krizi döneminde görülen dip noktaya 
indi. Uzmanlar Avrupa'nın Merkez Bankası'nın (ECB) 
parasal sıkılaştırma politikasının gecikmiş etkilerini yaşadığını, tahvil satın alma programının hızının ayda 80 
milyar euro'dan 30'a düşmesinin hissedildiğini savunuyor. Tahvil satın alma programının yılsonunda tamamıyla 
sona ermesi bekleniyor. Taze para girişinin azalması Euro 
Bölgesi'nin M3 geniş para arzı artış hızının yüzde ikiye 
düşmesine neden oldu. 

ABD'de de Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma ve faiz artırım hamleleri borçlanma maliyetlerinin 
artmasına neden oluyor. Uluslararası piyasalarda Libor 
aizleri yükselişte... Üç aylık Libor faizi, şubat başından 
nisan sonuna kadar 60 baz puan artarak yüzde 2,36 ile 
son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı. Üç aylık Libor 
aizi mayıs ortasında yüzde 2,32'ye indi. 

Asya ekonomileri genel olarak güçlü bir performans 
sergiliyor ancak bölgenin küresel finansal koşullarda ani 
sıkılaşma ve korumacı politikaların yükselişine aşırı duyarlı olduğu belirtiliyor. 

Çin ekonomisi şimdilik güçlü bir görünüm 
sergiliyor. Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 büyüme gösterdiği açıklandı. Ancak kimi uzmanlar çevre koruma 
kısıtlamaları ve sıkılaşan kredi piyasasının 
gecikmeli etkisiyle gerçek büyüme oranının 
yüzde 4,5 olduğunu savunuyor. Çin Merkez 
Bankası'nın, GSYİH verisi açıklandıktan 
sonra borç veren kurumlar için sermaye gereklilik rasyosunu 100 baz puan düşürmesini 
de büyümedeki kaygı verici duruma gerekçe 
olarak gösteriliyor. Ancak Morgan Stanley 
Çin'den umutlu...Banka Çin'e ilişkin 2018 
büyüme tahminlerini yüzde 6,5'den yüzde 
6,6'ya çıkarırken 2019 tahminini de O,l puan 
artırarak yüzde 6,4 yaptı. 

Uzmanlar durumun küresel büyümenin 
ivme kaybettiği şeklinde okunmasından çok 
yavaşlamanın kötü hava koşulları ve ülke 
ekonomilerinin kendine has özellikleriyle 
yorumlanması gerektiğini söylüyor. İyimserler tüm dünyada bir toparlanma işareti olduğunu; ABD'nin yeniden canlanan bir tüketim 
eğiliminin arkasına yaslanarak daha hızlı 
ivmeyi haber verdiğini ve Çin'in de güçlü 
bir üretim büyümesinin tadını çıkaracağını, 
Japonya'da ihracatın ivme kazanması nedeniyle ilk çeyrekteki daralmanın sadece bir 
“hız kasisi” olduğunu savunuyor. 

IMF'den, Dünya Bankası'na ve Birleşmiş 
Milletler'e kadar tüm kurumlar, küresel 
ekonominin güçlülüğünü sürdürdüğü konusunda birleşiyor. Uluslararası Para Fonu 
(IMF) nisan ayında Washington'daki IMF- 
Dünya Bankası bahar toplantısında halen 
devam eden “iyi dönemin? 2020 ve sonrasında 
sürmeyeceğini belirtti. IMF küresel ekonominin bu yıl ve 2019'da (son altı yılın en 
hızlısı olan) yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin 
etti. Ocak ayında yüzde 2,7 olarak öngördüğü 
ABD ekonomisinin, bu yıl için büyüme hızını 
ise nisanda 2,9'a çıkardı. Birleşmiş Milletler 
son raporunda küresel ekonominin 2018 ve 
2019'da beklenenden daha hızlı büyüyeceğini 
belirterek tahminini yüzde 3,2 olarak açıkladı. Raporda dünya ekonomisinde büyümenin 
yüzde 3'ün üzerine çıkacağı vurgulanarak 
gelişmiş ülkelerde güçlü büyümeye ve olumlu 
yatırım koşullarına dikkat çekildi. 

Goldman Sachs ve JP Morgan Chase da 
kötünün geçtiğini, küresel ekonominin istikrarlı şekilde devam edeceğini vurguluyor. JP 


Morgan Chase'in küresel ekonomik koordinasyon müdürü David Hensley, önümüzdeki 
aylara ilişkin siparişlerin canlı bir küresel 
üretim artışı vaat ettiğini vurgulayarak dünya 
ekonomisinde bu yıl için yüzde 3,9 büyüme 
tahmin ediyor. Goldman Sachs'ın ekonomistleri ise daha iyimser; bu yıl dünyada 
yüzde 4,1 büyüme öngörülüyor. 2018'in ilk 
bölümündeki kötü verilerin ise Almanya'daki salgın, Fransa'daki grevler, Şükran Günü 
tatilleri ve Çin'deki bayramlar çerçevesinde 
değerlendirmek gerektiği belirtiliyor. 
Deutsche Bank'ın döviz stratejisti Alan 
Ruskin, imalat sanayi rakamlarının küresel yavaşlama endişelerini giderebileceğini 
belirterek büyük ekonomilerin ilk çeyrekte 
yavaşlamasının olumlu yanını ise aşırı ısınma 
riskinin hafifletilmesi olarak yorumluyor. 
Barclays'in ekonomik araştırma bölümü başkanı Christian 
Keller ise senkronize 
büyümeden geriye 
dönüş konusunda bir 
dönüm noktasında 
olduğumuza dair 
hala yetersiz kanıt 
olduğunu belirterek 
“Bu verilerin yumu- 


DEVLER HIZ KESTİ 


GSYİH, bir önceki çeyreğe göre W değişim, yıllık 
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diye konuşuyor. 


KAYNAK: HAVER ANALYTİCS 


İ RİSKLER HİÇ AZ DEĞİL 


Ticaret Savaşı, Rekor Borçlanma ve Faiz Artışı 


IMF, nisan ayındaki “Dünya Ekonomisinin Görünümü” raporunda iyileşmeye 
rağmen birçok riskli noktaya da dikkat çekti. Rekor borçlanmanın finansal 
istikrara bir tehdit oluşturduğu, merkez bankalarının para politikalarını sıkmaya 
başlamasının büyümeyi olumsuz etkileyeceği, ticari korumacılığın özellikle 
Çin'deki yavaşlamayı artıracağı vurgulandı. 

IMF ayrıca piyasaların ABD'de olası bir enflasyon şoku tehdidini 
görmezlikten geldiğini düşünüyor. Finansal ivmelendirmenin arttığı ve tam 
istihdama yaklaşıldığı bir ortamda enflasyonda bir artışın Fed'i faiz oranlarını 
beklenenden daha hızlı artırmaya iteceği ve bu hamlenin de özellikle gelişen 
piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açacağı belirtiliyor. 

Küresel kamu ve özel sektör borcunun 164 trilyon dolara ulaştığı konusunda 
uyarıda bulunan IMF, faiz oranlarındaki beklenmedik artışın borçluların bu 
borcu re-finanse etme yeteneğini sınavdan geçireceğini vurguluyor. Şu an için 
dünya ekonomisine en büyük risk, IMF'nin defalarca vurguladığı gibi ABD ile 
Çin arasında devam eden ticaret çatışmasının şiddetlenerek bir ticaret savaşına 
dönüşmesi ve küresel büyümeyi etkilemesi olarak gözüküyor. Yıllardır dünya 
ekonomisindeki büyümeyi besleyen çok taraflı kurallara dayalı ticaret sisteminin 
daha da güçlenmesi yerine parçalanması tehlikesi, başta ABD ve Çin olmak 

izere endişelenmeye değer bir yavaşlama dönemine neden olabilir. 
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MAKRO FİNANS - BURAK SALTOĞLU 


PARA & YATIRIM 


Kur Nasıl Toparlar? 


emen herkesin son 

bir aydır en çok sorduğu soru “Kur nasıl toparlar?” oldu. 

Öyle ki artık bu sorunun cevabı klasik kalıplarla verilemiyor. Kur açısından önümüzde 
belirleyici olacak iki gelişme var. İlki 
7 Haziran'da yapılacak PPK toplantısı. İkincisi ise malum 24 Haziran 
seçiminden çıkacak sonuçlar. Kurların nasıl dengeye oturacağına cevap 
aramadan önce küresel gelişmelere 
bir göz atalım zira gelişmiş ülkelerde değişen hava kurların hareketin- 
de önemli bir rol oynuyor. 

ABD kısa vadeli faizleri ile LI- 
BOR ciddi oranda arttı. Bunu ABD 
10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 
3,07'leri bulması izledi. Gerek kısa 
gerek uzun vadeli ABD faizlerinin 
hızlı artışı diğer gelişmiş ülke kur ve 
tahvillerini de etkiledi. Ama bu etki 
gelişen ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek oldu. Jeopolitik 
riskler ister istemez kur artışlarında 
önemli oldu. Ekonomide seçime 
kadar giden süre boyunca aşırı hızlı dağıtılan teşviklerin enflasyon 
beklentilerini bozması da diğer bir 
gerçek. Tüm bunların üstüne 80 dolarlara gelen petrol fiyatları ithalat 
maliyetimizi artırıp cari açığı yükseltti. Tüm bu temellerin üzerine iç 
politik belirsizlikler geldi. 


Para Politikası Nerede Hata Yaptı? 
Bu tür spekülatif dalgaların etkin 
yönetilmesinde geçici faiz hareketi 
önemlidir. Ancak TCMB'nin geçmişte kurgulanan faiz koridorunu 
bırakıp tek bir faizle bu süreci yönetmeye çalışması zorluklar yarattı. 
Geç likidite penceresiyle yapılan 
hamleler etkili olmaktan oldukça 
uzak kaldı. Piyasanın spekülatif 
ataklarına karşı geçici olarak çok 
sert faiz artışı vermek önemli etki 
yaratmakta ama bu tür bir esnekli- 
&i sadeleşme önerileriyle bırakmış 
olduk. Diğer bir etki ise TCMB'nin 
kur artışını frenleme için faydalı 
olacağı erken aşamalarda tepki vermemesi ya da geç kalması oldu. 


Koordinasyon Eksikliği mi 
Tercihler mi? 

Öncelikle özel sektör dış borcu rakamımız 220 milyar dolar ve artan kur 
burada mali bozulma hatta iflaslara 
yol açabilir. Bunun dışında ciddi 
enflasyon riski ve artan ithal girdi 
maliyetlerinin satışlarda önemli 

bir düşüş göstermesi söz konusu 
olabilir. Enflasyonun seçime yakın 
bir dönemde ikinci plana atılması 
da TCMB'nin politikalarını etkisiz 
hale getirdi. Artan her faizin genişleyici maliye politikalarıyla etkisi 
sınırlandığı için de para politikası 
etkisizleşti. Her genişleyici para 
politikasına karşı faiz artışı yapılsa bu sefer mali politikalar etkisiz 
olacak ve sonuçları istenmeyecekti. 
Geçmiş dönemden çok farklı olarak 
tüm bu olumsuzluklar ekonomide 
belirsizlik yarattı. Ekonomide her 
şeye rağmen 2001 benzeri aşırı bir 
bozulma olmamasına rağmen geç 
faiz tepkisi sorun yaratıyor. Örneğin 
PPK toplantısı öncesi yapılan 300 
baz puanlık artış kuru tam dizginleyemedi. Bu hamle daha erken yapılsaydı belki daha düşük bir faiz artışı 


kuru sakinleştirebilirdi. Yine de tepki verilmesi bile önemli hale geldi. 


Belirsizlikler Etkili 

24 Haziran sonrası belirsizlikle de 
ciddi anlamda kaygı yaratıyor. Örneğin, başkanlığın bir partide parlementonun bir başka partiden olması 
bir sorun. Bu bir erken seçime neden 
olabilir. Seçim sonrası yasal olarak 
nasıl bir ekonomi bürokrasi belirlenip yönetilecek piyasalar tarafından 
burası da açık değil. Örneğin TCMB, 
SPK vs. özerk kurumların nasıl bir 
yapısı olacağı tam bilinmiyor. Bu tür 
sistemsel değişikliklerin detaylarının 
bilinmemesi seçim sonrası belirsizlikleri önemli oranda artırdığı ve yabancı yatırımcının kendini korumak 
için döviz aldığı biliniyor. 


Ne Yapılabilir? 

Gelinen noktada faiz konusunda 7 
Haziran olağan PPK toplantısında da 
sadeleştirme ve/veya ek sıkılaştırma 
gerekebilir. Piyasaların 24 Haziran 
senaryolarında belirli bir oranda 
belirsizlik çıkmasını fiyatlanabilir. 
İçeriden aksiyonlarla ve iletişimle 
destekli, rahatlatıcı ve koordineli bir 
hamle planı belirli bir süre için faydalı olacak. Seçim sonrası kazanan 
partinin ne tür bir ekonomik büyüme 
modelini, nasıl bir ekiple çözülecegine odaklanacak. Bu dönemde bele- 
diye seçimlerine kadar ekonominin 
nasıl yönetileceği de diğer riskler 
arasında olacak. Özetle bizi sıcak bir 
yaz ve görece belirsiz bir kış bekliyor. 
Şu an yatırım fırsatı değerlendirmek 
için ortamın fazla sisli olduğu düşüncesindeyim. G 
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MATRİKS 


Sınırları 


Kaldırmak 


45 milyon lira ciroya sahip 
Matriks, 15'inci yılında 
büyük bir dönüşüme girdi. 
Yapay zeka, blok zinciri ve 
kitle fonlamasının entegre 
edildiği yeni ürünlerini 


piyasaya sunan şirket, fintek 


ekosistemine yeni 
bir soluk getirecek. 
NUREFŞAN KUTLU 


ir sanal seans odası düşünün... 


Gözlüğü takıyorsunuz ve bütün 


dünya piyasaları önünüze seri 
İstediğiniz veriye anında hem 


iyor. 
de 


sanal gerçeklikle birlikte gözünüzün önünde erişim imkanınız oluyor. Hisse alıp 
satabiliyorsunuz, borsa verilerine ulaşabiliyor- 


sunuz hatta danışmanlık hizmeti bile alabi 


i- 


yorsunuz. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri'nin 


2018'de 15'inci yılını kutlayan şirket, sene b. 


hedefi işte tam da bu hayali gerçekleştirmek... 


a 


şında aldığı kararla büyük bir dönüşüme gitti. 


Yapay zeka, sanal gerçeklik, blok zinciri ve 
onlaması gibi yeni nesil teknolojilere ayak 


uydurmak için kolları sıvayan şirket tüm yazıımlarını yeniledi. Üstelik 2018 başında 12 yeni 
ürün piyasaya sundu. Yeni dönüşümle beraber 
finansal çözümler konusunda bir pazar yeri 
olmayı hedeflediklerini belirten Matriks Bilgi 
Dağıtım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 


itle 


Cem Tutar, “Uçtan uca finansal çözümler üre- 


ten bir fintek firması haline geldik” diyor. 

Veri dağıtım firması olarak kurulan Matriks'in 15 yıllık 
bir öyküsü var. Şirket yazılım ve finans sektöründe kariyer 
yapmış 16 ortağın bir araya gelmesi ile 2003'te kuruluyor. 
İçerideki yapılanma da diğer şirketlerden biraz farklı. Yeri 
ve zamanı geldiğinde her ortak farklı genel müdürlükten, 
CFO'luğa kadar görevleri üstlenebiliyor. Bu dinamik yapının işleri çok daha hızlı yapmalarına olanak sağladığını 
söyleyen Matriks Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Berkant Oral, “Şirketin içinde sürekli bir dönüşüm var. 
Doğal olarak bu dönüşüm görevlere de yansıyor” diyor. 

Şirket Türkiye'de finans sektörüne borsa verileri başta 
olmak üzere birçok alanda veri dağıtıyor. Matriks kullanıcılarına Türkiye ve uluslararası finansal piyasalara ilişkin 
gerçek zamanlı ve gecikmeli verilere erişim ve analiz imkanı sunuyor, Üstelik platformlar üzerinden işlem de yapılabiliyor. Şirketin halihazırda profesyonel veri terminallerin- 
de 20 binin üzerinde, mobil ve web tarafında ise 100 binin 
üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Tutar, işe başladıkları 2003 
yılında mobilin henüz Türkiye günde- 


Bir nevi “robo-advisor” gibi çalışan ve mayıs ayında 
piyasaya sürülen Matriks Prime -belki de- Matriks'deki 
yapay zeka çalışmalarının en yeni ve test edilebilir örneklerinden biri. Yeni tip bir 'dashboard' üzerinden gerçek 
zamanlı içerik ve öneriler sağlayan platform, karar destek 
servisleri ve kurumların önerilerini kullanıcıya sunarak 
otomatik olarak işlem yapma imkanı sağlıyor. Piyasalarda- 
ki trendleri, anomalileri ve örüntüleri tespit ederek kullanıcıya piyasaya hakim olma fırsatı veriyor. Çeşitli uyarılar 
ve aracı kurumların önerileri de Prime'a yansıyor. Matriks 
10 ise ilerleyen aylarda piyasaya sürülecek. Yapay zeka, 
makine öğrenmesi ve derin öğrenmeye dayalı analizler 
yapabilen platform, büyük veri tabanıyla tamamen uyumlu 
şekilde çalışıyor. Ayrıca formül altyapısı ve alarm sistemleriile kullanıcılara sentetik emir olanakları sunuyor. 

Matriks'in yapay zekadan sonraki hedefi ise blok zinciri 
teknolojisini ürünleriyle uyumlu bir şekilde sistemlerine 
uyarlamak... Türkiye'de blok zinciri ruhuyla uyuşmayan 
birçok uygulama olduğunu söyleyen Tutar, Matriks ürünlerini blok zinciri ruhuna uygun ola- 


minde olmadığını fakat şirketin hızlı : rak yeniden tasarlamak istediklerini 
bir refleksle mobil işine girdiğini belir- Matriks yapay zekanın belirtiyor. Matriks kitle fonlaması ve 
tiyor. “Borsayı cep telefonuna taşıyan ürünlere entegre Initial Coin Offering (1CO) ekosis- 

ilk yerli kurumuz” diye de ekliyor. edilmesiyle uçtan uca teminin de bir parçası olmak istiyor. 


Veri dağıtım pazarında Matriks'in 
iki önemli rakibi var: Reuters ve Bloomberg. Yerli bir firma olmanın da 
avantajını yaşayan Matriks, rekabette 
bir adım önde ancak bu durum şirket 
ortakları için yeterli değil. Cem Tutar, yurtdışı pazarında 
“emtia” alanında bir boşluk bulduklarını ve bu fırsattan yararlanarak rekabeti artık yurtdışına taşıdıklarını söylüyor. 
İngiltere'de MTX Commodities adında bir şirket açılarak 
ilk adım geçen ay atıldı bile. Enerji alanında çalışacak bu 
şirket, Matriks'in yurtdışı yatırımlarına ön ayak olacak. 
Öte yandan yurtdışı çalışmaları emtia alanıyla sınırlı degil. Yabancı bir ülkeye borsa altyapısı satışı konusunda 
anlaşma sağlanmış. Son işlemlerin de tamamlanmasının 
ardından henüz ismi açıklanamayan o ülkede, kullanıcı 
ekranlarından veri altyapısına kadar bütün sistem yeniden 
inşa edilecek. 

Matriks'in asıl değişim ve gelişimi ise yılbaşında tanıtımını yaptığı ve bu yıl piyasaya sürülecek 12 yeni ürün ile 
olacak. Değişime dört-beş yıl önce karar verdiklerini belirten Matriks kurucularının amacı gelişen finans dünyasının 
hızına ayak uydurabilmek. Kendilerini bir fintek startup'ı 
olarak yeniden tanımlayan şirket Prime, Matriks 10, Mobil 
10, Web Trader, Bot, Çapa, HFT, Algo Çözümleri, OMS, 
Enerji Terminali, Emtia ve İşlem Platformu ürünlerini 
tanıttı. Cem Tutar, ürünleri oluştururken yapmak istediklerini şu şekilde açıklıyor: “Yapay zeka ile kullanıcı davranışlarındaki tekrar eden hataları önlemek ve risklerini 
azaltmaya yardımcı olmak istedik.” 


çözüm üreten bir fintek 
şirketine dönüştü. 


Kitle fonlaması ve 1CO programı adını 
verdikleri bir projeleri var. Bu proje 
sayesinde fintek ekosistemini fonlamayı amaçlayan şirket, fintek hub'ları 
ile görüşmelere başlamış. Bir danışma 
urulu kurarak startup'ları izlemeyi planlayan Matriks, 
halka açılması mümkün olmayan ama fona ihtiyacı olan 
şirketlerin para bulabilecekleri bir mini borsa yapısı oluşturmayı düşünüyor. Oral, “Startup'lar için butik bir altyapı 
oluşturuyoruz” diyor. Bu yapı içinde ikincil bir market 
urarak likidite sorununu da çözmeyi hedefliyor. 

Matriks'in gelecek hedefleri arasında kişisel finans servisi sunmak da var. Finansal veri platformları ve servisleri, 
halkın çok erişemediği, erişse bile anlamakta zorlandığı 
sofistike tablolar, veriler ve grafiklerden oluşuyor. Veri sağayıcılar ise genelde pahalı ve belli hesap limitlerine ulaşan 
işilerin kullanabildiği servisler oluyor. Matriks önümüzdeki dönemde bu handikabın önüne geçmeye çalışıyor. 
Tutar, “Sokaktaki vatandaşın da kendi finansal akıbetini 
takip edebildiği, altın ve döviz ticareti yapabildiği bir konsept üzerine çalışıyoruz” diyor. 

Matriks her ne kadar 15 senelik bir geçmişe sahip olsa 
da Türk fintek ekosisteminde yeni bir şirket... Üstelik 
ödeme sistemleri sağlayan şirketlerin hakim olduğu ekosistemde oldukça farklı bir alanı kapsıyor. Özellikle son 
altı aydaki değişim gösteriyor ki 2017'yi 45 milyon ciroyla 
kapatan şirket yeni ürünleri ile önümüzdeki dönemde hem 
daha çok büyüyecek hem de ekosistemin önemli bir parçası haline gelecek. © 
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ULUSLARARASI YATIRIM - GÖKHAN KULA 


Faktör Yatırımı: 
Smart Beta ve Ötesi 


on yılların küresel yatırım 

piyasalarındaki en belirgin trendi, Borsa Yatırım 

Fonları'na (Exchange Traded Fund - ETF) gösterilen 
ilgi oldu ve bu trend 2018'de de hızlanarak devam etti. ETF'ler klasik aktif 
fonlara nazaran önemli avantajlara 
sahip: Şeffaflık, anlaşılabilirlik ve en 
önemlisi cazip senelik giderleri ile 
düşük komisyon oranları. 

ETP'lerin yükselişiyle finans aktörleri pasif yatırım seçeneklerini çoğaltıp endeks oluşturma ve geliştirmeye 
yöneldi. Yatırımcılar ve kıstas belirleme için büyük önem taşıyan standard 
endekslerin (BİST-30, MSCI World 
vs.) zamanla zayıf noktaları belirince 
zaaflarından dolayı endeksleri değişik 
şekillendirmenin daha da avantajlı 
olacağı fark edildi. Böylece ikinci nesil 
ETP'ler doğdu. Amaç akıllı endeksler 
ve varyasyonlarıyla yatırımcılara daha 
verimli alternatifler sunmak. 

“Factor Investing” ve “Smart Beta” 
ifadesi ETF ve endeksler bazındaki 
araştırmalarda ve yeni ürün oluşturma aşamasında son yılların en önemli 
deyimleri oldu. Smart Beta endekslerinin amacı yatırımcılara düşük maliyetli bilimsel iyi test ve teyit edilmiş 
risk faktörleri ile alternatif risk primleri sağlamak. ETF'lerin yükselişiyle 
birlikte Smart Beta ürünlerine de son 
yıllarda hücum edildi. 

“Factor Investing'in amacıysa yatırımcıların farklı piyasa risk primlerine 
doğrudan erişim olanağını sunmak. 
Genel olarak faktör terimi, bir varlık 
grubunun (mesela hisse senedi) içinde risk-getiri ilişkilerini tanımlayan 
değerlerdir. “Factor Investing? yatırım 
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fikri, mevcut risk faktörlerinden, risk 
primlerinden uzun vadede yararlanmak ve alfa getirisini kazanmak için 
kullanılıyor. 

Birçok bilimsel araştırmada çok 
sayıda çeşitli risk primleri ve risk 
faktörleri tespit edilse bile bunlardan 
ancak birkaç tanesi uzun vadede sistematik bir şekilde yatırımcılar için 
ekonomik önem taşıyor ve riske göre 
düzeltilmiş yüksek getiri sağlıyor. Şu 
ana kadar bu kriteri karşılayan altı 
faktör tespit edildi: Value (değerinin 
altında hisselere yatırım), Size/Small 
Cap (düşük boyutlu şirketlere yatırım), Low Volatility (düşük oynaklık 
gösteren hisselere yatırım), Dividend Yield (yüksek temettü verimi), 
Ouality (yüksek bilanço kalitesi) ve 
Momentum (son zamanda yüksek 
getiri sağlayan hisseler). Smart Beta 
ETP'leri yatırımcılarına varlık dağılım stratejisinde “Factor Investing” 
uygulamak için basit, uygun maliyetli 
ve şeffaf bir fırsat sunuyor. Bu yeni 
geliştirilen endekslerde hisse senetleri 
farklı bir endeks ağırlığı sayesinde 
çeşitli risk faktörler optimize endeks 
olarak hesaplanabilir ve yatırımcılarına farklı avantaj sağlayabilir. 

Örnek olarak stratejilerde uyguladığım “Egual-Weighting” (eşit ağırlıklı 
endeks payn) yatırım stratejisini gösterebilirim. Endeks içinde yer alan 
şirket ne kadar değerliyse endeksteki 
ağırlığı o kadar çok artar. Şirket ve 
piyasa değeri yükseldikçe yatırımcı 
portföyünde de sürekli daha yüksek 
ağırlık kazanıyor yani pahalı hale 
gelen hisselere sürekli daha yüksek 
önem verilmesi negatif bir etken olarak göze çarpıyor. 


Eşit ağırlıklı strateji olarak yatırım 
yapılınca doğal olarak küçük şirketlere daha yüksek pay ve büyük şirketlere daha az ağırlık veriliyor. Böylece 
küçük şirketlerin uzun vadeli performanslarında daha çok pay alınabiliyor. Aynı zamanda ve o anda piyasada 
fazla rağbet görmeyen, bunun neticesinde de düşük değerleme gösteren 
şirketlere daha yüksek ağırlık veriliyor. Düzenli olarak endeks rebalans 
edilip iyi performans gösteren ve 
dolayısıyla endeks ağırlıkları yükselen 
şirketleri azaltıp düşük performans 
gösteren şirketlere ağırlığını yükseltip 
ilave katma değer kazandırabiliyor. 

Ek olarak önemli bir avantaj bu 
yöntemle otomatik olarak sağlanıyor: Endekslerdeki sektör dağılımı 
daha geniş bir şekilde çeşitlendirilmiş 
olarak yatırım yapabiliyor ve aynı 
zamanda endekste ağırlığı bulunan 
branşları azaltabiliyorsunuz. Mesela 
Türkiye'nin BİST-30 endeksinde hala 
finans/bankacılık sektörü çok yüksek 
ağırlık gösteriyor (Nisan 2018: yüzde 30,6). Burada eşit ağırlıklı olarak 
BİST-30 şirketlere yatırım yapıp Türk 
“large - cap” şirketleri ile daha geniş 
sektörel katılım sağlanabilir. 

Mutlaka gelecek yıllarda ETF gibi 
pasif yatırım seçenekleri ve daha 
geliştirilmiş yeni nesil ETF stratejileri portföylerdeki yerini artarak 
bulacak. Klasik aktif fon yönetiminin 
yatırımçılarına katma değer katmakta 
zorlanmakta olduğundan Smart Beta 
ve Factor Investing stratejileri sürdürülebilir alfa potansiyeli yatırımcılara 
daha da cazip hale gelip portföy ve 
risk yönetim stratejilerinde gelecekte 
çok daha büyük ağırlık alacak. © 
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Fırtına Geri Döndü 


Bundan 17 yıl önce tarihinin en ağır 


krizini yaşamasına rağmen geçen 


yıl 100 yıl vadeli tahvil satmayı başaran Arjantin bir anda krize girdi. İkiz 
açıklar ve enflasyon yabancı yatırımcıyı kaçırdı, Peso çakıldı. Ve Arjantin 


yeniden IMF'nin 


kapısını çaldı. 


LEVENT GÜRSES 


rjantin 2001'de sert bir ekonomik kriz yaşıyordu. Ekonomi serbest düşüşteydi, her 
beş kişiden biri işsizdi, milyonlar yoksulluk 
sınırındaydı, genel grev vardı, orta sınıf 
Buenos Aires sokaklarında protestolar 
yapıyordu, gösteri ve yağmalamalarda 27 kişi yaşamını 
yitirmişti. Diğer yandan sermaye kaçışı vardı, bankalar 
kapalıydı. 2015'te kuzey yarımkürede Yunanistan neyse, 
2001'de güney yarımkürede Arjantin oydu. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) krize müdahale etti, 
peso ABD Doları'na çapalandı. Reform programı uygulandı, işten çıkarmalar yaşandı, özelleştirmeler yapıldı. 
Arjantin 2000'li yılları kemer sıkma ve derin durgunluk 
dönemi ile geçirdi. 

Ancak finansal piyasaların hafızası gerçekten kısa 
vadeli. Geçen yıl haziran ayında Arjantin borçlanma piya- - 
sasına müthiş bir geri dönüş yaparak 100 yıl vadeli tahvil | * 
sattı. Böyle bir vadeye gelen talep yüzde sekiz faizle 2,75 
milyar dolardı. Uluslararası sermaye piyasaları son 60 yıl 
da IMF ile 21 kez stand-by imzalamış, 2001'de temerrüde 
düşmüş bir ekonomiye 100 yıl vadeyle borç vermenin iyi © 
bir fikir olduğunu düşünmüştü. 


Evet biraz da piyasaların yüksek getirili 
borca aç olduğu bir dönemde yapılan bu 
borçlanma bir yandan da Arjantin Devlet 
Başkanı Mauricio Macri'nin ekonomik politikalarına güven anlamına geliyordu. Oysa 
bir yıldan kısa bir sürede her şey tersine gitti. 
Arjantin bir kez daha IMF'nin kapısını çaldı 
ve şimdi 30 milyar dolarlık stand-by kredi 
anlaşması peşinde. 

Peki neler oldu? Arjantin değer kaybeden 
para biriminin düşüşünü durdurmak için 
önce faiz oranlarını yükseltti ve mali açık hedefini sıkılaştırmak zorunda kaldı. Ancak faiz 
artışı, ülke para biriminin değer kaybını durduramayıp para çıkışı devam edince Merkez 
Bankası 5 milyar dolarlık döviz satmak z0- 
runda kaldı. Ardından şok bir hamle ile faiz 
oranları yüzde 40'a çıkartıldı. Faiz oranlarını 
10 gün içinde üç kez artırarak yüzde 40'a 
yükselten bu şok tedavi ve IMF ile stand-by 
için anlaşma yapılacağı haberi piyasaları ancak sakinleştirebildi. 

Peso'nun son bir yıl içinde dolar karşısında değer kaybı yüzde 50'yi bulurken mayıs 
ortasından itibaren 10 günde içinde yüzde 15 
değer yitirdi. Peso, 14 Mayıs Pazartesi günü 
25,30 ile dolar karşısında tüm zamanların en 
düşük seviyesine düştükten iki gün sonra faiz 
silahının çekilmesi ve IMF ile anlaşma açıkaması ile 24,80'e çıkarak değerlendi. 

UBS Asset Management'ın gelişen piyasalar sabit getirili değerler bölümü müdürü 
Federico Kaune, temel ekonomik göstergeerdeki bozulmanın ve hatta soya fasulyesi 
hasadındaki azalmanın pesonun değerini 
etkilediğini belirtiyor. Kaune, temel göstergeer ve Arjantin'in tek nakit geliri olan soya fasulyesi hasadının beklenenden kötü çıkacak 
olmasından dolayı Peso'da 23-24 seviyesinin 
bile ucuz sayılabileceğini vurguluyor. 
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri 
ay ortasında yaptığı açıklamada, döviz krizinin sona erdiğini, Peso'nun değer kazanmaya 
başladığını, hisse senetleri ve tahvillerin de 
yükselişe geçtiğini belirtti. 

Hükümetinin para birimindeki türbülansın üstesinden geldiğini ve IMF ile akıllı 

bir anlaşma talep edeceğini söyleyen Macri, 
“Halkın önemli bölümünün yaşadığı kaygı ve 
ızdırabı anlamak gerek. Ama artık farklı bir 
iklimdeyiz, yaşananları dengeye oturtmamız 
azım” diye konuştu. 

Macri'nin yıllar sonra yeniden IMF'ye 


başvurduklarını açıklaması Arjantinlilere 
2001V'deki ülkenin en kötü krizinin anılarını 
çağrıştırdı. Açıklamanın hemen ardından 
Hazine Bakanı Nicolas Dujovne başkanlığın- 
daki bir heyet Washington'a giderken ABD ve 
IMF'den destek mesajları gecikmedi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 
ABD'nin Başkan Macri'nin ekonomik reform programını desteklediği vurgulandı ve 
“Devlet Başkanı Macri, Arjantin ekonomisi 
için doğru vizyona sahiptir ve ülkesinin ekonomik politikasını modernleştirme yolunda 
doğru adımlar atmıştır” denildi. IMF Başkanı 
Christine Lagarde ise Arjantin ekonomisini 
nasıl beraber güçlendirebileceklerine dair 
görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi. 

Yükselen petrol fiyatlarının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmasıyla gelişen ülke paralarının değer kaybının ülkesini 
zora soktuğunu belirten Macri'nin IMF'den 
ne kadar kredi istediği açıklanmadı ancak bu 
rakamın 30 milyar dolar civarında olduğu 
belirtiliyor. Macri “İlk iki yıl küresel koşullar 
çok olumluydu ancak 
bizim kontrolümüz- 
de olmayan değişkenler nedeniyle 
sorunlar yaşıyoruz” 
dedi. 

Ülkesinin eskisi 
gibi bir krize girmemesi için IMF'den 
yardım isteme 
adımını attıklarını 
söyleyen Macri, bu 
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MACRV'NİN IMF KUMARI 


Arjantin'de 'IMF' hatta 'fon' kelimesi bile başlı başına olumsuz görülen 
kavramların başında geliyor. Önceki devlet başkanı Nestor Kirchner bir daha 
yüzlerini IMF'ye dönmeyeceklerini açıklamıştı. Nestor Kirchner ve eşi Cristina 
Fernândez Kirchner'in 12 yıllık sosyalist yönetiminin ardından başa geçen Macri, 
piyasa yanlısı politikalarıyla biliniyor. 

Macri'nin IMF kelimesini kullanmasının bile başlı başına ülke için bir 
“psikolojik şok” olduğu vurgulanıyor. Ülkede yapılan bir kamuoyu yoklamasına 
göre Arjantinlilerin yüzde 75'i, IMF'den yardım istemenin kötü bir adım 
olduğunu düşünüyor. 

IMF ile bir anlaşmanın işlerlik kazanması da bir veya iki ay alacak. Arjantinli 
yetkililer de düşük faiz oranlı esnek bir anlaşma yapmak isteyecek. Ancak 
stand-by anlaşmaları ağır önlemler içeriyor. Ancak ülkede ciddi tepkilere yol 
açabilir. IMF'nin stand-by dışında farklı kredi mekanizmaları da var. Goldman 
Sachs'ın Latin Amerika araştırma birimi başkanı Alberto Ramos, bu tür bir 
anlaşmanın da yatırımcıların halen mevcut olan Arjantin'in borçlarını ödemesine 
ilişkin kaygılarını azaltabileceğini vurguluyor. 
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anlaşma ile Arjantinliler'in geleceğini garanti 
altına alacaklarını belirtti. 

Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisindeki temel sorun ise her zamanki gibi 
önlemlerin zamanında alınmaması ve vaat 
edilen reform programının uygulanmaması... 

Zengin bir işadamı olan Mauricio Macri 
2015 yılında iktidara geldiğinde, bütçe ve cari 
işlemler açığındaki artışı önleyecek reformları hızla uygulamak yerine bunları aşamalar 
halinde yapacağını söylemiş ve 'gradualismo” 
adını verdiği yeni bir model uygulayacağını 
açıklamıştı. Bu 
model, kemer sıkma önlemlerini ve 
reform programını 


ARJANTİN'İN EKONOMİK GÖSTERGELERİ 


GSYİH değişim (2017) “1 


İşsizlik (Aralık 2017) *72 hızlı ve sert bir bi- 
Enflasyon (Nisan 2018) * 25,6 çimde uygulamak 
Faiz (Mayıs 2018) *40 yerine zamana 
Ticaret dengesi (Mart 2018) 611 milyon $ yayarak adımlar 
Kamu borcunun GSYİH'ya oranı (Mart 2018)  W 54,2 halinde gerçekleş- 
Cari açığın GSYİH'ya oranı (Mart 2018) * -4,8 tirmeyi öngörü- 
Dış borçlar (Aralık 2017; . Pa 
ış borçlar (Aralı Yİ 232,9 milyar $ yordu. Macri'nin 
PARA ÇIKIŞI HIZ KAZANDI 


Gelişen piyasalardan para çıkışı mayıs ayında hızlandı. 10 Mayıs'ta sona eren 
hafta itibarıyla gelişen ülke hisse senedi ve tahvil fonlarından üç hafta üst üste 
para çıkışı oldu. Bu dönemde hisse senedi fonlarından çekilen para miktarı 
1,6 milyar dolar, tahvil fonlarından ise 2,1 milyar dolara ulaştı. Bu 2016 Kasim 
ayından bu yana en büyük ve en uzun süreli para çıkışı oldu. Son 16 ayda 
gelişen ülke fonlarından çekilen para miktarı ise 67 milyar dolara yaklaştı. 
Doların değer kazanmasına paralel ABD Hazine bonolarının verimliliğinin 
artması kurumsal yatırımcıların dolara dayalı enstrümanlara yönelmesine 
neden oluyor. Ayrıca Fed'in daha önce açıklanandan daha saldırgan faiz artırım 
politikasına yöneleceği kaygısı da gelişen piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. 
JP Morgan'ın gelişen ülkeler döviz endeksi nisan başından bu yana yüzde 
dört değer yitirirken gelişen borsa ve tahvil piyasaları da geriliyor. ABD Başkanı 
Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilerek Ortadoğu'da gerginliğin 
artmasına katkıda bulunması da gelişen piyasalardan kaçışı hızlandırdı. 


ENFLASYON DİNMEYEN BAŞAĞRISI 


Arjantin her zaman yüksek enflasyona sahip olan ülkelerden biri oldu. 
Enflasyonu yenme vaadiyle işbaşına gelen Macri başarılı olamayınca satın 
alma gücünün azalması, akaryakıt ve ulaşım maliyetlerinin artmasıyla 
kamuoyu desteğini de yitirdi. Ülkede nisan itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 
25,6 ve işsizlik yüzde 7,2 seviyesinde. Kamu borcunun GSYİH'ya oranı yüzde 
54,2 iken cari açığın oranı da yüzde 4,8. 

Ülkede alım gücünün azalmasından dolayı 2001 krizinde olduğu gibi 
sosyal patlama ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak iki büyük 
sendikadan CGT'nin başkanı Hugo Moyano, işçilerin Macri hükümetinin 
düşmesini talep etmeyeceklerini belirterek “İstifa etmesini istemiyoruz, darbe 
kışkırtıcısı değiliz. İş dünyası, kilise ve işçiler bir araya gelerek bu krizden bir 
çıkış bulmalılar” diye konuştu. 
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yüzde 20'de seyrederken enflasyon hedefini 
yüzde 8-12 yerine 15'e yükseltmesi belki de 
bugünleri hazırlayan en büyük hatası oldu. 

Macri hükümeti yine de kamu harcamalarının kısılması, bürokrasinin azaltılması, 
elektrik, su ve gaz gibi hizmetlerinde sübvansiyonların kaldırılması, reel ücretlerin düşürülmesi gibi ağır önlemleri gerçekleştirse de 
reform konusundaki düşük hızıyla piyasaları 
tatmin edemedi. Pesonun hızlı düşüşündeki 
nedenler çok basit: Büyük bütçe açığı, büyük 
cari işlemler açığı ve inatçı yüksek enflasyon. 

Ekonominin dönüşümü beklenenden daha 
uzun zaman alınca, finansal piyasalar zaten 
en hassas ekonomilerden biri olarak görülen 
Arjantin konusunda sabırsızlaşmaya başladı. 
Böylece sermaye kaçışı hızlanırken pesonun 
değer kaybı da hızlandı ve ülke yeni bir döviz 
krizine girdi. 

Peterson Uluslararası Ekonomi 
Enstitüsü'nün kıdemli üyelerinden Monica 
de Bolle, Macri'nin iktidarının ilk döneminde 
iyimserliğin hakim olduğunu, doğru yolda 
gözüken Arjantin'in ilgi ve para çektiğini 
vurguluyor ve ekliyor: “Macri 2015'te iktidara 
geçince ilk olarak alacaklılarla uzun süredir 
devam eden yasal sorunları çözdü ve Arjantin 
2001'de rekor temerrüde düşmesinden sonra 
ilk kez uluslararası kredi piyasalarına dönüş 
yaptı. Ayrıca Krichner yönetimi dönemin- 
den beri uygulanan döviz kuru üzerindeki 
kontrolleri kaldırdı. Ancak enflasyona çözüm 
bulamadı ve reformların hızı konusunda IMF 
ile anlaşmazlığa düştü. Piyasalar yanıldı diyemem ancak aşırı iyimserlerdi.” 

Kairos Investment Management'ın kıdemli yetkilisi Michele Gesualdi, reformlarda 
eksikliğin ekonomik sorunları derinleştirdiini belirterek “Arjantin zor bir ülke, reform 
yapsalar da her zaman bazı sorunları olacaktır” diye konuşuyor. 


PESO PARAŞÜTÜ AÇAMADI 
(Arjantin Pesosu/ABD Doları) 
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PETROL 


Jeopolitik Fırtına 


ABD'nin İran'a sertleşmesi ve Gazze'de çıkan olaylar ile Çin'in petrol 
ithalatının rekor kırması fiyatların 100 dolar ile flört etmesine neden oluyor. 
LEVENT GÜRSES 


rtadoğu'da patlak 

veren jeopolitik 

fırtına nedeniyle 

petrolde varil başına 100 dolar artık 
inanılmaz bir fiyat değil. Hatta 
Suudi Arabistan gibi kimi büyük 
üreticiler varil başına 150 doları 
fısıldıyor. 

Küresel ekonominin ivme 
kaybettiği bir dönemde, 
Ortadoğu'dan petrol arzına ilişkin 
kaygılar, fiyatları sürekli yukarı 
çekiyor. Uzmanlara göre varil başına ekonomik değeri 
sadece 20 dolar olan petrolün bu fiyat seviyesine gelmesi, 
2017 başından bu yana arzda süregelen kısıntının yanı sıra 
artan savaş tehlikesi nedeniyle bu üretim seviyesinin de 
devam edeceğine yönelik kuşkuların yarattığı risk primi... 

Petrol fiyatları mayıs ortasında Ortadoğu'da jeopolitik 
tansiyonun yükselmesi üzerine son üç yılın en yüksek 
seviyesi olan varil başına 80 dolara ulaştı. ABD'de Trump 
yönetiminin İran ile nükleer anlaşmayı feshetmesinin ardından bu ülkeye yaptırımların yeniden gündeme gelmesi, 
İran ile İsrail arasındaki füze saldırıları ve ABD'nin tepkilere rağmen Kudüs'te büyükelçilik açması üzerine Gazze'deki protestolara İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 
55 Filistinlinin yaşamını yitirmesi, Ortadoğu'dan petrol 


arzına yönelik riskin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu. 


Sıcak gelişmeler nedeniyle Londra'da Brent petrolün 
varili, 15 Mayıs'ta Kasım 201'ten bu yana en yüksek seviyesi olan varil başına 79,45 dolara kadar çıktı. Brent petrol, 
15 Mayıs itibarıyla son bir ayda yüzde 10'un üzerinde arttı. 
ABD'nin Batı Teksas petrolünün varili de 71,89 dolara kadar çıkarak son bir ayda yüzde yedi yükseldi. 
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ABD'nin 2015 yılında önceki 
Başkan Barack Obama döneminde 
imzalanan İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı, bu ülkenin 
petrol sevkiyatının sürekliliği konusunda endişelere neden oluyor. 
ABD'nin olası ambargo önlemlerinin bu Körfez ülkesinin petrol 
ihracatını etkilemesi bekleniyor. 
Britanya, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşı 
Cevad Zarif ile görüşmesinde bu 
ülkenin Avrupa Birliği'ne petrol 
ihracatına imkan veren bir anlaşmanın yollarını arayacağını belirtiliyor. 

Zürih merkezli Julius Baer'in makro ekonomi ve emtia 
başkanı Norbert Ruecker, küresel arz endişelerinin piyasaya yön verdiğini belirterek “Ruh hali jeopolitik karmaşa 
ve ortamın daha da kötüleşeceği korkusuyla şekilleniyor. 
ABD'nin İran'a yaptırımları petrol piyasasının merkezinde 
yer alıyor” diye konuşuyor. 

Goldman Sachs, olası yaptırımların fiyatları daha önceki 
tahmininin üzerine çekeceğini bildirirken Bank of America, gelecek yıl petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara 
çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti. 

Büyük üreticiler 2017 başından bu yana petrol üretimini 
düşürürken azalan küresel arz ve canlanan dünya ekonomisi nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Suudi Arabistan 
liderliğindeki OPEC ile Rusya, geçen yıl ocak ayında petrol 
üretimini günde toplam 1,8 milyon varil kısma kararı almıştı. 

Küresel petrol bolluğu nedeniyle 2016 yılında varil başına 31 dolara kadar inen petrol, 50 dolar seviyesinden başladığı 2017'yi 60 dolar ile bitirdi. ABD'nin üretimindeki patlama son aylarda fiyatların daha da artmasını 
önlerken, yüksek petrol fiyatları büyük petrol 
şirketlerinin karlarını yukarı çekti. Chevron ve 
Royal Dutch Shell'in birinci çeyrek karı, dört 
yıl önce petrol fiyatları varil başına 100 dolara 
çıktığı döneme yaklaştı. 

OPEC'in lider ülkesi Suudi Arabistan, nisan 
ayında 2017 başında üretimi kısma anlaşması 
başladığından bu yana en düşük miktarda 
petrol üretti. Suudi Arabistan üretimini günde 190 bin varil artırsa da toplamda OPEC'in 
hedeflediği üretim tavanına erişilmiş olacak. 

Dünyanın beşinci büyük petrol üreticisi 
olan İran'a uygulanacak yaptırımlar, bu ülkenin günlük petrol satışının aşamalı olarak 
200-600 bin varil azalmasına neden olacak. 
İran'ın ihracatı ambargo ile kısıtlanması halinde, Suudi Arabistan'ın gerçekleştirebileceği bu 
artış İran'ın OPEC içinde azalan üretimini bir 
miktar telafi edebilir. Ancak fiyatlardaki yükseliş eğiliminin kısa vadede hafiflemeyeceği 
bir gerçek. 

JP Morgan, İran'ın ihracatındaki düşüşün 
gelecek sonuna kadar günde 500 bin varile kadar çıkacağını tahmin ederken Çin'in, İran'dan 
yaptığı ithalatın uzun vadeli anlaşmalar ve 
Çin Yuanı bazında ödeme yapılması nedeniyle azalmasını beklemediğini bildirdi. Buna 
karşılık ABD'nin kaya gazı üretiminin ise yeni 
bir rekorla haziran ayında günde 718 milyon 
varile çıkarak küresel arza katkıda bulunması 
bekleniyor. 

İran petrolünün en büyük müşterisi günde 
yaklaşık 650 bin varil ile Çin. Bu ülkeyi Hindistan ve Güney Kore izlerken, Türkiye de 
günde 200 bin varil ile İran petrolünün dördüncü büyük ithalatçısı. 

Petrol fiyatlarının yükselmesinin bir diğer 
nedeniyse Çin'in hızla artan petrol talebi. 
Dünyanın “petrol talebi büyüme merkezi? olan 
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Ortadoğu'daki tansiyon petrol boğalarını 
harekete geçirdi. 


Dolar/Varll 


— Batı Teksas ham petrolü o — Brent petrolü 
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Çin, petrol ithalat hedefini aştığı gibi rafineri 
üretimi de rekor kırdı. Ayrıca ülkenin ham 
petrol üretimi de son yedi yılın en düşük noktasına indi. 

Çin'in ham petrol ithalatında mart şimdiye 
kadarki en yüksek ikinci ay olurken, yılın birinci çeyreğinde ham petrol ithalatı geçen yılin aynı dönemine göre yüzde 7 artarak günde 
ortalama 595 bin varil yükselişle 9,09 milyon 
varil/güne çıktı. 

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı unvanını ABD'den alan Çin'in ithalatındaki artış, 
petrol üretimindeki düşüşten kaynaklanıyor. 
Goldman Sachs'a göre, Çin'in petrol talep 
artışı, beklentilerin üzerine çıkarken yıllık 
artış tahminlerin de ötesinde olacak. Yatırım 
bankasına göre 2018'in birinci çeyreğindeki 
küresel petrol talep artışı, 2010'un dördüncü 
çeyreğinden bu yana en güçlüsü oldu. © 


PETROLDE 80 DOLAR NE ANLAMA GELİYOR? 


Yükselen petrol fiyatları küresel ekonomi için iki kenarı keskin kılıç. Üretici 
Ikelerin karlı çıkacağı bir gerçek ancak başta sanayileşmiş ekonomiler olmak 
zere ithalatçı ülkeler de kaybedecek. Kuşkusuz petrol devleri ve bu sektöre 
bağlı şirketlerin karı artarken, havayolu şirketleri, otomotiv devleri için de zorlu 
bir dönem anlamına geliyor. Yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonominin 
oyuncuları için ne anlama geldiğine bakalım... 

KÜRESEL BÜYÜME: Dünya ekonomisi son zamanlardaki yavaşlama belirtilerine 
rağmen 2011'den bu yana en geniş çaplı toparlanmayı yaşıyor. Petroldeki 
yükseliş, büyük bölümü petrol ithalatçısı ve halen vites düşürmekte olan 
Avrupa ekonomilerini daha da olumsuz etkileyecek. Dünyanın en büyük petrol 
ithalatçısı olan Çin'de ise enflasyonda artışın hızlanması bekleniyor. 2017'de 
yüzde 1,7 tüketici fiyatları artışı halen yüzde 2,3'e çıktı. Petrolün küresel 
ekonomik büyümeyi vurmasının kalıcı olması için fiyatların bu seviyede kalması 
ya da daha yükselmesi gerekiyor. 

KAZANANLAR: Petrol üreticisi ülkelerin büyük bölümü gelişen ekonomiler. 
Suudi Arabistan, Rusya, Nijerya, Kolombiya bunların başında geliyor. Artışla 
birlikte bütçeler ve cari işlemler dengeleri düzelecek, yatırımlar ve harcamalar 
artacak. 

KAYBEDENLER: Hindistan, Çin, Tayvan, Şili, Türkiye, Mısır, Ukrayna en çok 
etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Petrole daha çok ödeyecekler, cari 
dengeleri baskı altında olacak ve ABD'nin faiz artırımlarına ve korumacılık 
girişimlerine daha duyarlı hale gelecekler. 

ABD EKONOMİSİ: Yüksek petrol fiyatları, kaya gazı petrol üretimindeki patlama 
nedeniyle ABD ekonomisini eskisi kadar fazla etkilemeyecek. Eskiden petrolün 
varilindeki her 10 dolarlık artış ABD'nin GSYH'sinde ertesi yıl yüzde 0,3 puan 
düşüş anlamına geliyordu. Şimdi bu oran yüzde O,'e düştü. Eskiden net petrol 
ithalatçısı olan ABD artık değişen verilere göre net ithalatçı-net ihracatçı 
arasında gidip geliyor. Oxford Economics'in hesaplamasına göre bu yıl Batı 
Teksas petrolünün ortalama varil fiyatı 70 dolar olursa, ABD ekonomisi vergi 
indirimlerinden kazanacağı yüzde 0,7 büyümenin yarısını kaybedecek. 
ENFLASYON YÜKSELİR Mİ?: Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi her ülkede 
tüketici fiyat endeksindeki ağırlığına göre değişiyor. Enerjinin, Endonezya, 
Malezya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde çift basamaklı oranda payı var. Ancak 
sadece petrol fiyatları değil, taşımacılık ve su-elektrik gibi hizmetler de 
petroldeki artıştan etkileniyor. Bu nedenle kimi ülkelerdeki fiyat kontrolleri ve 
sübvansiyonlara rağmen, genel bir fiyat artışı bekleniyor. 
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DİREKT TEMAS - BURÇİN MAVİTUNA 


PARA & YATIRIM 


tırımcıların 2018'e 
başlarken beklentileri 
gelişen piyasalar için 
daha olumluyken yılın 
yarısına geldiğimizde, 

görüşlerin değiştiğini görüyoruz. Yılın 
kalan bölümünde gelişen piyasaların 
performansı için endişeli bir görünüm 
oluştuğunu not düşmek istiyorum. 
Genel beklenti yükselen faizleri işaret 
ediyor. Diğer taraftan yatırımcı şapkam ile beni çok daha heyecanlandıran daha uzun dönemli bir trend analizi yapmak istiyorum. Piyasa şartları 
ne olursa olsun bizi ilgilendiren çok 
daha derin bir dalga geliyor. Aslında 
tüm gücümüzle buna hazırlanmamız 
daha hayırlı olacak. 

Yarın çoktan ele geçirildi. Elimizde 
kalan ise bugün. Bu mücadele çok 
çetin geçecek. Görünen o ki önümüzdeki 10 yıl içinde, geçtiğimiz 250 yılda 
gördüğümüz değişikliklerden daha 
fazlasıyla karşılaşacağız. İletişim evrim geçiriyor ve içerik sürekli artıyor. 
Bu bile başlı başına bir karmaşa. İş 
dünyasının yıkıcı bir değişim içinde 
olduğunu hepimiz görüyoruz ama 
kendimizi nasıl hazırlayacağımızı 
tam olarak bilemiyoruz. Bir tarafta 
dijital dünyayı tam merkezine alan bir 
devrim yaşanıyor. Diğer tarafta temel 
insan davranışlarından yola çıkan 
deneyimler çok daha güçlü hissediliyor. Dijital dönüşümün gerçekleri 
ve temel insan duyguları arasında 
bir köprü kurmak zorundayız. Hangi 
yoldan gitsek de bizi bekleyen yarına, 
her şeyin çok daha dalgalı, gerçek dışı, 
karmaşık ve anlaşılmaz yoldan ulaşacağımıza eminim. Yarın için hemen 
şimdi adım atmalıyız. Bu kadar hızlı 
ve yenilikçi iş dünyası içinde yarın çok 
geç kalmış olabiliriz. 
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Ve Şimdi... 


Üç gün boyunda 220 üzerinde oturum ve 232 konuşmacı ile gerçekleştirilen &NOW Business&Tech Week 
iş ve teknoloji zirvesinin oturumları 
arasında mekik dokurken sürekli bu 
değişimin arifesinde yatırım yapılacak 
yeni nesil şirketlerin hangi kriterlerle 
değerlenmesinin uygun olacağını düşünüp durdum. Yatırımcı için altı taktik geliştirdim. Paylaşmak istiyorum; 


Yıkıcı Bireysellik Kültürü: 

Önceden şirketin pazara toplu erişim 
stratejisi önemliydi. Bugün müşteri 
gruplarına ulaşanlar fark yaratıyor. 
Yarın insanların ihtiyaçlarının önünde 
düşünen, yenilikçi düşüncenin sadece 
gruplara değil bireylerin duygularına 
kadar derinleşmesi aranacak. Bunu 
yapmak için de hem çok iyi bir gözlem 
yeteneği hem de büyük verinin gücü 
ile dijital donanımlı şirketler gerekiyor. Her şeyin bireysel düşünüldüğü 
ve bireysel beklentilere göre servis 
edilmesinin sınırlarının denendiği bir 
dünyaya adım atıyoruz. 


Bireyden Bireye Bir Akış: 

Dünün şirketlerinin genel bir iletişim 
stratejisi vardı. Bugün bire bir bireysel 
bir hizmet sunanların farklılaştığını 
ve başarı hikayelerinin buralardan 
çıktığını konuşuyoruz. Yarın ise şirketin sınırları iyice görünmez olacak ve 
sanki şirket yokmuş gibi bireyler arasında bir ilişki akmaya başlayacak. Yarının şirketi müşteriye ne anlatıldığın- 
dan daha çok müşterilerin birbirlerine 
ne anlattığı üzerinden yükselecek. 


Paylaşımın İletişim Dili: 

Dün genel bir marka ve iletişim stratejisi yapan pazarlama ekolü, ağırlığını kanal bazında çeşitlendirdiği 


yeni bir arayışa yönlendirdi. Bugün 
dijital pazarlama, sosyal medya stratejisi gibi çoklu kanal üzerinden iletişim yeni bir standart. Yarının müşterisinin derdi sadece dinlemek değil 
dahil olmak. Paylaşmak ve paylaşıldığını görmek. Hangi şirket işleri daha 
hızlı, daha esnek ve daha işbirlikçi 
bir kültür ile yaptığını hissettirirse 
kazanan olacak. 


Ne Sattığını Değil Değerlerini Anlat: 
Dünün satış müdürlerini bugün ilişki 
yöneticisi olarak görüyoruz. Yarın ise 
ilişki yönetiminin çok ötesinde bir güvenilir danışman ihtiyacı hissediliyor. 
Yarın güvenilir danışmanlık kriteri ise 
karşılıklı paylaşılan değerlerden güç 
alacak. Şirket kültürünü açık ifade 
etmek yeni bir standart olurken, degerlerini en çok bilinir ve konuşulur 
hale getiren şirketler bir adım öne 
geçecek. Değerleri toplumsal karşılık 
bulan şirketleri takip edin. 


Benim Bir Hayalim Var: 

Fark yaratan şirketler, cesur bir şekilde benim bir hayalim var diyen ve 
bunu teknoloji ile harmanlayanlar 
olacak. Yarını kazanmak istiyorsak, 
taktik hayalleri heyecan uyandıran 
şirketlere yatırım yapmaktır. Hayaller fikirlere, fikirler tasarımlara, tasarımlar yeniliklere köprü olacaktır. 


Girişimcilik Çağı: 

Startup kültürü yaygınlaştıkça iş yapış 
şekilleri de evrim geçiriyor. Dünün 
organizasyondan güç alan şirketlerin bugün dışardan sağlanan kaynak 
kullanımı arttı. Yarın ise yöneticilerin 
değil girişimcilerin ön planda olduğu 
ve hayallerini cesurca takip eden şirketler fark yaratacak. © 
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Güneş Satrancı 


Berk ve Mert Uçuran Çiller kardeşler güneşte gördükleri gelecek 


için pazardaki pozisyonlarını sağlamlaştırmaya çal 


şıyor. Yeni satın 


aldıkları Alman teknolojisi ellerini ne ölçüde güçlendirebilecek? 


ERSUN ERDİNÇ 


eşillikler içindeki Patras, Yunanistan'ın 
üçüncü büyük kenti. Mora Yarımadası'nın 
kuzey batısında, Korint Körfezi'nin İyon 
Denizi'ne doğru kıvrıldığı coğrafyada yer 
alan Patras Sanayi Bölgesi'nde yan yana 
inşa edilmiş Piritium ve Silcio fabrikaları sessizce vedalaşmayı bekliyor. Zira dört yıldır faaliyette bulunmayan 
bu iki fabrikayı, mayıs ortasında atılan nihai imzalarla 
eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğulları Berk ve 
Mert Uçuran Çiller tarafından 2017'de kurulan “SUOZ 
Enerji Grup” satın aldı (fiyat gizli tutuluyor, Berk Uçuran Çiller “çok uygun” diye nitelemekle yetiniyor). 
Şirket fabrikalardan birini birkaç ay içinde Türkiye'ye 
taşıyacak. Silcio fabrikası SUOZ Enerji'nin Gebze, 
Dilovası'nda bulunan tesislerinin yanına kurulacak. 
Önce bu fabrikaların niçin satılmış olduğuna bir bakalım: Piritium SA ve Silcio SA, Yunanistan'ın en önemli 
sanayicilerinden Dimitrios Copelouzos'a ait Copelouzos 
Group bünyesinde bulunan ve külçe silikon, fotovoltaik 
hücre (PV) ve bu hücreleri biraraya getirip fotovoltaik 
paneller üreten iki şirket. Piritium'un yaptığı iş kumu 
alıp eritmek, silisyuma bağlı oksijeni karbonla birleştirerek silisyumu saflaştırmak ve külçe (ingot) haline 
getirmek. İşlemle birlikte ortaya karbondioksit çıkarken 
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sonuçta solar dereceli germanyumsilikon (SoG$Si) elde 
ediliyor. Sonra külçeler polikristal prizmalara dönüştürülüyor ve bunlardan çok ince dilimler (gofret) kesiliyor. 

Silcio SA ise Copelouzos Group ile International 
Constructional Group'un bir iştiraki. Silcio fabrikasında, 
kesilmiş silikon tabakalar fotovoltaik hücrelere dönüştürülüyor. 2000'lerin sonuna doğru, Copelouzos Group 
45 MW polikristal silikon gofret, 31 MW PV hücre ve 19 
MW PV modül kapasiteli bu iki fabrika için 160 milyon 
euro'luk yatırım yaptığını duyurmuştu. 

Copelouzos Group'un (kardeşi Emanuel ile birlikte) 
kurucusu ve sahibi Dimitrios Copelouzos bir makine 
mühendisi. İnşaat, enerji, ulaşım ve gayrimenkul başta 
olmak üzere birçok stratejik sektörde faaliyet gösteriyor. 
En çok da bölgesel enerji pazarında önemli bir oyuncu 
olmasıyla tanınıyor. Wikileaks belgelerinde görüleceği üzere ülkedeki ABD Büyükelçiliği de bu nedenle 
Copelouzos'u yakından izliyor. 

Alman teknolojisi (Roth & Rau AG ve Reis Robotics 
GmbH) ile kurulan Silcio, Temmuz 2009'da Alman Teknik Gözetim Kurumu (TÜV) onayı alarak 240 Watt'lık 
ve yüzde 16,3 verimli ilk Yunan PV modüllerini üretmeye ve başta Yunanistan olmak üzere Türkiye, Almanya 
ve İtalya'ya satmaya başladı. Ertesi yıl Almanya, İsviçre 


AFLAR: FORBES ARŞIV 


Berk Uçuran Çiller'in 
elindeki, güneş hücresinin 
temeli olan silikon 
tabaka Patras'daki üretim 
hattından çıkmış. Çiller, 
“Hedefimiz fabrikayı 

altı ay içinde Türkiye'de 
üretime geçirmek” diyor. 


ve Avusturya pazarlarına ayda ortalama 2 
MW polikristal PV hücreleri yollar oldu. 
Ta ki 2014 yılına kadar: O yıl şirket yönünü 
rüzgara çevirerek fotovoltaik cihaz işini bırakmaya karar verdi. Zira Çinli üreticilerin 
Avrupa'yı istilası karşısında rekabet yapısı 
bozuldu, fiyatlar 30 euro-sent/KWh'den 8 
euro'ya kadar düştü. Piritium ve Silcio fabrikaları böylece dört yıllık bekleme sürecine 
girdi. 

SUOZ Enerji Grup CEO'su Berk Uçuran 
Çiller, Çin rekabetiyle baş etmekte pek çok 


ülkenin oldukça zor bir noktada 
bulunduğunun altını çiziyor ve 
“Biz bunun formülünü Türkiye'de 
geçen sene nitelikli montaja başlayarak bulduk. Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA-I) ile 
beraber gelen şartlara baktığımız 
zaman Enerji Bakanlığımız hücre- 
den başlayarak yerlileştirme stratejisine gidiyor” diyor ve ekliyor: 
“Bu doğrultuda biz de hücre teknolojisini Türkiye'ye getirebilmek 
için Alman mühendisliğiyle kurulmuş bu fabrikadaki bilgi birikimini 
transfer etmek istedik.” 

SUOZ Enerji Grup, Türkiye'yi 
panel üretiminde dışa bağımlı hale 
getiren hücre teknolojisini kendi 
bünyesinde üreten ilk firma olmaya hazırlanıyor. Şirket, 2018 sonunda 100 milyon, 2019'da 150 milyon 
dolar ciro hedefliyor. Yılsonunda 
yüzde 100 büyüme hedefliyorlar. 
Bu büyümenin yüzde 50'sini yan 
sanayi yatırımları ve üretimlerin- 
de, yüzde 20'sini panel üretiminde, 
yüzde 20'sini proje geliştirmede 
ve yüzde 10'unu da çatı pazarında 
gerçekleştirmeyi planlıyor. Çiller, 
10 yıllık projeksiyonda bu alanlarda 400 milyon dolarlık yatırım 
ve yurtdışı iştiraklerle beraber 1 
milyar dolar ciro hedeflediklerini 
belirtiyor. 

Şirket, stratejisini güneş enerjisinde yerlilik ve ihracat oranlarını 
artırmak üzerine kuruyor. Temel 
büyümelerinin güneş enerjisin- 
de olacağına işaret ederek panel 
üretim kapasitelerini 2019'da 600, 
2020'de ise 800 MW'ye çıkaracaklarını söyleyen Çiller, SUOZ Enerji Grup 
olarak tarımsal sulama ve devlet demiryolları güzergahlarında güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin bazı ihaleler açılacağını 
ve bunları yakından takip edeceklerini anlatıyor. 

Almanya'nın 40 bin MW'nin üzerindeki 
kapasitesinin 25 bin MW'sinin çatı üzerine 
kurulu. Türkiye'de ise çatıda kurulu güneş 
santrallerinin payı yüzde 5'in altında. Berk 
Çiller, Türkiye'de çatı GES pazarında da 
önemli bir büyüme öngörüyor. “Bu alanda 
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110 gün 
Türkiye'nin yıllık ortalama 
güneşlenme süresi. 


sağlanıyor. 


birimdir. 


HÜCRE: Güneş ışığını doğrudan 
doğru akım (DC) elektriğe 
dönüştüren yarıiletken birim. 


SIRA: Bir dizi PV modülü ve 
panelden oluşan ve tam güç üreten 


“çatı pili' adını verdiğimiz bir proje geliştiriyoruz. Finansman çözümü konusunda 
Şekerbank ile epey yol kat ettik. Diğer bankalarla da geliştirme aşamasındayız. 

Çözüm ortaklıklarıyla birlikte kolay 
ödeme imkanları da sunarak bu projeyi 
çiftçimizden büyük kentlere kadar yaymayı 
planlıyoruz. Yönetmelikler eğer düzgün 
işleyen bir modele çevrilebilirse ciromuzun 
büyük ihtimalle yarısına kadar varabilecek 
kısmı çatı pazarındaki satış kanallarımızdan 
oluşacak” diyor. 

Aslında evet, burada potansiyel çok çekici 
görünüyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) verilerine göre dünya güneş 
enerjisi kurulu kapasitesi 2017 sonu itibarıyla 369,4 GW seviyelerine ulaştı. 2013'te 137 
GW olan kurulu güç her yıl ortalama yüzde 
29-30 civarında artıyor. Türkiye'de güneş 
santralleri ağırlıklı olarak 2014'te devreye 
girdi ve son yıllarda da kurulu güç toplamı 


FOTOVOLTAİK ÜRETİMİN ELEMANLARI 


Fotovoltaik enerji üretimi, modül haline getirilmiş hücrelerin 
oluşturduğu panellerin bağlantılı olarak dizilmesiyle oluşan sıralarla 


MODUL: Fotovoltaik modüller çevre 
etkilerinden koruma amaçlı bir 
kaplamayla kapatılmış fotovoltaik hücre 
devrelerinden oluşur ve fotovoltaik 
sistemlerin temel yapı taşlarıdır. 


PANEL: Fotovol 
paneller, 


montajlı ünite 


modülü içerir. 
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kablolanmış, saha 


olarak yerleştirilmiş 
bir veya daha fazla 


hızlı bir artış gösterdi. 2017 ve 2016 dönem 
sonu kurulu güç değişimine bakıldığında 
Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre yüzde 309 ile gücünü en fazla 
artıran ülke. EMO analizleri, lisanssız güneş 
enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 2017 
sonunda 3 bin 400 MW'ı geçmesinin nedenini 2018'de dağıtım bedelinin dört katına 
çıkartılması olarak gösteriyor: Firmalar faaliyete geçme işlemlerini 2017 içinde tamamlayabilmek için yoğun gayret sarf etti. 

2017 sonunda lisanslı santral sayısı önceki yıla göre ikiden üçe, lisanssız santral 
sayısı ise 1.043'ten 3 bin 613'e yükseldi. 
Lisanslı güneş santrallerinde lisans almada 
yaşanan Zorluklar, izin ve bürokratik süreçlerin uzunluğu, idareler arasındaki yetki 
karmaşası ve uygulama farklılıkları ile yarışmalarda verilen yüksek katkı payları gibi 
sebeplerden ötürü lisanssızlar kadar gelişme 
olmadı. Lisanssız santrallerdeki bu 3,5 katlık 
artış, son yıllarda güneş enerjisinden 
elektrik üretmeye yönelik talebin 
ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. 
2016 sonunda lisanslı güneş santrallerinin toplam kurulu gücü 12,9 MW 
iken 2017 sonunda 179 MW'ye çıktı. 


İ DEĞERLENDİRİLMEYİ 
BEKLEYEN ENERJİ 
POTANSİYELİ 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
verilerine göre 2017'de Türkiye elektrik 
enerjisi tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 
5,6 artarak 294,9 milyar KWh, elektrik 
etimi ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 

: oranında artarak 295,5 milyar KWh olarak 
i gerçekleşti. Bu rakam tek başına güneşin 
sağlayabileceği enerjinin dörtte üçüne 

i karşılık geliyor. 


POTANSİYEL i 


İ KAYNAK 
Hidroelektrik 60-80 milyar KWh 
Rüzgar 100-120 milyar KWh 


16 milyar KWh i 

400 milyar KWh İ 
105-120 milyar KWh 
35 milyar KWh 
716-771 milyar KWh* : 
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1527 KWh/m? ; 


Türkiye'nin yılın 10 ayı boyunca ülke 
yüzölçümünün yüzde 63'ünde 
günde aldığı güneş ışını. 


FORBES TEKNOLOJİ - YENİLENEBİLİR ENERJİ 


Lisanssız santrallerin kurulu gücü 2016 


sonu itibarıyla 819,6 MW iken (Türkiye top- 


lam kurulu gücünün yüzde 1'i) 2017 sonunda3 bin 402,8 MW (toplam kurulu gücün 
yüzde 4'ü) büyüklüğünü gördü. 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu'nun yaptığı bir çalışmada potansiyelin çok yüksek olduğuna 
vurgu yapılıyor: “GES kurulumuna uygun 


, . potansiyel araziler dikkate alındığında, 1 
KURULU GÜÇTE GÜNEŞİN 
PAYININ ARTMASI GÜN 
ORTASINDA İTHAL 
ENERJİYE TALEBİ 


MW'lik GES için 20 dönüm arazi gereksinimi varsayımıyla Türkiye'nin güney alt yarı- 


len güneş enerjisinin sadece yüzde 10'unun 
GES sayacından elektrik enerjisi olarak 
çıktığı varsayımlarıyla ve yıllık global güneş 
enerjisi girişinin 1600 KWh/metrekare-yıl 
olduğundan hareketle 287 bin 500 MW'lik 
GES kurulması mümkün (Bu da yıllık 363 
TWh elektrik enerjisi anlamına geliyor). 
Oysa mayıs ayı itibarıyla toplam kurulu güç 
değeri 4 bin 274 MW. Yani kabaca kurulu 
güç potansiyelinin ancak 70'te biri kadar 
santral bulunuyor. 

Türkiye'de GES kapasitesi birkaç yıl öncesine kadar 600 MW ile sınırlandırılmıştı 


sında 567 bin MW kurulu güce eşit GES ka- 


AZALTIYOR. 


pasitesi bulunuyor.” 
En düşük beklentili 
varsayımlarla yani 
bu arazilerin sadece 
yarısının kullanılacağı, bu arazi yüzeyinin sadece yüzde 
40'ına yere paralel 
fotovoltaik panel 
yerleştirileceği, panel yüzeylerine ge- 


KURULU GÜCÜN KAYNAK DAĞILIMI (MW) 


2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 83.275 MW'ye ulaştı. 


İ b İ 


MOTORİN 1 
LPGO,S İ 


JEOTERMAL 1129 
FUEL OİL 728 
TAŞ KÖMÜR 616 
BİYOKÜTLE 513 
ASFALTİT 405 
ATIK ISI 281 
—> NAFTAS 


DOĞALGAZ 
26.246 


LİNYİT 
9.267 
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ve bu durum kamu yararıyla açıklanıyordu. Nitekim enerji bürokrasisinde, güneş 
paneli talebiyle artan donanım fiyatlarının Türkiye'yi bir “ucuz ve kalitesiz ürün 
çöplüğü! haline getirmesi endişesi vardı. 
Yenilenebilir enerji mevzuatında fiyatın 13 
dolar-sent/KWh'den 22 sente çıkmasının 
yolunu açan alım güvencesi ile yerli üretime 
getirilen teşvik de bu çerçevede düşünülmeli. “Enerji Ekipmanları Dış Ticaretinde 
Mevcut Durum ve Fırsat Alanları” başlıklı 
TEPAV raporuna göre Türkiye güneş enerjisi makine ve donanımı dış ticaretinde 2,1 
milyar dolarlık bir dış ticaret açığı veriyor. 
Güneş enerjisi donanımı ithalatının toplam 
ithalat içindeki payı yüzde 2 civarında. Bu 
durumda yüksek teknolojili üretim altyapısının geliştirilmesi ve bu üretimin ihracatta- 
ki payının artırılması gerekiyor. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 
(YEKA) güneş projesi bu konuda önemli bir 
adım. YEKA, yönetmelikteki tanımına göre 
“Kamu ve Hazine ile özel mülkiyete konu 
taşınmazlarda geliştirilebilir yenilenebilir 
enerji kaynaklarından en az birinin yüksek 
yoğunlukta bulunduğu alanları” ifade ediyor. Başka bir deyişle büyük ölçekli arazilerin, büyük ölçekli enerji sahalarına dönüştürülmesi demek. 

Geçen yıl yapılan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde bulunan ve 1.000 
MW kapasite tahsisli Karapınar YEKA-I 
GES ihalesine, Limak-CMEC-Hareon Solar 
Ortak Girişim Grubu (0GG), Kalyoncu- 
Hanwha OGG, Çalık Enerji-Solargiga OGG 
ve AKC Güneş OGG katılmıştı. İhaleyi 6,99 
dolar-sent/KWh ile en düşük teklifi veren 
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16,7 $ 
Polikristal silikonun küresel 
ortalama fiyatı. 


Kalyoncu-Hanwha Grubu kazanmıştı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Karapınar'da yatırımın 1,3 milyar doları aşacağını açıklamıştı. 
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na 
göre birinci güneş kuşağı içinde yer alan 
Karapınar YEKA-I, toplam 27,19 kilometrekarelik alana sahip. YEKA-I ile getirilen 
500 MW üretim tesisinin kurulması şartı 
çerçevesinde kasım ayında Kalyon Holding-Hanwha konsorsiyumu bu kapasitede 
bir panel fabrikasını Ankara'da kuracağını 
açıklamıştı. 450 milyon dolarlık yatırımla 
gerçekleştirilecek fabrika, silikon külçe /gof- 
ret, güneş hücresi ve panel üretim fabrikası 
olmak üzere üç ayrı birimden oluşan entegre bir tesis. Konsorsiyum 2018'de üretime 
geçecek olan fabrikanın ilk etapta yıllık 500 
MW'lik üretim kapasitesine sahip olmakla 
birlikte yatırımın bu kapasiteyi 1.000 MW'a 
çıkarmayı mümkün kılacak şekilde planlandığını açıklamıştı. 

Kuşkusuz YEKA-L'in şartları hayli kapsamlı. “PV hücre/modül verimlilik artışı”, 


İ Ülke 


İ DÜNYADA KURULU GÜNEŞ GÜCÜ 


i Dünyada PV'nin devi tartışmasız Çin. Toplama oranla kurulu gücünü iştahla 
i artırıyor. Son bir yıla oransal bakıldığında ise azimle koşanların Türkiye, Hindistan 
i ve Güney Afrika olduğu görülüyor. 


PV Kurulu Güç 


PV Kurulu Güç 


Fark GW | Değişim X 


GW 2017 GW 2016 
İ Çin 180,65 78,07 | 52,58 6735 
İ Japonya 48,6 42,75 | 5,85 13,68 
ABD 42,89 403 | 2,59 643 
Almanya 424 4122 | 18 286 
İtalya 1969 1928 | 041 23 
Hindistan 19,28 9,01 | 1027 13,98 
İngiltere 1279 163 | 6 997 
Fransa 82 703 | 107 15,01 
ispanya 728 549 | 179 32.6 
; Avustralya 6,42 59 0,52 8,81 
İ Güney Kore 56 435 | 125 2874 
İ Belçika 36 342 | 018 5,26 
İ Türkiye 34 083 | 257 309,64 | 
İ Kanada 294 272 | 022 809 | 
İ Tayland 27 25 | 055 25,58 İ 
İ Yunanistan 26 26 | o oi 
Hollanda 26 21 | 05 23,81 
i 22 161 | 0,59 36,65 
Çek Cum. 21 21 | o o 
İ Güney Afrika 21 145 | 0,65 44,3 İ 


KAYNAK: ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI 
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“enerji depolama sistemleri”, “yonga teknolojisi proses teknikleri”, “kaplamalı iletken 
cam üretim tekniği”, “koruyucu kaplama 
malzemesi üretimi”, odaklayıcılı ve çok katmanlı PV güneş modülü üretimi” başlıklarında geliştirme yapılması; yıllık hedeflerin 
belirtildiği beş yıllık ar-ge planlarının üç 
dönemi kapsayacak şekilde Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü'ne (YEGM) sunulması; kurulacak olan PV güneş modülü fabrikasının sözleşmenin imzalandığı tarihten 
sonraki 18 ay içinde işletmeye alınması. 

Bunların yanında toplam yerli üretim 
oranı en az yüzde 75, garanti süresi iki yıl ve 
belirlenen ömrü ise 25 yıl olarak belirlenmiş 
durumda. Kurulacak olan elektrik enerjisi 
üretim tesisinin de fabrika kurulumunu 
takip eden 36 ay içinde faaliyete geçmesi 
gerekiyor. 

Bu koşullara bakıldığında, bu yıl yapılması beklenen YEKA-2 ihalesi için hazırlanan SUOZ Enerji, bu satın almayla birlikte 
ciddi bir avantaj yakalamış görünüyor. Zira 
şirketin Yunanistan'da kalacak fabrikası, 
iki ülkeye yayılan dikey entegrasyon içinde 
YEKA'nın şart koştuğu CE etiketini sağlamış 
olacak. Silcio'yu buradaki tesislerin yanına 
taşımak ise 500 MW'lik gerekliliği tamamlamakta işe yarayacak. Çiller, bu rakama 
yılsonu itibarıyla ulaşmayı hedeflediklerini 
söylüyor. Ona göre bu yatırımın bir başka 
getirisi ise Türkiye'nin coğrafi konumundan 
dolayı Kuzey Afrika, Avrupa ve Ortadoğu 
pazarlarına ihracat için avantaj sağlaması. 
“İkinci güneş YEKA'sı için hazırlıklarımızın 
yüzde 80 tamamlandığını söyleyebiliriz. 
Sadece şartların belirlenmesini bekliyoruz” 
diyor Berk Çiller, “İlk YEKA ihalesinde şart 
koşulan 500 MW'lik bir entegre tesis ve arge yatırımı vardı. Bu şartın ikinci YEKA'da 
olup olmayacağından emin değiliz ama yine 
de böyle bir yatırım gerekirse Yunanistan'da 
aldığımız panel üretim fabrikasıyla o kriterleri tamamlayabilecek seviyedeyiz.” 

Şimdi geriye, yerli üretimin özellikle 
ucuz üretim yapan Uzakdoğulu firmalarla 
rekabet gücünün ne kadar olacağının ve bu 
üreticilerin devlet desteği kesildikten sonra 
piyasada ne ölçüde ayakta kalacağının hesaplanması kalıyor... © 
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ijital asistan kavramı 

hayatımıza akıllı telefonlarla girdi. Önce 

Apple telefonlarla birlikte gelen “Siri” ile tanıştık. Daha sonra Google'ın Android 
telefonları bizi “Google Asistant” ile 
tanıştırdı. Akıllı telefonu olan çoğu 
kişi basit komutları yazmak yerine 
söyleyerek akıllı cihazlara talimat 
vermeyi son derece kullanışlı bir yol 
olarak tercih ediyor. 

Gelişen yapay zeka teknolojisi ile 
dijital asistanlar hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Her ne kadar 
henüz ülkemizde tanışmasak da 
akıllı mobil cihaz pazarına girmeyi 
başaramayan Amazon da bu yapay 
zekalı cihaz yarışına Alexa ile girmiş 
durumda. Amazon'un Alexa'sı akıllı 
evlerdeki yardımcımız olmaya aday. 
Akıllı evler, yakın gelecekte akıllı 
mobil cihazlar çılgınlığında yaşadığımız olağanüstü rekabetin savaş 
alanı olmaya başlayacak gibi. Yani 
akıllı telefonlarla başlayan teknoloji, 
yakında yaşamımızı daha fazla kapsayacak akıllı ev konseptine dönüşmeye başlayıp neredeyse gündelik 
hayatımızın tamamını yönetir hale 
gelecek. Üstelik tüm bu kolaylıklara 
sahip olmak için bir bedel ödemek 
zorunda değiliz. 

Peki hayatımızı böylesine kolaylaştıran, bu en uç teknolojiyi 
kullanmamızın gerçekten bir bedeli 
yok mu? Teknolojiyi en uç noktalara 
taşıyan şirketler, bu özellikleri sırf 
“mutlu olalım” diye bize bedelsiz mi 
sunuyorlar. 

Dijital asistan üreticisi Amazon, 
Google, Apple gibi şirketlerin gelecekte kullanacakları teknolojiler 
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için yaptıkları patent başvuruları bu 
konuda ipuçları veriyor. Örneğin bu 
dijital asistanlar, arkadaşlarınızla 
yaptığınız telefon görüşmelerinde 
geçen anahtar kelimeleri yakalayıp 
yakın gelecekte vereceğiniz satın 
alma kararlarını gözleyip sizi bu 
kararlarınızda etkileyecek reklamlar gösterebilir. Peki bu karar alma 
mekanizmalarınızı iyi tanıyan yapay 
zeka uygulamaları, sizin siyasal karar 
alma mekanizmalarınızı da etkileyebilir mi? Kime oy vereceğinizi 
manipüle edecek biçimde sizi yönlendirebilir mi? Facebook'un karıştığı 
Cambridge Analytica skandalından 
sonra bu ihtimalin hiç de uzak olmadığını düşünmemiz için fazlasıyla 


DİJİTAL ASİSTANLARIN 

HAYATIMIZA KOLAYCA 

GİRMEYE BAŞLADIĞINI 
SÖYLEMEK MÜMKÜN HATTA 
FAZLA KOLAYCA... 


sebep var. Bu teknolojilere sahip 
şirketlerin o kadar ileri gitmeyi göze 
alamayacaklarını varsayabiliriz. Ama 
ya yapay zekalı yazılımları manipüle 
etmenin çok daha basit yollarını bulmak mümkün olursa... 

Diyelim ki bir pazar sabahı yataktan kalktınız, akıllı cep telefonunuzu 
yanınızdaki sehpaya koyup bilgisayarınızda favori müzik grubunuzun 
en son YouTube videosunu izlemeye 
başladınız. Siz, insan biyolojisinin 
elverdiği tüm tınıları sevdiğiniz müzik grubunun melodilerinden yakalamaya çalışırken ya dijital asistanınız, 
algılamanız mümkün olmayan fre- 


kanslardan komutlar alıyorsa? Bunun 
mümkün olduğunu farklı araştırma 
grupları dünya çapında kanıtlamış 
durumda. Yani bu, Hollywood'un 
bilimkurgu filmlerinden çıkma, geleceğe ilişkin bir öngörü değil. Şu anda 
gerçekleşmesi mümkün bir olgu. Siz 
İnternet'te, radyoda veya televizyonda bir yayını izlerken aynı yayı- 
nın duymanızın mümkün olmadığı 
frekanslarından dijital asistanınıza 
komutlar veriliyor olabilir. Hatta bu 
komutlar, şu yaz aylarında odanızı 
havalandırmak için açtığınız pencerenin yakınına konmuş bir hoparlör- 
den de yayınlanıyor olabilir. 

Son zamanlarda Amerikalı ve 
Çinli araştırmacılar, gizli komutlarla 
akıllı telefonlardaki akıllı asistanları 
aktive edip belirli bir numarayı aramak ya da bir Web sitesini ziyaret 
etmek gibi görevleri bu cihazlarda 
yerine getirmenin mümkün olduğunu gösterdi. 

Akıllı telefonunuz siz farkına bile 
varmadan sessiz moda geçip son 
derece zararlı, maddi kayıplara yol 
açabilecek görevleri yerine getirmeye 
başlayabilir. Bu tehlikeli ihtimalin 
şimdilik bazı üniversitelerin teknoloji laboratuvarlarındaki deneylerden 
ibaret olduğunu umalım. Ancak kötü 
niyetli kişilerin bu teknolojiyi kullanıp binlerce kurbanı sömürmeye 
başlaması da her an gerçekleşebilir. 
Her ne kadar Google, Apple ve Amazon gibi akıllı asistan teknolojileri 
üreten teknoloji devleri durumun 
farkında olsalar da, henüz doyurucu 
bir çözüm üretebildiklerini söylemek 
zor. Bu yüzden de akıllı asistanları 
kullanırken çok ama çok dikkatli 
olmak gerekiyor. © 
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Yerli Motor Nasıl 
Hayalden Gerçeğe Dönüşebilir? 


ünümüzde “motor” 

denilince genellikle 

akla içten yanmalı (binek araçları, tren, gemi 

tahrik sistemleri ve güç 
üreten gaz motorları için), gaz türbini (havacılık veya güç üretimi için) 
ile uzay araçları ve savunma sistemleri (fırlatma sistemleri ve uydular 
için) motorları geliyor. Bu motorlar 
kullandıkları yakıtlar ve geliştirdikleri güçler açısından farklılıklar gösterir. İçten yanmalılar sıvı (benzin, 
dizel) ve gaz yakıt (doğal, sentetik), 
gaz türbinleri sıvı (kerozen) ve gaz 
yakıt (doğalgaz), fırlatma sistemleri 
ve uydu motorları da katı ve sıvı yakıt 
kullanırlar. Ayrıca bir tankerin dizel 
motorunun gücü ile bir uydu yörünge koruma motorunun geliştirdiği 
güç arasında büyük farklar vardır. 
Ama tüm bu motorlar kullandıkları 
yakıtın yanması sayesinde istenilen 
gücü verirler. Dolayısıyla yanma bilimi ve teknolojisi motor tasarımının 
ana bileşenidir. 

Peki yanma bilimi deyince ne 
anlıyoruz? Yanmanın önemli bir 
kimyasal ayağı olduğu açık. Yakıtı, 
örneğin doğalgazı oksitleyici ile (havanın ihtiva ettiği oksijen) kimyasal 
tepkimeye sokup ısı ve güç elde 
ediyoruz. Ama yanma süreci sadece 
kimyasal tepkimelerle sınırlı değil 
hatta kimyasal tepkime yanmanın 
“en kolay” safhası. Kimyasal tepki 
me öncesinde yakıt ile oksitleyiciyi 
moleküler seviyede karıştırmak, 
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daha da öncesinde yakıt sıvı ise 
damlacıklara parçalayarak buharlaşmasını hızlandırmak, bunu da 
motoruna göre hızlı veya çok hızlı 
bir şekilde becermek gerekir. Mesela 
içten yanmalı motorlarda yanma süresi birkaç saniye mertebesindedir. 
Oysa ses üstü savunma sistemleri 
motorlarında, yanma saniyenin bin- 
de biri gibi bir sürede tamamlanmalıdır. Yanmacılar genellikle “mixed 
is burned” derler yani marifet yakıtı 
ve oksitleyiciyi çabuk bir şekilde karıştırmaktadır; karışım sağlanınca ve 
gereken tutuşturucu enerji verilince 
(mesela bir buji ile) karışım son derece çabuk bir şekilde yanar. 

Çabuk karışımın sağlanması için 
akışkanlar mekaniği ve bilhassa türbülanslı akışlar bilim ve teknolojisine 
hakim olmak gerekir. Bu alanların 

imya bilim alanıyla bir ilgisi yoktur. 
Üniversitelerde lisans seviyesinde 
imyacı türbülans dersi görmez, 
akışkanlar mekanikçisi de kimya 
dersi. Sadece son derece basit birkaç 
avram öğrenirler. İki bilim dalını 
birleştiren alana ise “türbülanslı 
yanma” adını veririz. Bu alana yüksek lisans seviyesinde girilir ve bilgi 
birikimi doktora sırasında pekiştirilir. Türbülanslı yanma konusunda 
doktora yapan biri termodinamik, 
imya, akışkanlar mekaniği, çok fazlı 
türbülanslı akışlar, ısı transferi ve 
hatta malzeme bilimi gibi alanlara 
gerektiği kadar donanıma sahip olur. 
Çalışmasının yönüne göre de sayısal 


modelleme, simülasyon ve deneysel 
(bilhassa optik ve lazerle ölçme) 
tekniklerini öğrenir. Bu öğrenme 
sürecinden geçmeyen bir kişi motor 
tasarımının gerektirdiği bilgi seviyesine erişemez. 

Bu uzun girişi yapmamın nedeni, 
Türkiye'de motor tasarımı ve üretimi projelerinin başarıya ulaşması 
için hangi safhalardan geçilmesinin 
elzem olduğunu anlatabilmek. Önce 
bir durum tespiti yapalım. Bugün 
Türkiye'de hiçbir üniversite, yukarı- 
da anlattığım bütünlükte türbülanslı 
yanma alanını öğretecek, dünya 
standartlarında doktora ve ar-ge 
yaptıracak altyapıya hatta donanımlı 
akademisyen kadrosuna sahip değil. 
Elbette yurtdışında bu ve benzeri 
konularda doktora yapıp Türkiye'ye 
dönmüş tek tük genç akademisyenerimiz var. Ama bu akademisyenler, 
bulundukları bölümlerde genellikle 
tek başlarına. Ama “yanma” dediğimiz konu bir ekip işi. Bir örnek 
vermek gerekirse Fransa Ulusal 
Bilimsel Araştırma Merkezi'nin seneerce müdürlüğünü yaptığım Yanma 
Enstitüsü'nde 100'e yakın araştırmacı, mühendis ve teknisyen yanma konusunda çalışır ve Fransa'da 
buna benzer en az beş araştırma 
enstitüsü vardır. AB'nin bütününü, 
ABD'yi, Çin'i, Rusya'yı, Japonya'yı ve 
Hindistan'ı da düşünürseniz, bu konularda çalışan doktoralı araştırmacı 
ordusunun sayısını tahayyül edebiirsiniz. Bu alandaki üzücü durumu 


anlamak için son 20 senede uluslararası yanma bilimi ve teknoloji dergilerinde, konferans ve sempozyumlarında yayınlanmış Türkiye'de kökenli 
çalışmaların sayısı gibi göstergelere 
bakmak yeterli. 

Özetle anlatmaya çalıştığım “yerli 
motor tasarım ve üretiminin” bazı 
safhaları atlayarak gerçekleştirilmesinin Zor hatta imkansız olduğu. 
Üstelik atı alıp uzun senelerdir 
Üsküdar”ı geçenlerin sayısının hayli 
yüksek olduğu bir ortamda, bu konuda “ne ve nasıl yapılabilir” sorusuna, 
böyle gelmiş böyle gider denilemeyeceğine göre ciddi bir şekilde cevap 
aramamız gerekiyor. 

İTÜ Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü bitiren ve son 
sene (1974) projesinden itibaren yanma konusuyla uğraşan, bu konularda 
100'e yakın doktora çalışmasının 
yöneticiliğini yapan bir biliminsanı 
olarak sorunumuz herşeyden önce 
“zamanı hızlandırma veya kaybolan 
zamanı yakalama” olduğunu söyleyebilirim. Önümüze 10 senelik bir hedef 
koyalım. 2029 yılında ilk motorlarımızı üretmeyi hedefleyelim. 2023 
bu hedefin şu önemli safhası olabilir: 
2023'ün sonunda yanma konularında 100 doktoralı uzman yetiştirmeyi 
hedefleyelim. 2019 ve 2020 yıllarında 
50'şer öğrenci doktora çalışmalarına 


başlarsa bu hedefe ulaşılabilir. 2019'da 
50 öğrenciyi yurtdışına doktoraya 
gönderelim. Öğrencileri ve konuları 
seçmek ve nereye gönderilebileceklerini belirlemek için yurt içinde ve 
dışında yanma konusunda çalışan 
Türklerden 10 kişilik bir komite oluşturalım. Bu safhanın beş senelik maliyeti 12,5 milyon euro civarında (50 
öğrenci x beş sene x 50 bin euro/Yıl) 

Paralel olarak 2019'da yanma ile 
ilgili konularda Türkiye'de de doktora 
yapılabilme olanakları yaratalım. Bunun iki boyutu var: Doktora yürütücüsü ve altyapı. Bugün Türkiye'de doktorasını yurtdışında yapmış ve yanma 
konularında doktora yaptırabilecek 15 
akademisyen-araştırmacı var. Bu kişiler tek bir çatı altında toparlanmalı. 
Yani bir “Yakıt ve Yanma Bilimleri ve 
Teknolojileri Merkezi” oluşturulmalı. 
Bu kurumun yapısı ve hangi üst kuruma bağlanacağı tespit edilmeli. Ayrıca 
Türkiye'deki uzmanlara yurtdışından 
gelecek en az 10 yabancı uzmanla 
destek verilmeli. Bu 25 uzmanın her 
birine 2023 sonuna kadar iki doktora 
yönetmeleri ve başarıyla sonuçlandırmaları misyonu verilmeli. Bu safhanın 
personel maliyeti dört sene için 14 
milyon civarında (bu maliyet 50 öğrencinin burslarını, 15 Türkiyeli akademisyenin ek ödeneğini ve 10 yabancı uzmanın ödeneklerini kapsar). 


DR. İSKENDER GÖKALP, FRANSA'DA BULUNAN CNRS-ICARE KURUCU DİREKTÖRÜ. 
AVRUPA YANMA ENSTİTÜLERİ FEDERASYONU ESKİ BAŞKANI. 


“Yakıt ve Yanma Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi”nin beş senelik 
yatırım ve işletme bütçesini bu eğitim harcaması dahil 100 milyon euro 
şekilde düşünebiliriz. Bu merkez var 
olan bir binayı veya binaları kullanmalı. Yatırım bütçesi sadece deneysel 
düzeneklerin, ölçme sistemlerinin 
tedarik ve kurulmasına harcanmalı. 
İşletme bütçesi de sadece teknik ve 
idari destek personelini kapsamalı. 

Merkez ve 100 doktoralı yanma 
uzmanı yetiştirme projesinin beş 
senelik bütçesi 100 milyon euro yani 
yıllık bütçe 20 milyon euro. Önerim, 
bu bütçenin motor geliştirme alanına ciddi yatırım yapacak şirketler 
ile kamu arasında paylaşılması. İlk 
yaklaşım olarak gereken bütçenin 
yarısının kamu kaynaklarından yarısının da mesela beş şirket tarafından 
karşılanması düşünebilir. Şirketlerin 
projenin başından beri işin içinde 
olması önemli... Böylece yetiştirilecek uzmanların doktora konularının 
belirlenmesinde ve doktora sonrası 
çalışma yerleri ve konuları hakkında 
söz sahibi olacaklar. 

Bu sistemin çalışmasının sağlanması sayesinde Türkiye, yakıt ve yanma bilim ve teknolojileri alanlarında 
uluslararası standartlarda bir altyapıya kavuşacak; 100 doktoralı uzman 
yetiştirecek ve üstelik Avrupai bir 
ortak çalışma platformu oluşturacak. 

2019-2023 arasında bu bilgi ve teknoloji üretme altyapısı kurulurken 
paralel olarak bir sonraki beş sene 
için hangi motor tiplerine yönelik, 
hangi işbirliklerine odaklanacağı 
belirlenmeli ve gereken tasarım ve 
imalat altyapısı oluşturulmalı veya 
sağlamlaştırılmalı. 

Kabaca sınırları çizilen bu stratejinin hayata geçirilmemesi için 
hiçbir neden yok. Ayrıca yerli motor 
tasarımı ve üretimi için kurgulanan 
bu strateji Türkiye'nin enerji, çevre, 
tarım ve gıda gibi başka öncelikli 
alanlarına da model olabilir. 

Hic Rhodus hic salta! (Hodri 
meydan!) © 
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Dijital Muhasebeci 


İki Türk ve bir Çinli girişimci, 2013'te KOBİ'lere online ön muhasebe 
hizmeti vermek için biraraya geldi. 
CANDEĞER MURADOĞLU 


araşüt'ün ve kurucusu Sean Yu'nun hakkını teslim etmek gerekiyor. FORBES olarak 
kuruluşunun ilk yılında yaptığımız görüşmede, Web tabanlı fatura ve finans yönetim 
hizmeti sağlayıcısı şirketin bu kadar büyük 
bir hikayeye dönüşebileceğine pek ihtimal vermemiştik. Neden? Logo ve Mikro gibi köklü oyuncuların bile 
o dönemde belli bir ölçeğin üzerine çıkamaması, KO- 
Bİlerin teknoloji ve İnternet kullanım penetrasyonun 
düşüklüğü hesaba katıldığında aylık abonelik modeliyle 
“KOBİ'lere online ön muhasebe programı” satmaya çalışan bir girişimin kendi yağında kavrulmanın ötesine 
geçebilmesi pek olası görünmüyordu. Çin kökenli ABD 
vatandaşı Sean Yu, Paraşüt'ün İstanbul, Karaköy'de 
Meclis-i Mebusan Caddesi'ne bakan ofisindeki toplantı 
salonunda bu hikayeden aldığı keyfi gizlemiyor. Gelmesi 
için çaba sarfetmek zorunda kaldığı filtre kahvesinin 
soğumasına bile pek aldırış etmeden geçen üç senede 
başardıklarını heyecanla anlatıyor. “2017'de ciromuz iki 
kat arttı, 10 bin aktif müşteriye ve 25 milyar liralık ticaret hacmine ulaştık” diyor, “Kurulduğumuz günden bu 
yana ise 200 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet 
verdik. Bu gerçekten çok heyecan verici...” 
İki yıl üst üste (2015 ve 2016'da) teknoloji dergisi 
Wired'in İngiltere edisyonu tarafından “Avrupa” 
lenmesi gereken 20 teknoloji girişimi” listesine seçilen 
Paraşüt'ü yatırımcılar da heyecan verici buluyor. Girişim, 
kuruluş aşamasında aldığı 600 bin dolar da dahil olmak 
üzere Revo Capital, 500 Startups, Ribbit Capital ve Diffusion Capital Partners'dan üç yatırım turunda toplam 4,5 
milyon dolar kaynak buldu. 


a iz- 
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Cömert bir hesaplamayla yılda 10 milyon liranın biraz üzerinde ciro üreten Paraşüt'ü yatırımcıların gözün- 
de değerli kılan, 2023 itibarıyla 850 milyon lira hacme 
ulaşması beklenen e-dönüşüm pazarının cazibesi. Hesap, Türkiye'deki aktif 1,6 milyon işletmenin sadece yüzde 23'ünün ticari yazılım kullandığı üzerinden yapılıyor. 
Üstelik 50 ve üzerine çalışana sahip işletme sayısının ise 
100 bin civarında olduğu dolayısıyla bu yüzde 23'ün çok 
azını KOBİ'lerin oluşturduğu öngörülüyor. Ancak bu 
oran artacak zira yeni regülasyonlarla Maliye Bakanlığı 
75 bin olan e-fatura kullanan şirket sayısının üç katına 
çıkacağını hesaplıyor. İlk regülasyon e-fatura kullanma 
zorunluluğunun 10 milyon lira ciro yapan şirketlerden 5 
milyon lira ciro yapan şirketlere çekilmesi. Böylece bir 
işletme 5 milyon lira ciro üretiyorsa mutlaka e-fatura, 
e-defter ve e-arşive geçmek zorunda kalacak. Ayrıca 50 
bin liranın üzerinde kesilecek her faturanın da elektronik olma zorunluluğu gelecek. Mevcut uygulamada ise 
işletmelerin hemen hemen hepsi defterlerini, faturalarını elle düzenleyip muhasebecisine gönderiyor. Muhasebeci ise beyanı yapıyor. Ama şirketlerin artık kendi kendine cep telefonundan fatura kesmesine ihtiyacı var. Bu 
da bulutta çalışan muhasebe programlarına olan ihtiyacı 
tetikliyor. Dolayısıyla tüm bu beklentiler, e-dönüşüm 
çözümleri sunan girişimleri bir anda popüler hale getirmiş durumda. Örneğin Nisan 2017'de özel sermaye şirketi Turkven, Earlybird ile birlikte e-dönüşümün ikinci 
büyük oyuncusu 30 milyon lira cirolu Mikro Yazılım'a 
ortak oldu. Geçen şubatta ise Paraşüt muadili 28 milyon 
lira cirolu Foriba, Dünya Bankası kuruluşu IFC'nin de 
dahil olduğu bir turda 5 milyon dolar kaynak sağladı. 


FOTOĞRAFLAR: ŞEREF YILMA, 


34 yaşındaki Sean 

Yu, 2006'da Harvard 
Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü'nden mezun oldu. 


Paraşüt ise e-dönüşümün daha niş kulvarlarında yüzüyor. E-fatura hizmeti de 
sunuyorlar ama asıl odakları fatura takibi, 
gelir-gider ve stok takibi gibi ön muhasebe 
hizmetleri. Bu servislerini de, hizmet olarak 
yazılım (SaaS) olarak satın almaya gerek 
olmaksızın aylık abonelikle sunuyor. Ayrıca pazardaki benzer hizmetleri sunanların 
aksine finansal tablolarını daha çok Excel 
üzerinden yönetmeye çalışan küçük işletme- 


leri hedefliyor. Sakin konuşan 
ama yaptıklarını anlatırken bir 
anda heyecanlanan Yu, “Paraşüt, Türkiye'nin en iyi SaaS 
uygulaması” diyor gayet sıradan 
bir şekilde, “Uzmanlığı finans 
ya da muhasebe olmayan ancak 
finansallarına hakim olmak 
isteyen işletme sahipleri için gayet anlaşılır ve basit bir çözüm 
sunuyoruz. Amacımız finansal 
verilerini genelde dağınık, Excel tablolarında tutarak yöneten 
işletme sahipleri, muhasebeciler değil.” 

Kuşkusuz Paraşüt'ü ilginç 
ılan nedenlerden biri de bizzat 
34 yaşındaki Sean Yu. Amerikan 
vatandaşı bir Çinli'nin yolunun 
Türkiye'ye düşmesi bir tarafa 
bir girişim kurması bu toprakarda pek rastlanan birşey değil. 
Yu'nun bu uzun göçünün hikayesi, Şangay'ın bir köyünde başıyor. Anne ve babası, Çin'deki 
Kültür Devrimi sırasında uzun 
yıllar bir komünde yaşamış. 
Devrim sonrası üniversite eğitimine dönen babası, 1987'de 
Michigan Üniversitesi'nin 
doktora programına kabul edilmiş. Beş yıl sonra da Sean Yu, 
annesiyle beraber ABD'ye taşınmış. “Şangay'a yakın bir köyde 
oturuyorduk. Vize görüşmeleri 
için konsolosluğa giderken 
traktörün römorkunda seyahat 
ediyorduk” diye hatırlıyor. 

Sonrası tipik göçmenlik 
hikayesi... ABD geldiğinde 
henüz sekiz yaşında olan ve 
İngilizce bilmeyen Yu'nun babası DuPont, Boehringer gibi 
kimya şirketlerinde annesi ise market zinciri 
Walmart'ta çalışmış. Yu da öğrencilik hayatı 
boyunca ailesi gibi hep çok çalışmak zorunda 
kaldığını anlatıyor. 2006'da ekonomi okudu- 
Şu Harvard'dan mezun olduktan sonra Lehman Brothers'ta ardından bir özel sermaye 
şirketinde analist olarak görev yapmış. Bu 
dönemin Paraşüt fikrinin temellerini oluşturduğunu söylüyor. “Yüzlerce firmanın finansal 
ve operasyonel analizini yaptım. İşletme 
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25 milyar $ 
2017'de Paraşüt 
kullanıcılarının yaptıkları 
ticaretin hacmi, 


PARAŞÜT'ÜN ÜÇ YATIRIM 
TURU ÜZERİNDEN 
BUGÜNE KADAR ALDIĞI 
TOPLAM YATIRIM MİKTARI 
4,5 MİLYON DOLAR. 


sahiplerinin şirketlerini daha iyi yönetebilmeleri için finansal bilgileri anlamalarının ne 
kadar önemli olduğunu fark ettim” diyor. 

Yu, İstanbul'a Mortgage Krizi'nin ağır 
koşulları altında bunalmış bir finansçı olarak 
2010'da Türk kız arkadaşıyla birlikte taşındı. 
Önce Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar 
mühendisliği yüksek lisans programına kayıt oldu, ardında da Endeavor Türkiye'de 
çalışmaya başladı. Sonrasında Emre 
Sokullu'nun kurucusu olduğu Grou.ps'ta 
görev yaptı. Yu, özellikle Endeavor'da girişimlerle olan yakın teması esnasında işletmelerin ihtiyaç duydukları finansal bilgileri 
kolaylıkla alabilecekleri bir araç olmadığını 
fark ettiğini anlatıyor. 

Paraşüt'ü de bu fikir üzerine inşa etti. 
Yu, Paraşüt'ü Ekim 2013'te “eDefter” adıyla 
Andaç Türkmen ve Fahri Özkaramanlı ile 
birlikte kurdu. “Türkiye'ye geldiğimde ilk 
tanıştığım insan” dediği Türkmen'in eşi ile 
Endeavor'da birlikte çalışmışlardı. Mikro Yazılım kökenli Türkmen, 2017'de logo 
tasarım platformu Idemama'nın kurucu 
ortakları arasında yer almıştı (hala ortağı 
konumunda). Tasarım atölyesi FAAL'in 
kurucusu Fahri Özkaramanlı ile de yine bir 
arkadaşları vesileyle tanışmışlardı. “Her 
birimiz teknoloji ve girişimciliğe meraklı 
olduğumuz için sık sık bu konuları konuşmak için biraraya geliyorduk” diye hatırlıyor Yu, “Bu nedenle online bir ön muhasebe 
programı yaratmak istediğimde aklıma ilk 
Andaç ve Fahri geldi.” 

Yu ve ortakları yola kısmen avantajlı başladı. Kasımda erken aşama girişim sermayesi 
Revo Capital önderliğinde 435 milyon dolarlık fon büyüklüğüne sahip Silikon Vadisi 
merkezli Ribbit Capital'den tohum yatırımı 
aldılar -600 bin dolar. Revo yönetici ortağı 
Cenk Bayrakdar, fonun tohum yatırımı yapmama stratejisine rağmen bu yatırım kararı- 
nın temel nedenin ekip olduğunu söylüyor. 
“Endeavor ağından Aslı Kurul ile görüşürken 
eşinin (Andaç Türkmen) bir girişim kuracağını öğrendik. Bu çok yatırım yapmak istediğimiz bir alan olduğu için kurucu ekiple 
tanıştık. Ekibin dinamikleri ve kurucuların 
geçmişleri, oluşturmak istedikleri şirket 
kültürü çok hoşumuza gidince ekibi yakın 
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izlemeye aldık” diyor ve ekliyor: “Sean'ın 
Endeavor deneyimi ve kuvvetli bir özgeçmişi 
var, Andaç ise Mikro'dan gelen çok ciddi bir 
teknik bilgiye sahip Fahri ise çok yetenekli 
bir kullanıcı deneyim tasarımcısı.” 

Bu yatırımla beta versiyonu tamamlayan 
ve bir ürün olarak Haziran 2014'te duyurulan 
“Paraşüt”, Şubat 2015'te Revo ve Ribbit'ten 
bu kez 1,9 milyon dolar kaynak sağladı. Kasım 2016'daki 2 milyon dolarlık üçüncü tura 
ise Revo ve Ribbit'e ek olarak 500 Startups ve 
Diffusion Capital Partners da katıldı. 

Paraşüt'ün üçüncü tur yatırımcısı 500 
İstanbul kurucu ortağı Rina Onur, KOBİ'lere 
ve onların iş yapış şekillerini iyileştirmelerinde yardımcı olacak, hizmet olarak yazılım 
modellerine çok inandıklarını söyleyerek 
“Çünkü” diyor, “İşletmelerin ön muhasebe 
tarafında çok desteğe ihtiyacı var.” 

Bu bakış açısıyla Paraşüt yeni kaynak 
girişini e-dönüşüm işinin farklı alanlarına 
girmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak için 
ullanıyor. Bunu da sistemlerin entegrasyonuna dayanan bir işbirlikleri silsilesiyle 
hayata geçiriyorlar. Örneğin 2016'da Akbank Direkt ile yaptıkları anlaşmayla kulanıcıların banka hareketlerini, fatura ve 
harcamaları ile eşleştirmelerini sağladılar. 
Bu anlaşmayı e-ticaret altyapı sağlayıcıları 
Ideasoft, Ticimax, StockMount ve Salyangoz işbirlikleri izledi. 

Yu buradaki amaçlarının e-ticaret işine 
başlamayı düşünen KOBİ'lere site kurma 
hizmeti ve entegre bir ön muhasebe sistemini birarada sunmak olarak açıklıyor. Ayrıca bu anlaşmalarla hızlı faturalama, tüm 
siparişleri ve stokları tek bir ekranda takip 
imkanı sunduklarını ekliyor. Bu sene içinde 
de MyBasicCRM ve TeamGram ile CRM 
entegrasyonu tamamlandı. Yine bu sene 
içinde hammaddeden son ürüne kadar tüm 
üretim süreçlerinin takibi için Fabrikatör 
ile entegre oldular. “Bir işletme sahibinin 
hem finansal işlemlerini kolaylıkla yapabildiği hem de tüm iş süreçlerini rahatlıkla, 
her yerden yönetebildiği bir platform olma 
yolunda ilerliyoruz” diyor Yu, “Yolumuz 
belli: Farklı markalarla entegrasyon çalışmalarına devam etmek ve yakın dönemde 
yurtdışına açılmak” G 
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FOTOĞRAFÇILIK 


ipşak 


Onur Çelik ve Erkan Yiğiter'in geliştirdiği “Miops” fotoğrafçılık 
dünyasını altüst etmiş durumda. 
BELCE ÖRÜ 


ostlukları, 22 yıl önce aynı sıraları paylaştıkları Pertevniyel Lisesi'ne kadar uzanan 
36 yaşındaki Onur Çelik ve Erkan Yiğiter, 
İTÜ ARI Teknokent Innogate Merkezi'ndeki küçük bir toplantı odasında telefonlarını çıkartmak için birbiriyle yarışıyor. Bu çaba, 
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay üssü SpaceXten 
fırlatılan Falcon 9 roketinin kalkış anını gösterebilmek 
için. SpaceX'in akredite fotoğrafçısı Tom Cross tarafından çekilen ve Twitter'da paylaşılan fotoğrafa gururla 
bakıyorlar. Haklılar da... Çünkü bu fotoğraf; Ali Emir 
Bayraktar ile birlikte kurucusu oldukları Eron Elektronik 
çatısı altında geliştirilen “Miops Smart” ile çekildi. Elon 
Musk'ın beğendiği fotoğrafın altındaki yorumları okuma- 
ya başladıklarında ise dudaklarının kenarındaki gülümse 
yüzlerine yayılıyor. “Bu fotoğraf nasıl çekildi?” diye soran bir takipçisine Cross'un verdiği yanıt “Miops Smart 
tetikleyici ile..” diyor Yiğiter ve devam ediyor: “Roketin 
ateşlenmesi sırasında çıkan ses, Miops Smart'ı harekete 
geçirerek, makinemi uyku modundan çıkarıyor ve her şey 
göz açıp kapanıncaya kadar olup bitiyor” Üstelik sadece 
SpaceX'te değil, ABD Ordusu'nda bomba infilak, NASA'da 
motor testleri ve yine roket kalkış anlarını yakalamak için 
de Miops kullanılıyor. Çünkü Miops Smart, fotoğraf makinesini uzaktan kontrol etme imkanı vererek anlık olayların fotoğraflanmasını olanaklı hale getiriyor. 
Miops'un ortaya çıkmasının ardında bir arkadaşlarının Onur Çelik ve Erkan Yiğiter'e sorduğu basit gibi 
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görünen bir soru yatıyor: “Yıldırımın fotoğrafı nasıl 
çekilebilir?” Bu sorunun tetiklediği fikirler, Çelik ve 
Yiğiter için girişimciliğe uzanan yolu açmış. Erkan 
Yiğiter, Miops'un 2011'de tasarladıkları en basit versiyonunu 200-300 lira gibi çok küçük bir bütçeyle ortaya 
çıkardıklarını anlatıyor. “Çünkü her şeyi en ilkel şartlarda gerçekleştirdik ve bunu tamamen kendi imkanlarımızla yaptık” diyor. İlk günleri, Silikon Vadisi'ndeki 
teknoloji devlerinin kuruluş hikayelerinden aşina 
olduğumuz “garaj” girişimlerini anımsatıyor: “Haftasonları Karaköy'den malzemeleri alıp birimizin evinde 
toplanırdık. Kolileri salonun ortasına yığıp çalışıyorduk. 
Elektrik devrelerini lehimlerdik, montajını yapardık ve 
utuların içine dizerdik...” 

Sonraki yıllarda bir yandan profesyonel iş hayatlarına 
devam ederken bir yandan da Miops'u geliştirmişler. 
Bu süre zarfında Turkcell'de kıdemli yönetici olarak 
çalışmaya devam eden Onur Çelik ve Erkan Yiğiter, 
daha önce 2005'te Netaş'ta birlikte çalıştıkları Ali 
Emir Bayraktar'ın da finansal desteğiyle 2013'te Eron 
Elektronik'i kurdular. Şirkete Ali Emir Bayraktar'ın 
yüzde 20, Onur Çelik'in ve Erkan Yiğiter'in yüzde 40'ar 
hissesi var. 

2014'te o güne kadar kendi imkanlarıyla 10 bin doar civarında bir harcama yaptıkları Miops ilk sınavını 
verdi. Ortaklar, Miops Smart ile Ağustos 2014'te kitlesel 
onlama platformu Kickstarter'da 40 günde 377 bin 
dolar destek toplamayı başardı. Elde ettikleri bu bütçe- 


FOTOĞRAFLAR: KORAY IŞIK 


Miops'un geliştiricileri 
Onur Çelik (sağda) ve 


Üniversitesi Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü'nde birlikte 
okudu. 


yi ise Miops'u satışa hazır bir ürün haline 
getirmek için kullandılar. Böylece Miops 
Smart, Mayıs 2015'te 219 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu. Nisan 2016'da ise 
ortaklar, Turkcell'den istifa etti. 

Miops'un profesyonel fotoğrafçılar arasında kulaktan kulağa yayılan ünü kısa bir 
sürede bütün dünyaya yayılan bir talep 
ve satış ağı yarattı. ABD'de B&H Photo, 
Japonya'da Nobby Tech'in de aralarında 


olduğu fotoğrafçılık malzemelerinin ünlü dağıtımcıları Miops'u 
hemen ürün portföylerine kattı. 
Böylece Miops sadece iki yılda 
30'u aşkın ülkede satışta olan 
aranılır bir fotoğrafçılık ürününe 
dönüştü. Miops Smart, iki yılda 15 binden fazla satıldı. Eron 
Elektronik'in 2017 cirosu ise 850 
bin dolar oldu. 

Kızılötesi, ses, ışık gibi tüm 
sensörlerin kombine edildiği, kullanıcıların “daha yüksek bir ses 
duyarsan fotoğraf çek” gibi farklı 
komutlar verebildiği Miops'un 
fotoğrafçılık dünyasında yarattığı etkinin sebebini anlamak için 
profesyonel fotoğrafçılara kulak 
vermekte fayda var. Elon Musk'ın 
kurucusu olduğu uzay üssü 
SpaceX'ten fırlatılan Falcon 9 roketinin kalkış fotoğraflarını çeken 
Tom Cross kuşkusuz en doğru 
adres. Sosyal medyada yaptığı 
övgü dolu paylaşımlarla Miops'un 
ününe ün katan Cross, FORBES 
Türkiye'ye yaptığı açıklamada 
roket kalkışı esnasında Miops 
tetikleyicileriyle yaşadığı deneyimi tek kelime ile “olağanüstü” 
diye tarif ediyor ve devam ediyor: 
“Onlar, çok değerli araçlar ve onlar olmadan roket fırlatma anını 
görüntüleyemezdim.” 

Elinchrom ve Olympus firmalarının İngiltere'deki marka elçisi 
Michael Sewell de Miops Smart'ı 
kullanan fotoğrafçılardan. Sewell 
daha önce “krema dolu bir kaşığa 
çarparak düşen bir çilek” görüntüsü elde etmek için iki asistanıyla birlikte yarım gün uğraştığını 
anlatıyor. Miops'tan sonrası ise 
çok daha kolay: “Oysa şimdi aynı görüntüyü 
bir saatten daha kısa bir sürede tek başıma 
çıkartabiliyorum” diyor. 

Onur Çelik ve Erkan Yiğiter'in geliştirdiği 
Miops'un buraya kadar olan hikayesi oldukça ilham verici. Ortaklar, Miops ile fotoğrafçılık sektöründe bilinirliği her geçen gün 
artan başarılı bir mühendislik ürünü yaratmayı başardılar. Ancak şimdi uzun soluklu 
bir başarı için mühendislik yeteneklerinden 
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FORBES GİRİŞİM - FOTOĞRAFÇILIK 


850 bin $ 


Miops'un geçen yılki cirosu. 


MIOPS, HAZİRAN 
2016'DA KATILDIKLARI 
SMARTCON İSTANBUL'DA 
16 GİRİŞİM ARASINDAN 
BİRİNCİ SEÇİLDİ. 
BURADA TANIŞTIKLARI 
YILDIZ TEKNOPARK'IN 
YÖNETİCİLERİNİN 
DAVETİYLE YILDIZ TTO 
KULUÇKA MERKEZİ'NE 
TAŞINDILAR. 


çok yöneticilik yeteneklerini ön plana çıkararak sürekli bir gelir modeli yaratmaları 
gerekiyor. Çünkü dünyadaki profesyonel 
fotoğrafçı havuzu bir şirket için tek satışlık 
bir ürünle, uzun yıllar ayakta kalmayı sağlayacak kadar büyük değil. Bu noktada önlerinde iki yol var. İlk yol, amatör fotoğrafçıları da kapsayacak yeni ürünler geliştirerek 
potansiyel müşteri havuzunu genişletmek. 
İkinci ve daha önemli yol ise ürün sattıkları 
müşterilerinden sürekli gelir elde etmelerini 
sağlayacak yeni bir model geliştirmek. 

Ortaklar şimdilik ilk seçenek üzerine 
odaklanmış durumda. Dünya genelinde her 
sene 12 milyon civarında Miops cihazlarına 
uyumlu Digital Single Refleks (DSLR) ve 
aynasız kamera satılıyor. Çelik ve Yiğiter'in 
amacı, global ölçekte bu pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler geliştirmek. 
Ortakların en büyük hedefi, fotoğrafçılığa 
adım atan herkesin çantasında bir Miops 
ürünün mutlaka olması. Profesyonellerin ise 
çok geniş bir yelpazede ürünlerini kullanacaklarını düşünüyorlar. 

Bu stratejilerini hayata geçirmek için 
piyasa sundukları ikinci ürün Miops Mobil 
Remote. Cep telefonun kamerasına Bluetooth ile bağlanan cihaz, uygulamanın içerigindeki yetkinlikleri kullanarak kamerayı 
tetikliyor. Bu sayede Timelapse, Roadlapse 
ya da Long Exposure gibi farklı modlarda 
fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor. Ses, titreşim veya hareket algılandığında otomatik 
olarak görüntüyü yakalıyor. Miops Smart'ın 
özelliklerini mobil telefonlara entegre ederek cep telefonu ile uzaktan kontrol edebilme imkanı sunan ikinci ürün için de yine 
Kickstarter'da kampanyaya çıktı. 125 dolar 
fiyat biçilen Miops Mobil Remote için Ağustos 2016'da Kickstarter'da, 40 günde 255 
bin dolar gelir elde ettiler ve 2 bin 700 adet 
talep topladılar. 

Bir diğer ürünleri Mobile Dongle ise cep 
telefonun kamerasına kabloyla bağlanıyor. 
Bu ürünler, Smart'a göre yüksek hassasiyet- 
te kareler yakalamaya imkan vermese de, 
uzaktan kontrol edilmeye elverişli, fiyatı da 
daha uygun. Aplikasyon ise hem “AppStore” 
hem de “GooglePlay”de mevcut ve ücretsiz. 
Bunların dışında, “Miops Splash” ve “Capsule” isminde iki ürünleri daha var. Splash, 
cep telefonunuzla kontrol edebildiğiniz, 
damla fotoğrafları çekmeye olanak sağlayan 
bir ürün. Hem istediğiniz boyut ve aralıklarla damla damlatıyor hem de kamera veya 
flaşınızı istediğiniz anda tetikleyerek fotoğrafları kolayca çekmenizi sağlıyor. Capsul 
ise 360 derece fotoğraf çekebiliyor, nesne 
takibi yapabiliyor. Bu ürün hem fotoğraf makinesi olanlara hem de cep telefonuyla video 
çekenlere hitap ediyor. Çelik, “Bloggerlar 
için çok fazla avantaj sunan pratik bir ürün” 
diyor. Şu sıralar Capsul ile gerçekleştirecekleri yeni bir Kickstarter kampanyasına daha 
hazırlandıklarını söylüyor. 

Yeni ürünlerin katkısıyla birlikte Onur 
Çelik ve Erkan Yiğiter'in, Eron Eloktronik 
için öngördükleri ciro 2018'de 2 milyon doların üzerinde. Üç yıl sonraki hedefleri ise 
10 milyon dolar. Ancak sadece satılan ürün 
sayısını artırmaya yönelik bu stratejinin uzun 
vadede yeterli olmayacağının da farkındalar. 
Nisan 2018'de Innogate Uluslararası Girişim 
Hızlandırma Programı ile iki haftalığına San 
Francisco'ya giden ekip, Silikon Vadisi'nden 
gelen şirketler, potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla görüşerek doğru gelecek stratejisini nasıl kurabilecekleriyle ilgili fikir topladılar. Bu aşamada fon toplamak için yatırımcı 
turuna çıkmayı şimdilik düşünmeseler de, 
pazarlama ve ürün geliştirme konusunda 
kendileri hakkında neler düşünüldüğünü 
görmek istiyorlar. Bu noktada dünya fotoğrafçılık devlerinden Canon ile yaptıkları 
görüşme ortaklar için bir hayli ufuk açıcı 
olmuş. Erkan Yiğiter, ABD'de yaptıkları görüşmelerden çıkardıkları en önemli dersin, 
yatırımcıların sürekli bir gelir modeline sahip 
şirketlerle ilgilendiklerini görmek olduğunu 
söylüyor. Ortaklar bu yüzden iş yapış şekillerini gözden geçiriyor. Yiğiter, “Abonelik 
sistemiyle çalışan bir modele geçiş yapmayı 
düşünüyoruz. Böylece donanım ile online 
eğitimi birleştirebiliriz” diyor. 

Bu karar ortaklar için hayati önemde. 
Çünkü bir mühendislik başarısı olarak tasarladıkları Miops'un fotoğrafçılık dünyasında 
yarattığı dönüşümün 22 yıllık arkadaşlar 
için “paraya” dönüşmesi ortakların şirket 
yönetme becerilerine bağlı olacak. © 
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FIRSAT SİTELERİ 


Kuponlu Günlere 
Dönüş 


Fırsat ve özel alışveriş işi tüm cazibesini yitirmişken Kuponsa 
eski gelenekleri yeniden canlandırmak istiyor. 


uponsa'nın çalışma ofisi İnternet girişimlerinden ziyade devlet dairesini andırıyor. 

Zira İstanbul, Levent'teki bu iki katlı villa 

aynı zamanda şirketin dört ortağından 

avukat Ramazan Arıtürk'ün yazıhanesi. 
Kuponsa fikrinin babası ve şirketin diğer ortaklarından 
Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşı Sadak Choudhury, ofiste sürekli seyahat etmekten bıktığını söylüyor. “Ama hedefimiz büyük” diyor ve ekliyor: “Türkiye'nin diğer büyük kentlerinden sonra Hindistan ve Suudi Arabistan'a 
açılacağız.” 

Kuponsa'nın genişleme planlarının ilk etabı oldukça iddialı... Sadak Choudhury, Kuda Muguti, Anthony 
Smith ve Ramazan Arıtürk tarafından 2015'de kurulan girişimin üç ülkeye yayılan kalabalık bir ekibi var. 
Şirketin karışık bir operasyonel yapısı var. Operasyon 
ekibi İstanbul, uygulamanın ve sitenin yazılım altyapısı Hindistan ofisi tarafından yönetiliyor, merkez ise 
Londra'da... Operasyonun başlangıç noktası olarak 
İstanbul'u seçmelerinin nedeniyse fırsat siteleri açısından 20 milyonluk metropolün potansiyeline olan 
inançları. Ayrıca açılmayı hedefledikleri bölgelere 
İstanbul'dan daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorlar. 
500 bin dolar yatırımla kurulan şirket üç yıl içinde 332 
işyeri üzerinden bin 328 tane kupon satışı gerçekleştirdi; 2 bin aktif kullanıcıya ulaştı. 

2008'de Markafoni'nin kuruluşuyla başlayan özel 
alışveriş sitesi ve peşinden gelen e-ticaret dalgası, bağlantı ve penetrasyon sorunlarını kısmen çözmüş bakir 


122 | FORBES 100. YIL | HAZİRAN, 2018 


CANDEĞER MURADOĞLU 


topraklara bahar havası gibi geldi. 2010 ile birlikte indirimli hizmet satışları sunan yeni bir alışveriş sistemi 
doğdu. “Fırsat sitesi” adı verilen bu sistemler, tüketiciye 
çoğu zaman şişirilmiş? fiyatlar üzerinden belli oranda indirimler sundu. Bu da iş modelleri ve komisyon 
oranları nedeniyle işletmelere külfet yarattı. Bu iki tarafı da mutsuz etti ve böylece bu sitelere rağbet azaldı. 
2015'teTürkiye'de “Şehir Fırsatı” markasıyla beş yıldan 
uzun süredir hizmet veren Groupon'un Türkiye'den 
çıkması sonun başlangıcıydı. Amerikalı girişim, bu kararına gerekçe olarak yüzde 60 düşen satışlarını ve “Türkiye ofisinin finansal açıdan bekleneni verememesini” 
göstermişti. Arkasından 200 milyon doların üzerinde 
bir değerlemeyle satılan, Türkiye'nin en büyük özel 
alışveriş Markafoni'nin 2017'de kapanması ve sadece 15 
milyon dolara İngiltere merkezli hazır giyim markası 
Select'e satılması fiilen bir dönemin sonu oldu. 
Bu iç açıcı olmayan tabloya bakınca aslında 
Kuponsa'nın tüketicilerin çok da rağbet etmediği bir 
sektöre girmesinin bir nedeni var. Şirket kendini “hayat 
tarzı” bir uygulaması olarak konumlandırılıyor. Yani 
ullanıcılarına yeni yerler keşfetmelerini sağlamayı ve 
rehberlik etmeyi vaat ediyor. CEO Choudhury, “Bu nedenle seçkin işletmelerle çalışmaya özen gösteriyoruz. 
Kullanıcımız Kuponsa ile gideceği yerde iyi hizmet alacağını bilmeli. Yeni keşfettiği ve memnun kaldığı yerlere * 
tekrar tekrar gitmeli” diyor. - 
Kuponsa; otel, restoran, spa-güzellik ve aktivite-eğence olmak üzere dört kategoride bir teklif alana diğer 


B 


39 yaşındaki CEO Sadak 
Choudhury'nin amacı 
Kuponsa'yı Türkiye'nin 
büyük kentlerinden 
sonra Hindistan ve Suudi 
Arabistan'a açmak. 


teklif hediye ediliyor. Yani bir Kuponsa kullanıcısı, restoranda sipariş verdiği iki ana 
yemekten, oteldeki iki kişilik konaklamadan, 
spa'daki iki masajdan sadece biri için ödeme 
yapıyor. Bu model Türkiye'de ilk defa uygulansa da aslında dünyanın 20'den fazla ülkesinde uzun yıllardır kullanılıyor. 

Bu iş modelini Türkiye'ye adapte etme 
fikri 39 yaşındaki CEO Sadak Choudhury ait. 
Kamu-özel ortaklığı konusunda danışmanlık 
verdiği şirketiyle 45'ten fazla ülkeye seyahat eden girişimci, bu yüzden konaklama ve 


yeme-içme üzerine uygulamaları 
sıkça kullandığını söylüyor. Choudhury, ortağı Ramazan Arıtürk 

ile de iş vesilesiyle tanışıyor. Şehir 
hastaneleri konusunda hukuk danışmanlığı veren Arıtürk ile birlikte 
dört senedir şehir hastanelerinin 
kamu-özel iş firmaların yapısı ve 
çalışma modelleri konusunda konferanslar düzenlemişler. Bu dostluk 
üzerinden Sadak, Arıtürk'e Kuponsa fikrini anlatmış. Ardından da 
Choudhury'nin iş arkadaşları Kuda 
Muguti ve Anthony Smith de projeye ortak olarak dahil olmuş. 

Kuponsa teklifleri Web sitesi 
arayıcılığıyla görüntülenebiliyor. 
Fakat kupon kullanımları sadece 
mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk olarak 1894”te Coca-Cola tarafından ücretsiz dağıtılan kuponlar sonraki dönemlerde 
günlük gazetelerden kupon karşılığında verilen hediyeleri alabilmek 
için kullanıldı. Teknolojiyle dönüşüm geçiren kuponlar, deneyim 
satın alan araçlara dönüştü. Kuponsa da bu trendin peşinden gidiyor. Peki nasıl para kazanıyorlar? 
Gelir modeli kullanıcı üyeliğine 
bağlı... Kullanıcılar, ürün paketleri 
satın alarak içeriğinde bulunan 
binin üzerindeki kuponu istedikleri zaman kullanma hakkına sahip 
oluyor. Choudhury, “İşletmelerden 
herhangi bir komisyon ya da üyelik 
bedeli almıyoruz” diyor. 

Kuponsa, Türkiye gibi fırsat ya 
da kupon işinin gerilediği bir ülkede başarılı olabilir mi? Geçmiş deneyimler, bazı verimsiz modellerin 
üzerine gelen benzer ama verimli sistemlerin 
başarılı olduğunu gösteriyor. Choudhury 
işin büyüyeceği konusunda şüphe duymuyor ve operasyonu genişletme konusunda 
hızlı hareket etmek istiyor. Hedefte ilk 
etapta Türkiye'nin farklı kentleri var. Sonra 
Londra, Mumbai, Riyad, New York, Sydney 
gibi metropoller... “Global bir platforma dönüşmeyi hedefliyoruz” diyor Choudhury: 
“İstanbul'da üyelik satın alan biri Londra'da, 
New York'taki bir üye İstanbul'a geldiğinde 
kullanabilecek” G 
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FORBES GİRİŞİM - TURİZM 


Profesyonel Dönüşüm 


Merkez ofisini İstanbul'dan Londra'ya taşıyan World Tourism Forum 
Başkanı Bulut Bağcı'nın radarında Apple'ın 560 milyon dolarlık yatırım 
yaptığı Çinli bir teknoloji firmasıyla ortaklık kurmak var. 

BÜŞRA BOZOK AKKURT 


orld Tourism 
Forum 
(Dünya 
Turizm 
Forumu) Kurucu Başkanı 
Bulut Bağcı, Instagram'a yüklediği fotoğrafları gösteriyor; 
Türkiye'den Kazakistan'a, 
oradan Malezya'ya, daha sonra 
Afrika'ya... Bir hafta içinde 
ziyaret ettiği bu noktaları gösterirken Bağcı'nın esasında 
vurgulamak istediği yoğunluğu. 32 yaşındaki turizmcinin 
2015'te kurduğu organizasyonu WTE, şu sıralar kabuk 
değiştiriyor. Kasım 2017'de 
merkez ofisini İstanbul'dan 
Londra'ya taşıyan Bağcı'ya 
göre bu durum globalleşmelerinde önemli bir adım. Fakat 
yine de İstanbul'dan tamamen 
opmuş değiller çünkü her ne 
adar işin finansal kısmı Londra'daki ekip tarafından yönetilse de, 
bütün etkinliklerin altyapı hizmetini 
İstanbul'dan sağlıyorlar. “Londra'ya 
taşınmak global bir marka olma younda hızla ilerlememizi sağlıyor. 
Kurumsallaşmaya başladık ve daha 
profesyonel kişileri gruba ekliyoruz” 
diyen Bağcı, WTF bünyesinde bir 
danışma kurulu kurmuş. Kurulun 
başındaki isim ise İngiliz siyasetçi 
Jack Straw. 
WTEF'de şimdiye kadar Rusya, 
İspanya (Barselona) ve Katar dahil 
olmak üzere 13 destinasyonda etkinik yapıldı. Bu seneki ilk etkinlik ise 
1-2 Temmuz'da Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev'in 


124 | FORBES100. YIL | HAZİRAN, 2018 


Bulut Bağcı, “WTF olarak dünya barışının turizm üzerinden 


olacağı inancına sahibiz” diyor. 


ev sahipliğinde Astana'da yapılacak. Kazakistan Devleti'nin bu tek 
etkinlik için WTF'ye ödeyeceği 
rakam yaklaşık 4,5 milyon dolar, 
sponsorlarla beraber bunun 6 milyon 
doları bulması bekleniyor. Her sene 
düzenli olarak İstanbul'da yaptıkları 
Global Meeting'ler de artık 2023'e 
kadar Kazakistan'ın başkentinde 
yapılacak. WTF'nin burada toplantı 
başına alacağı rakam ise 11,6 milyon 
dolar. Bağcı'ya göre bu toplantıların 
Kazakistan'da yapılması, Malezya, 
Hong Kong ve Singapur gibi ülkelere 
erişimi de kolaylaştıracak. 

İkinci etkinlik ise ekimin ilk haftasında Mozambik Cumhurbaşkanı 


Filipe Nyusi'nin ev sahipliğinde 
başkent Maputo'da yapılacak. 
İki gün sürecek ve bin kişinin 
katılacağı etkinlik için WTF'nin 
imzaladığı kontrat 1,6 milyon 
dolar, sponsorların ödeyeceği 
rakamlarla beraber bunun yaklaşık 2,2 milyon dolara ulaşması 
öngörülüyor. Senenin üçüncü 
ve son etkinliği ise Malezya'nın 
başkenti Kuala Lumpur'da. 
2019'da ise Astana'daki genel 
toplantının dışında, Moskova, 
İstanbul, Malezya ve Güney 
Afrika Cumhuriyeti'nde etkinlik 
yapmayı planlıyorlar. 

WTEF üç yılda yaklaşık 68 
milyon liralık ciro üretti. Bu 
seneki hedefleri ise 55 milyon 
ira. Bağcı, “Esas geliri 2019'da 
üreteceğiz çünkü bu sene degiştirmeye başladığımız sisteme sadece bir demo yapıyoruz” 
diyor. Bağcı, KPMG'nin yaptığı 
hesaba göre yaklaşık 130 milyon dolarlık piyasa değerine sahip 
WTF'nin yüzde 25 hissesinin satışı 
için Apple'ın 560 milyon dolar yatırım yaptığı Çinli bir teknoloji firmasıyla görüşüyor. 2018 sonuna kadar 
gerçekleşmesi beklenen satış sonrası 
Çin'de de bir ofis açacaklar. 

Etkinliklerinde, bürokrasiyi ve iş 
adamlarını biraraya getiren Bağcı'ya 
göre bu hem destinasyonun pazarlamasına hem de turizmine büyük katkılar sağlıyor. Başarıya ulaştıkları noktayı ise “Her ay dünyanın bir yerinde 
etkinlik yapabilir duruma geldiğimiz 
nokta” olarak tanımlayan Bağcı'nın 
kişisel hedefi ise, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri olmak... © 
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RAMAZAN'I 
BU HİLALİN ALTINDA 


PAYLAŞALIM 


150 yıldır ihtiyaç sahiplerine elini uzatan Kızılay'a bağış yapın, 
paylaşmanın mutluluğunu Ramazan'da bir kez daha yaşayın. 


BAĞIŞLARINIZ İÇİN: #buhilalinaltinda 
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FORBES GİRİŞİM - ÖZEL GÜVENLİK 


Nişi Bulmak 


İbrahim Yılmaz, güvenlik işinde kimsenin bakmadığı alanlarda büyüdü. 
Şimdi gayrimenkulde aynısını yapıyor. 


rmed Güvenlik 

Sistemleri Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim 

Yılmaz, İstanbul, Şişli'deki Torun Center'ın 
1V'inci katındaki home ofisinde, 
22 yıl önce 17 yaşında bir delikanlıyken güvenlik sektörüne 
“tam anlamıyla sıfırdan” girdiği 
günleri yad ediyor: “Adıma bir 
kart bastırdım ve dağıtmaya 
başladım. Ancak ne büro ne 
atölye vardı; sadece bir cep ve 
ev telefonu. Seyyardım.” Ofis 
olarak verdiği ev telefonunu 
arayacak müşteriler için annesini “İbrahim Bey şu an ofiste 
değil, cep telefonundan ulaşabilirsiniz” diye tembihlediği 
günler geride kalmış görünüyor. 
Armed Güvenlik bugün 10 milyon liralık cirosu, 60 bin abonesi 
ve 600 bayisi ile bin 441 firmanın kayıtlı olduğu özel güvenlik hizmetleri 
sektörünün küçük ama en popüler 
oyuncularından. Zira şirketin müşteri 
portföyünde aralarında Cem Yılmaz, 
Tuğba Özay gibi isimlerin olduğu 
ünlüler, iş insanları, politikacılar ve 
sporcular yer alıyor. “Biz farklıyız” 
diyor Çorum, Kargılı bir ailenin İstanbul doğumlu oğlu İbrahim Yılmaz, 
“Sektör geneli hedefliyor. Bizse gelir 
diliminin en üst kısmını.” 

Bu “üst kısımda” kişilerin yanısıra 
AVM, işyeri gibi bireysel kullanıma 
göre daha pahalı sistemlere gereksinim duyan kurumlar yer alıyor. Zaten 
Armed güvenlik işinin elemandan 
ziyade daha çok elektronik sistemler 
tarafına odaklanıyor ve burası oldukça 
karlı. Aslında teknolojik gelişmelere 
paralel olarak güvenlik hizmeti ucuz- 
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BİROL BİÇER 


. om 2 
i 
Güvenlik sistemleri işine 22 yıl önce17 yaşında bir 


delikanlıyken “sıfırdan” giren İbrahim Yılmaz “ünlülerin 
güvenlikçisi” olarak Anılıyor. 


luyor. Eskiden 4-5 bin dolara kurulan 
sistemler için artık maksimum 2 bin 
lira yeterli. Ama AVM çapında bir yer 
söz konusu olduğunda bu maliyet 1 
milyon doları bulabiliyor. 

Türkiye'de 12 milyar liralık hacme 
ulaşan özel güvenlik işi, Yılmaz'ın 
da vurguladığı üzere Reyna baskını 
gibi hadiselerin de etkisiyle büyüyor. 
“Çevremizdeki kaygı bozukluğu ile 
doğru orantılı olarak sistemlerimize 
ilgi artıyor” diyor. 2018'de yüzde 12 
büyüyeceği düşünülen sektör, İçişleri 
Bakanlığı verilerine göre 287 bin kişilik nüfusuyla Silahlı Kuvvetler'den 
sonraki en büyük ikinci güvenlik gücü 
haline gelmiş durumda. İşin büyükleriyse 573 milyon lira cirolu ve 13 bin 
çalışanlı İsveçli Securitas, 500 milyon 
lira cirolu Tepe Savunma, İngiliz 
yatırım fonu Cinven ortaklığındaki 


Pronet ile Milestones Systems, 
Senkron Güvenlik, ISS ve G4S 
ve 500 milyon lira civarında 
cirosuyla Akdeniz Güvenlik... 

39 yaşındaki İbrahim Yılmaz 
güvenlik işine özel bir tutku 
duyuyor. Bunun kaynağıysa ortaokul yıllarında, aşçılık yapan 
babasının lokantasında çalışarak 
biriktirdiği paraları sakladığı 
kumbarasının evlerine giren 
hırsızlar tarafından çalınması. 
“Çok üzüldüm ama bu olay bana 
yepyeni bir hedef de kazandırdı: 
İnsanların güvenliğini sağlamak” diyor. Lisede bir güvenlik 
firmasında çalışmaya başlayan 
ve okul sonrası firmadan ayrılarak güvenlik sistemleri kurmaya 
başlayan Yılmaz, “Elimde alet 
çantaları ve kablolarla dolaşıyor, 
toplu taşımayla montaja gidiyordum. Otobüs şoförleri bazen 
almak istemiyorlardı” diye hatırlıyor. 
Yılmaz, Armed'i 2002'de kurdu. Şirketini İstanbul'un önemli konumlarında seçtiği ev ve iş yerlerine bedelsiz olarak sistem kurma önerisiyle 
büyüttüğünü, bu şekilde hem reklam 
hem de çevre yaparak müşteri portföyünü genişlettiğini söylüyor. 

Yılmaz'ın kimsenin bakmadığı 
alanlara odaklanma stratejisinin son 
ürünü Armed Gayrimenkul. Beş yıl 
önce kurduğu şirket, İstanbul'un Şişli, 
Dragos, Beylikdüzü gibi bölgelerinde- 
ki eski ancak müstesna binaları satın 
alıp lüks biçimde yeniden tasarlıyor 
ve güvenlik sistemleriyle donatıp satıyor. Bu çerçevedeki bir yeni iş de film 
yapımcılığı. Kısa süre önce kurduğu 
Armed Film Yapımcılık ile bir yıl içinde ünlü isimlerle çekilmiş popüler bir 
sinema filmi çekmeyi hedefliyor. © 
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FORBES GİRİŞİM - EV TEKSTİLİ 


Pamuk Kutusu 


Yüzlerce merdivenaltı imalathane ve ülkelerarası 
rekabetten yararlanan acımasız büyük alıcıların arasında 
boğulmaktan çıkışı markalaşma sağlayabilir. 

ERSUN ERDİNÇ 


ürkiye ekonomisi içinde 
ev tekstili sektörü yüzde 6-7 arasında bir paya 
sahip. Yıllık 600 bin 
evlilik, 13 milyon kadar 
doğum ve 1 milyonun üzerinde yeni 
konut satışı sektörü besliyor. Yalnız 
yaşayan genç kitlenin genişlemesi ve 
modanın ev tekstiline yansıması da 
pazarı büyütüyor. Türkiye'de ev tekstili pazarının büyüklüğü 13 milyar 
dolar olarak hesaplanıyor. Bunun 8 
milyarı iç pazar, 3 milyara yakın bölümü ise ihracata karşılık geliyor. 
Türkiye, yaklaşık 100 milyon dolarlık dünya ev tekstili ihracatının 
yüzde 80'ini gerçekleştiren ilk 10 
ülke arasında bulunuyor. 33 milyar 
doların üzerindeki ezici rakamıyla 
Çin ve onu izleyen 5 ve 4 milyar 
dolar civarındaki Hindistan ve 
Pakistan'dan sonra yaklaşık 3 milyar 
dolarla dördüncü sırada yer alıyor. 
Ancak burada kritik bir nokta var: 


Bu ülkelerin ihracatında, ürettikleri ürünlerin büyük bölümü kendi 
markalarını taşımıyor. Marka sahibi 
olamayıp büyük firmalara fason üretim yapmanın bedeli ise bıçak sırtı 
fiyatlara, neredeyse “maliyete” mahkum olmak. 

Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Turgut çareyi, marka 
sahibi olmakta görenlerden. Ama bu 
kolay değil. Turgut kardeşler dedelerinin 40 yıl önce manifaturacılıkla 
başlattığı tekstil yolculuğunu inşaat 
mühendisi ağabeyiyle birlikte Sümaş Tekstil İle ev tekstili alanında, 
ağırlıkla nevresim takımları üreterek 
sürdürüyor. 150 kişilik istihdamı olan 
şirketin 2017 cirosu 50 milyon lira 
-önceki yıla göre yükseliş yüzde 24. 
Bu yıl ise yüzde 20'lik artışla 60 milyon lira bekliyorlar. Cironun yüzde 
35'i ihracattan geliyor. Hedef bunu 
yüzde 50'ye çıkarmak... 

Ev tekstiline geçişleri, büyük üre- 


Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Turgut, Denizli'deki 
tekstil üretiminin kalitesine rağmen 
marka değeri oluşturulamadığı için 
tedarikçiliğin ötesine geçemediğini 
dolayısıyla yapılan işin karşılığının 
alınamadığını söylüyor. 


ticilerin stoklarındaki ürünlerin ticaretiyle başlamış. Bugün geldikleri noktada yerel 
fabrikalarda dokuttukları kumaşlara baskı yaptırıyor, kendi tesislerinde kesip paketliyor ve kendi pazarlama ağları 
üzerinden doğrudan perakende satış 
noktalarında kendi markaları “Cottonbox” ile satılmasını sağlıyorlar. 
10 yıl önce başladıkları “Cottonbox” 
macerasında bugün 800 satışno 
tasında varlar. 32 ülkede ürünleri 
satılıyor. Nuri Turgut, yavaş ama 
emin adımlarla gittiklerini anlatıyor. 
Nitekim hedefledikleri orta ölçekli 
mağaza zincirlerini Balkanlar, Orta 
Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika'da kurabilmişler. Sırada Güney Afrika'ya kadar olan kısımlar, Orta ve Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri var. Suudi Arabistan, 
Katar, Umman, BAE, Irak ve Kuveyt 
ile de aktif ticaret yapıyorlar. İran'da 
ise çok yeni beşinci mağazalarını 
Meşed kentinde açtılar. 

Sümaş Tekstil şimdi yurtiçindeki 
25 Cottonbox mağazasına ekleyece- 
&i beş tane konsept mağazası prototipi üzerinde çalışıyor. Bunların yaygınlaşması markayı güçlendirecek. 
Ancak Turgut'un elindeki en büyük 
koz yine şirketin doğduğu topraklardaki tarihi şehirlerden kaynaklanıyor: Pamukkale'deki Hierapolis ve 
hemen karşısındaki Laodikya'nın ev 
tekstilindeki isim hakkını alan Turgut, bunları geliştirmekte olduğu üst 
sınıf ürünlerde kullanmanın hazırlığını yapıyor... © 
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er yere zahmetsiz yolculuk, Cullinan'ın arkasındaki bir vaat 
değildir. Bu gerçektir” Rolls-Royce CEO'su Muller-Ötvös 


(© Ocukları pistten alalım. Rolls-Royce'un ilk arazi aracı olan 
Cullinan geliyor. Araç, kusursuz lüksün, off-road kapasitesi 
ile harmanlandığı en saf biçimi olarak tanımlanıyor. Meşhur sihirli 


süspansiyonu sayesinde yolda ve yol üzerinde etkili bir s 
Mevcut havalı süspansiyon sisteminin kapsamlı bir şekiliden yapılandırılmasıyla pervane şaftlarının güçlendirilmesi, 

nün ön tekerleklere dahil edilmesi ve yeni 6.75 litrelik ikiz 
turbo VIZ Rolls-Royce motorunun tam olarak yeniden işlenmesi, 
mümkün olan en düşük devir sayılarda (85ONm) doğru tork 
seviyesini (1,500 devir / dakika) sağlamış. Cullinan, manzara süiti 
ve rekreasyon modülü dahil, koleksiyonerlerinin yaşam tarzlarına 
özel bir çok ısmarlama özelliğe de sahip. rolls-roycemotorcars.com 


132 | FORBES 100. YIL | HAZİRAN, 2018 


Egzotik Kutlama 


İhtişam dolu bir film, ilk sahne için bahisleri alalım! Önce 
1700'lerin fonda olduğu, tarih perdesini aralayalım. La Chaux- de-Fonds'da bir saat atölyesinde henüz yirmisinde bile 
olmayan genç bir adam sabahlara dek çalışıyor. Takdim edelim, 
karşımızdaki çağının çok ötesinde bir mucit, büyüleyici mekanizmalarıyla çığır açan otomatları üreten adamı: Pierre- Jaguet 
Droz. Markanın 280'inci yılı kutlamaları da onun mirasına yaraşır 
nitelikte. Öyle ki mekanik bir imza makinesi bile var. Ancak bizim 
kadrajımızdaki yaratıcılığın ve sanatın zirvesini zorlayan “The Parrot Repeater”. Bu cep saatinde Jaguet Droz tarihinin en gözde 
kuşu, vahşi ormanda su içen kaplanlara meydan okuyor. Altın 
kasadan bir sahnede sergilenen, minyatürlerin ve mücevherlerin 
sofistike bir oyunu bu. 668 bileşenden oluşan şiirsel bir otomat. 
Haklılar, “Bazı saatler zamanı söyler bazıları ise hikaye anlatır" 
jaguet-droz.com 


" ir maniniz yoksa kullanmadıklarınıza talibim" diyor Kare 
Ryan. İngiliz tasarımcı diğer insanların attığı, artık istemediği nesneleri topluyor. Eskilerden yepyeni şeyler üretiyor ve 
üstüne gıcır gicır etiketler yerleştiriyor. Bu işe soyunmasında 
para ve kaynak eksikliği etken olsa da çalışmalarının yalnızca bi- 


reysel bir durumla ilgili olduğunu düşünmeyin. Küresel yoksulluk, şiddet ve aç gözlülük vicdanı ile giriştiği mücadelede sesini 
susturamadıklarından. Yaşadığınız mekanda Ryan'ın imza attığı 
254 cm'lik bu selvi boylu tasarımla ağaçların sesi, uzağınızda 
değil artık. "In The Woods" adlı bu çalışmasındaki kayın, huş ve 
meşeden yapılı parçalar, 5-7 bin dolar arasında satılıyor. 


bykarenryan.co.uk 
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ularınız bu konu o niş gibi hiss: 
artık mümkün 4 enleri için te 2J Trunk, D1'lerin 
mansları için gerekli ekipmanlarla ahat etmelerini şiar edinmiş. İh 
ordu gibi yanını 1 ilirsiniz: Fizik kurallarına m kuyan Phantom, pikap, mikser, plaklar, 
bilgi kulaklıklar. Devialet, uitton ile olan işbirliği rtak beklentilerimizin ifadesi 
bu tasarım için. Nadir bulunan bir element olan ru: mdan kaplamaları, ekipmanı derli 
toplu sarıp sarma! k ve kompak İe tasarımı ile bütünleşiyor. Estetik kaygılardan azade 


rüyalar sese dönüşebilsin diye. 


Fantastik 
Seramik 


onica Machado'nun gerçeküstücü ve yaratıcı 
karakteri, dile gelmek için tercihini seramikten 
yana kullanmış. Sanatçı, 1966 Lizbon doğumlu. İçinde- 
ki sanat tutkusu ağır basınca 1981'de kendini Paris'te 

uluyor. Gidiş o gidiş. Avrupa'da farklı ülkelerde sergiler açan sanatçı, muzip işleri seviyor. Etkileyici ve zarif 
figürler, şaşırtıcı imgelerle çarpışıyor onun çalışmaların- 
da. Her bir parça beklenmedik ayrıntılarla dolu olduğu 
için ayrı bir ilgiyi hak ediyor. Machado'nun mozaiklerle 
ezeli heykelleri, etkileyici tekniği kimi zaman çocukluk 
anılarından, sihirden kimi zaman ise erotizmden besleniyor. Kendisinin gizli bahçesine konuk olmak içinse 
100 bin doları gözden çıkaran koleksiyonerler hazırda 
ekliyor. monica-machado.com 
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Muhalif 
Gerilim 


| ngo Mavrer, 1932 doğumlu. Tevellütün yaratıcılığa 
zeval getirmediğinin en önemli kanıtlarından biri. 
Dünyanın prestijli müzelerinde sergilenen, yenilikçi 
aydınlatma tasarımlarında adını görmek mümkün. 
Çoğu kişi ise Alman tasarımcıyı kırılmış porselen parçalarından yaptığı “Porca Miseria" (1994) ile anımsıyor. Maurer, sıra dışı işler yapmaktan vazgeçmiş değil. 
Mavi bir eldiven, parmak uçlarındaki ampuller ile 
karşılıyor bu kez bizi. Tasarımın LED versiyonu 200- 
240 Volt için hazırlanmış ancak 100-130 V alanlar 
için halojen versiyon da mevcut. Özgür düşünceden 
uzak, her yerde tekrar eden tasarımların sıkıcılığına 
şaşırtıcı bir gönderme: Luzy Take Five. 
imgo-maurer.com 
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BREGENZ 
Bregenz Festivali 


Konstanz Gölü'nün zamansız, gerçeküstü bir 
düş sahnesine dönüşmesini seyre dalmak için 
şimdiden yerinizi ayırtın. Zira 18 Temmuz'da 
başlayacak Bregenz Festivali'nin biletleri hızla 
tükeniyor. Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi üç 
ülkenin arasında yer alan gölün kıyısında kurulu, 
Avusturya'nın en batısında bulunan Bregenz 
kenti, 1600'lü yıllarda büyük deniz savaşlarına şahitlik etmiş olsa da 1946 
yılından beri çok görkemli bir gösterinin gerçekleştiği adres. Öyle ki bu 


festivalin benzersiz atmosferini beyazperdeye taşımak isteyen yapımcılar 
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da etkinliğin müdavimlerinden. Tıpkı 2008 
yılında Tosca Operası'nın sahnelendiği 
zaman çekimler için soluğu göl kenarında 
alan Ouantum of Solace filmi ekibi gibi 
Festivalde tüm güzelliğiyle karşımıza çıkan 
yüzer sahne Seebuhne, Guiseppe Verdi'den 
Giacomo Puccini'ye, Wolfgang Amadeus 
Mozart'a kadar pek çok ünlü bestecinin 
eserlerinin sahnelendiği en çarpıcı konser 
mekanlarından biri. Bu yıl belirtilen programda Rossini, Bizet, Larcher gibi bestecilerin eserlerinin çarpıcı yorumlarının yanı sıra Viyana Senfoni Orkestrası'nın 
merakla beklenen konserleri de dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşata- 


caklar arasında. br f 


genzerfestspiele 


d : li Bordeaux, bu ay şarapseverler için çok cazip bir tercih. Garonne Nehri'nin kıyılarını 
Bor €d UX Şa Ta p Festiva l arşınlayarak kalbine ulaşacağınız bu büyülü kent, 14-18 Haziran tarihleri arasında yılın 
en çok beklenen şarap festivallerinden biri ile karşımızda. Kentin tarihi dokusu içinde 
deneyimlenecek olan lezzetler ve düzenlenecek şarap tadımları haricinde konukları bir de sürpriz bekliyor. 20'nci 
yıldönümü için onur konuğu, Liverpool ve Dublin'in ardından Bordeaux'yu ziyaret edecek olan dünyanın en büyük 
ve en göz alıcı yelkenli teknelerinin gerçekleştirecekleri, 
“Tall Ships Regatta”. 30 görkemli geminin, şehrin manzarası ile bütünleşerek bir film seti atmosferi yaratacağı 
etkinlik, yalnızca bağlardan şatolara dek uzanan tadım 
etkinliklerine katılacak şarapseverler için değil, tekne ve 
deniz tutkunları için de kayıtsız kalmayı zorlaştırır nitelik- 


Klasik Otomobil Festivali 


Leblebi tozlu, horoz şekerli, macunlu, gazozlu anılarınızda, 
üç günlük yolculuğa ne dersiniz? Cevabınız evet ise Klasik. 
Otomobil Festivali sizi bekliyor. Bu festival, her biri kültürel miras olarak değerlendirilmesi gereken, dönemlerine 
damgalarını vurmuş, günümüzün klasikleşmiş araçlarını, 
tutkunlarıyla buluşturarak görsel bir şölene ortak etmek 
isteyen Antika Otomobil Federasyonu'nun takdimi. Festivalin amaçları arasında, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet 
gösteren klasik araç kulüpleri üyelerinin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin, sahip 
oldukları en nadide klasikleri sergilemeleri ve müzayedeye 
katılmaları ilk sıralarda. Nostalji dolu anların yaşanacağı bu 
etkinlik, 29 Haziran'da Tüyap'ta kapılarını açıyor. 


İSTANBUL 


Joan Miro Litografi ve Gravür Sergisi 


2 Aralık'a kadar 


sanatçı Joan Miro adına son yıllarda düzenle ergiler ve müzagündeminin en omik krizdeki 
Portekiz hükümetinin, 2014 


i Amire bina: 
olduğu iddiası büyük tartışma yaratmıştı. Bu ki 
sergisi var. Joan Miro'nun iaşkın orijinal eseri, d 
tseverlerle buluş Küratörlüğünü sanat tarihçis 
nun yakın arkadaşı Picas: 
ür ağırlıklı en bügrafik sanatı koleksiyonu olare 
daha yakın olabilmeleri için 40 eserin ayrı bir bölümdi 


sında olac. eenmesine karar verilmiş. Ünlü Katalan sanatçının 


500 esere imza atmış olduğunu da not düşelim 
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yanda 


Diana Damrau & Nicolas Teste "Verdissimo' 


Diana Damrau 20 yıldır dünyanın önde gelen opera ve konser sahnelerinde hem lirik hem 
koloratur soprano rollerini kapsayan geniş repertuarıyla dinleyenleri büyülüyor. La Scala Tiyatrosu, İngiliz Kraliyet Operası, Viyana Devlet Operası, Bavyera Devlet Operası ve Paris Ulusal Operası sanatçının defalarca başrol seslendirdiği sahneler. Guiseppe Verdi nasıl İtalyan 
aryalarını Alman dokunaklılığıyla birleştirmeyi başardıysa Alman soprano Diana Damrau da 
kısa süre önce La Scala Operası'nda Verdi'nin Violetta'sında sergilediği uzun yıllar akıllardan 
çıkmayacak performansla bu birleşimin başarısını perçinlemiş oldu. "Verdi'nin sesi" olarak da 
anılan Damrau ve kocası bas bariton Nicolas Teste, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
eşliğinde 7 Haziran'da Lütfi Kırdar 'da Verdi'nin en sevilen aryaları ile düetlerini seslendirmek 


için sahnede olacaklar. biletix.com 


Eşikler / Thresholds 


Dünyanın ilk fotoğraf sergisini hala görme şansınız var. Nasıl mi? Zamanda 
yolculuğa çıkarak! İngiliz bilim insanı William Henry Fox Talbot'un 1839 
yılında Birmingham'da, King Edward's School'da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisinin kapılarını bizim için aralayan isim ise ünlü sanatçı 
Mat Collish. İlk gösterimi 2017'de Londra'da Somerset House'da gerçek. 
leştirilen “Eşikler / Thresholds" adlı bu sergi, dünya turnesi kapsamında 
İstanbul'da, Serginin konukları, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yer alan sergi 
alanına girdiklerinde, dijital ve üç boyutlu olarak inşa edilmiş bir mekana 
adım atmış oluyorlar. İçeride serbestçe geziniyorlar; dijital ortamda inşa 
edilmiş vitrinlere, eşyalara ve yüzeylere dokunuyorlar. Collishaw, 1839'daki 
fotoğraf sergisinin açıldığı sırada protesto gösterileri yapmakta olan işçi 
örgütü Çartistler'in seslerini ve görüntülerini de sergiye taşımayı ihmal 
etmemiş. Serginin en hoş sürprizlerinden biri ise kızılötesi sensörlerin ziya 
retçilerin görüntüleri üzerinde oynadığı oyunlar. Eşikler sergisi, 10 dakikalık 
sürelerde altışar kişi tarafından gezilebildiği için rezervasyon yaptırmayı 


sakın unutmayın. sanat.ykykultur.com.t 
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İZMİR 


Hollanda Dans Tiyatrosu 


21 Haziran 


Sanatta değişmeyen tek şeyin, değişim olduğu zamanlardayı; 
dern dans, 20'nci yüzyılın baş € 


kurallarına tepki olarak gelişmişti. Modern dans alanında kendi yolu 


rında balenin abul edilen 


nu başarıyla çizen, her zaman kendine özgü ve öncü bir topluluk olan 
Nederlands Dans T r (NDT) 
atıyor. Ulusal ve uluslararası arenada üstün yetenekleri, estetik yakla 


en güzel p: manslara imza 


şımları, g: klere uymayan sıra dışı prodüksiyonlarıyla isim yapan 
NDT, 2011'den beri çağımızın en iyilerin. 
dilen Paul Lighfoot'un sanat 
örlüğünde, tanınırlığının sınırlarını 


genişletiyor. Topluluk bu kez en çok be: 


cke'nin "Wir 5. 


les" ve Sol Leön&Paul Lightfo: 
e" koreografilerini izlemek 


25, İstanbul Caz Festivali 


"New Orleans'ın cazın doğuşundaki en önemli kent olduğu doğru. Yanlış olan, cazın 
tek başına bu kentte doğduğunu düşünmek” diyor Caz Kitabı'nın yazarı Joachim E. 
Berendt. Caz rüzgarı ise bu ay İstanbul'dan esiyor. 25'inci yaşını kutlayan İstanbul 
Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 27 farklı mekânında ağırlayacak. 26 Haziran-17 Temmuz arasında 

caz, funk, dünya müziği ve rock'ın en hayranlık uyandıran sesleri, Cemil Topuzlu 

Açık Hava Sahnesi'nden Zorlu PSM'ye, Beykoz Kundura'dan Esma Sultan Yalısı'na, 
KüçükçÇiftlik'ten Sakıp Sabancı Müzesi'ne şehrin dört bir yanındaki çok çeşitli 
mekânlarda müzikseverlerle buluşmaya hazır. Festivalin bu yılki sürprizleri arasında, 
rock tarihinin tartışmasız en muazzam vokallerinden Robert Plant ve grubu The 
Sensational Space Shifters, aşk, melankoli ve başkaldırının ses bulduğu müthiş baladlarıyla Benjamin Clementine, duyuları kategorilere sınırlı kalmadan kucaklayan müziği 
ve etkileyici vokaliyle Melody Gardot, yüksek enerjisi ve sesiyle caz ve swing'in altın 
çağını popüler türlere yaklaştıran Caro Emerald, modern caza dair yepyeni adımlar 
atan Toronto çıkışlı saksofon, davul, klavye ve bas gitar dörtlüsü BADBADNOTGOOD, 
çığır açıcı bakış açısıyla caza kendi ruhunu katan piyano virtüözü Robert Glasper, modern cazı Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afro-Amerikan etkileriyle harmanladığı stiliyle 
kitleleri sürükleyen Avishai Cohen gibi isimler var. Festivalin ağır topu ise 10 Temmuz 
akşamı KüçükÇiftlik Park'ta grubu The Bad Seeds ile bir konser verecek olan Avustral- 


a ? N z Nick Cave 
yalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave 


BIDDING I 


Defgon! Müzik Festivali 


Dünyanın en çılgın elektronik festivallerinden biri için geri sayım başladı. Hollanda'da 
2003 yılından beri büyük bir coşkuyla kutlanan Defgon., 'hard techno', 'hard house' ve 
'hard trance' gibi müzik türlerinin ön planda olduğu bir müzik festivali. Müdavimler cuma 
günü festival alanında toplanmaya başlıyor ve hafta sonu eğlencenin dozu gittikçe artıyor 
Taşikardisi olanların dikkat etmesinde yarar var çünkü şahane gösterilere eşlik edecekler 
arasında kalp çarpıntısı da kaçınılmaz. 22 Haziran'da başlayacak festival düzenlenecek 
'Endshow' ve 'Afterparty' sonrası pazar günü kapanış töreni ile veda edecek. 50 binden 
fazla elektronik müzik tutkununu bir araya getirecek olan Defgon.l ekibinin bir de tavsiyesi var: "Sahne şovlarına inanılmaz lazer gösterilerinin eşlik edeceği bu festivali, barbekü 
keyfi yapmadan hakkıyla tamamlamış sayılmazsınız." defgonl.n/ 
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Buz Gibi Macera 


Yardım almadan kutup noktasına kadar yen Richard Weber ile Kutup 
Dairesi'nin 800 kilometre yukarısında, 74'üncü enlemdeki tatilden bir ömür 
yetecek anılarla döneceksiniz. 

DENİZ BORA 
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ece yarısı güneşi altında 10 gün geçirmek... 

Sahilden birkaç metre açıkta oynaşan beyaz 

balinaları izlemek, meşhur Kuzeybatı Geçidi'ni fat 

bike" ile aşmak, buz kırıkları arasından balinalar 

ile SUP ve kano yapmak, ATV ve kamyonlarla 
tundraları, buzul şelalelerini keşfetmek ve en güzeli, bunları 
Weber kadar acı çekmeden yapmak fena fikir değil sanki... 

Önce kahramanımızı tanıyalım... 1986'da Kuzey Kutbu'na 

yürüyerek giden ilk Kanadalı Richard Weber, 1989'da tam 
olarak 90'ıncı Derece'ye ayak bastı. 1995'teyse kutup 
noktasına hiç yardım almadan ulaşan ilk kişi oldu. 2006'da kar 


ayakkabılarıyla yürüyerek yine oradaydı! Bugüne kadar 60O'tan 
fazla kuzey ve güney kutup gezisi tamamlayan Weber, birçok 
Guinness Rekoru'nun da sahibi. Eh zaten 74'üncü Enlem'de bir 
çeşit otel kurmak başka kimin aklına gelirdi ki? Git-gel 1993'te 
Weber Arctic'i kuran Richard Weber, hiç dokunulmamış, eşsiz 
Arktik bölgeye geziler düzenlemeye başladı. Bunlar çoğu hâlâ 
devam eden Kuzey Işıkları gözlemi, kutuplarda balık avı; kutup 
ayısı, ren geyiği, misk sığırı, Beluga balinaları gözlemi, en kuzeydeki noktalarda heli-kayak maceraları gibi etkinlikler. Weber'in, 
Arctic Watch Wilderness Lodge'ta önerdiği 10 günlük macera 
ise pek çok turun en iyilerini bünyesinde barındırıyor. 
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Uzaklar 


Arctic Watch Wilderness Lodge, Kutup Dairesi'nin 800 
kilometre kuzeyinde, Kanada'nın Nunavut Bölgesi'nde, 
Kuzeybatı Geçidi'nin kıyısındaki Somerset Adası'nda yer 
alıyor. 74'üncü Doğu enlemde dünyanın en kuzeydeki 
yerleşkesi. Burası hem kutup bölgesi hem de deniz ortamı 
olduğu için havanın bir saat içinde 10 derece değişmesi 
mümkün ancak yine de yazın yaşanabilir şartlara sahip. 
Sıcaklık genellikle gündüzleri 8-14 derece arasında kimi günlerdeyse 21 dereceye kadar çıkıyor. Yüksek kutup bölgelerine 
giden maceraperestlerin tundrada çadırda kalmak durumunda olma zorunluluğunu değiştiren Arctic Watch ile bölgeye 
yüksek standartlar gelmiş demek mümkün. Belki tatilden 
beklediğiniz lüks değil ama kalın zemin ve özel yalıtımlı 
duvarları ile sıcak, ikişer kişilik 16 odasında özel tuvaletleri, 
sıcak suyu, İnternet'i, rahat ve zengin mutfağı ile yukarı 
enlemlerin en lüks oteli burası. 16 özel oda, marin tuvalet ve 
lavaboyla donatılmış ancak duşlar çevreye zarar vermemek 
için sadece ana yapıda yer alıyor. Menü ise kutup alabalığı, 
Baffin Körfezi kalkanı, Alberta organik bifteği, Fransız-Kanada 
peynirleri, Okanagan Vadisi şarapları, Ontario'dan meyve ve 
sebzelerle gayet doyurucu. Şef ekmek, yoğurt, dondurma 
ve envai çeşit tatlılar da yapıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği 
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yerleşkede, öğle yemekleri arazide veriliyor. Şartlar fena 
gelmediyse şimdi maceradan maceraya koşalım... 


İlk gün Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nin merkezi 
Yellowknife'a uçakla gelip otelde kalınıyor. Kahvaltıdan sonra 
dört buçuk saatlik uçuşla Arctic Watch'a geçiliyor. Yerleşme ve 
tanışma yemeğinin ardından güvenlik brifingi ile kutup denizi, 
kano, SUP hakkında bilgilendirme yapılıyor. Üçüncü gün, ATV 
araçlarının tanıtımı ve kısa bir tırmanışla Cunningham Nehri 
ağzında beyaz balinalarla buluşmaya gidiliyor. Zira balinaların 
nehir ağzındaki sığ sularda oynaşmayı pek sevdiği bilinen bir 
gerçek. Öğle yemeğinin ardından doğan, paçalı şahin, çulluk, 
dalgıçkuşlarının pek sevdiği Triple Şelaleleri'ne tırmanış var. Bu 
bölgedeki kutup çiçekleri şaşırtıcı bir renklilik sunuyor; neyse 
ki misk sığırları arada yoklayıp misafirlere 74'üncü enlemde 
olduklarını hatırlatıyor. 

Dördüncü gün ATV ile Cunningham Nehri Deltası'nda, 
etrafı geniş açıdan gözlemlemek için en iyi rota olan “Misk 
Sığırı Patikası"nda gezintiye çıkılıyor. Inukshuk Gölü'nde öğle 
yemeği ve ekibin verdiği oltalarla kutup alabalığı, yakala-bırak 
avı yapılıyor. Akşam yemeğinin ardından isteyenler, Rich- 


Kuzeybatı Geçidi üzerinde 
helikopter gezisi atlanmaması 
gereken bir alternatif. Zira 
fotoğraflarda gördüğünüz 
narvalları, çeşit çeşit balinaları, 
fokları, kutup ayılarını kuşbakışı 
takip edip tarihi Beechey Adası'na 
helikopterle or. 1845'te 
Kuzeybatı Ge: ni bulmak için iki 
gemiyle giden Sir John Franklin ve 
129 adamının bu sularda hayatını 
kaybetti; liniyor. Adada 
gemicilerden birkaçının mezarı 
var ancak çoğu kayıp vetam 
olarak ne yaşandığı bilinmiyor. 

Bir başka alternatif olan 40 
dakika uzaklıktaki Cresswell 
Körfezi'nde kutup alabalığı avlama 
turunun da dünyanın en iyi av 
deneyimlerinden biri olduğu 
vurgulanıyor. 


ard Weber'in 1995 yılındaki yardım almadan yaptığı kutup 
yolculuğu sohbetine katılıyor. Beşinci gün de Cunningham 
Körfezi'nde, buz kırıkları ve beyaz balinalar eşliğinde kayak 
ve SUP gezisine çıkılıyor. Öğleden sonra Kuzeybatı Geçidi'nin 
müthiş manzarasına karşı kanyon gezisi var. İsteyenler 

'fat bike' ile buzlar eriyip yarıklar oluşmadan önce Arktik 
Kuzeybatı Geçidi'nde gezi yapıyor. Büyük ihtimalle kutup 
ayılarıyla tanışılıyor. Akşam ise isteyenler Richard Weber'in 
doğa fotoğrafçısı oğlu Nansen Weber'den vahşi yaşam 
fotoğrafçılığı dersi alıyor. Bu sayfalardaki tüm fotoğrafların 
Nansen tarafından çekildiğini ve hayatının babası ile kutuplarda geçtiğini düşünecek olursanız bu fotoğraf meraklıları 
için tam bir nimet. 

Altıncı gün Flatrock Şelaleleri'ne doğru Mercedes Unimog 
kamyonlarla gezi var. 60-305 metrelik dikey kayaların olduğu 
bölge, yer değiştiren fay hatlarının oluşturduğu büyüleyici 
manzaralar sunuyor. Tektonik hareketler sırasında yüzeye 
milyonlarca fosil dağılmış olması da ayrıca etkileyici. Burada 
denizkırlangıcı, kar kazları ve yağmurkuşu yaşam alanları 
dikkat çekici. Öğleden sonra ise çorak ama etkileyici Gull 
Kanyonu'na gidiliyor. Akşam isteyenlerle Kanada'nın kuzeyin- 
den takımadalar arasından Pasifik Okyanusu'na çıkan deniz 


yolu olan, özellikle de Panama Kanalı açılmadan önce pek çok 
keşif gezisine ev sahipliği yapan, yüzen buz kütleleri nedeniyle 
tehlikeli Kuzeybatı Geçidi'yle ilgili tarihi sohbet var. 

Yedinci gün Anne Burnu'na doğru uzak arazilerde kıyı 
boyu kutup ayısı gözlem gezisi yapılıyor. Buzullar, antik İnuit 
kamp bölgeleri ve prehistorik balina kemikleriyle ilginç bir 
rota. Sekizinci gün Mercedes Unimog kamyonlarla rafting 
ve kayak için Cunningham Nehri'ne gidiş. 20 kilometrelik 
rotanın son altı kilometresi tırmanışla kat ediliyor. Ancak 
zahmete değer zira 8 bin yıllık balina kafatasları, misk sığırları, 
kar kazları, tilkiler ve dahası var. Arctic Watch yerleşkesine 
kano ve SUP'lara iki-üç saatlik seyirle geri dönülüyor. Weber 
ailesi Cunningham'ın hızlı akan ama tehlikesiz bir nehir 
olduğunu belirtiyor. Son gün ise herkes için unutulmayanların 
tekrarlanacağı bir program gerçekleştiriliyor. Dönüş yine 
helikopterle Yellowknife'a... 

Tüm bu maceranın ücreti 14 bin 880 dolar. Ve “En iyi 
mevsimi nedir, ne zaman gidilir?"derseniz; sadece şimdi! Zira 
74'üncü enlemin turizm mevsimi kısa. Turlar, 28 Haziran'dan 
13 Ağustos'a kadar olan kısa dönemde 10 günlük sürelerle 
yapılıyor. Kimi dönemlerin şimdiden dolduğunu belirtelim... & 

wwwweberarctic.com 
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İda Costa'nın önü deniz, arkası orman, içi 
ise bir muhteşem kokulu bahçe. Assos 


stanbul'dan çıkıp sadece 
beş saatlik bir otomobil 


sahilindeki bu en lüks otel, çiftlerin Kuzey Ege 'mevsimi kısa" 
Kuzey Ege mabedi gibi. mazareti nedeniyle ciddi bir 


yolculuğundan sonra otele HANDAN BAYINDIR otel yatırımı almıyor. Olanlar 


giriş yaptığımızda ne iyi bir 

mimarın elinden çıktığı belli 
taş yapılar ne de hakim olan 
temiz ve huzurlu ortam... İllede o yasemin ve gül kokuları! 
Assos'un Kozlu Köyü sahilinde bulunan İda Costa, kuşkusuz 
bölgenin en güzel oteli. İlginçtir ki bu bölge bilinirliği yüksek 
olmasına karşılık sahildeki otelleri bakımından bir hayli zayıf 
kalıyor. İda Costa'yı işte bu yüzden şaşırtıcı buluyorum. Zira 
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da artık neredeyse köhne 
sayılabilir. Buranın yatırım tutarı 
ise 4 milyon dolar. Ve bunun 
yansımasını otelin her detayında görebilmek mümkün. 

İda Costa'nın yaratıcısı Kimya Mühendisi Uğur Olcay ve eşi 
Hülya Olcay, "Başka bir ay gelseydiniz başka kokular karşılayacaktı sizi” diyorlar. Dokuz dönümlük arazinin peyzajı, yaz boyunca her ay bambaşka bir koku ve renk cümbüşü yaşatacak 


şekilde düzenlemiş. Ama gül kokusu her daim var çünkü her 
bir köşeye dikilmiş Kübana gülleri 11 ay açıyor. Haziran ayında 


gitseydim Afrika zambağı ve mavi yaseminleri de görecektim... 


İki katlı beş ayrı taş yapıdan oluşan otelde giriş katında bir 
odada kalmanın iyi tarafı bir bahçeye de sahip olmak. Odadan 
doğrudan bahçeye çıkıp şık koltuklara kendimi bıraktığımda 
oradan kalkmanın bu derece zor olacağını tahmin etmiyordum. Önümde, boyumu geçen begonvil, çiçeklenmiş zakkum 
ağaçları, geniş alanlara yayılmış yaseminlerden ve dingin bir 
sessizlikten kopup sahile inmem bir hayli zaman aldı. 

Sabahı keyifli bir yer burası zira 30 metrekare alan ve 3,5 


metreye yaklaşan tavan yüksekliği ile ferah odalar güzel bir 
uyku çekmek için gerekli ortamı sağlıyor. Mısır pamuğundan 
özel dokunmuş bembeyaz nevresimler, bolca yastık ve alabildiğine geniş ve rahat yatak çok baştan çıkarıcı fakat aldanmamak lazım, dışarısı kaçırılacak gibi değil. Hem hava o kadar temiz ki istemeseniz de erkenden ve taptaze uyanılıyor burada. 
Odadaki her şeyde doğal malzeme kullanılmış. Yer döşemesi 
bile İsveç meşesi. Bu bir ayrıntı gibi görünse de statik elekriğe 
boğulmuş şehir insanları olarak o ahşabın üzerinde yürümenin 
nasıl hoş bir his yarattığını tahmin edersiniz... Özetle odalar, 
harika bir sahilde olmamıza rağmen bizi bir an önce kendimizi 
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ışarı atmaya yöneltmeyecek kadar ferah, aydınlık, modern ve 
şık. Unutmadan eklemeliyim, banyoda L'occitane'ın ürünlerini 
ulacaksınız, boşuna taşımayın. Havlu ve bornozlar da -içinde 
ir gram bile sentetik madde olmadığı için- su emiciliği ve 
okusu ile çok iyi bir his yaratıyor. 

Istanbul Culinary Institute'ün uzun yıllar genel müdür- 


a 


na gelince... Otelin tamamındaki yüksek kalite ve özen burada 
da devam ediyor. Kahvaltı büfesi akla ne gelirse konulmuş bir 
karmaşaya sahip değil. İncelikle seçilmiş lezzetler yer alıyor. 
Öğlen menüsü -yörenin otlu gözlemesi dahil- tam bir yaz 
günü hafifliğinde tasarlanmış. Assos'ta olunca etraftaki balık 
restoranları akıl çelmiyor değil. Siz yine gidin tabii ama burada 
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lüğünü yapmış Levent Çekem'in danışmanlığını yaptığı restora- 


akşam yemeği yemeden ayrılmak gibi bir gaflete de düşmeyin. 


Otelin bitişiğindeki üç dönümlük arazinin bir kısmında yetişen 
sebzeler mutfakta kullanılıyor. Malzeme iyiyse yemek de iyi 
oluyor haliyle. Buna bir de yaratıcı ve mahir bir menü ekleyince 
ortaya tam bir damak şöleni çıkıyor. Başlangıçta gelen mezelerin doygun lezzeti ve sunum zarifliği onları gerçek bir iştah 
açıcı yapıyor. Mesela tahin soslu humus tabağıyla aşk yaşadım! 
Masaya gelen menü kartında "İda Costa usulü karışık kızartma" 
gördüğünüzde, 'kızartma' diye atlamadan ona bir şans verin 
derim... Izgaraların da tam kıvamında hazırlandığını söylemeliyim. Beyaz eldivenlerle yapılan serviste kusur bulmak ise pek 
mümkün değil. 

Buraya hakim ses deniz, kuşlar ve ağaçlardan gelen doğanın 
müziği... 12 yaşından küçük misafir alınmaması tam da bu doğa 
senfonisini arayanlar için düşünülmüş... 


FOTOĞRAF: SETUR SELECT 
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Setur'un Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk (solda) Setur Select'in 2018'de tur düzenleyeceği bazı 
isimlerle: Tan Sağtürk ile St. Petersburg'a, Ayhan Sicimoğlu'yla İtalya'ya, Sunay Akın ile Paris'e... 
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Kişiye özel deneyim ve macerayı ön plana çıkaran Setur Select'in yeni güzergahların 


eklendiği 2018 p 
rehberiniz İlber O 


zel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin 

çok iyi bildiği Setur Select seyahatlerinin bu 

yılki programı, özellikle kültürü deneyimlemek 

isteyenleri cezbedecek yeni rotalar ve 

birikimleriyle bu rotaları unutulmaz kılacak 
konuklar sunuyor. 

Balenin başkenti sayılan St. Petersburg'u, Türkiye'de bale denilince ilk akla gelen isimlerden Tan Sağtürk eşliğinde gezmek 
bu yılın Setur sürprizlerinden biri. Her yerinde sanatı hissettiren 
beyaz gecelerin şehri, St. Petersburg'un müzelerini, Rus kraliyet 
yaşantısını yansıtan eserlerini ve bale ve müziğin buluşmasını 
gerçek bir baletin sanatçı bakış açısı eşliğinde üç gün boyunca 
deneyimlemek bu turla mümkün. Ayhan Sicimoğlu'nun keyif 
veren yol arkadaşlığı ve sohbetleri eşliğinde İtalya'nın Roma 
gibi kentlerinin yanında Ortaçağ havasının halen soluklanabildiği Gubbio, Citta del Castillo ve Bologna kentlerini keşfetmek 
ve dünyanın en özel lezzetlerinin peşine düşmek de bu yılın 
yeniliklerinden. Bu gezi için şöyle diyor Sicimoğlu: "Normal 
bir turistin göremeyeceği bir hayal dünyası hazırladım. Haliyle 
gezilen yerler, oteller, restoranlar sıradan turistin gideceği yerler 


ogramı, yeni rotalar ve sıra dışı keşifler vaat ediyor. Üstelik 
taylı, Ayhan Sicimoğlu, Tan Sağtürk, Sunay Akın gibi isimler! 
BİROL BİÇER 


olmayacak." Bir başka seyahat ise ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber 
Ortaylı eşliğinde Akdeniz tarihinin bütün katmanlarını içeren 
Lübnan'da, Fenikelilerden Romalılara, Haçlı Seferleri'nden Osmanlı fetihlerine, 19'uncu yüzyıl Osmanlı modernleşmesinden 
iç savaşa kadar uygarlıkların ve tarihi süreçlerin izini sürmeyi 
öngörüyor. Dört günlük gezi Beyrut sokakları ve tarihi mekanlarının yanı sıra, Beyrut'un kuzeyindeki tarihi şehirler Tripoli 

ve Byblos, Corniche bölgesi ve Güvercin Kayalıkları, Lübnan'ın 
dünyaca ünlü antik yerleşimi Baalbek gibi pek çok yeri içeriyor. 
Programa bu yıl eklenen yeni bir rotayı da Sunay Akın eşliğinde Paris oluşturuyor. Romantizmle özdeşleşen aşkların şehri 
Paris'i, Sunay Akın'ın anlatımında en sıra dışı hikayeler eşliğinde 
iki günde deneyimlemeyi vaat ediyor bu tur da. İlk gün St. Michel Çeşmesi, Pantheon ve Eiffel'in de dahil olduğu Paris şehir 
turu ile başlayan seyahatin ikinci gününde ressam Onay Akbaş 
eşliğinde Vincent Van Gogh Köyü gezisi bulunuyor. Diğer günler ise Le Pere Lachaise Mezarlığı ve Mus&e d'Orsay'a ayrılmış. 
Kişiye özel kültür seyahatlerini konaklama, restorasyon ve 
ulaşım dahil bin 850 euro ile 2 bin 400 euro arasında değişen 
fiyatlarda yaşamak mümkün. © 


FORBES | 147 


Tadın Ha 


ZEYTİNYAĞI 


5İ 


Tıpkı monosepaj bir şarapta olduğu gibi bölgenin tek çeşit hasadıyla 
zeytinyağı üretmeye başlayan Kristal, Meraklısına Özel Hatay Saurani 
Natürel Sızma Zeytinyağı'ndan bu yıl sadece iki ton şişeledi. Sırada 'Beylik' 


ve 'Sarıulak' zeytinyağı var. 
BİROL BİÇER 


ristal Zeytinyağları'nın kurucu aile üyelerinden, 
yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürü 
Christophe Dologh şirketinin en son niş ürününü 
tanıtmak ve tattırmak için kaynağını bulduğu yeri 
seçmiş. Burası Hatay'ın Altunözü ilçesinin Suriye 
sınırına sadece iki-üç kilometre mesafedeki Yarseli barajı 
yakınlarında, sanayi ve kentleşmeden oldukça uzak bir 
bölgede, Madenboyu ile Avsuyu köyleri arasında uzanan bir 
zeytinlik. Dologh, “Meraklısına Özel Hatay Saurani Natürel 
Sızma Zeytinyağı" ile bu zeytinyağının kaynağı olan Saurani 
türü zeytinleri burada tattırırken söze şöyle başlıyor: “Sadece 
bu bölgeye mahsus Saurani türü zeytinden ürettiğimiz bir 
lezzet olan Saurani zeytinyağının iki tonluk üretimi, miktar 
olarak küçük ama Türkiye zeytinciliği için büyük bir adım. Zira 
böylelikle hafızamızı geri kazanıyoruz." Dologh'un bu tanıtım 
için Hatay'ı seçmesi tesadüf değil. Çünkü son yıllarda sofralık 
Gemlik tipi ağaçların dikiminin çoğalmasıyla iyiden iyiye 
azalmakta olan Saurani zeytini ile zeytinyağı sadece buraya ve 
Asi nehrinin öte tarafındaki Suriye'ye mahsus. Altınözü ilçesi 
de adını esasen bölgede yetişen Saurani zeytinlerinin “altın 
suyu" olarak nitelendirilen yağından alıyor. 
Türkiye'nin ilk markalı zeytinyağlarından Kristal'in yöresel 
bir lezzet olan Saurani zeytinyağını marka haline getirerek piyasaya sürmesi, salt ticari bir girişimden ibaret değil. 
Christopher Dologh ve bölgeden projeye destek veren 
girişimci arkadaşları için bu daha çok yerel bir değerin topluma kazandırılması ve yanında Hatay'ın kültürel değerlerinin 
yüceltilmesi anlamına da geliyor. “Gönüllerini ve hayatlarını 
zeytin ağacına adamış bir aileyiz. Kristal Yağları, zeytinyağı 
kültürünün Türkiye'de yeşermesine, gelişmesine nesiller boyu 
öncülük ve hizmet etmiş bir marka" diyen Dologh bu projenin 
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daha çok sosyal ve kültürel girişim olduğuna dikkat çekiyor ve 
işin mahiyetini anlatıyor: "Türkiye coğrafyası fazlasıyla zengin 
bir zeytin çeşitliliğine sahip. Tıpkı üzüm gibi... Dünyanın her 
yerinde yöresine ve üzüm çeşidine göre isimlendirilen ve her 
biri ayrı marka ile satılan şarap gibi bu zeytin çeşitlerinden 
elde edilen zeytinyağları da karıştırılmadan ve kendi aromaları 
ile piyasaya sunulabilir hatta sunulmalı. Saurani zeytinyağı ile 
bunu başlatıyoruz.” 
42 yaşındaki Christopher Dologh'un ailesinin Türkiye'deki 
zeytinyağı macerası, bundan 80 yıl öncesine uzanıyor. Ancak 
ailenin Türkiye'ye gelişi ondan da öncesine dayanıyor. 1860'lı 
yıllarda Malta'dan bir vapurla İzmir'e gelen Micaleff Ailesi 
burada yerleşip bu ülkenin vatandaşı oldu. Dologh'un dedesi 
Anthony Micaleff'in 1938'de zeytinyağı üretimine başlamasıyla 
ailenin de kaderi Türkiye zeytinyağları ile birleşmiş. Ailenin ilk 
gelen fertlerini taşıyan vapuru markalarına taşıyan Micaleffler 
böylelikle 1945'te Türkiye'nin ilk zeytinyağı markalarından 
ristal'i kurdu. Nesilden nesle Kristal'i yaşatan aile, o dönemler 
daha çok Ege ve Marmara'da tüketilen zeytinyağının diğer 
bölgelerde de revaç görmesinin öncüleri arasında yer alırken 
ristal, Anadolu'da "Vapurlu Yağ” namıyla anılmaya başlandı. 
2007 yılına gelindiğinde şirketten ayrılan aile üyelerinin yerini 
çok eski bir aile dostu Lucien Arkas aldı. Armatörlüğün yanında 
bağcılık ve şarap üretimi yatırımlarıyla dikkat çeken Lucien 
Arkas'ın yüzde 55 ortaklığıyla Arkas Holding bünyesine geçen 
Kristal, bu tarihten sonra kurumsallaşmada büyük bir atağa 
geçti. Aileyi bugün genel müdür Dologh ve yönetim kurulu 
üyelerinden dayısı Vincent Noel Blase Micaleff'in temsil ettiği 
Kristal'de özellikle Ayvalık ve civarından toplanan zeytinler 
ayıklama ve yıkama işleminden geçirildikten sonra fiziksel 
yöntemlerle sıkılıyor. Elde edilen zeytinyağları paslanmaz çelik 


FOTOĞRAFLAR: KRİSTAL ARŞİVİ 
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Zeytinyağı 


Sınırlı miktarda şişelenen “Meraklısına Özel 
Hatay Saurani Natürel Sızma Zeytinyağı” 
Kristal'in bir misyon olarak benims 
ziraat mühendislerinin yerel zeytin ür 
yağhane sahipleriyle sürekli iletişii 


kurarak 
tüm üretim süreçlerini birebir takip ederek 


üreticileri bilinçlendi: 
“Üreticileri Geliştirme ve B: 
Koruma Proj 


nesine dayanan 
Lezzetleri 


si"nin ürünü. 


tanklarda özellikleri bozulmayacak şekilde muhafaza ediliyor. 
Ardından Bornova'daki fabrikaya aktarılıyor ve ambalajlanarak 
iç pazara ve ihracat yapılan 25 ülkeye sunuluyor. 2015 yılında 
yeniledikleri Ayvalık tesisi Türkiye'nin en kaliteli zeytinlerini 
fiziksel koşullarda işliyor ve natürel sızma zeytinyağı üretiyor. 
2010 yılında yenilenen Bornova tesisi ise kimyasal işlem kullanmadan rafine zeytinyağı elde ediyor. Üretilen zeytinyağları 
Kristal'in Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından tanınan laboratuarında kontrole tabi tutulmadan piyasaya sürülmüyor. 

Zeytinyağında yüzde 35 ile piyasa lideri olan Komili markasının ardından Kristal yüzde 13'lük pay ile ikinci sırada. Geçtiğimiz yıl zeytinyağı satışından 150 milyon lira ciro sağlayan 
Kristal yıl sonunda bu rakamın 170 milyon lira olarak öngörüyor. Kristal son yıllarda zeytinyağı üretimini Türkiye'nin farklı 
bölgeleri ve nadir çeşitleri ile de çeşitlendiriyor. 

Türkiye'nin en verimli bölgelerinin en iyi zeytin ve zeytinlarını seçtiklerini söyleyen Dologh, işleme ve ürün kalitesini 
yakından takip eden, kazandıkları uzmanlığı nesillerdir bir 
gelenek olarak sürdüren yerel üreticilerle uzun soluklu bir 
çalışma içinde olduklarını belirtiyor. Son dönemlerde Güney 
Ege Bölgesinin Memecik çeşidi zeytinlerinden soğuk sıkım 
yöntemiyle sınırlı sayıda üretilen ödüllü “Meraklısına Özel 
Selection Natürel Sızma Zeytinyağı ve 300 ppm toplam 
polifenol içeriği korunarak üretilen, E vitamini, Omega-3 ve 
Omega-6 içeriği açısından zengin "Anne ve Bebeklere Özel 
Natürel Sızma Zeytinyağı" gibi özel ürünlerle üstün nitelikli 
özel zeytinyağı üretimine yeni bir soluk getiren Kristal'in özel 
bir misyon benimsediğini anlatıyor Dologh. Bu misyon ifadesini son olarak “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri 
Koruma Projesi"nde buluyor. "Bu proje çerçevesinde ziraat 
mühendisi kadromuzla tüm üretim süreçlerini birebir takip 
ederek üreticileri bilinçlendiriyor, üretim süreçlerini geliştiriyor, 
ideal hasat zamanını belirliyor ve bekletmeden aynı gün sıkım 
için üreticileri destekliyoruz" diyor ve ekliyor: “Önceliğimiz 
yerel lezzetleri korumak ama bu aynı zamanda bir kalite geliştirme projesi.” “Meraklısına Özel Hatay Saurani Natürel Sızma 
Zeytinyağı" işte bu projenin eseri. 

Kristal'in bu yeni niş ürünü Hatay'ın sayılı bahçelerinde 
yetişen ve meyveleri yağ bakımından zengin olan Saurani zeytininden elde ediliyor. Türkiye'de bulunan 170 milyon zeytin 
ağacının yüzde 10'u Hatay'da, bunun da 5 milyonu sadece 
Altınözü'nde bulunuyor. Dologh, bu nadir yöresel zeytinyağını 
üretirken yöredeki yerel zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile iş 
birliği yaptıklarını anlatıyor. “Eskiden bu iş yöre yöre kamyon 


hi 


y 


GS 


150 | FORBES100. YIL | HAZİRAN, 2018 


gezdirilerek zeytin toplatılarak denendi ancak bu şekilde 


sürdürülebilir olmadığı görüldü. Sürdürülebilir olması için yerel 
üretici ve yetiştiricilerle çalışıyoruz. Onlar işin geleneğine hakim olduklarından ortaya daha kaliteli ürün ve sürdürülebilir bir 
iş çıkıyor. Bunlardan biri de aileleri üç asırdan fazladır zeytinyağı üreten Kuser Tarım'ın sahipleri. Kuser Tarım'ın yöneticileri 
Ahmet Melek, Hasan Rüstemoğlu ve Yusuf İshakoğlu dilde 
ve boğazda baharatlı, acımsı ve yakıcı bir tat bırakan yüksek 
kaliteli soğuk sıkım Saurani zeytinyağının, Suriye sınırı yakının- 
da kurdukları modern tesiste zeytinlerin toplanır toplanmaz 
besin değerini kaybetmeden sıkılarak sınırlı miktarda üretildigini belirtiyor. Yıllık 12 tona ulaşan bu üretiminse sadece en üst 
kaliteli kısmı olan 2,5 ton kadarı ancak Kristal'in “Meraklısına 
Özel Hatay Saurani Natürel Sızma Zeytinyağı" şişesine alınıyor. 
Zeytin varyetelerinin ve zeytinyağlarının kendilerine has 
ezzetini ve niteliğini kaybetmemesi için şarap gibi özel üretime koruma altına alınması konusunda kararlı olan Christopher 
Dologh bölgesel lezzetleri korumaya ve üreticileri destekleme- 
ye devam edeceklerini söylerken bu projenin Hatay ve Saurani 
ile sınırlı kalmayacağının da müjdesini veriyor: “Proje kapsamında Antalya'nın Beylik çeşidi ve ardından Mersin-Tarsus'un 
Sarıulak zeytini için de çalışmalarımız başlayacak." 


çin ye kiye 


Oyunlar ondan soruluyor 


Yani medyanın merkez — e i Mi Çin'de ge oyun pazan 
Chu kültürünün doğduğu iye deleri eş 
Changuha'yı mutlaka görün 
Cl i TODAY 
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Taze Egeliler 


Yunan Adaları müdavimlerine beş yeni seçenek... 
Hepsi ya mayısta açıldı ya da ilk müşterilerini bu ay 
ağırlamaya hazırlanıyor. 
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- Santorini 


Olanın la Kendisi 


anaves Ola'nın Santorini'deki butik otel ve villaları 


meşhurdur. Seriye yeni eklenen ve geçen ay 


açılan Canaves Ola Epitome ise adanın kozmopolit 


kasabası Ola'nın kuzey kısmında, manzaraya 

hakim bir falezin kenarında yer alıyor. Diğer 
birçok Santorini oteli gibi bitişik düzende değil, mahrem bir 
tatil sunuyor. Önceleri şarap depolamak için kullanılmış bir 
7'nci yüzyıl mağarasından dönüştürülen bu manzaralı otel, 


plajına girişi var. 


nızı sağlayacak” diyor ve günbatımının çok farklı olduğunu 


Bu havuzun etrafına konukların rahatı için özel kabinler de 
yerleştirilmiş. Otelin her mekanı ve odalar, gri, bej renkleri, 


doğal ahşap ve taşlarla rahatlatıcı bir atmosfer sunuyor. Yoga 
seansları düzenlenen Canaves Oia'da SPA, 'butler' gibi seçe- 


nekler de var. 


Balayı süitinin gecelik ücreti düşük sezonda 790 euro'dan 


başlıyor, yüksek sezonda 990 euro'ya kadar yükseliyor. 


Www.canaves.com 


merolivgi köyünde, balıkçı kasabası Armmoundi'nin üstünde 
konumlanmış. Oia'ya karşılıklı ulaşım sağlayan otelin Katharos 


Otel sahipleri “Burası Santorini'ye farklı bir açıdan bakma- 


vurguluyor. 45, 65 ve 90 metrekarelik 24 villanın hepsi özel 
havuzlu ancak daha büyük bir sonsuzluk havuzu da mevcut. 
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Eni Otelleri 


Katikies - Mykonos 


Gençlik İksiri 


onuklarını 15 Haziran'da ağırlamaya başlayacak 

Katikies Mykonos, Agios lonnias yarımadası üzerinde 

şahane bir konumda. 35 lüks süit, denize sadece 

birkaç basamak uzaklıkta. Otelde iki adet sonsuzluk 

havuzu, SPA, spor salonu, Yunan ve yabancı 
tasarımcıların ürünlerinin sergilendiği bir butik var. Delos 
adası manzaralı, sakin bir denize bakan otelin hilal biçimli 
plajı da sakin, rahat. Şampanya barı ve iki restoranı bulunan 
otel, Mykonos'un merkezine üç dakika mesafede ve zaten 
otel yönetimi, 24 saat Mykonos'un neresinde olursa olsun 
müşterilerine servis sağlıyor. 
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Katikies Mykonos SPA'sıyla da iddialı. Akdeniz tekniklerini 
harmanlayan bütüncül yaklaşımıyla Yunan Adaları arasında en 
iyiler arasında yer alacak gibi görünüyor: Çiftler için iki kişilik 
tasarlanan terapi odalarında canlandırıcı vücut uygulamaları, 
banyoları, gençleştirici yüz terapileri ve ayak masaj-yıkama 
ritüelleri... 

Leading Hotels of the World üyesi otelin 25, 35, 40, 55 ve 
60 metrekarelik 35 odası, klasik Yunan renkleri beyaz ve mavi 
ile dekore edilmiş. Hepsinin özel terasları, havuzu veya jakuzisi 
var. Odalar yüksek sezonda 510 euro'dan başlıyor, bin 626 
euro'ya kadar çıkıyor. www.katikies.com 


- Skiathos 


Kusu Konsepti 


idilli ile aynı hizada ancak anakara Yunanistan'a 
yakın Skiathos, konumu ve şahane plajlarıyla 


Yunanların en sevdiği adalar arasında yer alıyor. 


Elivi Skiathos ise 15 Haziran'da konuklarını 

ağırlamaya başlayacak bir aile işletmesi. 
Skiathos'un Pounta Yarımadası 
üzerinde çam ağaçları içinde denize 
nazır bir tepe, yamaçları ve plaja 
uzanan 213 bin metrekare alana yayılan 
Elivi, üç ayrı bölümden oluşuyor. 
Tepedeki 32 odalı Elivi Xenia Hotel 
muhteşem manzarasıyla, plajdaki 11 
evden oluşan Elivi Grace Suites deniz 
kokusuyla, çam ve zeytin ağaçları 


arasında gizlenmiş 61 odalık Elivi Nest 
doğallığıyla farklı cazibelere sahip. 
Banana ve Little Banana plajlarına 


tüm oda ve evlerinin ortak özelliği, 


uyumu ve doğallığı. The Elivi Nest 
en özel alternatifi olan 200 metrekarel 
Swan Villa dört odası, mutfağı, yemek 


havuzuyla eşsiz bir yer. 


Kou 
doğ 


Roo 


Elivi Skiathos'un diğer olanakları iki 
sauna, iç ve dış spor salonları, tenis ve 
sahaları... Havuzlardan 200 metrel 


Room'un o 
tüm havuzİ 


sistemiyle temiz 


altı barı bu 


let, su sporl 


sunuluyor. 


kare 
duğ 
ark 


arı, 


Rooms, Villas&Suites'de 
kounaries, Ambelakia, 
rudan girişi olan Elivi'nin 


ahşap ile açık renklerin 


ms, Villas&Suites'in 
ik iki katlı bir ev olan 
bölümü, salonu ve özel 


havuz, SPA, hamam, 
basketbol ve futbol 
i 
u 


k olanı Elivi Nest 

bölümde yer alıyor ve 
orlanmadan, elektroliz 
eniyor. Üç restoran ve 


unan otelde tırmanış, bisik- 


yoga, pilates seçenekleri 


Odalar 270 euro'dan başlıyor. Swan 


euro. 


Villa'nın günlük kirası ise 2 bin 700 


www.elivihotels.com 
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Yeni Otelleri 


SU 


unan adalarının en yeşili Za 


1 Haziran'da k 
sahip 105 kü 


kapıları 


Zakynthos 
-İemenii 


bik villa, gri taş 
balıkçı evi tarzı sunuyor. Tsi 


kynthos'ta kurulan otel, 
nı açıyor. Eski Kiklad mimarisine 
yapıların ardında sade 
ivi'de korunaklı bir 


tepeye organik bir şekilde yerleşen Olea All Suite 


Hotel, yüzyıllık zeytin ağaçları 


bayraklı plajına sahip otelde, meşe, ba 


malzemeler tercih edilmiş. 


Otelin kalbinde 4 bin metrel 
tüm odalar bunun etrafına kur: 
doğrudan bu büyük gölete, kiminin te: 


korunarak inşa edilmiş. Mavi 
mbu Ve rattan gibi doğal 


karelik 
ulmuş. 


bir gölet yer alıyor ve 
Kimi odaların terasları 
rasları küçük bir özel 


havuza açılıyor ve gölete bir minik şelale ile bağlanıyor. Kimi 


villanın da kendi özel sonsuzlu 
rasları, pergola ve ağaçlarla gü 
SPASı bulunan otelde Yunan yı 
almak mümkün. Yoga bölümü 
ve birçok su sporu yapılabiliyo: 


k havuzu var. Tüm villaların teneşten korunmuş. Üç restoranı, 
emeği ve plajda at biniş dersi 
olan otelde, bisiklet kiralanıyor 
r. Giyim ve mücevher butiği, 


zeytin ve şarap tadımı etkinlik! 
de ayrıca sunuluyor. 


eri, tekne kiralama seçenekleri 


36 metreden 105 metrekareye kadar villalardan oluşan 
otele 12 yaşından küçük çocuklar kabul edilmiyor. Fiyatlar 230 
euro'dan başlıyor, bin 234 euro'ya kadar uzanıyor. 


www.oleaallsuitehotel.com 
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Abaton Island Resort & SPA 
Girit 


Sonsuz Sefa 


eçen ay açılan otel, Girit'in en gürültücü, bol club'lı 
şehri Malia'nın körfezine bakıyor -neyse ki çılgın 
kalabalıktan yeterince 
uzakta. Sahilden 360 BE 
metre içeri uzanan 
bir alana yayılan Abaton Island 
Resort&SPA, Hersonissos kasabasına 
yürüyüş mesafesinde ve Heraklion 
Uluslararası Havaalanı'ndan 20 dakika 
uzaklıkta. Otel, tek katlı beyaz evleri, 
lagüne benzer havuzları ve yamaç 
manzarasıyla dikkat çekici. 
14 kategoride 152 oda; 71'inin çe- 


şitli boyutlarda mermerden, deniz suyu havuzları var. Odaların 
çoğu deniz manzaralı ve hepsi balkonlu ya da teraslı. Dekorasyonda, ışıltılı beyaz renk, Hindistan'dan gelen oyma yatak 
başlıkları ve oyma ahşap mobilyalar dikkati çekiyor. Kraliyet 
boyutu yatakları şişkin şilteleriyle çok rahat. Plajda yer alan 
Dream Villa en havalısı; 20 metrekarelik özel havuzu ve 252 
metrekare toplam alanıyla iki katlı, tek yatak odalı villa, öze 
konuklarını bekliyor. 

Abaton Island Resort&SPA'da iki adet genel havuz var; biri 
güneşlenme minderleri ve havuzun içine uzanan ıslak yataklarin olduğu sonsuzluk havuzu, diğeri 
de çocuklar için olanı. İçerde ısıtılmış 
bir SPA havuzu da bulunan otelin beş 
restoranı, helikopter pisti, yat kiralama olanakları mevcut. Ayrıca Spor 
salonu, tenis kortu, butik, mücevher 
mağazası ve terzi de bulunuyor. 

Oda ve villalar, 253 euro'dan başlıyor, 2 bin 420 euro'ya kadar uzanıyor. 

www.abaton.gr 
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Stüdyolar yerine sokağa inen;kamerası omzunda filmler çeken bir muhalifi. Gişe 
kaygısına, egemen politik görüşteki yapımlara, izleyicinin karakterlerle özdeşleşmesine, 
dramatik tiyatronun kalıplarına, sorgulamayan seyirciye hep karşı oldu. Kendi deyimiyle 
sinemanın Habil, televizyonun ise Kabil olduğu bir çağ bu. O ise 87 yaşında ve hala film 

çekiyor. Sevilmek ve çok izlenmek mi? Umurunda değil! 
NİLAY DİRİM 


re 
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Cannes Film Festivali'nin bu yılki af 
1965 yapımı Pierrot Le Fou'nun ül 


ini, Jean-Luc Godard imzalı 
öpüşme sahnesi süsledi. 


aceTime uygulaması, 15 Temmuz darbe girişiminin 
yaşandığı gece stratejik bir rol oynamıştı. Geçen 
günlerde ise FaceTime, 71'inci Cannes Film 
Festivali'ne damga vurdu. Bu kez telefon ekranından 
izleyicilere seslenen kişi, o anı görüntülemek için 
işbaşında olan flaşların seslerini makineli tüfeklere benzeten, 
lafını sakınmayan yaşlı bir adamdı. 87 yılı devirmiş olmasına 
kanıp 'talim terbiye kurulu' gibi konuştuğu sanılmasın. 
Bahsettiğimiz kişi, dünyaya hayal etmekten vazgeçilmemesini 
ve gerçek sinemacının anarşist olduğunu haykıran Jean-Luc 
Godard. 71'inci Cannes Film Festivali'nin bu yılki afişini 1965 
tarihli filmi “Pierrot le Fou'dan unutulmaz bir karenin süslediği 
yönetmen, ödül törenlerine pek itibar etmese de Cannes'a 
konuk olarak yine gündemi değiştirmeyi başardı. 1960'lı 
yıllardan bu yana hep yaptığı gibi. 2014'te üç boyutlu olarak 
"Adieu au Langage"ı (Dile Veda) çeken bu yıl da "Hiçbir şey 
ama devrimci bir şarkı. Bir elin beş parmağı gibi beş bölümde 
bir hikaye. sözleriyle anlatılan son filmi “Le Livre d'lmage" 
ile Cannes'a konuk olan Godard, “Ölene dek film çekeceğim” 
sözünün arkasında durduğunu kanıtlıyor. Peki kamerayı 
devrimci bir yazarın kalemi ustalığında kullanarak yeni bir 
üslup yaratan, 'auteur' kelimesinin vücut bulmuş hali olan bu 
adam bize ne anlatıyor? 
Bugün Ouentin Tarantino sinemasına hayran ancak tek 
bir Godard filmi izlememiş pek çok kişi var. Oysa Tarantino 
sinemasının en büyük ilham kaynaklarından biri Godard. Varsın 
ünlü yönetmen, “Tarantino, prodüksiyon şirketine benim filmimin adını verdi ama keşke onun yerine para verseydi" demiş 


> 


f " 
v 
Jeam-tiliGodard 
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olsun. Godard sinemasında "para" mühim mevzu. 
Paraya tamah ettiğinden değil, parasızlık yüzünden 
başvurduğu yöntemlerle sinemada çığır açtığından 
dolayı. Godard sineması doğmadan önce beyazperdede sular zaten durulmuyordu, kimler kimlerle beraber 
ne filmler çeviriyordu dersiniz? 

Yıl 1930, Avrupa savaş sonrası yorgun. O yıl manşetler Gandhi'nin Londra'da tutuklandığını yazarken 
Paris'te o gazetelerin satıldığı bulvarlar buram buram 
Chanel No 5 kokuyor, Edith Piaf henüz 14 yaşında 
Paris'te 'La Marseillaise' semalarında keşfedilmeyi 
bekliyordu. Uzak bir kıtada Chaplin'in sessiz sinemayı 


Yi 


sonlandırmamak adına mücadele verdiği günlerde, 1962 yapımı Vivre Sa Vie, Anna Karina'nın oyunculuğunun ve Godard'ın ustalıkla 
Godard dünyaya gözlerini açtı. 1930'lar Fransız sine- kullandığı jump cut'ların keşfi için en uygun yapımlardan biri. 

masının, şairane filmlerle anıldığı yıllar. Şiirsel görüntüer yakalamak diyalogların önüne, Jean Renoir, Marcel alan bu akım, filmi çeken yönetmen ile filmi yaratarak mizan- 
Carne gibi isimler ise kamera arkasına geçiyordu. İlerleyen seni ön planda tutan yönetmen arasındaki farkı gösteriyordu. 
yıllarda Roma'da gerçekçiliği şiirsel gösteren, kurguda efekte İtalyan sinemasından en önemli farklarından biri ise toplumsal 


yer vermeyen Yeni Gerçekçiler'in ayak sesleri işitilmeye başlan- o meselelere sorumluluk çerçevesinde yaklaşmıyor oluşlarıydı. 
mıştı. Fransızlar, bu cesur İtalyanlar'ın başlattıkları akıma kayıtsız Fransızlar, özgürlükçü kimi zaman sinema dilini bozan, kusurlu 
kalmayacaklardı. Tüm dünya böylece Jean-Luc Godard, Franço- — sayılabilecek çekimlere özellikle yer vererek tabuları yıkan bu 

is Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol ve Jacgues Rivette'in adamları sevmişlerdi. İdam Sehpası (Louis Malle, 1958), Yakışıklı 
öncülüğünü yaptığı "Yeni Dalga" ve "yaratıcı yönetmen/auteur" o Serge (Claude Chabrol, 1958), 400 Darbe (François Truffaut, 
kavramıyla tanışmış oldu. Akımla ilgili şahane bir özet için ise 1959), Hiroşima Sevgilim (Alain Resnais, 1959), Serseri Aşıklar 
müracaat Agnes Varda: "Yeni Dalga deyimini, Express dergisi (Jean-Luc Godard, 1959) gibi filmler bu dönemde çekildi. Üsicat etti. Bir ekol değil, bir dönemdir. Bir manifesto ya da kesin telik Yeni Dalga akımının yönetmenleri Howard Hawks, Alfred 


ortak noktalar yoktur. Yönetmenlerinin 30 yaşında ve filmlerin o Hitchcock, Orson Welles, Fritz Lang, John Ford gibi isimleri yani 
hepsinin maliyetinin 50 bin franktan aşağı olması belki ortak Amerikan Sineması'nı sıkı takip ediyorlardı. Godard'a dönecek 
nokta sayılabilir. Bir de bütün filmlerde, sokaklar boyu, neden olursak İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre vatandaşlığına 
olduğu bilinmeden yürüyen insanlar ve mutlaka birer yatak geçen Godard, 18 yaşına kadar İsviçre'de yaşıyor, Paris'e dönsahnesi vardır. Bu hareketin başlangıcından itibaren üç yılda mesinin ardından Sorbonne Üniversitesi'ne giriyor ve sıkı bir 
20 yeni yönetmen ayak bastı sinemaya, yeni biçimler, yeni aktivist olarak karşımıza çıkıyor. “Her Fransız aslında iki meslek 
ikirler... Bütün bunlar, inanılmaz bir canlılık getirdi. Yeni Dalga icra eder. Kendi mesleği ve film eleştirmenliği" demişliği olan 
budur işte" İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nden etkilense de Yeni yönetmen 1952'de film eleştirileri yazmaya başlıyor, 1953-1958 
Dalga'da çekilen her bir film, ayrı bir manifesto idi. Yönetmenler (yılları arasında kısa filmler çektikten sonra Yeni Dalga'nın en 
için sokaklar deneysel bir oyun alanı oluyor, yönetmenin yarat- o önemlifilmlerinden biri olan Serseri Aşıklar'ı (A bout de Sourffle, 
tığı dil, öyküden bağımsızlaşıyordu. Deneysellikten büyük keyif oo 1959) çekiyor. “Hikaye anlatmakta iyi olanlar Amerikalılardır, 
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Godard ve ilham 
kaynağı eşi Annâ 
Karina 1967'de 
evliliklerini 
noktaladılar. 


——B Masculin Fâminin 


Fransızlar değil. Flaubert ve Proust hikaye anlatamazlar. Onların 
yaptıkları başka bir şeydir” diyen Godard da böylece çektiği 
ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar ile sinemada "bambaşka 
bir şey" yapmış oldu. Serseri Aşıklar'ın senaryosu, F. Truffaut 
imzalıydı. Oldukça sert kritikleri ile tanınan yönetmenin "Daha 
iyisini biliyorsan kendin çek" minvalinde konuşan kayınpederine 
kızarak film çekmeye başlaması ise eleştirinin gücünü, Truffaut 
üzerinden bir kez daha sinema tarihine gösteren başka bir 
mevzu olacaktı. 
Godard her ne kadar "Bugün bile yapılması gerektiği gib 
bir film yapmak, benim için yaşamak istediğim gibi bir hayat 
sürmekten daha kolay. Eğer hakkım olduğuna inandığım hayatı 
yaşayabilseydim; film ya da sanatla uğraşacağımı düşünmüyorum" dese de pek çok sinefilin buna inanmayacağı aşikar. 1959 
ve 1968 yılları arasında “Le Petit Soldat, A Woman Isa Woman, 
My Life to Live, Les Carabiniers, Contempt, Band of Outsiders, The Married Woman, Alphaville, Pierrot le fou, Masculin 
Feminin" gibi 17 film çeken yönetmen, 1968 olaylarından sonra 
Dziga Vertov Film Ekibi ile çalışmaya başlıyor. Vertov'un "Dram, 
halkın afyonudur" düşüncesini paylaştığımızda sinemasına dair 
bir fikriniz olacaktır. Gişe kaygılarından, iktidar söylemlerinin 
parçalarından azade, Godard yeni arayışlarda idi. Godard'ın 
filmlerinde sıklıkla kullandığı Jump cut' (sıçramalı kesme), 
epik kurgu, yabancılaştırma efektleri bugün Tarantino, Jim 
Jarmusch gibi yönetmenlerin de ilham kaynağı. Kendisi de 
geçmişteki ustalardan bir hayli esinlendiği için “Bir şeyleri 
nereden aldığınız değil, onları nereye götürdüğünüz önemlidir” 
görüşünde. Ancak Amerikalı yönetmenlere ilham verse de 
Godard filmleri Hollywood'daki öyküleme tarzını bozmaktan 
büyük keyif alan yapımlar. Öncelikle asla karakterlerle özdeşleşmeniz hoş karşılanmaz, zaten isteseniz de bunu yapamazsınız. Godard sahnenin duygusal bütünlüğünü parçalar ve sizin 
o gerçekliğe dahil olmanızı istemez. Bunu nasıl yapar? Birden 
bire oyuncu kadraja, gözlerinizin içine bakmaya başlar, çekim 
ekipmanlarını Godard size zevkle gösterir hatta oyuncuların 
kendi aralarında konuşmalarını bile duyarsınız çünkü Godard 
“Bana göre oyuncu bir rolü canlandırır; o rolün kendisi değildir. 


Oyuncuları hiçbir zaman yönetmedim”" sözünün arkasındadır. 
Godard üslup denemeleri yapan bir yazar gibidir; aynı sahnenin bir kaç farklı açıyla yeniden çekilip arka arkaya gösterilmesiyle olayları bağlamından bambaşka bir boyuta taşır. Onun 
için filmlerde gösterilen kan yalnızca boya ya da ketçaptır ve 
izleyici bunu böyle bilmelidir. Yani tipik Hollywood filmlerinin 
başarısının bel kemiği olan 'katharsis'i (duygusal özdeşleşme) 
yaşayan izleyici olmanıza izin yoktur. Bu anlatı biçimi için esaslı 
bir yol göstericisi vardır: Bertolt Brecht. Brecht yabancılaştırma 
efektini tiyatrosunda nasıl başarıyla yansıttı ise beyazperdede 
Godard bu bayrağı devralır. Godard'ın alametifarikası elbette 
bunlarla sınırlı değildir. Çektiği planlar kendi içinde bağımsızdır, 
önceki sahnenin tamamlayıcısı olmaları beklenmez. Tıpkı kimi 
zaman oyuncuların repliklerinin mantıksız, makul olmayan diyaloglarla ilerlemesi gibi çekimler filme dahil edilir. Kimi zaman 
hiciv dolu bir yaklaşımla hatasız olması gereken “devamlılık” 
pek çok "kusurlu" sahne ile örülür. Aristo'nun Poetika'sında anlattığı 'katharsis'te görülen finalde arınma ya da haz duygusu 
ile bütünleşme böylece onun filmlerinde yok olur. “Burjuva 
sinemacılar gerçeğin yansımalarına odaklanırlar, biz ise bu 
yansımanın gerçekliği ile ilgileniyoruz” diyen Godard'ın planları 
tıpkı esaslı felsefecilerin gölgesinde parıldayan satırlar gibi 
yanıtlarla değil, daha çok sorularla ilgilidir. 

“Artık sadece iletişim araçları var, iletişimin kendisi yok" sözlerinden Godard için duygulanan, kahramanlarla kederlenen 
değil, soru sorabilen izleyicinin neden daha muktedir olduğu 
bir kez daha anlaşılıyor. Hayat onun filmlerinde de altını çizdiği 
gibi öyküsel anlatımdan çok farklı bir ritme sahip. Kendisi “Une 
Femme est Une Femme” filminin atmosferini Chaplin'in “Hayat; uzak çekimde komedi, yakın planda trajedidir" cümlesine 
borçlu olduğumuzu söylemişti. Medya çağının bir gösteri çağı 
olduğunu anlatan, “Siz artık televizyonu izlemiyorsunuz; Sizi/ 
yaşantınızı izleyen televizyon" düşüncesine sahip Baudrillard 
gibi düşünürler (Akıllı telefonlara ne demeli?), televizyonu 
Kabil suretiyle gören ve biz tüm bunları derin bir karamsarlıkla 
düşünürken yanımızdan ıslık çalarak geçip giden Godard'ı haklı 
çıkarıyor mu dersiniz? G 
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LÜKS YAT 


Rüya Üçlü 


Fairline 50'nci yılını İngiliz el işçil 


i, İtalyan dış tasarımı ve Hol 
kalitesiyle ürettiği Sguadron 53 ile kutluyor. 


BİROL BİÇER 


airline Yachts'ın 50'nci kuruluş yılını kutladığı Koç 
Müzesi'nin iskelesini çevreleyen antika teknelerin 
yanında biri oldukça farklı görünüyor. Ancak etrafı 
kuşatmış tarihi tekneler arasında ilk bakışta kendini 
fark ettiren 55 fit (16,92 metre) uzunluğundaki bu 
tekne, müzelik bir parça değil aksine son derece modern ve 
gösterişli bir yat: İngiltere'nin tüm dünyada el işçiliği ile ünlü 
lüks tekne markası Fairline Yachts'ın görücüye çıkardığı en son 
modellerinden yeni Sguadron 53. Geçen yıl Boot Düseldorf'ta 
sergilenen yat, Fairline Yachts'ın 53 fit boyundaki üçüncü 
jenerasyon motoryatı. İnce detaylara dikkat edilerek özenle 
üretilmiş bir motoryat olan Sguadron 53'ün her kıvrımı, 
zarif çizgileri ve sade tonları teknenin detaylarıyla bir bütün 
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oluşturuyor. 


Birkaç yı 


anda mühendislik 


önce yatırımcısı değişen ve yeniden 


yapılanan Fairline'ın yeni yönetiminin lanse ettiği ilk model 


olan Sguadron 53, da 
gövde ve platformunu 


modellerinin 


ha önceki 5330 


olsa da ünlü İngiliz yat üreticisinin esi 


döneme geçi 


işini semi 


bolize ediyor. S: 


geniş bir oturma takımını ve masayı 
FORBES'u ağırlayan Fairline Yachts Genel Müdürü Russel 


Currie, yatı d 
şekilde tasarl 
noktaya oda 


özelliklere. Sguadron 53'ü Avrupalı d 
ilk söyledikleri şu oldu: Sadece ona bakın yeter!" Currie, 


pen ve Targa 53 GT 
miras olarak devralmış 
idöneminden yeni 
guadron 53'ün hayli 
barındıran havuzluğunda 


aha ilk görüşte dış görünüşüyle cezbedecek 
adıklarını anlatıyor: “Gazeteciler genellikle üç 
lanır; yatın süratine, kabin sayısına ve teknik 


lergilere tanıttığımızda 


FOTOĞRAFLAR; FAİRLİNE 


50'nci yılını kutlayan Fairline Yachts İş Geliştirme Direktörü Karl Gilding, Genel Müdürü Russel Currie 


Türkiye temsilcisi Karina Yatçılık Genel 


Müdürü Murat Soydaş Türkiye lansmanını yaptıkları Fairline Sguadron 53 modeli ile 


yeni medar-ı iftiharlarını şu vecizeyle tanımlıyor: “Buna 
İtalyan tasarımı, Hollanda kalitesi ve İngiliz işçiliği triosunu 
birleştiren güzellik diyoruz." Bu modelde Fairline'ın dillere 
destan işçiliğine ve tekniğine dış tasarımda dünyanın en iyi 
tasarımcılarından biri olarak gösterilen Alberto Mancini'nin 
imzası ile Holandalı mühendislik firması Vripack'ın işbirliği 
ekleniyor. Sguadron 53, İngiliz Fairline'ın zaman içinde 
kanıtlanmış tasarımı, güzelliği, formu, işlevi birleştiren 
yatlarında kısmen de olsa İtalyan tasarımının dokunuşlarına 
başvurduğu ilk model aynı zamanda. Bu hem yapısı hem 
özellikleriyle sahiplerine benzeriz bir kullanım esnekliği, konfor 
ve mutlak lüks sunan bir model olarak nitelendiriliyor. 
Mancini'nin iç tasarımdaki etkisiyle tüm yaşam alanları karmaşık mobilyalarla beraber el yapımı ve son derece 
sofistike mobilyalarla donatılmış. "“Sguadron 53'ün tasarım ve 
üretiminde hiçbir şey şansa bırakılmadı" diyor Currie, “Bizim 
için Sguadron 53 gibi bir lüks objesinin el işçiliğine gösterilen 
özen aynı zamanda kişisel bir zevk ve içsel tatmin meselesi." 
Geçen yıl lanse edilen Sguadron 53'ün yeni tasarım vizyonuna başladığında Fairline cesur bir karar vererek İtalya'nın en 


heyecan verici yat tasarımcılarından Mancini ile klasik Fairline 
'ormunu yeniden tasarlamış. Bunu yaparken kendi geleneksel 
mühendislik mirasındansa hiç taviz vermemiş. Önceki modelerde düz bir zeminden ibaret olan ön güverte oldukça akıllıca 
tasarlanmış bir oturma alanı ile donatılmış. Sguadron 53'ün bu 
ebatlarda bu özelliğin uygulandığı ilk Fairline yatı olduğunu beirtmek gerekiyor. 16,92 metre boy, 4,52 metre ene sahip yatın 
her tarfında kenarlı ve köşeli unsurlardan özellikle sakınılarak 
tüm hatlar yumuşak kavislerle tasarlanmış. Her türlü deniz 
şartlarında seyir yapmayı sevenlere yönelik tasarlanmış bir 
model olan Sguadron 53 titizlikle verniklenmiş ahşap işçiliğiyle 
dikkat çekiyor. Ön panelde deri kaplama ve krom detayların 
kullanıldığı yat master kamara dahil olmak üzere tavan yüksekiği 1,92 metreye ulaşan altı yataklı üç kamaraya sahip. 

Özenle donatılmış iç mekanlarındaki zengin detayların 
yanında Sguadron'un önemli yeniliklerinden biri seyir halindeyken adeta görünmeyecek kadar gövdeyle bütünleşmiş 
bir filybridge. Son derece zarif bir kemere sahip fiybridge 360 
derece açık görüş açısı ve geniş oturma alanı ile oldukça ferah 
olduğu gibi iki koltuklu kokpit, mini mutfak ve buzdolabı dahil 
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Cc Lüks Yat 


ana güvertedeki tüm imkanları barındırıyor. İn, 


giltere Oundle'da 


yüksek vasıflı Fairline zanaatkarlarının elinde şekillenen yat, 


nan master kamarası iki metre yüksekliğe yaki 


büyük bir teknede bulunulduğu hissi verecek 


iki kamara da kendi tuvalet ve banyolarına sa 
kalabalık aileler ve 16 kişiye varan kalabalık mi 


ana güvertesinde bulunan geniş oturma alan 
üzeri kapaklarla kapanarak düz bir alan olarak 


kaptanına tam kontrol imkanı veriyor. Yatın alt güvertede bulu- 


laşan düz tavanı, 


iki kişilik geniş yatağı, gardrobu ve makyaj masası ile çok daha 


kadar geniş. 


Kamaranın yanında ise lavabo, duş, tuvalet olarak kullanma 
imkanı sunan seçenekli bir bölüm yer alıyor. İkişer kişilik diğer 


ip. Bu haliyle yat, 
safir grupları için 


ideal konaklama imkanı sunuyor. Zaten kamaralar ve güverteer yatın genişliğini azami kullanacak şekilde tasarlanmış. Tekne 


arına ek olarak 
da kullanılabilen 


bir mutfağa sahip. Aynı şekilde bu salonda bu 
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unan televizyon 


da indirilerek ortadan kaldırılabiliyor. Mutfak tezgahının altına 
yerleştirilen buzdolabı, ocak, bulaşık makinesi dışında kamufle 
edilmiş çekmeceler ve saklama alanları da görüntü kirliliği 
yaratmıyor. İkiz Volvo Penta D11-675 ve D11-725 'shaft drive" 
dizel motorlu, 2 bin 412 litre yakıt, 550 litre su kapasiteli 21 ton 
ağırlığındaki Sguadron 53 azami 34 knot sürate ulaşıyor. 
Sguadron 53 Türkiye'ye yeni girmiş olsa da üreticisi Fairline 
Yachts'ın Türk kıyıları ve yat meraklılarıyla tanışıklığı çok daha 
eskilere dayanıyor. Fairline Yachts'ı 23 yıldır Türkiye'de temsil 
eden ve yılda ortalama 12 Fairline satan Karina Yatçılık'ın bugüne 
kadar 200 Fairline yat sattığını söyleyen Karina Genel Müdürü 
Murat Soydaş markanın Türkiye'deki tüm teknelerinin sayısının 
300'e ulaştığını tahmin ediyor. 1967'de kurulan ve ilk markalı 
tekne olarak küçük bir sürat motoru olan Fairline 19'u piyasaya 
süren Fairline Yachts bugün kendi alanının en önemli lüks yat 


üreticilerinin başında geliyor. 33 fit ile 78 fit arasında lüks yatlar 
üreten Fairline'ın tekneleri çift motor taşıyor. Başlıca müşterilerini İspanya, Fransa ve İtalya'nın oluşturduğu Fairline yıllık 
100 milyon paund'a ulaşan satışlarının yüzde 40O'ını Akdeniz 
ülkelerine yapıyor. 

Akdeniz'den sonra popüler olduğu diğer bölgeler ise ABD, 
Avustralya ve Kuzey Avrupa. Fairline teknelerini diğerlerinden 
ayıran başlıca unsurların başında gövdeleri geliyor ve Kuzey 
Avrupa denizlerinin sert koşullarında rahat seyirleriyle tanıniyorlar. 1994'te tanıtılan sınıfında en büyük fiybridge'e sahip 
Sguadron 65, 1996'da üretime geçen ve çok popüler bir sürat 
botu olan Targa 48 gibi mihenk taşı yatların üreticisi Fairline'ın 
bugüne kadar ülkemizde en çok satılan modelleri ise Sguadron 
55-59 modelleri ile Sguadron 78. Üç yıl önce yatırımcısı değişen 
ve otarihten sonra yeni bir atılıma giren Fairline'ın geliştirdiği 


yeni modeller de sırada bekliyor. “Şu an yeni bir Sguadron 53 
üzerinde çalışıyoruz" diyen İş Geliştirme Müdürü Karl Gilding 
bunları kulağımıza fısıldıyor: “Fairline birkaç yeni tekne modeli 
yaratmaya devam edecek ve tekne serisini yenileyecek. Yakın 
zaman önce Cannes'da Targa 63 GTO'yu takdim ettik, bu yıl 
içinde Targa 43 lanse edilecek. En son modelimiz F-Line 33 ise 
gelecek sene baharda sergilenecek." 

Motoryatlara öncelik veren Fairline elektrikli ve hibrit yat 
üretimine şimdilik mesafeli dursa da Russel Currie'ye göre 
teknolojinin geliştirilmesi bekleniyor: " Cat, Volvo ya da Man 
gibi motor üreticileri hibrit ve elektrikli itiş sistemlerinde 
teknolojileri iyileştirirlerse bu motorları da kullanırız." Currie ve 
Gilding “teknoloji ile birlikte lüks algısı da değişiyor" diyor ve 
ekliyorlar: “Türk insanı tekneciliği çok seviyor. Sguadron 53 ise 
tüm beklentilerini karşılayacak özellikte” © 
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Seyir Postası 


8 Mayıs'ta sahiplerini bulan The 
International Yacht&Aviations 
Awards'ın en dikkat çekici 
teknelerinden biri 25-40 metre 
yat kategorisinin galibi “Seleda”. 
Yarı motoryat yarı trawler görünümü 
ve mavi gövdesiyle ilk bakışta dikkati 
çeken tekne, Oğuzhan Güler tasarımı 
Seleda'nın “Design et al" jürisini 
cezbeden özellikleri bunlarla sınırlı 
değil elbette. Jüri, teknenin iç ve dış 
geniş mekan tasarımına dikkati çekiyor. 
Seleda ayrıca modern hatları ve boydan 
boya cam tasarımıyla misafirlerini 
denize daha yakın hissettiren bir 
tekne. Ana kamara ise 25 metrekarelik 
alanı ve kışın da denize çıkan sahipleri 
için yapılan elektrikli şöminesiyle en 
beğenilen mekanlar arasında. Yine alt 
güvertede iki misafir kamarası ve üç 
kişilik iki mürettebat kamarası yer alıyor. 
Ana güvertedeki kaptan köşkünün ön 
tarafında bulunan hareketli oturma 
alanının yemek, dinlenme ya da 
güneşlenme alanı olarak kullanılabilmesi 
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Odüllü Güzeller 


de bir başka önemli özellik. 27 metre boy 
ve 640 metre enindeki Seleda 2X800 
HP motorlarla 16 knot hıza ulaşıyor. 
Mengi Yay Yachts, The International 
Yacht & Aviation Awards 2017'den de 
"Aguarius” ile iki ödülle ayrılmıştı. 

İç tasarımıyla Esra Kazmirci Interiors'a 
ödül kazandıran Numarine 32 XP ise 
genel tasarımı Can Yalman'a ait bir tekne. 
32 XP'nin dikkati çekmesini sağlayan, 
Esra Kazmirci Interiors'ın akılcı ve şık 
mekanları. Toplamda 330 metrekare 
yaşam alanına sahip süperyat, iç mekanda ve yerleşimde kişiye özel düzenleme 
yapma olanağı veriyor. Tekne sahibinin 
kamarası üst güvertede 40 metrekare 
alanı, giyinme odası ve iki banyosuyla 
çok konforlu. Ana güvertede ise salon, 
yemek bölümü ve mutfağın yanı sıra 30 
metrekarelik ikinci bir ana kamara yer 
alıyor. Bu kamara da iki ayrı tuvalet ve 
ortak bir duşa sahip. Alt güvertede iki 
VIP kamara-iki misafir kamarasının yanı 
sıra beş kişilik mürettebat için ayrı bir 
yaşam alanı bulunuyor. Teknenin yaşam 


alanlarında bolca ahşap, deri, pirinç ve 
mermer çeşitleri kullanılmış. Rahat ve 
tarz sahibi mobilyalar, Missoni Home, 
B&B Italia and Tom Dixon gibi birinci sınıf 
markalara ait. Explorer serisinin ilk modeli 
32,5 metre boy ve 8 metre enindeki 
Numarine 32 XP çelik gövde ve fiberglas 
üst binaya sahip. 32 XP, 2XCAT CI8 Acert 
C715bhp ©2100rpm motorlarıyla 14 
knot azami hız ve 12 knot seyir hızına 
sahip. Ses ve titreşim yalıtımında Üst 
standartları karşılayan yat, 9 knot hızda 4 
bin deniz mili kat edebiliyor. 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 


Pearl Yachts Türkiye'de 


Aguamarine Ltd, İngilizler'in önde gelen yat üreticilerinden 
Pearl Yachts'ın temsilciliğini aldı. Üstün kalite ve tasarım 
mükemmeliyetçiliğini geniş iç mekânlarla birleştiren yatlar 
inşa etmek için kurulan Pearl Yachts, yüksek standartlara 
sahip bir marka. Tasarımı Bill Dixon ve Kelly Hoppen'a 

ait olan Pearl Yachts ürün gamında flybridge'li üç mod- 


eli mevcut: Pearl 65, Pearl 80 ve Pearl 95. Pearl Yachts'ın ilk incisi Pearl 65'in 2017 
yılında Düsseldorf Boat Show'da yapılan tanıtımından sonra serinin diğer incisi Pearl 
80 de geçtiğimiz günlerde Palm Beach Boat Show'da tanıtıldı. Serinin son teknesi 
Pearl 95 ise önümüzdeki günlerde denizle buluşacak. Pearl 80 ve 95'in Avrupa 
tanıtımları tüm Avrupa, Türkiye ve ABD temsilöilerinin de katılımı ile Cannes Yachting, 


Festival 2018'de yapılacak. wwwag: 


Kazanan Ares 2 Ekibi 


Beneteau tarafından düzenlenen, yakala-bırak 
balıkçılığında referans niteliği kazanan, sportif (canlı) 
balık avı turnuvası International Barracuda Tour'a dünya 
çapında 15 ülkeden 70'ten fazla ekip, 300'ü aşan denizci 
katılıyor. Turnuva aynı zamanda Beneteau'nun yeni Barracuda modellerini deneme fırsatı veriyor. Ülkemizde de 
sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 
Barracuda Tour'un Türkiye elemesi, bu yıl üçüncü defa 
Tezmarin ve Suzuki Marine işbirliği ile İstanbul-Burgazada 
parkurunda gerçekleşti. 6 Mayıs Pazar günü Kalamış 
Marina'da düzenlenen kahvaltının ardından Barracuda ve 
Antares dıştan takma model teknelerin katılımı ile start 
verilen yarış, zorlu ve mücadeleli bir üç saatlik etabın 
ardından Burgazada'da son buldu. Birinci olan Ares 2 
ekibi (Yusuf Fazlı Temiz, Orhan Erdenen, Dergun Tansel, 
Osman Dumlupınar) 30 Mayıs-2 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Fransa Port du 


Crouesty'de düzenlenecek büyük finale Tez- a Â 
marin sponsorluğunda MP. dn 


gitme şansını yakaladı. 


SU Bizim Sulard 


Top Leisure Yat Satış ve 

Servis A.Ş, Nautor's Swan 

markasının Türkiye temsilciliğini üstlendi. Akdeniz'deki 

varlığını güçlendirme 

stratejisi çerçevesinde, 

Jeanneu yelkenli tekne- e eni 

lerinin distribütörlüğünü 

yıllardır sürdüren Top Leisure'ı seçen Nautor's Swan, 
50 yılı aşkın süredir tekne üretiyor. Finlandiyalı marka, 
adındaki iddiayı yanıltmayan markalardan... İlk görüşte 
zarafetiyle dikkati çeken Swan tekneleri, inşa kalitesi ve 
performansta da iddialı. Swan'ların fiyatları bu kalite ve 
fiyat doğrultusunda hayli yüksek... ww 


Yelken Sepeti Hizmetinizde 


Yelkene dair her şeyi 
bulabileceğiniz alışveriş 
sitesi Yelken Sepeti, ikinci el 
ve sıfır yelkenlerin yanı sıra 
aksesuarları da bir araya 
getiriyor. Sitenin en çok ilgi 
gören ürünlerinden biri de 
yelken kumaşından üretilen 
ekip çantaları. Lamine ve örgü yelken kumaşları birlikte 
kullanılarak üretilen bu çantalar hem hafif hem de çok 
dayanıklı. Taşıma kolonları sayesinde omuzda ve sırtta 
rahatça taşınabiliyor. Fiyatı Gi göre 259,660 TL'den 
başlıyor. ww İL 
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DİYENLER Bi 
İÇİN İDEAL! 


Bodrum Havalimanı'na 12 dk. mesafede ve denize sıfır konumda 


ü Evleri'nde yaşam b 
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ış ticaretin 2017'de 
hızlanmasının olumlu 
sonuçlarını Türk lojistik 
sektörü de gördü. 2017'de 
yüzde 5 büyüyen sektör, 
bu yıl özellikle ihracatın hızlanmasıyla birlikte büyümesini yüzde 5'in 
üzerine çıkarmayı planlıyor. Son 
15 yılda yüzde 5,6 büyüyen Türkiye 
ekonomisinde lojistik sektörü 100 
milyar lira hacme ulaştı. 
Sektör ulaştığı hacimden aldığı güçle 2023'de 50 milyar dolar 
ciroya ulaşmayı hedefliyor. Özel 
sektör yaptığı yatırımlarla geleceğe 
hazırlanırken en büyük güvence- 


Dijital Lojistik 


2017'de yüzde 5 büyüyen lojistik sektörü, 2018'de büyüme hızını artırmayı 
hedefliyor. Türkiye'yi lojistik üssü haline getirecek yatırımlar yapan sektör, 
dijitalleşiyor ve e-ticaret hizmetlerine odaklanıyor. 


leri ise Türkiye'nin konumu. Asya 
ile Avrupa kıtası arasında köprü 
olan ve üç tarafı denizlerle çevrili 
Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu arasında coğrafi olarak doğal bir hub 
konumunda. Devlet ve özel sektör 
güç birliği ile yapılan yatırımlara bu 
coğrafi avantaj da eklenince sektörün büyümesini sürdüreceğine ve 
hedeflerine rahatlıkla ulaşacağına 
kesin gözüyle bakılıyor. 


EN BÜYÜK FİLO 

Kara, deniz ve hava taşımacılığını 
entegre eden lojistik sektörü dünyada 5 trilyon dolarlık bir hacme 


ulaştı. Türkiye'de geçen yıl yapılan 157 milyar dolarlık ihracatın 
yüzde 49'u deniz yoluyla, yüzde 40'ı 
karayolu taşımacılığıyla, yüzde 11'i 
de havayoluyla yapılıyor. Türkiye, 
Avrupa'nın en büyük karayolu filosuna sahip. Yaklaşık bin 500 lojistik 
ve taşımacılık şirketinin 46 bin aracı 
ile taşıma yapılıyor. 

Türkiye'nin karayolu taşımacılığının performansı Türk lojistik sektörünün seyrini de gösteriyor. UND 
(Uluslararası Nakliyeciler Derneği) 
verilerine göre 2016'da 1 milyon 205 
bin 577 adet olan ihracat taşımaları 
2017'de yüzde 4 artarak 1 milyon 


250 bin 67 adet olarak gerçekleşti. 
İhracat taşımalarımızda en büyük paya sahip olan Irak'ta yüzde 

7 büyüme sağlandı. Irak'ın siyasi 
istikrara kavuşması ve gümrük 
düzenlemelerinin daha sağlıklı 
yapılmasıyla birlikte önümüzdeki 
yıllarda taşımacılık sayısının yıllık 
600 bin seferin üzerine çıkabileceği 
tahmin ediliyor. 


İhraç taşımaları bölgesel olarak 
değerlendirildiğinde, Avrupa'ya ve 
Ortadoğu'ya ihracat taşımalarının 
yüzde 5 arttığı görülüyor. Rusya ile 
ilişkiler normale dönmesine rağmen 
Bağımsız Devletler Topluluğu ve 
Orta Asya ülkelerine taşımalarda 
yüzde 3 düşüş var. 2017'de ihracat 
taşımalarının yüzde 79'u Türk, yüzde 21 yabancı araçlarla yapılırken; 
yabancı araçlar yüzde 7, yerliler ise 
yüzde 4 artış sağladı. 

Diğer taraftan ithalatta 2017'de 
Türk araçları yüzde 23 artış ile 
453 bin 678 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirdi. İthalat pazarında 
Türk firmalarının payı yüzde 66'ya 
ulaşmış durumda. 

2017'de 2015 ve 2016 yıllarındaki 
yaralarını saran lojistik sektörü, 
Avrupa'da tarihi bir dava da kazandı. Türkiye'nin Macaristan'a karşı 
açtığı davada Avrupa Adalet Divanı, 
Türk araçlarından geçiş ücreti 
alınamayacağına karar verdi. Bu 
karar, Türkiye'nin Avrupa nezdinde 
kazandığı en büyük davalardan biri. 
Tüm AB üyesi ülkeleri kapsayan 
bu zaferin bir benzerinin 2018'de 
Avusturya'ya karşı elde edilmesi 
bekleniyor. 


UTİKAD Başkanı Emre Eldener, 
Türkiye'de lojistik sektörünün 
geçen yıl yüzde 5 büyüdüğünü, bu 
yıl ise bunun üzerinde bir büyüme 


beklendiğini belirtiyor. Türkiye'de 
lojistik ve dış ticaret firmalarının 
faaliyetlerinin toplamda 300 milyar 
liraya ulaştığını söyleyen Eldener şu 
açıklamaları yapıyor: “Bu büyüklü- 
gün yaklaşık yüzde 50'si doğrudan 
lojistik firmalar tarafından yerine 
getiriliyor. Avrupa'da lojistik sektörünün yaklaşık 630 milyar euro 
değerinde olduğu ifade ediliyor. 
Türkiye'de yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlayan lojistik sektörünün 
Avrupa ile rekabetçi düzeye getirilmesinde önem arz eden hususlar 
yer alıyor. Her iki yılda bir Dünya 
Bankası tarafından gerçekleştirilen 
LPI (Logistics Performance Index) 
çalışmasının üst sıralarının başta 
Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri tarafından domine edildiğini 
görüyoruz. Singapur, Hong Kong 
ve ABD harici ilk 10'daki ülkelerin 
hepsi Avrupa'dan. Bu ülkeler verimli 
işleyen gümrük süreçleri, entegre 
çalışan taşımacılık sistemleri ve 
zamanında teslim gibi konularda 
örnek alınması gereken özelliklere 
sahip” 


İhracatının yüzde 54'ünü Avrupa'ya 
yapan Türkiye, 2018'in ilk çeyreğinde de hem ihracatını hem 

de taşımalarını artırdı. UND'nin 
verilerine göre 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
Avrupa'ya olan ihracat taşımaları 
yüzde 9 artarken Ortadoğu'ya olan 
taşımalarda ise yüzde 15'lik düşüş 
var. Suriye'ye yapılan taşımalarda 
yüzde 30 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da; Afrin operasyonunda 
alınan olumlu sonuçlar ve devam 
eden operasyonlar ile birlikte önümüzdeki dönemlerde taşımacılık 
sayılarında ciddi oranlarda artışlar 
olacağı öngörülüyor. BDT ve Orta 
Asya ülkelerine taşımacılığın yüzde 
17 artması ise yılın tamamı adına 
ümit veriyor. 


BORUSAN LOJİSTİK 


Si O 
Yeni Ipeky 
orusan Lojistik, Orta Asya 
bölgesindeki iş deneyimini, güçlü altyapısını ve 
fiziksel varlığını kullanarak Çinden Asya, Türkiye 
ve Avrupa'ya uzanan yepyeni bir yol 
açtı. Entegre lojistik hizmetleri sunan firma, Çinden Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, Türkiye'ye 
ve Almanya başta olmak üzere 
Avrupa'ya ekspres kara yolu ve multimodal taşıma hizmeti sunuyor. 
Bu hizmet ile daha düşük maliyetle 
daha kısa sürede taşıma imkanı 
sağlanıyor. Çin'in Avrupa'ya açılan 
kapısı Kazakistan'da beş yıldır yüzde 
100'ü kendisine ait “Borusan Logistics International Kazakhstan LLP” 
şirketi ile çalışmalarını sürdüren firma, bu bölgedeki deneyimi ve gücü 
ile müşterilerine önemli avantajlar 
sunuyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Borusan Lojistik Genel 
Müdürü İbrahim Dölen, “Borusan 
Lojistik sadece Türkiye'de değil 
uluslararası pazarlarda da iddialı bir 
şekilde büyüyor. Çinden Türkiye'ye, 


N 


olu'nu Açtı 


J 


BDT ülkelerine ve Almanya başta 
olmak üzere Avrupa'ya başlattığımız 
yeni özel taşıma modelimizin pazar 
payımızı önemli ölçüde artıracağına 
inanıyoruz” diyor ve ekliyor: “Çün- 


Lİ 


Borusan Lojistik Genel Müdürü 
İbrahim Dölen 


kü sunduğumuz hizmet müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 
Onlar için ciddi ölçeklerde değerin 
yanısıra fark yaratıyor ve önemli 
avantajlar sunuyor. Dış pazarlarda 
büyümeye devam edeceğiz.” 

Firma müşterilerine dört farklı 
taşımacılık hizmeti sunuyor. Bunların başında karayolu ile taşımacılık 
hizmeti geliyor. Bu hizmet kapsamında Çin'in her bölgesinden tır 
ile kapıdan kapıya, 14-18 günde 
İstanbul'a teslim yapılıyor. Böylece 
havayoluna göre düşük maliyetle 
ve denizyoluna göre kısa bir süre 
içinde yükün taşınması sağlanıyor. 
Demiryolu ve karayolunu içeren 
konteynır ile multimodal taşımacılıkta istasyondan kapıya teslimat 
22-24 gün içinde gerçekleşiyor. Bu 
sayede Çin'den Türkiye ve Avrupa'ya 
müşteriye özel veya konsolide olarak 
41 konteynır ile komple blok tren 
organize edebiliyor. 

Haftada üç dört gün düzenli sefer 
yapan demiryolu ve karayolu taşımacılığını içeren bir başka hizmet de 
Almatı'da aktarma yapılarak veriliyor. Bu hizmette 22-24 gün içinde 
istasyondan kapıya teslimat yapılıyor. 
Bunun yanı sıra Çinden Almanya'ya 
40 HC konteyner ile blok tren kalkışı 
da yapılıyor. 

Borusan Lojistik projelerin her 
aşamasında müşterileri için katma 
değerli hizmetler sunuyor. Bunların arasında gümrükleme, parsiyel 
servis ve Çinde konsolidasyon depo 
hizmeti de yer alıyor. Şirket ayrıca 
Orta Asya'nın her bölgesinde mevcut 
geniş acente ağı, kapıdan kapıya 
anında taşıma yapabilme esnekliği, 
yanıcı ürünleri kara yolu ile taşıma 
ve Çin'in her noktasında 24 saat 
içinde araç tedarik imkanıyla da fark 
yaratıyor. 


Çin - Türkiye lojistiğinde 
rota yeniden hesaplanıyor! 


Borusan Lojistik olarak Çin - Türkiye lojistiğinde bir ilki gerçekleştiriyor; denizyolundan 
daha hızlı, havayolundan daha ekonomik yepyeni bir yol sunuyoruz. Kazakistan'daki 
fiziksel varlığımız sayesinde tamamını İpek Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz kapıdan 
kapıya taşımalarda süreyi 14 - 18 güne indiriyoruz. 


Verdiğimiz her hizmette olduğu gibi; fark yaratıyor, fayda sağlıyoruz. 


N) BORUSAN 
gonna LOJİSTİK 


KURULUŞUDUR... vww.borusanlojistik.com | 0 (212) 473 1515 
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HOROZ LOJİSTİK 


oroz, ana faaliyet konusu 
olan lojistik hizmetleri 
alanında iki büyük şirketiyle faaliyet gösteriyor. Horoz Lojistik, 
yurtiçi komple taşıma, depolama 
ve dağıtım, uluslararası karayolu ve 
demiryolu taşımacılığı hizmetleri 
sunuyor. Horoz Bollor&Logistics 
ise denizyolu-havayolu forwarding, 
konteynır dahili taşımacılık ve 
proje kargo taşımacılığı alanlarında müşterilerine hizmet veriyor. 
Şirketin mevcut 29 lojistik merkezinin toplam depolama alanı 
270 bin metrekareye ulaştı. Yurtiçi 
parsiyel taşıma hacimleriyse yıllık 
3 milyon metreküpü buldu. Yurtiçi 
komple dağıtım hacmi ise 7 milyon 


tonu gördü. Yıllık 22 bin uluslararası karayolu yüklemesi yaparken 
denizyolu taşımacılığında da yıllık 
115 bin TEU'ya ulaştılar. Havayolu 
taşımacılığı hacmi yılda 6 bin tonken demiryolu taşımacılığı hacmi 
ise yıllık 440 bin ton oldu. Horoz 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Horoz, “2017 karlılığımızı, 
iş hacmimizi yükselttiğimiz oldukça verimli bir yıl oldu. Ciromuz 
712 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün lider firmalarından 
biri olarak her yıl olduğu gibi bu 
yıla da büyük hedeflerle başladık. 
Horoz Lojistik olarak hedefimiz 
Türkiye'nin büyümesiyle doğru 
orantılı ilerliyor. Ancak temelde, 
Türkiye'nin büyümesinin yaklaşık 


iki buçuk, üç katı büyümeyi kendimize hedef koyuyoruz” diyor. Taner 
Horoz devam ediyor: “İşimize bu 
sene de yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. Yeni işlere, coğrafyalara 
girmeye ve oraya servis ulaştırmaya 
yönelik yatırımlarımıza bu yıl da 
devam edeceğiz. 75 yıl gibi derin 
bir geçmişi ardımıza alarak yeni 
yatırımlarımızla son kullanıcıların 
adreslerine kadar yapılan ürün teslimini devreye koyduğumuz e-ticaret 
sistemiyle en kısa sürede ve başarıya yerine getiriyoruz. Bizler, hedeferimizde büyümenin yanısıra daha 
fazla katma değer üretebileceğimiz 
projelere yoğunlaşıyoruz. Büyüme 
adar dönüştürme hedeflerimiz ve 
uygulamada daha kompleks işlere 
geçme hedeflerimiz var. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik 
hizmetlerini entegre bir şekilde 
sunarak, sınırsız özel çözümler üretebiliyoruz. Bu anlamda kendimizi, 
hava, kara, deniz, yurt içi, yurt içi ve 
depolama gibi lojistiğin bir alanında 
yer almanın ötesinde, bir bütün olarak en fazla faydayı sağlayabilecek 
şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Böylece müşterilerimizin “tek 
muhatapla' bütün lojistik süreçlerini 
yürütüyoruz. Bu durum da müşterilerimize ekonomik avantajın 
yanı sıra, operasyonel bakımdan da 
büyük fayda sağlıyor” 

Diğer şirket Horoz 
Bollor&Logistics 2000'den bugüne forwarder taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Fransız 
BolloreLogistics ile Horoz Lojistik 
iştiraki ile “jointventure” olarak 
kurulan Horoz BolloreLogistics, 
ortağını n 105 ülkede 601 ofis ve 21 
bin çalışanıyla oluşturduğu büyük 
ve güçlü “ağın” bir üyesi olarak üst 
düzey bilgili ve deneyimli profesyonellerden oluşan uzman ekibiyle 
birlikte müşterilerinin özel lojistik 
çözüm taleplerine tek elden çözüm 
sunuyor. 


YÜKÜNÜZÜ 
HAFİFLETİYORUZ 


Uzman ekiplerimizle yüklerinize özel, 
entegre çözümler üretiyoruz. 

İşinizi kolaylaştıran hizmetleri ile 
Horoz Lojistik her zaman yanınızda. 


www.horoz.com.tr 
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ars Logistics için 
2017, hedeflere 
ulaşılan bir yıl oldu. 
Hadımköy'deki 70 
bin metrekarelik yeni 
lojistik merkezine 30 milyon euro 
yatırım gerçekleştiren Mars Logistics, filosuna yatırımları da sürdü 
dü. İzmir'deki Ege Bölge Müdürlüğü 
üzerinden hizmet verilen Denizlideki yeni şubeyle bu kentteki 
müşterilerine yerinden daha hızlı ve 
ayrıcalıklı hizmet sunmaya başladılar. Bu amaçla İskenderun'da da 
yeni bir şube açıldı. 2017'deki diğer 
bir önemli gelişme de “Akıllı Tır, 
Akıllı Çocuklar” projesini hayata 
geçirmeleriydi. Edirne'de ilköğretim 
çağındaki öğrencilere yönelik 1-5 
Mayıs Trafik Haftası boyunca temel 
trafik eğitimi veren Mars Logistics yaklaşık bin çocuğa ulaştık. 
Bir önemli gelişme de İstanbul, 
Yenibosna'daki şirket merkezinin 
Balance Güneşli'ye taşınmasıydı. 


Mars Logistics Genel Müdürü Ali 
Tulgar, “2017'yi yaklaşık 1 milyar 
87 milyon lira ciro ile hedefimize 
ulaşmış şekilde kapattık” diyor. 


Mars Logistics 2018 yılını ise 


Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar 


yeni depolarını devreye alarak 
başladı. Tuzla, Tepeörende yer alan 
ve Anadolu Yakası'ndaki dördüncü 
depoları olan bu yeni yatırım 27 bin 
metrekarelik bir alana sahip. Diğer 
yandan şirketin 30 milyon euro yatırımla Hadımköy'de inşa ettiği 70 bin 
metrekarelik yeni lojistik merkezi 
önümüzdeki günlerde devreye alınacak. Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar, yıl içinde filolarını daha 
da güçlendirmeye devam edeceklerini söylüyor. “Bu yıl filomuza 20 
milyon euro yatırım yapmayı planlıyoruz. Araç sayımızı 2 binin üzerine 
çıkaracağız. Intermodal taşımacılık 
sistemimizde de yeni oluşumlara 
devam ediyoruz” diyor. Buna ek 
olarak “Optimum Süre, Maksimum 
Çevrecilik” sloganıyla sürdürdükleri 
intermodal taşımacılık modelinde 
mevcut hatlara ilave olarak Duisburg 
hattını da eklediler. 96 saat transit 
süre ile 5 Mayıs tarihinde bölgeye 
ilk seferlerini gerçekleştirdikleri 
yeni Türkiye-Duisburg Intermodal 
hattında Türkiye'deki çeşitli noktalardan alınan malların yüklendiği 
konteynırlar, Halkalı- Duisburg 
arasında tren seferleriyle taşınıyor. 
Konteynırlar, Halkalı Terminali'ne 
ulaştıktan sonra gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
trenle yola devam ediyor ve Kapıkule 
gümrüğünü geçtikten sonra sırasıyla 
Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, 
Avusturya rotasını izleyerek Almanya Duisburg'a ulaşıyor. 

Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar, “Sektörümüzün gelişimi 
açısından Türkiye'nin lojistik mastır 
planının ivedilikle hazırlanması 
gerektiğini düşünüyorum. 2023 
hedeflerine ulaşmak için lojistik 
sektörünün zayıf yönleri ve altyapı 
eksikliklerinin net olarak tespit edilip nasıl iyileştirilmesi gerektiğinin 
planlanması gerekiyor” diyor. 


Biz taşıyalım. 


Üretimi ticarete döni ünleri enilikçi çö. Ki rle kar çö 
demir e ba rally ilk AR ni 


ww marslogistis.com. 
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MATRAKLIĞINI YİTİRMEZ, 


YAŞAM, İNSANLAR ÖLDÜĞÜNDE 


NASIL İNSANLAR GÜLDÜĞÜNDE 


CİDDİYETİNİ YİTİRMİYORSA... 


GEORGE BERNARD SHAW 


Mizah kanı temizler, vücudu 
gençleştirir, canlandırır ve her türlü 
işe uygun kılar. ROBERT BURTON 


İyi mizah, yergili alayın oklarına 
karşı en iyi kalkandır. 
CHARLES SIMMONS 


Mizah, karınıza merdivenlerden 
aşağı yuvarlanmamasını 
söylediğiniz anda yapılırsa 
merdivenlerden aşağı yuvarlanır. 
KENNETH BIRD 


İnsanları birbirleriyle memnuniyet 
içinde yaşamayı öğrenmeye ve 

bir mizah anlayışı geliştirmeye 
teşvik eden bütün eylemler yaşamı 
iyileştirir. o LEONARD CARMICHAEL 


Mizah, açık ara farkla insan 
beyninin en önemli faaliyetidir. 
EDWARD DE BONO 


İnsana kendi saçmalıklarını 
gösterecek kadar keskin bir mizah 
anlayışı, kişinin bütün günahlardan 
yada en azından işlemeye 
değmeyecek günahlardan uzak 
durmasını sağlayacaktır. 

SAMUEL BUTLER 
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İyi mizah, insanın toplumda 
giyebileceği en iyi kıyafetlerden 
biridir... W. MAKEPEACE THACKERAY 


Gerçek mizah kafadan ziyade 
yürekten gelir. THOMAS CARLYLE 


Mizah anlayışı, yaşam motorunun 
yağıdır. Onsuz makine gıcırdar ve 
inler. Kader asla kalpten gelen bir 
kahkaha karşısında gevşemeyecek 
kadar merhametsiz olamaz, yaşamın 
hiçbir veçhesi de o kadar kasvetli 
değildir. GEORGE $. MERRITAM 


Sağlık ve hayatın sürekli tadını 
çıkarmak için bana kesin ve her 
daim mevcut bir mizah anlayışı 
verin; bu, sonsuz imandan sonraki 
en iyi şeydir. GEORGE B. CHEEVER 


Mizah aynı anda yaralar ve 
iyileştirir, suçlar ve affeder, küçültür 
ve büyütür; dış kazanım pahasına 

iç gelişim tesis eder ve buna sahip 
olanlar ve bunu dürüst bir şekilde 
uygulayanlar, kendini eksiltmeye 
dönüşen bir iyi niyetle kendilerini 
çoğaltır. LOUIS KRONENBERGER 


Mizah, sükunet içinde hatırlanan 
duygusal kaostur. 
JAMES THACKERAY 


Zengin adamın espirisi her zaman 
komiktir. DAVE HUME 


Ben şaka yaparken gerçekleri 
söylerim. Çünkü gerçekler, dünyanın 
en komik şakalarıdır. 

BERNARD SHAW 
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Seni düşünür o 


Sizin için bir karttan daha fazlasını düşündük! 
Bankkart Combo'yla kredi kartı ve banka kartını birleştirip içine sizi düşünen 
birçok özellik ekledik. Teknolojisiyle ve avantajlarıyla Bankkart Combo'nun 
hayatınızı kolaylaştıracak dünyasına sizi de bekleriz. 
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5423 7400 0000 0000 


Kredi kartı ve banka kartı tek kartta! 


Yİ Ziraat Bankası (MM) ban/Ka gi 
Combo 


0850) Mü ii öl ii 
258 


YIfıG'N3 /bankkart ii miri 


İş hayatında kat kat 
seyahat ayrıcalığı 
Prime Business'ta 
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ÜCRETSİZ 
YURTDIŞI 
HARÇ PULU 


YURTDISIPUL P><İB) 7227 


Türk Telekom 
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BUSINESSİ SINESS 
Türk Telekom Prime Business müşterilerimiz 31.12.2018 tarihine kadar faydalanabilirler. Yurt dışı harç pullarını Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı 
ve Via Port AVM Türk Telekom ofislerinden ücretsiz alabilirler. Kampanya stok ve kontenjanlarla sınırlıdır. Kampanyadan yararlanmak için Prime Business 


müşterilerinin YURTDISIPUL yazıp 7227'ye göndermeleri ve gelen şifreyi, ilgili Türk Telekom bayilerindeki yetkili kişiye iletmeleri gerekmektedir. Kampanyanın 
geçerli olduğu yerler; Atatürk Havalimanı Türk Telekom ofisi, Sabiha Gökçen Havalimanı (Geliş terminali) Türk Telekom ofisi ve Via Port AVM Türk Telekom 
ofisidir. Kampanya dönemi boyunca toplam 3 kez ücretsiz yurt dışı harç pulu alabilirsiniz. Kampanya için atılan SMS, Türk Telekom Prime Business müşterileri 
için 1 SMS olarak ücretlendirilecektir. Ayrıntılar için: turktelekomprime.com/prime-business/nedir 


